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ONSOZ 

Hz. Muhammed'in (sav) bi'seti ile başlayan İslâm'ın tebliği faaliyetleri onun vefatından sonra da devam etmiş, Müslüman Araplar gerek ticaret, gerekse dinin tebliği faaliyetleri kapsamında Hind Yarımadası'na gelerek, hatta yerleşerek bu dini yerli halka tebliğ etmeye başlamışlardır. Bu yolla yarımada halkının hatırı sayılır bir kısmı İslâmiyet'i kabul ederek Müslüman olmuştur. Müslüman Araplardan sonra Gaznelilerle devam eden Türk İslâm fetihleri Babür'ün (Zâhiruddin Muhammed) Delhi'yi fethi ile noktalanmıştır (1526). Bu tarihten 19. yüzyılın ilk çeyreğine yani İngilizlerin yarımadaya hâkim olmaya başladıkları ilk dönemlere kadar buradaki Müslüman toplum, İslâmi inanç ve yaşayış bakımından çok kötü bir hale gelmiştir. Her ne kadar bu durum Emeviler döneminden beri bütün İslâm âleminde görülmekteyse de, Hind Yarımadası'nda batılıların fiili müdahalesiyle (Müslümanların kendi mezhep çatışmalarının da ötesinde farklı bir şekil almıştır. İslâm peygamberi ve onun öğretilerine karşı Hıristiyan misyonerlerin tenkit ve saldırıları büyük ölçüde cahil olan Hind halkının özelde Müslümanların İslâmiyet'ten yüz çevirerek ya Hindu ya da Hıristiyan olmalarına sebep olmaktaydı. 

İşte böyle bir ortamda Müslüman toplumun içine düştüğü bu kötü durumu iyi tahlil ederek onu ıslaha çalışan Şâh Veliyullah Dehlevi, Kur'ân ve hadis ilimlerinin yayılması için büyük çaba sarf etmiş, gerçek İslâm düşüncesi ve yaşantısını halka öğretmeye çalışmıştır. Onun vefatından sonra takipçileri bu çalışmaları devam ettirmişlerdir. Seyyid Ahmed Şehid ve Şâh İsmâil Şehid, Şâh Veliyullah'ın başlatmış olduğu bu ıslah hareketini önce Sikhler, daha sonra İngilizlere karşı bütün Hindistan'a yaymaya çalışmışlardır. Kendilerine Ehl-i Hadis denilen bu grup Hindistan'da İslâmi ilimlerin sözlü ve yazılı olarak yayılmasına öncülük etmişlerdir. 19. yüzyıla gelindiğinde İngilizlerin bütün çabası zaten siyasi hâkimiyeti kaybetmiş olan İslâm toplumunun sosyal ve kültürel açıdan da köle olması ve benliğini kaybetmesi için Müslümanların milli hayatlarında meydana gelen fikri çöküşü daha da hızlandırmaya yönelikti. Nitekim anılan yüzyılda bu mesele Müslüman Hind toplumunda daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmıştı. Çünki Hindular da bu amaç için İngilizlerle iş birliği içine girmişlerdi. 
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"1850-1900 yılları arası Hind Yarımadası'ndaki İslâmî Fikir Akımları" konulu bu çalışmada, Hindistan'da ortaya çıkan İslâmi ekoller tek tek ele alınmış, bunların ortaya çıkışlarındaki temel sebepler anlatılmış ve sosyo-kültürel hayata olan etkileri incelenmiştir. Çalışma bir giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde İslâmiyet öncesi ilişkilerden alarak Müslüman Arapların Hind Yarımadası'na gelişleri, bu esnada meydana gelen siyasi gelişmeler ve Sindh'in fethinin etkileri anlatılmış, Gaznelilerle başlayan Türk-İslâm fetihleri ve 
16. yüzyıla kadar yarımadada kurulan devletlerden kısaca bahsedilmiştir. Birinci bölümde İngilizlerin Hind Yarımadası'na gelişleriyle başlayan olaylar ve çalışmanın ana konusunu teşkil eden fikir akımlarının ortaya çıkmasına sebep olan siyasi, içtimai, dini, ilmi ve iktisadi durum kronolojik olarak anlatılmıştır. Özellikle dini, içtimai ve siyasi çözülmenin yaşandığı dönem olması sebebiyle 18. ve 19. 
yüzyıl ağırlıklı olarak yukarıda zikredilen yönleriyle incelenmiştir. 

İkinci bölümde çalışmanın asıl konusu olan ekoller ve öncüleri tek tek ele alınmış, bunların ortaya çıkışlarındaki tarihi etkenler gösterilmiş, amaçları ve yaptıkları hizmetler anlatılmıştır. Bu kapsamda, başta 18. 
yüzyılda Hindistan'daki Müslüman toplumda meydana gelen dini ve içtimai çözülmeyi durdurmak gayesiyle ortaya çıkan reformcular arasında Şâh Veliyullah'ı görmekteyiz. Hindistan'da düzenli olarak sürdürülen Kur'ân ve Hadis eğitiminde Şâh Veliyullah ve âilesinin büyük katkıları vardır. Bu tabaka Ehl-i Hadis veya gayri mukallid adıyla meşhur olmuştur. 19. yüzyılda ortaya çıkan bir diğer ekol Devband Medresesi'dir. Küçük bir medrese olarak eğitime başlayan Devband bütün Hindistan'da dini eğitim veren en büyük kurum olmuştur. Daru’l-UlGm Devband'ın asıl maksadı Şâh Veliyullah'ın misyonunu devam ettirmekti. Hindistan'daki İngiliz hâkimiyeti sadece sosyo-kültürel alanda değil, medeni hayatta da etkisini göstermiştir. 
İngilizlerin üstünlüğünden etkilenen bazı kimseler o kadar ileri gitmişlerdir ki, din hariç her hususta İngilizler gibi olunması gerektiğini söylemişlerdir. İşte Ahmed Hân'ın başlatmış olduğu ve Aligarh Hareketi olarak meşhur olan ıslah ve terakki hareketi bu dereceye kadar ulaşmıştır. Yine aynı yüzyılda ortaya çıkan bir diğer ekol Daru’l-Ulam Nedvetu’l-Ulema'dir. Bu ekolün kurucuları müfredatı ıslah ederek âlimler arasındaki ihtilafları kaldırmayı amaçlamışlardı. Ancak yapılmak istenen reformlar Nedve içerisinde ihtilaf sebebi olmuştur. 


Önsöz XI 


Çalışmanın konusu, bağlı bulunduğu yüzyıldaki Osmanlı-Hind siyasi ve kültürel ilişkilerini göstermesi açısından da önem arz etmektedir. Her ne kadar ağırlıklı olarak ilâhiyat sahasına yönelik bir çalışma gibi görünse de ekoller sadece bu yönüyle ele alınmamış, aynı zamanda sosyo-kültürel hayata etkileri açısından da incelenmiştir. 

Çalışma konusunun seçiminde belirleyici olan hocam Şevket BULU'ya, yazılması aşamasında ilmi araştırma tekniklerine uygunluk açısından görüşleri ile yardımcı olan danışmanım Selma BENLI’ye, ayrıca bu sahada yetişmemizde büyük katkıları olan A.B. ESREF’e, tez konumla ilgili araştırma yapmak üzere gittiğim Pakistan ve Hindistan'da kaynak teminine yardımcı olan üniversite erbabına ve bütün bu aşamalarda maddi ve manevi desteğiyle yanımda olan eşim Fadime BULGUR'a en içten duygularımla teşekkür ediyorum. 


Durmuş BULGUR 
KONYA 2007 


Giriş - Hind Yarımadası'na İslâm'ın Girişi 

1. Arabistan-Hind Yarımadası İlişkileri 

Eski zamanlardan beri Arabistan ile Hindistan halkları birbirlerini tanıyorlardı. Her iki kavim arasında ticari ilişkiler vardı. Arabistan Yarımadası o zamanlar dünyanın en büyük ticaret yolları üzerinde olup, Araplar dünyanın ilk denizcileri idi. Bu her iki bölge, özellikle Sindh ve güney Arabistan sahilleri birbirine o kadar yakındır ki, aralarında ticari ve diğer türden ilişkilerin kurulması kaçınılmazdı." 
Dolayısıyla Araplar, doğu ile batı arasında bir köprü görevi görmekteydiler. Arapların gemileri, Bahreyn'den yola çıkarak Hind Yarımadası'nın güney sahilleri Mâlibâr ve Kârümandal üzerinden, Lanka, Andimân, Barmâ, Malaya ve Çin'e kadar giderdi. Doğu ülkelerinden alınan mallar Arabistan'a getirilir, buradan da Şam sahillerine kadar kara yolu ile ulaştırılırdı. Daha sonra Arap gemileri bunları batı ülkelerine ulaştırırlardı.” 

Araplar ile Hindistanlılar arasında büyük ölçüde zihni birlik de vardı. Dolayısıyla Hindistanlılar, Araplar ile kolayca kaynaşmaktaydılar. Dahası puta tapınma, tabiata tapınma, yıldızlara tapınma gibi hususlar her iki kavimde yaygın olduğu gibi, puthaneleri de ortak idi. Muhammed b. Kâsım ile birlikte gelen Araplar, fethin yanında bir dereceye kadar İslâm'ı yaymak amacını da gütmüşlerdir. 
Nitekim Muhammed b. Kâsım'ın seferinden sonra Hindistan'da İslâmiyet ile birlikte İslâmi ilimler de düzenli olarak yayılmaya başlamıştır. Bu seferden sonra Arap Müslümanlar, Sindh ve Multân bölgesinde sürekli ikameti seçmişler, onların dini, siyasi, medeni, kültürel, lisani ve ilmi tesirleri kendiliğinden bölge sakinleri arasında yayılmaya başlamıştır. 

Hind Yarımadası ile ticari ilişkiler İslâm'ın ortaya çıkışından yüzlerce yıl önceye dayanmaktaydı. İslâm'ın ortaya çıkışından sonra da Arap tüccarlar, Hind Yarımadası'na geldikleri gibi, bu ilişkiler daha da sağlamlaşmıştır. Tarih ve rical kitaplarından açıkça anlaşıldığı üzere İslâmiyet, Hind Yarımadası'na h.1. yüzyılda birincisi Sindh, ikincisi 


il İkrâm, Şeyh Muhammed, Ab-i Kevser, Lâhor 1990 (14. bs.) s.19 

? Abdurresul, Sâhibzâde, Târih-i Pâk-o-Hind, Lâhor 1964 (Il.bl. Ahd-i Salâtin), s.2; İkrâm, 
1990: 20 

> Terin, Rübine, Multan ki Edebi ve Tehzibi Zindigi min Sufiyâ-i Ikram ka Hisse, Multan 1989, s.33-34 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kuzeybatı yönünden olmak üzere iki yoldan girmiştir". Gerçekte İslâm ve onun manevi fetihleri Müslümanlar Hindistan'a girmeden çok önce başlamıştı. Seylun, Maldip, Taravankur, Kârümandal, Gucerât Mâlibâr ve diğer bölgelerde Arap yerleşim birimleri bulunmaktaydı. 
Müslümanlar buradaki racalar ile iyi ilişkiler kurmuş ve buraların pazarlarına da girmişlerdi. Gucerât'ta Müslümanların davalarını karara bağlamak için yerli hükümetler tarafından kadı tayin edilirdi. Buna Hunarmand denirdi”. Müslümanlara dini tebliğ ve ibadet özgürlüğü vardı. Arabistan ile Hindistan arasındaki ilişkiler başlangıçta ticari ve iktisadi idi. Ancak sonraları bu ilişki fikri, medeni ve kültürel ilişki halini almıştır”, 

Siyasi ilişkiler Hz. Ömer zamanında başlamıştı. Hz. Ömer, h.15/636 senesinde Osman b. Ebil-Âs Sekafi'yi Bahreyn ve Umman valisi yapmıştı. Bu dönemde Müslümanlar, Osman b. Ebi'l-As Sekafi ve kardeşlerinin komutasında Gucerât ve Kokan Bombay sınırındaki Thâna'ya saldirmislar (636-637) ve burayı fethederek geri dönmüşlerdi. Müslüman askerler için oldukça riskli olan bu ilk fetih hareketleri Hz. Ömer tarafından münasip görülmemiş ve durdurulmak istenmiştir. Ancak Osman b. Ebi'l-Âs Sekafi, kardeşi Mugire ibn Âs'ı Sindh'in meşhur sahili Deybul'u fetih için göndermiştir. Bu, Arapların Sindh'e ilk saldırıları idi. Arapların Hindistan'a asıl saldırıları karadan olmuştur. 

H.24/644-645'te halife olan Hz. Osman, Hâkim b. Cibâle'yi Hindistan sınırına keşif için göndermiş, ancak onun verdiği olumsuz rapor neticesinde fetih işi askıya alınmıştır. H.25/645-646 yılında Hz. 
Osman, dayısının oğlu Abdullah b. Âmir b. Kuriz'i Sistan'a göndermiş ve burası Sistan'ın bir parçası olan Kâbil ile birlikte fethedilmiştir. 
Ancak Araplar buradan ayrıldıktan sonra Kâbil tekrar müstakil olmuştur. H.29/649 senesinde Abdullah b. Umeyr Leysi, Sistan'a tayin edilmiş ve burası tekrar denetim altına alınmıştır. Öbür yandan Ubeydullah b. Amr Mekran valisi tayin edilerek fetihler Hindistan sınırına kadar ulaştırılmıştır. Ayrıca Abdurrahman b. Ubeys vasıtasıyla Kirman da kontrol altına alınmıştır. 


‘ Eseri, İrşâdulhak, Pâk-o-Hind min Ulemâ-i Ehl-i Hadis ki Hidmet-i Hadis, Îdâretu'l-Ulâmu'l-Eseriyye, Faysalabad/Pakistan 1990, s.9 

Š Rizvi, Seyyid Mahbüb, Târih-i Dâru'l-Ulâm Devband, Karâçi 1976, C.1, bl.1, s.70 

° Abdurresul, 1964: 2; Terin, Rübine, 1989: 29-32 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Emevilerin hilafete geçmesinden sonra (43/663) ikinci fetih devri başlar. Muaviye, Abdullah b. Savâr Abdi'yi Hind sahillerindeki asileri cezalandırması için gönderir. O, Kaykan isyancılarını yenerek ganimet malı ile geri döner. H.44/664 senesinde Muhalleb b. Ebi Safrah, ordusuyla birlikte Hindistan'a ilerlemiş, Kâbil ve Peşâver vadilerinden Hindistan'a girmiştir. Eski zamanlarda olduğu gibi, o zamanlar da burası Sindh vadisine dâhildi. Daha sonra Sinan b. Seleme b. Muhbak Hezeli, Mekran ve Sindh'de güvenliği sağlayarak yönetimi ele almıştır. 

Muaviye'nin ölümünden sonra işbaşına geçen Yezid, II. Muaviye, Mervân b. Hakem ve Abdulmelik b. Mervân zamanında fetihler devam etmişse de, kesin sonuç alınamamıştır. H.40/660 senesinde Çaç öldükten sonra Budhist olan kardeşi Çandar, Sindh hükümdarı olmuştu. H.48/668'de onun ölümü ile ülkede karışıklık başlamış ve Aror (Alor) tahtına Çaç'ın küçük oğlu Râca Dahir geçmişti. Muhammed b. Hâris Allâfi'nin başkanlığında, İslâm ülkelerinde isyan çıkarıp firar eden bazı Araplar, Râca Dahir'in sarayına sığınmışlardı. Haccac b. 
Yusuf Sekafi (6.95/713-714) Irak valisi tayin edildiğinde Said b. Aslan Kelbi'ye Mekran bölgesini teslim etmişti. Said b. Aslan Kelbi, Safhavi b. 
Lâm el-Himâmi adlı bir şahıstan kendisine yardımcı olmasını istemiş, kabul etmemesi üzerine onu öldürmüştü. Bu kişi Muhammed b. Hâris Allâfi'nin akrabası idi. Nitekim Muhammed b. Hâris Allâfi fırsat bulur bulmaz Said b. Aslan Kelbi'yi öldürerek Sindh'e kaçmıştır. 

Halife Velid b. Abdulmelik (h.86—96) döneminde Irak valisi Haccac b. Yusuf buraya ilgi duymuştur. Çünki Serendip racasının Abdulmelik'e gönderdiği hediyeler deniz korsanları tarafından yağmalanmış, ancak zarar Râca Dahir tarafından telâfi edilmemişti. 
Haccac b. Yusuf halife Velid b. Abdulmelik'ten Sindh'e saldırmak için izin almış ve 710 yılında Ubeydullah adında bir komutanını Sindh'e göndermiştir. Ancak bu seferden bir başarı sağlanamamıştır. İkinci kez Umman valisi Budayl'ın komutasında Sindh'e ordu gönderilmiş, fakat yine başarı elde edilememiştir”. 

İlk başarısızlıktan sonra Haccac, üstün askeri yeteneğe sahip olan 
17 yaşındaki damadı ve halife Velid'in yeğeni İmâduddin Muhammed 
b. Kâsım es-Sekafi'yi (6.98/716-717) tam donanımlı bir orduyla birlikte Sindh'in fethi için görevlendirir. Muhammed b. Kâsım, 711'de 


r Terin, Rübine, 1989: 34-39; Feridâbâdi, Seyyid Hâşimi, Târîh-i Muselmânân-i Pâkistan- o-Hind, Karâçi 1987 (2.bs.), C.1, s.71-76 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sırasıyla Deybul, Neyrun, Sivistan, Sisam, Aror, Brahmanâbâd ve Multân'ı fethederek Sindh'in fethini gerçekleştirir. Böylece Sindh'e h.1. 
yüzyıldan itibaren Gazneliler devrine kadar Müslüman Araplar hükmetmişlerdir. 

Velid b. Abdulmelik'in vefatından sonra (96/714—715) yerine geçen kardeşi Süleyman b. Abdulmelik, Velid'in komutanlarına düşman biriydi. Çünki onlar, kendisinin halife olmasını engellemeye çalışmışlardı. Nitekim o, halife olur olmaz Velid'in bütün komutanlarını geri çağırmış ve onlara ağır işkenceler yapmıştır. Kaçınılmaz olarak, Muhammed b. Kâsım da bundan kurtulamamış; Irak'taki Vâsıt şehrine getirilerek, buranın yeni valisi Salih b. Abdurrahman tarafından hapse atılmış ve çeşitli işkencelerle öldürülmüştür. Arapların bu hızlı fetihleri, daha sonra bazı bölgelere başarılı seferler düzenlenmesine rağmen, Muhammed b. Kâsım'ın bu şekilde ortadan kaldırılmasıyla aniden durmuştur. Muhammed b. Kâsım Sindh'den ayrılınca Sindhliler de isyan etmişlerdir. Bunun üzerine meşhur Emevi halifesi Ömer b. 
Abdulaziz'in işareti ile Sindh'in Arap valisi Müslüman olan Sindhlilere Arap hükümdarlara denk haklar verileceğini ilan eder. Bunun sonucunda bazı kabileler Müslüman olurlar. Bundan hemen sonra Ömer b. Abdulaziz vefat etmiştir (760). Dört yıl sonra Hişâm b. 
Abdulmelik, Cüneyd adında bir valiyi Sindh'e tayin ettiğinde, Sindhliler buna aşırı muhalefet ederek isyana kalkmışlardır. Ancak Cüneyd bu isyanı bastırmakla kalmamış, Sindh'in dışında Mârvâr, Gucerât ve orta Hindistan'a ordu göndermiştir. O Mârvâr'ı fethetmiş, ancak diğer yerlerin racaları kendisini mağlup etmişlerdir. Nihayet 740'ta Cüneyd geri çağrılmıştır. Onun geri dönüşü ile durum daha da bozulmuştur. İslâmiyet'i kabul eden Sindhliler, tekrar Hindu olmuş ve Arapların iktidarına son vermek isteyen kabilelerle birleşmişlerdir. 

Cüneyd'in yerine vali olan Hakem, izlediği siyaset ile Sindh'te Arap iktidarını yeniden sağlamıştır. İdari işlerde Hakem'in sağ kolu kendisinin vefatından sonra kısa bir süre Sindh valisi olan (Muhammed b. Kâsım'ın oğlu) Ömer b. Muhammed idi. O zamana kadar Arabistan'da Emeviler iktidardaydı ve başkent Dimaşk idi. Sindh (Multân), h. 132/749-750'ye kadar Emevilerin elinde kalmış, daha sonra Abbas Oğullarının egemenliğine geçmiştir. 750'de Abbasiler iktidarı ele geçirince başkent Bağdad olmuştur. Bundan sonra merkezde halife kuvvetli olduğu sürece bütün bölgeler ona bağlı 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kalmıştır. Böyle olmadığı durumlarda ise, her biri ayrı devlet kurma çabasına girmiştir. Abbasiler döneminde de Sindh'in Arap valisi Hişam, Kâthyâvâr sahillerindeki Kandhâr'ı fethetmiştir. Bundan sonra kuzeye yönelen Hişam, Keşmir'in bazı sınır bölgelerini ele geçirmiştir. 
Müslüman Araplar, yüzyıldan biraz fazla Sindh'e hâkim olmuşlarsa da, bazı bölgeler sonraları yavaş yavaş ellerinden çıkmıştır. Çünki Yemen ve Hicaz çekişmesi merkezi hükümeti zayıflatmaktaydı. Bağdad halifesinin bu kadar uzak bir ülkeyle irtibatı da gitgide azalmaktaydı. 
854'te Habâri Hanedanı hüküm sürmeye başlamış, ancak 902 
senesinde Arap ırkından olan Samah Oğulları bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. O kadar ki, Gazneli Mahmüd, Hindistan'a saldırmaya başladığında biri Multân diğeri Mansüra'da olmak üzere burada iki bağımsız İslâm Devleti vardı. 

2. Sindh'in Fethinin Etkileri 

Müslüman Arapların Sindh'e yapmış oldukları bu akınlar Hind Yarımadası'nın askeri ve siyasi zayıflığını gözler önüne sermişti. Bu durum sonraki saldırıların da yolunu açmıştı. Dahası Arapların Sindh'te kurmuş oldukları devlet sistemi Türk hükümdarlar için örnek teşkil etmiştir. Sindh'in fethi geniş ölçüde ilmi etkileri de beraberinde getirmiştir. O dönemde Hind kültürü çökmeye yüz tutmuş, eski Hind ilimleri unutulmuştu. Brahmanların taassubu yüzünden bu ilimler yayılmıyordu. Netice olarak halk arasında bu ilimleri anlayan da yoktu. 
Bunun aksine İslâm, Müslümanlara ilim tahsili ve araştırma duygusu aşılamıştı. Müslümanlar bu duygu ile eski Yunan ilimlerini canlandırmışlardı. Sindh'in fethinden sonra Hinduların ilimleri de Müslümanların ilgisini çekmişti. Nitekim Müslümanlar bu ilimleri Sanskritçeden Arapçaya aktararak bütün dünyaya tanıtmışlardır. 
Abbasiler Bağdad'da tercüme evi kurmuşlar ve buraya Hindu Veyd memurlar yerleştirmişlerdir. 

Araplar, Hindulara ehl-i kitap derecesi vererek tam bir dini özgürlük sağlamışlardır. Bunun neticesinde Sindh'in hatırı sayılır bir kısmı Müslüman olmuştur. İslâmiyet sadece Sindh ile sınırlı kalmamış, Gucerât, Kârümandal, Mâlibâr, Maldip ve Lanka'ya kadar yayılmıştır. 


: Abdurresul, 1964: 2-7; Binşik, Abdulhamit, Hind Alt Kıtasında Urduca Tefsirler ve Ehl-i Kur'ân Ekolü (Yayınlanmamış Doktora tezi), Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı, Tefsir Bilim Dalı, İstanbul 1996, s.10-11; 
Feridâbâdi, 1987: 80-91; İkrâm, 1990: 20-30; Terin, Rübine, 1989: 42 
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Muhammed b. Kâsım'ın Sindh'i fethinden sonra göçebe yaşam tarzından şehir kültürüne geçiş olmuş, sanat ve ticaret sayesinde refah artmış, medeni olarak Sindh'in büyük şehirleri Irak ve Mısır şehirlerine benzemeye başlamıştır.” 

3. Türk-İslâm Fetihleri 

Gazneli Mahmüd ile başlayan Türk-İslâm fetihleri zamanında hilafet merkezinin zayıflaması eyaletlerin obağımsızlıklarını ilan etmelerine sebep olmuştu. M. 10. yüzyılda, Horasan ve Belh'te Sasani Hanedanı hüküm sürmekteydi. Sebuk Tegin'in (6. 997) oğlu olan Sultan Mahmüd (971-1030), büyük mücadeleden sonra Gazne tahtına geçmiş ve Buhara, Semerkand, Kaşgar ve Harezm bölgelerini kontrolü altına alarak küçük bir devlet olan Gazne'yi büyük bir saltanata çevirmiştir. Sultan Mahmüd Bağdad halifesinin izni ile Hind Yarımadası'na 17 sefer düzenlemiş ve Pencâb eyaletini Gazne saltanatına bağlamıştır. Sultan  Mahmădun akınları Kuzey Hindistan'daki devletleri (o zayıflatmış ve buraların o fethini kolaylaştırmıştır. 

Gaznelilerden sonra Hind Yarımadası'na sırasıyla Gurlular (1160), Kölemenler (Gulaman, 1206), Kalaçlar (Hılci, 1290) ve Tuğluklar (1320) hâkim olmuşlardır. Tuğluk Hanedanı'nın çöküşünden sonra (1413) sırasıyla Seyyid Hanedanı (1414) ve Afgan Lodhi Hanedanları (1451) iktidara sahip olmuşlardır. Nihayet 1526'da Zâhiruddin Muhammed Babür Delhi'yi ele geçirerek 1857'ye kadar devam edecek olan son Hind-Türk İmparatorluğu'nun temelini atmıştır.” 


” Abdurresul, 1964: 12-14 
“ Abdurresul, 1964: 16 v.d. 


I. Bölüm-XIX. Yüzyıl Hind Yarımadası'na Genel Bir Bakış 

1. Siyasi Durum 

16. yüzyılın başlarında keşfedilen deniz yolları ile 17. ve 18. 
yüzyıllarda bazı Avrupalı kavimler uzak ülkelerde koloniler kurmuşlar; böylece ticaret ve iktidar alanlarını genişletmişlerdi. Bu döneme koloni dönemi denilmekteydi. Keşfedilen bu deniz yollarıyla Portekiz, Alman, Fransız ve İngilizler, Hindistan'a gelmişlerdi. Böylece batılı kavimler arasında koloni savaşları da başlamış oluyordu. Bu hususta I. ve II. 
Karnâtak Savaşları (1755) ve III. Karnâtak savaşı (1756) meşhurdur. 
III. Karnâtak savaşından sonra Fransızlar güçlerini büyük ölçüde kaybetmişler, sadece Pândiçeri ve Çandranagar bölgesi Fransızların elinde kalmıştı. Böylece Hindistan'ın İngiliz hâkimiyetine girmesi yolundaki en büyük engel de ortadan kalkmış oluyordu.” 

16. yüzyılda  Hind-Tărk  Împaratorluăunun (1526-1857) kuruluşundan başlayarak 18. yüzyılda Nadir Şâhin müdahalesine (1738-39) kadar yani 200 yıl boyunca Hindistan dış saldırılara maruz kalmamış, iç karışıklık ve dış müdahaleler daha sonraları başlamıştı. 
Bu, merkezi hükümetin zayıflaması demek olup, içerideki kavmi unsurlar da çeşitli şekillerde hareketlenmişlerdi. Bazı tarihçiler her ne kadar bunu İslâm Devletine karşı Hinduların uyanışı olarak yorumlamış iseler de, gerçekte olay bu türden bir şey değildi. İç kargaşa sonradan bu şekli almıştı. 18. yüzyıl biterken Hindistanlıların hayatına ayrık otu gibi sirayet eden yeni güç şüphesiz İngilizler idi. 
Artık ağırlık merkezi ne Hind-Türk İmparatorluğu, ne Bengâl, ne Avadh, ne Hindistan, ne Meysür, ne Marhatalar ne de Sikhler idi. 
Doğu Hindistan Şirketi artık gerçek gücün sahibiydi. 19. yüzyılın ilk yarısında çok büyük değişiklikler meydana gelmemiş, ancak bütün güç yavaş yavaş İngiliz Doğu Hindistan Şirketi'nin eline geçmişti.” 

a) Doğu Hindistan Şirketi'nin İlk Dönemleri 

Kraliçe I. Elizabeth'in 31 Ekim 1601 tarihli fermanı ile kurulan Doğu Hindistan Şirketi (East India Company) başkasının ortaklığı olmaksızın doğu ülkelerinde ticaret yapma hakkını elde etmişti. 
Nitekim bazı İngiliz tacirler 17. yüzyılın başlarında şirket tarafından 


" Nedevi, Mevlevi Muhammed İshak Celis, Tarth-i Nedvetu'l-Ulemă, Lakhnov 1983, C.1, s.19 

> Aligarh Magazine (Aligarh Özel Sayısı, 1953-55) Nigran: Sıddiki, Reşid Ahmed, Manager: Alvi, Seyyid Zâhiruddin, Aligarh, s.18 
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Hindistan'a gönderilmişler ve 1612'de batı sahillerinden Sürat'ta oturma izni alarak ticarete başlamışlardır. Sdrat'm yanında Ahmedâbâd, Burhânpür, Ecmir, Âgra ve Khambât'ta da oturma izni alan şirket yaptığı ticari alışverişlerle diğer Avrupalı ülkelerin nefretini celbetmiştir. O dönemde Cihângir iktidardaydı. Tacirlerin padişahtan istemiş oldukları kolaylıklar kendilerine sağlanmıştı. Şirket 1616'da, Yarımada'da fabrika kurmuş; 1640'ta Madrâs racasından vergi vermek kaydıyla Madrâs topraklarını elde etmiş ve burada bir kale inşa etmiştir. Şirket Bengâl'de ticaret yapma iznini Şâh Cihân'dan almış (1634), Cihângir ve Evrengzeyb'in iktidarları döneminde ticaretini genişletmeye devam etmişti. O kadar ki, şirket Evrengzeyb Âlemgir'in vefatına kadar Hindistan'ın sahil bölgelerine tamamen hâkim olmuştu. 
Şirket Madrâs, Bombay ve Kalkatta'da da kale inşa ettirmişti. İktidar bu eyaletlerde İngilizlerin eline geçtiğinden şirket buralarda vergi toplama ve davalara bakma işlerini de yürütmekteydi. Diğer taraftan Müslümanlar bu tehlikeden ve onun uzak neticelerinden habersizlerdi. 
Onlar düzensizlik, iç kargaşa ve eğlencenin ağına düşmüşlerdi. 
Evrengzeyb 1711'de vefat etmişti. İşte bu dönem yani 18. yüzyılın başları Avrupa'da uyanış ve gelişme dönemiydi. Ancak Evrengzeyb'in halifeleri talihsizlik eseri beceriksiz, cesaretsiz ve eğlenceye düşkün kimselerdi. Onların bu hali İngilizlerin iktidarı ele geçirmelerine, İngiltere'nin zenginleşmesine ve sanayi inkılâbına sebep olmuştur.” 
Şirket Hind Yarımadası'na yeni bir hayat tarzının aktarılması görevini yerine getirmekle kalmayıp, kraliçenin bu fermanla kimi yasa koyucu yetkileri de haiz kılınmıştı. Bu hükümler I. James tarafından da tanınmıştı. Doğu Hindistan Şirketi'nin yasa koyucu yetkileri 1623'te I. 
James tarafından genişletilmiştir. 11. Charles bu yetkileri 1666 yılındaki fermanıyla şirketin çeşitli kademelerinde çalışan Hintlileri kapsamak üzere genişletmiştir. Şirketin mahkemeleri 17. yüzyılın ikinci yarısına gelinceye kadar, Hind-Türk İmparatorluğu'nun gücü doruktayken bile, Madrâs ve Bombay'da medeni hukuka ilişkin olaylar kadar ceza hukukuna dair olaylara da bakıyordu. Bengâl valisi Şehzade Azimuşşan'ın 1698 yılında, Kalkatta civarında üç köye ait toprakların kullanma hakkını Doğu Hindistan Şirketi'ne vermesi şirkete Hind-Türk İmparatorluğu'nun sınırları içerisinde hukuki ve anayasal bir statü 


“ Nedevi, 1983: 20-21; Manglori, Seyyid Tufeyl Ahmed, Muselmânon ka Rogen Mustakbil, Dehli 1945 (5. bs.), s.62-63 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sağlar. 1707 yılında imparatorluğun zayıflaması neticesinde tac ve taht kavgaları baş göstermiş, çıkan kargaşa ortamında Doğu Hindistan Şirketi bölgedeki iktidar alanını genişletme fırsatı bulmuştur (1757). 
Şirket fiili olarak Bengal, Bihar ve Orissa eyaletlerini egemenliği altına almıştı. 1764 yılında Il. Şâh Âlem'in yıllık 2,5 milyon rupi karşılığında şirketi üç eyalette vergi komisyoncusu olarak ilan etmesi şirkete hukuki anlamda iş bitirici bir statü kazandırır. 1765 yılında vergilere ilişkin yetkilerin şirkete devredilmesiyle hukuki kontrol de onlara bırakılmış oluyordu. Bu şekilde İngiltere temeli Türkler tarafından bölge şartlarına göre oluşturulan ve İslam şeriatına dayandırılan hukuki sistemin varisi olmuştur.” 

Şirketin bünyesinde çalışan memurlar beceriksiz ve seviyesiz kimselerden oluşmaktaydı. Kendi ülkelerinde işsiz olan bu insanlar akın akın Hindistan'a gelmeye başlamışlar ve şirketin fabrikalarında istihdam edilmişlerdi. Bu dönemde Avrupalı ülkeler denizcilikte oldukça ileri bir seviyede oldukları için, İngilizler bir yandan deniz korsanlarıyla mücadele ederken diğer yandan bu ülkelerle de rekabet halindeydiler. O kadar ki, bizzat Hind padişahları dahi batılıların denizdeki üstünlüklerini bilmekteydiler. Nitekim Ekber Şâh ve Cihângir Şâh'ın gemileri Avrupalılardan geçiş izni alarak sefere çıkarlardı. İngiliz şirketi bizzat Cihângir döneminde deniz gücüne o kadar güvenmekteydi ki, 1663'te savaşa bile niyet etmişti. Hintli gemiciler ile İngiliz gemiciler arasında çıkan anlaşmazlıklar sebebiyle Kalkatta ve Sürat'taki İngilizler Evrengzeyb ile savaşmışlar, ancak İmparatorluk bir sonuç elde edememiştir. İlk günden beri silahlı olan şirket Evrengzeyb'in vefatından sonra bu gücünü Hindistan topraklarında kullanma fırsatı bulmuştur.” 

b) Şirketin Siyasete Müdahalesi 

Hind-Türk İmparatorluğu 18. yüzyılda siyasi otoritesini yitirince, yer yer yeni kuvvetler ortaya çıkmıştı. Marhatalar bütün Mahâraştar ve orta Hindistan'la birlikte Gucerât ve Mâlva'yı da ele geçirmişlerdi. Diğer taraftan Nâdir Şâh Delhi'yi yağmalamıştı. Bizzat imparatorluğun eyalet valileri bağımsızlıklarını ilân etmişlerdi. Bengâl'de Ali Vardi Hân, Avadh'da Burhânulmülk, Roheylkhand'da Afgan komutanı ve Dakan'da Nizâmulmülk Asaf Câh bağımsızlığını ilan etmişlerdi. 


4 Ahmed, Aziz, Berr-i Sağir min İslâmi Cedidiyyet, Lâhor 1989, s.22-24 
'5 Manglori, 1945: 64-67 
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Karnâtak Eyaleti de bağımsız bir devlet olmuştu. Ancak sözde Nizam'a bağlıydı. Karnatak'n doğu sahilinde İngilizler ve Fransızlar bulunmaktaydı. Madrâs ve Pândiçeri onların başkenti idi. Fransızların valisi Lord Dupleix idi.“ Dupleix, İngilizleri yerli bir güç yardımıyla Güney Hindistan'dan çıkarmak istiyordu. Meşhur Arâkât Savaşı'nda Karnâtakun valiliği İngilizlerin yardımcısı olan Muhammed Ali'ye geçmişti. Bu zafer bir yandan İngilizlerin cesaretini arttırırken, öte yandan Hindistanlı reislerin ve askerlerin korkusu da gönüllerinden silinmiştir. İngilizler için bir taraftan yeni bir ticaret yolu açılırken, tac ve taht verdirme kolaylaşmış, neticede maddi kazanç yolları açılmıştır. 
Şirketin memurları maaşlarındaki azlığı artık başka yollarla gidermeye başlamışlardı. Bu yollardan biri de Kamâtak Devleti'nden para sızdırmaktı. İngiltere'den eli boş gelen kimseler bu yolla Nevvâb” olup geri dönmekteydiler.” 

c) Plâsi Savaşı 

O dönemde Bengâl Eyaleti Sirâcuddevle'nin kontrolünde idi. 
Bengâl sınırından Kâthyâvâr'a, Gavalyardan Sitâra'ya kadar Marhatalar hâkim durumda idiler. Avrupa'da ise Portekiz ve Almanya ticaretlerini ve deniz güçlerini kaybetmişlerdi. Ancak Fransa ve İngiltere arasında rekabet devam etmekteydi. Kalkatta'da bulunan İngilizler bir yandan Marhatalar, diğer yandan Fransızlar ile savaşma endişesi içindeydiler. Bunun için İngilizler öncelikli korunma tedbiri olarak Fort William Kalesi'ni inşa etmeye başladılar. Buna Sirâcuddevle itiraz etmiş ise de İngilizlerin önem vermemesi üzerine savaş çıkmıştır. Bu savaşta Blackhole” olayı adı verilen uydurma bir haber ile bazı İngiliz esirlerin öldürüldüğü söylentisi yayılınca, İngilizler Sirâcuddevle'ye karşı öfke içerisinde Madrâs'a yürürler. Lord Clive'in önderliğindeki diğer bir İngiliz ordusu da Bengâl'e doğru yola çıkar. Fort William" ele geçiren İngilizler Kalkatta'da komplolar kurmaya başlarlar. Bu komplolara Mir Cafer ve Omi Çand da ortaktır.” Nitekim 1757'de savaş başlar.” Plâsi 


1€ Tarık, Muhammed, History of Muslims in South Asia, British Period, Vol. I, Lahor, tsz. 
s.96 

1 Vekil, bir şehir veya bölgenin hâkimi, vali, müdür, komutan, Hint-Türk İmparatorluğu 
döneminin bir hitabı. 

'5 Manglori, 1945: 67-68 

” 146 kişinin küçük bir odaya hapsedilerek havasızlıktan ölümüne sebep olunduğu şeklindeki olay. Bu olay Blackhole adıyla bilinmektedir. Ancak tarihçiler böyle bir olayın meydana gelmediği görüşündedirler. Ayrıntılı bilgi için bkz. Tarık, ts: 139 v.d. 

Tarık, ts: 142 
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meydanında her iki ordu karşı karşıya gelir. Sirâcuddevle savaşta yenilir. Önce Murşidâbâd'a, oradan da Patna'ya sığınır. İngilizler Sirâcuddevle'nin veziri Mir Cafer'e ihanetinin karşılığı olarak Bengâl'i verirler. Mir Cafer buna karşılık olarak 24 nahiye ve 10 milyon rupi'yi şirkete verir. Ayrıca şirketin diğer memurlarına da hediyeler dağıtır.” 
Kalkatta'nın güneyini de Cagir olarak Clive'e verir. 1757'deki bu başarı şirketin 1608'den itibaren 150 yıldır devam eden ticari dönemini sona erdirirken, ticaret ve hükümet işlerini birlikte yürüttüğü dönemin başlamasına sebep olmuştur. Plâsi Savaşı'ndan sonra Bengâl'in zenginliği İngiltere'ye akmaya başlamıştır. Başka bir deyişle İngiltere'nin sanayi inkılâbına Hindistan'ın zenginliği zemin hazırlamıştır.” 

d) Başarının Sebepleri ve 75 Yıllık İktidarı (1757—1832) 

Şirketin ticaret amacıyla gelip iktidarı elde etmesinin sebepleri arasında Hintlilere rüşvet vermesinin yanında, merkezi hükümetin zayıflaması en büyük etken olarak görünmektedir. Çünki merkezi hükümet zayıflayınca, eyaletler bağımsızlıklarını ilân ettikleri gibi, onların yerine başkalarını atamak da zorlaşıyordu. Netice olarak bağımsızlıklarını kazanan bu eyaletler kendi aralarında savaşmaya başlamışlardı. Bu bağımsız hükümetler ve gruplar arasında Doğu Hindistan Şirketi de vardı. Ayrıca 150 yıldır yarımadada bulunan şirket mensupları Hindistanlılar ile uyum içinde yaşamaya başlamışlardı. O kadar ki, Hindistanlılar iç savaşlarda onlardan yardım aldıkları gibi, onlara yardım da ediyorlardı. Eyalet valileri ile şirket arasındaki yegâne fark, şirketin müdürler ve İngiliz parlamentosu aracılığı ile idare edilmesi, eyalet valilerinin ise merkezi bir otoriteye bağlı olmaması idi. 
Merkezi bir otoriteye bağlı olmayan eyaletler kendi aralarında savaştıkları için, düzenli İngiliz güçleri karşısında etkili olamamışlardır. 
Böylece Hindistan'ın merkezi gücü yavaş yavaş İngilizlerin eline geçmiştir. 


* Doğu Hindistan Şirketi'nin Hind Yarımadası'ndaki hâkimiyeti 1757'de başlamıştır. Bu dönemde ilk genel vali Lord Clive'dir. Lord Clive hakkında rüşvet aldığı yolunda suçlama yapılmış, bilahare Clive intihar etmiştir. Ondan sonra genel vali olan Warren Hestings'in zenginliği de hakkında dava açılmasına sebep olmuştur. Bu gibi olaylar Hindistan'da yayılınca, halk İngilizlere ve şirkete karşı nefret duymaya başlamıştır. Manglori, 1945: 259; Clive hakkında bilgi için bkz. Tarık, ts: 181-184 

> Tarık, ts: 144-147 

2 Padişah veya hükümet tarafından ödül olarak verilen toprak, tımar. 

* Nedevi, 1983: 22; Manglori, 1945: 70-72 
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Plâsi savaşından sonra Bengâl'in yönetimi sözde Mir Cafer'e verilmişti. Ancak idare tamamen şirketin eline geçmişti. Aynı şekilde sorumluluk Nevvâbın elinde olurken, yetkiler şirketin eline geçmişti. 
Şirket böyle bir durumda asıl amacı olan usulsüz maddi çıkar elde etme imkânına kavuşmuş oluyordu. Ferruh Siyer döneminde vergiden muaf tutulan İngilizler pazarlarda her türlü gıda maddesini vergi vermeden pazarlamaya başlamışlardı. Vergi vermekte olan yerli tacirler ise bu durum karşısında şirketin mallarıyla rekabet edemiyorlardı. 
İngiliz tacirlerden bizzat Nevvâb da korkmaktaydı. Dolayısıyla Nevvâbın polisi ve adalet mekanizması onlara ceza veremiyordu. 
Netice itibariyle ticaret adı altında yağma başlamıştı. İngiliz tüccarın elini attığı mala göz ucu ile de olsa bir başka alıcı bakamazdı. Böylece İngilizler bir malı istedikleri fiyata alıyorlardı. 

Mir Kâsım İngiliz tüccarların yaptıkları haksızlıklar neticesinde şirketin yöneticilerine şikâyette bulunmuşsa da sonuç alamamıştır. 
Nihayet yerli tacirlere vergi muafiyeti getirmek zorunda kalmıştır. 
İngilizler bu uygulamadan çok rahatsız olmuşlar, sonunda Mir Kâsım Bengâl'i terk ederek Kuzey Hindistan'a gitmek zorunda kalmıştır. 
Burada Avadh valisi Şucâuddevle ve Şâh-Âlem'in yardımıyla Bengâl'e hareket etmişse de, 1764'te Baksar mevkiinde yapılan savaşta İngilizlere yenilmiştir. Bir yıl sonra (1765) meşhur İlahâbâd Antlaşması yapılmıştır. Şirket bu anlaşmaya göre padişahın izniyle Bengâl'in Divanı'na yani sivil yönetim ve vergi toplama hakkına sahip olmuştur. 
İngilizler bu anlaşmaya kadar kanunsuz bir şekilde hareket ediyorlardı. 
Artık padişah fermanıyla İngiliz müdahalesine cevaz da bulunmuş oluyordu. 

Muhammed Ali'ye Karnatak'1, Mir Cafer'e Bengal tahtını vermekle İngiliz hazinesi daha da zenginleşmişti. Nitekim Mir Cafer tahttan indirilip Mir Kâsım tahta geçirilmiş, Mir Kâsım isyan edince, yeniden Mir Cafer ile pazarlık yapılmıştır. Bu pazarlıktan İngilizlerin elde ettikleri kazanç 50 milyon rupiye yaklaşmıştı. Bugünlerde bu rakam fazla bir şey ifade etmiyorsa da o günkü değeri itibariyle yüklü bir miktardı. 
Çünki Bengâl Nevvâbı eyaletin tamamından yıllık 15 milyon rupi vergi almaktaydı. Bu rakam şirketin kazancı ile karşılaştırıldığında, Hindistan'ın Oo zenginliğinin nasil yağmalandığı gözler önüne serilmektedir.” 


3 Manglorî, 1945: 70-80 
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1765'te sivil yönetimi ele geçirdikten sonraki 7 yıl boyunca Bengâl'de hem, şirket hem de Nevvab hüküm sürmüştü. 1772'de Warren Hestings“ bu uygulamaya son vererek polis teşkilatını ve adalet mekanizmasını da şirketin eline vermiştir. Bundan sonra her bölgeye bir İngiliz hâkim atanmıştır. Bunlar vergi toplamanın yanında mal davalarına da bakıyorlardı. Ancak İngiliz parlamentosu şirketin haksız uygulamalarını görerek düzenleyici bir kanun çıkarmıştır. 
Parlamentonun 1773'te çıkardığı bu kanun ile Padişah II. Şâh Alem tarafından Kalkatta'da bir yüksek mahkeme kurulur. Kalkatta Yüksek Mahkemesi'nin aldığı bazı kararlar şirketin çıkarlarına ters düşmekteydi. 
Çünki şirket sadece bu mahkeme üzerinde etkiye sahip değildi. Warren Hestings'in diğer mahkemelerdeki davaları da Kalkatta Yüksek Mahkemesi'ne devretmesiyle genel vali mahkemelerin kontrolünü eline almış oluyordu. 

Ülkedeki mahkemeler keyfi uygulamalar neticesinde hükümetin gelir kaynağı haline dönüştürülmüştü. İngiltere'de yürürlükte olan kanunlar aynı şekilde Hindistan'da da uygulanmaya çalışılmış, hatta ülkede uygulanan eski kanunlar kaldırılmıştır. Diğer bütün zorlukların yanında, mahkemelerde Hindistanlılar ve Avrupalılar arasında ayırım yapılmaya başlanmıştı. Şirket çalışanları bu ülkede ticaret yaptıkları sürece, yabancı olmalarına rağmen ülkenin hâkimi oldukları dönemdeki kadar kötülük yapmamışlardı. Sadece Hintli ve Avrupalılar arasında değil, yerli Hıristiyanlar ile diğer din mensupları arasında da ayırım yapmaya başlamışlardı. Şirket bir taraftan İngiliz memurların maaşlarını arttırırken, diğer taraftan Hindistanlıları sadece büyük değil, orta dereceli görevlerden dahi mahrum etmekteydi. Hindistanlılar fiili olarak bütün önemli görevlerden çıkarılıyorlardı.” O kadar ki, idari ve mali kurumlar bir yana adalet mekanizması ile ilgili görevler de sadece İngilizlere mahsus kılınmıştı.* 

Doğu Hindistan Şirketi'nin genel valisi olarak 1798'de Hindistan'a gelen Lord Arthur Wellesley kendisini öylesine padişahlık hırsına 


°° Warren Hestings'in Bengal valisi olmasına kadarki Hind Yarımadası'nın iktisadi durumu 
hakkında bilgi için bkz. Tarık, ts: 185 

? Bu konuda parlâmento 1823'te çıkardığı bir kanun ile Hindistanlılara yüksek memurluk kapısını açmıştır. Kanunun metni şu şekildedir: Hindistan'da oturmakta olan reayadan hiç kimsenin din, doğum yeri, nesil veya kan bağı sebebiyle şirkette bir makam, bir hizmet 
ya da bir memurluk alması yasaklanmayacaktır. Manglori, 1945: 105 

 Manglori, 1945: 97-102 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kaptırmıştı ki, fırsat bulur bulmaz Haydarâbâd Devleti'ni denetimi altına almıştır. Baksarin fethinden sonra şirket Lord Wellesley döneminde Gorakhpür, Roheylkhand ve Güney Do Ab bölgelerini de ele geçirir.” 

Daha sonra büyük hazırlıklar neticesinde Karnâtak Nevvâbını azledip Meysür'da Tipu Sultan'ı” 1799'da yenerek Tancür, Sürat ve Karnâtak'ı ele geçirir.” 1798'de Haydarâbâd'ın tamamı, 1801'de de Avadh'ın yarısı Doğu Hindistan Şirketi'nin denetimine geçti. Bundan sonra Marhataların etkisiz hale getirilmesine çalışıldı. Daha da önemlisi Delhi, İngilizlerin eline geçmiş ve Hind-Türk İmparatoru Şâh Âlem İngilizlere muhtaç hale gelmişti. Daha sonraki 50 yıl içinde İngilizlerin iktidar alanları sürekli genişlemeye devam etti. Hindistan'ın çeşitli bölgelerindeki devletler günden güne zayıfıyor ve siyasi bağımsızlıklarını kaybediyorlardi. 1857’deki bağımsızlık savaşı” neticesinde bu sözde siyasi bağımsızlık da son bulmuş ve İngilizler Hindistan'ın siyasi hayatına tamamen hâkim olmuşlardı. Genel Vali Lord Dalhousie'nin (1848-1856) padişahlık hırsı Wellesley'den aşağı değildi. Kendi döneminde sadece Pencâb, Güney Barmâ ve Sakam'ı zorla İngiliz denetim bölgelerine katmakla kalmayıp, yeni bir kanun vasıtasıyla -ki buna Kanun-i İstikraz ya da Kanun-i Bazgeşt adı verilmişti- Sitâra, Nâgpür, Chânsi, Citpür, Sanhbal Devletlerine de son vermişti. Kanun-i İstikraz, evladı olmadan ölen raca veya reislerin devletlerine Doğu Hindistan Şirketi'nin varis olması anlamına geliyordu. Nitekim Dalhousie askeri masrafları karşılamak bahanesiyle Haydarâbâd Devleti'nden Barar Eyaleti'ni ayırarak doğrudan şirkete 


> Manglori, 1945: 89 

* Hindistan'ı dış tehlikelerden koruma hususunda Tipu Sultan'ın gayretleri Hindistan tarihinin aydınlık bir sayfasıdır. Haydar Ali ve oğlu Tipu Sultan 35 yıl hüküm sürmüşlerdir. Ancak iktidarları döneminde bir yandan düşman güçlerle (Karnâtak, Haydarâbâd, Marhatalar ve İngilizler) sürekli savaşmışlar, diğer taraftan da iç komplolarla uğraşmışlardır. Tipu Sultan Hindu Racalar, Maharacalar ve Nevvabların İngilizlere karşı savaşmaları için gayret göstermiş, bu hususta Osmanlı Sultanı Selim ile de yazışmıştır. Ancak Güney Hindistan'daki emirleri kendi safına çeken İngilizler, Tipu Sultan'ı Saranga Patnam savaşında yenilgiye uğratmışlar (1799) ve Tipu Sultan şehit 
olmuştur. Nedevi, 1983: 23 

* Birelvi, İbâdet - Mahmüd, Seyyid Feyyâz, Târih-i Edebiyât-i Muselmânân-i Pâkistân-o-Hind, Pencâb University, Lâhor 1971, C.8, s.1 

* 1857'den 1947 hatta 1950'ye kadar geçen zaman içerisinde bu olay İngilizler tarafından isyan olarak adlandırılmıştır. Ancak bölünmeden sonra tarihçiler bu olayı bağımsızlık savaşı şeklinde telaffuz etmişlerdir. 
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katar (1853). Bundan sonra Avadh Valisi Vâcid Ali Şâh İngilizlere sadık olmasına rağmen 1856'da Avadh ilhak edilmiştir. Vâcid Ali Şâh buna karşı direnmemiş ve emrindeki askerlere İngilizlere itaatkar davranmalarını söylemiştir.” Dalhousie görevini tamamlayıp ülkesine geri döndüğünde, Hindistan'da bıraktığı tesir İngilizlerin yerli devletleri ortadan kaldırarak bütün Hindistan'a doğrudan ve ortaksız hükmetmek istediği şeklindeydi.” 

Lord Dalhousie Hindistanlıların inançlarına, hislerine, gelenek ve göreneklerine hiç önem vermemişti. Sadece genel vali değil şirket yetkilileri de Hindistanlıları aşağılıyorlardı. Bu tutum neticesinde Hindistanlıların içinde öyle bir öfke ve ateş belirdi ki, bu ateşi 
söndürmek için şirket 18 ayını sarf etmek zorunda kaldı. Bu öfke 1857 
ayaklanması şeklinde kendini göstermişti.” 

Şirket, ülke ticaretini ele geçirmenin yanı sıra yerli devletleri veya onların büyük çoğunluğunu da ele geçirdiği için hükümetlerin kendilerine ait askerleri bertaraf edilmişti. Bunun doğal sonucu olarak yüzlerce toprak sahibi, binlerce asker ve memur işsiz kalmıştı. Bunlar mecbur kalarak eşkıyalık yapmaya başlamışlardı. Doğu Hindistan Şirketi ticaret ve hükümet işlerini birlikte yürüttüğü dönemde, ticaret perdesi altında kasasını iyice doldurmuştu. Hindistan'da sanat, meslek ve ticaret günden güne gerilemekteydi. Hindistan'ın sanayisi yok edilmişti. Hindistanlılar bütün önemli görevlerden tecrit edilmişlerdi. 
Mahkemeler gelir vasıtası yapılmıştı. Ayrıca hukuki işlerde Hindistanlılar ve yabancılar arasında ayırım yapılmış, Hindistanlılar aşağılanır olmuştu. Uygulamada yapılan bazı yanlışlıklar, imtiyazlar ve bunun sonucu olarak artan şikâyetler sebebiyle İngiliz Parlâmentosu şirketin ticaret hakkını 1833'te iptal eder. O zaman şirketin elinde sadece Hindistan'ın devlet idaresi kalır. Şirket, ticaret hakkı elinden alınınca bütün dikkatini devletin genişlemesine verir. Nitekim 1856'ya kadar Sindh, Avadh, Pencâb, Barmâ ve diğer bazı devletler direkt şirketin idaresine girer. İngilizler isteselerdi, o zaman Hind-Türk İmparatoru'nun sözde padişahlığına son verebilirlerdi. Ancak onlar böyle yapmadılar. Çünki onlara göre o devirde Hind-Türk Padişahını çıkarları doğrultusunda kullanmak siyasi açıdan daha münasipti. 


* Manglori, 1945: 105-107 
* Birelvi, 1971: 1-3 
*° Manglori, 1945: 108 
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Nitekim onlar bu düşünceyle Şâh Alem'in saltanatına dokunmadilar. 
Kasım 1806'da Şâh Âlem vefat edince, oğlu II. Ekber Şâh tahta geçti. 
Ancak onun saltanatı döneminde Doğu Hindistan Şirketi ile olan ilişkiler aynı şekilde devam etmedi. Il. Ekber Şâh'ın bazı istekleri ve bu yoldaki girişimleri durumu daha da gerginleştirdi.* 

e) Seyyid Ahmed Birelvi ve Mücâhidin Hareketi 

Hind-Türk İmparatorluğu'nun zayıflamasından sonra çeşitli eyalet ve devletlerde hareketlenmeler olmuştu. Pencâb'da Mahârâca Rancit Singh ilk olarak kendi Sikh vatandaşlarını katledip, Amritsar'ı Sikhlerden almıştı. Ayrıca bu civardaki 100'e yakın kaleyi fethederek Akâli'lerin gücünü kırmış ve bütün kuzey Pencâb'a hâkim olmuştu. 
Sutlac''n güneyindeki Sikh Devletler Doğu Hindistan Şirketi'ne sığınmışlardı. 1809'da yapılan bir anlaşmaya göre burası İngiliz saltanatının sınırı olmuştu. Mahârâca Rancit Singh kişisel olarak Müslümanlara karşı biri değildi. Hatta Pir Zâde Azizuddin adında bir Müslüman onun veziri ve mutemedi idi. Ancak askerleri ve komutanları kendisi gibi değillerdi.  Marhatalar imparatorluk zayıfladığında kuzey Hindistan'a saldırıp, ülkenin büyük bir kesimini ele geçirmişlerdi. Marhatalar ve Râcputlar uzun süreden beri bir devlet geleneğine sahip olduklarından kendi halklarının dini duygularına dikkat etmekteydiler. Nitekim onlar kadıların denetiminde olan şer'i mahkemelere dokunmamışlardı. Ancak Sikhler için ülke fethetmek yeni bir şeydi. Dolayısıyla onlar başarılı olur olmaz Müslümanlara zulmetmeye başladılar. Nitekim Pencâblı ve Serhadlı Müslümanlara zulmedildiği haberleri sürekli olarak gelmekteydi. e Sikhlerin Müslümanların mescitlerine saygısızlık ettikleri, onların ibadetlerini yerine getirmelerine engel oldukları, hatta Müslüman kadınları zorla Sikh yaparak onlarla evlendikleri yolunda haberler yayılmaktaydı. 
Durumu yerinden inceleten Seyyid Ahmed Birelvi” Sikhlere karşı cihada karar verir. İngilizler onun bu hareketine mani olmamışlar, hatta maddi olarak mücahidlere yardım da etmişlerdir. Çünki İngilizler Sikhlerin güçlerinin kırılmasını istiyorlardı. Böylece Seyyid Ahmed Birelvi 1824'te mücahidlerle birlikte Haydarâbâd (Sindh) üzerinden Bolan Geçidi yoluyla Afganistan'a girmiş, Hayber Geçidi'nden geçerek Pencâb'a saldırmıştır. Seyyid Ahmed Birelvi, Sikhlerle yapılan sürekle 


* Birelvi, 1971: 3-5 
%7 Hakkında bilgi için bk. Ehl-i Hadis Ekolü, 89 nolu dipnot. 
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savaşlar neticesinde, 1830'da Pencâb'ı ele geçirmiştir. Sikhler tarafından vali tayin edilen Sultan Muhammed Hân itaat etmesi şartıyla makamında bırakılmıştır. Seyyid Ahmed Birelvi İslâmi hükümleri yürürlüğe koymuş, Mevlânâ Mazhar Ali'yi kadı olarak tayin etmiştir. Seyyid Ahmed Birelvi altı yıl sürekli mücadeleden sonra sadece sınır bölgelerinde değil, aynı zamanda başkentlerde de insanlara dini özgürlük kazandırmıştır.” 

Ancak hâkimiyeti ele geçirdikten sonra Seyyid Ahmed'in arkadaşları arasında rekabet başlamıştır. Bir yanda Sultan Muhammed Hân'ın rakibi olan Behrâm Hân Peşâver hâkimi yapılmadığı için kızmıştı. Diğer taraftan kadı tayin edilen Mevlânâ Mazhar Ali, Sultan Muhammed Hân'ın kardeşi Serdâr Yâr Muhammed Hân'ı önceki savaşta öldürmüştü. Nitekim Seyyid Ahmed Birelvi Peşâver'den ayrılınca Sultan Muhammed Hân, kadı Mevlânâ Mazhar Ali'yi öldürtmüştür. Ayrıca Seme (Samah) Hanlarıyla anlaşarak Seyyid Ahmed'in öşür tahsildarlarını da öldürtmüştür. Seyyid Ahmed Birelvi buna karşı hiç bir şey yapmamış, Peşâver'den ayrılırken Fetih Hân'ı serdar tayin etmiştir. Seyyid Ahmed Birelvi dönüş yolunda Sikhlerle peyderpey savaşlar yapmış ve onları yenilgiye uğratmıştır. Ancak Bâlâkot mevkiinde 1831'de yapılan savaşta şehit olmuştur. Savaşta halifesi Mevlânâ İsmâil de şehit olmuş ve askerleri dağılmıştır. Pek çoğu Hindistan'a geri dönmüş, bir kısmı Serhad'da Sathâna ve Suvât vadisine sığınmıştır.” 

İngilizlere ve Sikhlere karşı Müslümanları ayaklandırmak, özellikle bu iki unsurun güçlenmeye başladığı bir dönemde kolay değildi. 
Nitekim Şâh Abdulaziz insanları buna hazırlamak için, Hindistan'ın daru'l-harb olduğu yolunda fetva vermiş ve padişahın ismen varlığıyla Hindistan'da İslâmi Devletin var olduğunu düşünmenin yanlışlığını dile getirmiştir. O sadece Kur'ân ve hadis eğitimi vermekle kalmayıp gayri İslâmi gelenek ve görenekleri terk ederek gerçek İslâm düşüncesini benimsemeyi de telkin etmiştir. Şâh Abdulaziz 1823'te vefat etti. Ancak ölmeden önce İngilizlerin ve Sikhlerin tasallutundan kurtulmaları için Müslümanları teşkilatlandırmış ve fiili adım için bir askeri meclis de 


°° Seyyid Ahmed Birelvi'nin biyografisini yazan Mevlevi Muhammed Cafer onun İslâmi bir devlet kurma amacı taşımadığını, sadece insanlara dini özgürlük kazandırmak amacıyla cihat ettiğini yazmıştır. Ayrıca bunu, cihadı İngilizlere karşı değil, Sikhlere karşı başlatmasıyla da ispata çalışmaktadır. (Manglori, 1945: 132-133) 

” Manglori, 1945: 130-139; Nedevi, 1983: 25-32 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oluşturmuştu.” Bu meclisin başkanlığına Seyyid Ahmed Şehid getirilmişti. Diğer üyeleri ise Şâh İsmâil Şehid ve Mevlânâ Abdulhayy idi. Onlar Şâh Abdulaziz'in isteklerini yerine getirmek için çalışmışlardır. 
Yukarıda adı geçen şahıslar konuşmaları ve yazılarıyla Müslümanların inanç, gelenek-görenek ve amellerini gayri İslâmi şeylerden temizlemekle kalmayıp, onları hak yolda cihada da hazırladılar. 
Bununla birlikte İngilizlerin müstahkem ve geniş çaplı kuvvetleriyle çarpışmaktansa, kendi konumlarını düzeltmek maksadıyla cihat önce Sikhlere karşı yapılmıştı. Özellikle Serhad'da Sikhler oldukça zor duruma düştüler. Doğu Hindistan Şirketi'nin yöneticileri cihada davet ve tebliğ gayretlerini tamamen durdurmadılar. Çünki onlara göre bu sadece Sikhler aleyhine yapılmaktaydı ve şirket Sikhlerin gücünün kırılmasını kendi menfaatine görmekteydi.” 

1845'te İngilizlerle Sikhler arasında cereyan eden savaşta Sikhler yenilmislerdir. İngilizler bu tarihten itibaren Lâhor'a yerleşmişlerdir. 
İngilizler, Serdâr Gulâb Singh ile anlaşarak onu Keşmir hâkimi yapmışlar, mücahidleri de Hindistan'a dönmeye mecbur etmişlerdir. 
Nitekim Mevlânâ Velâyet Ali, yanındakiler ile birlikte Patna'ya geri dönmüştür. Velâyet Ali bir süre burada kaldıktan sonra tekrar Sathâna'ya hicret etmiş ve burada tebliğ faaliyetlerine başlamıştır. Bu andan itibaren hicret edenlerin sayısında 1857 hadisesinden sonra artış olmuştur. Çünki Müslümanların maddi, manevi ve ilmi durumları gün be gün kötüleşmekteydi. Özellikle eğitim ve memurluk kapısı kapanmıştı. Âlimler ülkelerini terk edip Mekke ve Serhad'a gitmişlerdi. 
Öğrencilerin bir kısmı okumak için Mekke'ye, bir kısmı da Serhad'a gidiyorlardı. Kısacası Müslümanların öfke ve hicretleri, sebebi her ne olursa olsun, uzun yıllar devam etmiştir. İngiliz Hükümeti bu dönemde uygulamalarindaki Oo yanlışlıkların kötü neticeleri (o sebebiyle Müslümanlardan yana endişe içerisindeydi. Çünki ülkede cihat fetvaları verilmekteydi.” 

f) Ferâizi Hareketi (Bengâl İslâm Hareketi) 

İngilizlerin artan gücüne ağır bir darbe indiren ve Mücâhidin Hareketi'ne benzeyen bir diğer hareket de Bengâl'deki Ferâizi 


> Noşehrevi, Ebu Yahya İmâm Hân, Terâcim-i Ulemâ-i Hadis-i Hind'de (s.87, Delhi, 1938) Şâh Abdulaziz'in bizzat cihada katılmak istediğini, ancak yaşlılığı ve gözlerinin az görmesi sebebiyle katılamadığını yazmıştır. 

* Birelvi, 1971: 22-27; Birelvi, 1972: 5 

“ Manglori, 1945: 143-146 
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Hareketi'dir. Bu hareketi Hacı Şeriatullah“ başlatmıştı (1804). 
Başlangıçta bu hareketin amacı Müslümanların gayri Müslimler ile irtibat neticesinde edindikleri inanç ve amelleri ıslah etmekti. Ancak sonraları bu hareket siyasi bir mahiyete bürünmüştür. Hacı Şeriatullah Bengâl'i daru'l-harp ilan etmiş, kısa sürede İslâm'ın emrettiği farzları yerine getirmeye öncelik veren ve İngiliz iktidarına karşı olan pek çok taraftar toplamıştır. Bunun için kendilerine Ferâizi denilmiştir. Bu hareket neticesinde, Müslümanlar arasında Hindu tasallutuna karşı bir güven ve üstünlük hissi oluşurken, Feridpür, Dhaka ve Barisal şehirlerinin dini hayatlarında da bir hareketlilik meydana gelmiştir. 

Hacı Şeriatullah'ın 1840'ta ölmesi üzerine hareketin önderliğini oğlu Muhammed Muhsin Dudu Miyân (d. 1819) üstlenmiştir. Dudu Miyân bu hareketi daha sistemli bir hale getirerek doğu Bengal'i çeşitli kısımlara ayırmış ve her halkaya kendi vekilini yerleştirmiştir. Dudu Miyân bir yandan Müslüman halktan vergi alan zalim toprak sahiplerine karşı çiftçileri ayaklandırmış, diğer yandan da İngilizleri Bengâl'den çıkarma plânları yapmıştı. Bu yüzden birkaç kez hapse de giren Dudu Miyân İngilizlerle birkaç yıl savaştıktan sonra 1838'de Dhâka'dan gönderilen İngiliz güçlerine yenilmiş ve bu hareket de sona ermiştir.” 

g) Nisâr Ali, maruf Tito Mir 

Seyyid Ahmed Birelvi'nin Serhad'da savaştığı dönemde, Bengâl'de Tito Mir adıyla bilinen Nisâr Ali adlı bir çiftçi toprak ağalarının zulmüne karşı ortaya çıkmıştı. William Hunter'a göre: "Bu kişi çiftçi idi ve Seyyid Ahmed Birelvi'ye bağlıydı. Hindu toprak ağalarının zulmünden perişan olan binlerce çiftçi ona katılmıştı." 

1831'de Purnâ sakini Kuşan Râe'nin (toprak ağası) zulmü nazik bir durum yaratmıştı. O, Vahhâbi dediği Müslüman çiftçilerden sakal vergisi adıyla 2,5 rupi vergi almaktaydı ve bu vergiyi kendi köylerinde hiç bir direnişle karşılaşmadan toplamıştı. Ancak onun vekilleri 


* Hacı Seriatullah (6.1840), Doğu Pakistan'ın Feridpür bölgesinde doğmuştur. 1802'de hacca giden Hacı Şeriatullah burada Neced Vahhâbi Hareketi'ne vakıf olma fırsatı bulmuştur. Hacdan geri dönüşünde dini ıslah ve irşad faaliyetine başlamıştır. İkrâm, Şeyh Muhammed, Mevc-i Kevser, Lâhor, 1990 (16. bs.) s.57-58 

“ Akil, Muinuddin, Muselmânon ki Cidd-o-Cehd-i Azadi, Lâhor, 1981, s. 31-32; Hurşid, Abdusselâm-Ârâ Râo, Rosen, Târîh-i Tehrik-i Pakistan, İslamâbâd, 1993, C.1, s.14-15; İkrâm, 1990: 57-61 

“ Hunter, W.W. The Indian Musalmans, London 1871, (Lâhor bs. 1974, s.33) 
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civardaki Serferâzpür köyüne ulaştıklarında Nisâr Ali beraberindekiler ile burada bulunuyordu. Tito Mir vergi toplayanları ve vekilleri tutsak etti. Bunu haber alan Kuşan Rae, iki-üç yüz kişi göndererek evleri ve mescitleri yağmalattı. Bu olayla ilgili açılan dava karara bağlanamamış ve dava düşmüştür. Kuşan Râe bundan sonra Müslüman çiftçilerden bakaya vergiyi almada zulümler etmiş, Müslümanlar da temyize gitmişler, ancak hâkimi Kalkatta'da bulamamışlardır. Tito Mir bu durumdan ümitsizliğe düşerek grubuyla görüşmüş, grubundan Miskin Şâh adında birisi adı geçen toprak ağasına saldırmıştır. Çıkan çatışmayı polis gücü önleyemeyince ordu çağrılmış, aylar süren çatışmalardan sonra Tito Mir öldürülmüştür. Tito Mir'in ölümünden sonra grubu dağılmıştır. Bu olay Hindu toprak ağalarının devrin idarecilerinin himayesinde sadece maddi açıdan değil, aynı zamanda dini açıdan da Müslümanlara zulmettiklerinin göstergesidir.* 

h) 1857 Ayaklanması 

İngiliz askerlerinin sert tutumları sebebiyle ülke genelinde bir öfke belirmişti. Madrâs Yüksek Mahkeme hâkimi ve meclis üyesi Malcom Loyan Londra'ya yazdığı bir yazıda şöyle der: "Biz Hindistanlıların kastlarını aşağıladık. Onların veraset kanunlarını yürürlükten kaldırdık. 
Evlilik kurallarını değiştirdik. Dini gelenek ve göreneklerini hor gördük. 
İbadethanelerin cagirlerini zapt ettik. Resmi kâğıtlarda onlar için kâfir yazdık. Emirlerin devletlerine el koyduk. Yağma ile ülkeyi yok ettik. 
Onları sıkıntıya sokarak vergi aldık. Soylu hanedanları perişan edip başıboş dolaşmaları için plânlar yaptık.“ 

Kısaca, bütün bu olaylar ülke halkını kızdırmış ve onları ayaklanmaya teşvik etmişti. Ayaklanma Kalkatta'da ordu için yapılan kartuşların imalinde inek yağı kullanılması sonucu çıkmıştı. Bu haber üzerine Kalkatta ordusunda bir öfke meydana gelmiştir. Bu olay hemen bastırılmış ise de Bârekpür'a ulaşmış, buradaki askerler subayların emrine itaat etmemişlerdir. Bunun üzerine buradaki iki alay askerin işine son verilmiştir. Aynı tür olay Anbâla'da da meydana gelmiş, ancak yerinde tedbirler alınmamıştır. Ayrıca İngilizler bu kartuşların kullanımını yasaklamak yerine güçlerine güvenerek askerlerin işine son verme cihetine gitmişlerdir. Nitekim Lakhnov'da bir alay yeni kartuşları kullanmayı reddedince bu alay da dağıtılmıştır. 


“ Manglori, 1945: 137-139 
“ Manglori, 1945: 109-110 
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Aynı şekilde Mirath'ta da benzer olaylar meydana gelmiş, askerler ceza olarak onar yıl hapse mahküm edilince 10 Mayıs 1857'de ayaklanma başlamıştır. Hindistanlı askerler bazı İngiliz subayları öldürüp hapisteki askerleri serbest bırakmış ve Delhi'ye doğru yola çıkmışlardır. Delhi'ye ulaştıklarında buradaki askerler de kendilerine katılmış, 11 Mayıs'ta kaleye girerek Bahâdur Şâh Zafer'i zorla başa geçirmişlerdir. Bu haber bütün ülkeye yayılınca her tarafta ayaklanma baş göstermiştir. Avadh, Roheylkhand ve Do Âb'a ilaveten Bandeylkhand, Banda, Chânsi ve Kâlpi de İngilizlerin elinden çıkmıştır. Ayaklanmaya Müslüman Nevvâblar, reisler ve âlimlerin yanı sıra hakları gasp edilen Hindu racalar da katılmış ve şirketin askerlerine saldırarak ele geçirdikleri yerlerde Bahâdur Şâh Zafer'in bayrağını dalgalandırmışlardı. 

İngilizler bundan sonra Hindistanlı askerlerin yani Pencâblılar, Sikhler, Gorakhlar ve reislerin yardımlarıyla ayaklanmayı bastırmış, bizzat İngiliz tarihçilerin dahi itiraf ettikleri, anlatılması güç işkencelere başvurmuşlardır.  Ayaklanmada İngilizlere herhangi bir zararı dokunmayan yaşlılar ve süt emziren kadınlara da işkenceler yapılmıştır. Anbâla'dan Delhi'ye kadar binlerce suçsuz insan İngilizler tarafından öldürülmüştür. İnsanların vücutları süngülerle delinmiş, Hinduların ağızlarına zorla inek eti sokulmuştur. Delhili bazı Müslümanlar çıplak bir şekilde yere yatırılmış, baştan ayağa kadar vücutları kızgın demirlerle dağlanmış ve domuz derilerine dikilmişlerdir. 
Delhililerin evleri yağmalanarak şehirden çıkarılmışlardır. İngiliz askerleri ve onların yardımcıları hâkimiyeti tekrar ele geçirdikleri Lakhnov, İlahâbâd, Agra, Kânpür, Benâres, Fetihpür, Banda, Ferruhâbâd, Bedâyün, Bireli, Şâh Cihânpür, Murâdâbâd, Atâva, Eyta, Aligarh, Meynpüri, Bulendşehir, Muzaffer Nagar, Patna, Chânsi, Sahâranpür ve diğer yerlerde silahsız halkı öldürmüşlerdir. Her İngiliz askerine bedel olarak 1000'e yakın yerli halk öldürülmüştür. 

Bu savaşta Hindistanlıların başarılı olamayışlarının sebebi emirlerin ve Valilerin karşı tarafa yardım etmeleriydi. Onlar bu şekilde davranarak kendilerinin de korunacaklarını zannediyorlardı. Hâlbuki yeni emperyalist güç önceki devletler gibi olmadığını ülkeyi sömürüp 
şerefli insanları zelil kılarak göstermişti. Bununla birlikte 1857 
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ayaklanması şirketin iktidarının da sona ermesine vesile olmuş ve ipler İngiliz Parlâmentosu'nun eline geçmiştir. 

1857'deki başarısızlığın sebepleri arasında aniden başlamış olmasının yanında hareketi yönetenlerin savaş tekniği açısından yetersizliği de vardı. Ayaklanmada Hindular ile Müslümanların birlikte oldukları ve savaşın Bahâdur Şâh Zafer'in bayrağı altında yapıldığı hususunda hiç bir şüphe yoktur. Ancak hareketin faturası ilk önce ve büyük ölçüde Müslümanlara kesilmişti.” 

1857'den sonraki birkaç yıl boyunca İngilizlerin takip ettiği siyaset şu esaslara dayanmaktaydı: Hindistanlı Müslümanlar mümkün olduğunca zayıflatılmalı, işsiz ve muhtaç bir hale getirilerek” cesaretleri öylesine kırılmalıydı ki bir daha İngilizlere karşı savaşmaya cesaret edemesinler. Nitekim ayaklanma başarısız olur olmaz zulme başladılar.” 

Bununla birlikte şunu da söylemek gerekir ki, İngilizlerin isyandan sonra hakimiyetlerini sağlamlaştırmak için yaptıkları çalışmalar arasında Hindu-Müslim ittifakını önleme, her iki grup arasında kendilerine yardımcı olabilecek unsurlardan faydalanma ve 150 yıldır devam eden ekonomik sömürü ve yağmacılık siyasetini örtme gayretleri de vardı.” 

İngilizlerin Müslümanlara karşı düşmanca davranmalarının bir kaç sebebi vardı. İslâmi öğretilerin Avrupa'ya yüzyıllarca tahrif edilerek sunulması ile doğal olarak batının zihninde Müslümanlara karşı oluşan nefret duygusundan İngilizler de paylarını almışlardı. Ayrıca Haçlı Savaşlarıyla Müslümanlar hakkında İngilizlerde doğan şüphe yüzyıllar geçmesine rağmen yok olmamıştı. Bu genel sebeplerin yanında bazı özel sebepler de vardı. Hindistanlı Müslümanların yüzyıllar süren iktidarı İngilizlerin eline geçmişti. Bu yüzden Müslümanların İngilizlere karşı kızgınlığı Hindularla kıyaslandığında daha fazlaydı. Bununla birlikte İngilizler pek çok Müslüman âlimin (Seyyid Ahmed Birelvi, Seyyid İsmâil Şehid) sadece 1857'de değil, bundan çok önceleri de 


* Manglori, 1945: 109-118; Rizvi, Hurşid Mustafa, Ceng-i Âzâdi-yi 1857, Delhi 1959, s.490-575 

* Birelvi, 1972: 1-5; Nedevi, 1983: 33-35 

© Nedevi, 1983: 35-36 

” Feridabadi, Hâşimi, Târih-i Muselmânân-i Pâkistân-o-Bhârat, Karâçi 1953, C.2, s.340- 341; Bayur, Y. Hikmet, Hindistan Tarihi, Ankara, 1950, C.3, s.312 

* Aligarh Magazine, 1953-55: 32 
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Müslümanları cihat için harekete geçmeye çağırdıklarını bilmekteydiler. 
Bütün bunları göz önünde bulundurarak 1857 isyanına ki bugün Pakistan'da genel görüş bu olayın bir bağımsızlık savaşı olduğu şeklindedir, onlar isyan adını vermişler ve sorumlu olarak da Müslümanları görüp” bu harekette Hinduların payını görmezlikten gelmişlerdir.” 

1) İngilizler ile Müslümanları Yakınlaştırma Çabası 

Kraliçe Victoria'nın 1858 Kasım'ında Doğu Hindistan Şirketi'nin yetkilerine son vererek Hindistan yönetimini kendi üzerine aldığı, resmi memurluklar için renk ve millet ayrıcalığının kaldırıldığı, bağımsızlık için savaşanlardan hakkında idam emri bulunanların bağışlanması yolundaki ilanına” rağmen Kuzey Hindistan'daki Müslümanlar için zulüm ve işkence yine devam etti.* Onlar idam cezasından yine de kurtulamadılar. Siyasi boşluk ve nefret artmaya başladığı bir esnada, Murâdâbâd'da İngilizlerin kurmuş oldukları yerli mahkemede yargıçlık etmekte olan” Sir Seyyid ismiyle meşhur Ahmed Hân İngiliz Hükümeti'nin memurluğunda olmasına rağmen Risâle-yi Esbâb-i Bagâvet-i Hind (1859) isimli bir kitapçık yazarak 1857 ayaklanmasının sebebini İngilizlerin kötü idaresine bağlar. Yani uygulanan vergi sistemiyle toprak sahiplerinin iflâsın eşiğine getirildiğini, adalet mekanizmasında haksızlıklar yapılıp imtiyaz sağlandığını, dine müdahale edilip dini önderlerin aşağılandığını, eğitimde misyoner köy okullarında Hıristiyanlık eğitiminin verildiğini, memurluklarda bu köy okul ve kolejlerinden mezun olma şartı arandığını, yüksek memurlukların Hindistanlılara kapatıldığını, eşit vatandaşlık haklarının verilmediğini, İngilizlerle yerli halk arasında ayırım yapıldığını, halka karşı aşağılayıcı bir tavır takınıldığını, mülkiyet hakkının Hindistanlıların elinden alındığını, arazilerin zapt edildiğini” söyleyerek sonucu düşüncesizlik, gurur, bencillik ve idarenin politikalarına ilişkin olarak Hind halkında oluşan kanaat ve yorumlarla Hindistanlıları yönetime katmama siyasetine bağlar. Ahmed Hân devamla devrin gereklerine 


°° E. Thompson and G. T. Garret, Rise and Fulfilment of the British Rule in India, Londra 1934, s.433 

* E. Thompson and G. T. Garret, 1934: 443 

Ñ Grover, B.L. and Sethi, R.R., Studies in Modern Indian History, Delhî 1963, s.187 

* Rizvi, 1959: 490 
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°° Ahmed Hân, Sir Seyyid, Esbâb-i Bagâvet-i Hind, Karâçi 1986, öz. 
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göre Müslümanlar ve İngilizler arasında nefret ve uzaklaşma yerine yakınlık ve yardımlaşma siyasetini yerleştirmeye çalışır. Risâle-yi Esbâb-i Bağâvet-i Hind'de 1857 isyanının sebeplerini inceleyen 
Ahmed Hân, Vefâdâr Muselmânân-i Hind isimli kitabında, 1857 
savaşında insanlık örneği göstererek İngilizlerin canlarını kurtaran Müslümanların çalışmalarından bahsetmiştir. Her iki kitabın maksadı Müslümanlar hakkında İngilizlerin kalplerindeki şüphe ve nefreti yok etmektir. ”” 

Kargaşanın bitmesinden çok fazla bir zaman geçmeden böyle bir kitap yazarak Müslümanlara vekillik etmek ve sorumluluğu bizzat İngilizlerin üzerine atmak cesaret işi idi. Ancak bu kitaplar İngiliz siyasetinde ani bir değişikliğe sebep olmamıştır. Çünki İngilizlerin İslâm düşmanlığı 1857 ile değil, Doğu Hindistan Şirketi'nin Bengâl'i ele geçirmesi ile başlamıştı. “Bundan sonra Ahmed Hân Hindistan siyasetine katılmaya başlar. O bütün gücünü Müslümanlar ile İngilizler arasında dostluk kurmaya sarf eder. Ahmed Hân bu dönemde İngilizler ile Hindistanlıların eşitliğine oldukça önem vermekte ve İngilizlerin elde ettikleri görevleri Hindistanlıların da elde edebilmesi gerektiğini sürekli olarak dile getirmekteydi.” Ahmed Hân'ın 1885'e kadarki mesaisi Hind Müslümanlarını İngiliz Hükümeti'ne dost etmek ve bilhassa ayaklanmadan hâsıl olan düşmanlık ve şüpheleri ortadan kaldırmak, Müslüman ulemanın kâfir saydığı İngilizlerin hem egemenlik hem de kültürlerine karşı gösterdikleri düşmanlıkla mücadele edip Müslümanları her yönden İngilizlere ısındırmaya çalışmak olmuştur." 

i) 1857 Sonrası İngiliz Siyaseti ve Müslümanlar 

1861'de Hindistan Meclisleri Kanunu'na (Indian Counsils Act) bağlı olarak merkez ve eyaletlerde yasama işlerine bakacak kanun yapıcı meclisler kurulur.” Genel valinin danışma meclisine atanan üyeler arasında Ahmed Hân da bulunmaktaydı.” Daha sonra 1866'da yine Ahmed Hân'ın gayretleriyle ilk siyasi dernek British Indian Association (İngiliz-Hintli Demeği) kuruldu. Bu derneğin maksadı Londra'da esasen mevcut olan böyle bir derek vasıtasıyla Hindistanlıların temel 


° Ahtar, Selim, Urdu Edeb ki Muhtasarterin Târih, Lâhor 1993, 5.166, 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haklarını talep etmeleri ve şikâyetlerini ortaya koymak için doğrudan İngiliz parlamenterleri ve Hindistan Hükümeti ile irtibat kurabilmelerini sağlamaktı. Ülkenin çeşitli yerlerinde buna benzer milli ve dini ıslaha yönelik pek çok dernek kuruldu (Bangâli Indian Association, Bombay Association, Madrâs Native Association ve Upper Class Hindu Association gibi). Ancak bütün bu derneklerde Hindular çoğunluktaydı ve hepsinin maksadı Hinduların çıkarlarını korumaktı.” 

Müslümanlara karşı Hindu hareketler İngilizler döneminde belirgin şekilde ortaya çıkmaya başlamıştı. Hindular arasında dini ihya adıyla yapılan bu çalışmalar onlardaki milliyetçilik duygusunu geliştirmek için önem taşımaktaydı. Bu amaçla kurulan demeklerde ulusal önderler de görev almışlardı. Amacı Hindular arasında vatan sevgisi, Hindu milliyetçilik duygusu ve kendi işini kendin yap bilinci yaratmak olan hareketler | başlatılmıştı. Böylece Hindu milliyetçiliği İngilizlerin önderliğinde oldukça gelişmişti. Bu faaliyetler neticesinde Hindular arasında yeni bir kuvvet hissi elde eden bir gurup ortaya çıkmıştı. Âryâ Semâc“ hareketi buna bir örnektir. Artık elde edilen bu yeni gücün Müslümanlara karşı kullanılması kaçınılmaz bir şeydi. Bu güç 19. 
yüzyılın sonlarında İngiliz Hükümeti'nin gölgesinde yeni bir şekil almıştı. Bu hareketin amacı ortak bir din ve kültür temeline dayalı bir Hind ulusu oluşturmaktı. Nitekim bu topluluğun plânı Şudhi (Hindulaştırma) şeklinde ortaya çıkmıştı.” Arya Semâciler hem 


“ Birelvi, 1972: 16 

“ H.1341-42/1922-23 yılındaki en önemli olay Şudhi ve Sangathan hareketleridir. Bunlar Hindistan tarihinin en tehlikeli hareketi olan Arya Semâc Hareketi'nin (1875) parçası idiler. Bu hareketin amacı İslâm'dan haberi olmayan bilgisiz Müslümanları Hindulaştırmaktı. Hindu-Müslim ittihadının mevcut olduğu bir dönemde bu hareketin başlatılmış olması çok manidardır. 1920-22 yıllarında Hilafet Hareketi ve Congress'in karşılıklı yardım ve işbirliğiyle ortaya çıkan Hindu-Müslim ittifakı Hindistan'ın geleceğinde 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başarılı da olmuşlardır. 1922'de vali vekili Terk-i Muvâlât Hareketi'nin önemli bir lideri olan Suvâmi Şar Dhânand'ı hapisten çıkarıp gizlice görüştükten sonra serbest bırakmıştır. 
Suvâmi Şar Dhânand serbest kalır kalmaz Müslümanları Hindulaştırma çalışmalarına başlamıştır. Diğer taraftan Dr. Munce tamamen Hindulardan oluşan Sangathan topluluğunu kurmuştur. Âgrah, Mithrâ, Etah, Atâva, Kânpür, Ferruhâbâd, Gorgânvah ve Meynpuri bölgeleri bu hareketin önemli merkezleri idi. Rızvi, Seyyid Mahbüb, Târih-i D4ru’l-Ulam Devband, Karâçi 1976, C.1, bl.2, s.261-266 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ederek bu tehlikeli hareketin bir an önce durdurulmasını istemiştir. Ancak Devband tarafından yapılan çağrılara olumlu cevap verilmez. Bunun üzerine Devband bu 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İngilizlerden hem de Müslümanlardan öç alacakları günü beklediklerini açıkça  s6ylemekteydiler. Onlar Müslümanların Hindistan'da kalmalarını istemiyorlardı.” 

İngilizlerin hâkimiyetinden önce Hindular ve Müslümanlar arasındaki ilişki egemen ve yönetilen şeklinde idi. Ancak İngilizler hâkimiyeti kurup bağımsızlık savaşı başarısız olunca, her iki grup da mahküm konumuna düşmüşlerdi. Yöneticiler bazen bir gruba, bazen de diğer gruba yardım etmişlerdi. Hindu-Müslüman çatışması bu şekilde, yabancı idare altında önce iktisadi ve kültürel, sonra siyasi gelişme ve üstünlük için yarış şekline dönüştü. 

Diğer taraftan Nevvâb Abdullatif Hân (Emir Ali, ö. 1928) ve Mevlânâ Kerâmet Ali gibi Şii Müslüman liderler Bengâl'de Müslümanların sosyal, kültürel ve dini ıslahı için çalışmaktaydılar. 
Ahmed Hân yapılan ıslah çalışmalarına rağmen Müslümanların bekasının İngilizlere yardım ederek onların himayesini elde etmekten geçtiğine inanıyordu. Kısacası o İngiliz hâkimiyetini bir bütün olarak Müslümanlar için gerekli görmekteydi.” 

Ahmed Hân'ın vefatından (1898) iki yıl sonra 1900'de Hinduların ısrarı üzerine birleşik eyaletlerdeki bütün resmi dairelerde Urduca yerine Hintçe, Arap alfabesi yerine de Nâgari alfabesinin yürürlüğe konulması kararlaştırıldı.” Bu uygulama Müslümanları sadece manevi olarak değil, kültürel ve iktisadi yönden de etkilemiş, itirazlar sonuç vermemişti. Bu ve bundan sonraki zaman zarfında Urduca-Hintçe tartışması da bölücü bir unsur halini almıştır. Hintçeye milli bir vasıf kazandırmak amacıyla Hintçeyi geliştirme dernekleri kurulmuştur. 
Ayrıca Hindustani adıyla Urducayı Hintçeye katma çalışmaları başlatılmıştır. Müslümanlar Hindu zihniyetin bu plânını önceden anlamış, Urduca ya da kültürlerinin korunması ve geliştirilmesi için 


ve bu hareketlerin önünü büyük ölçüde kesmiştir. Özellikle Âgra'da yaşayan ve yeni Müslüman olmuşken bu hareketler sonucunda Hindulaştırılan 450 bin Malkâna'lı Râcput tekrar İslâm'a kazandırılmıştır. Devband'ın çalışmalarına ilaveten Cemiyetu’l-Ulema-i Hind gibi diğer bazı kurumlar da bu fitne hareketini önlemeye matuf çalışmalar yapmışlardır. Bu yolda çalışmak üzere Mevlevi Ebu Rahmet Mirathi ve Gulâm Muhammed tarafından Âri dinini ve Sanskritçeyi bilen tebliğciler yetiştirilmiş, yapılan münazaralar neticesinde Âryâ Semâciler yenik düşmüş ve şartlar normale dönmüştür. 
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üzerinde kültür ve hayat görüşlerini tatbik edebilecekleri ayrı bir yolun gerekliliğini hissetmişlerdi. Nitekim işte bu, Müslümanlara iki ulus bilincini aşılayan ve onları ayrılık siyasetine hazırlayan en önemli kültürel unsur olmuştur.” 

Nitekim 1901'de Müslümanlar, Aligarh'da Siyâsi ve Muâşereti İdâre-yi Muselmânân (Müslümanların Siyasi ve Toplumsal Derneği) ismiyle bir dernek kurarlar. Ayrıca Lakhnov'da da Muhammadan Political Organization ismiyle bir dernek daha kurulur. O zaman vali Lord Kurzon (Curzon) idi. Lord Kurzon birinci olarak Bengâlli Hinduların artan güçlerini kırmak, ikinci olarak da Bengâl'in idari yükünü hafifletmek için 1905'te Bengâl'i ikiye böler.” 

Eski devirlerde çok kere ayrı devletler halinde yaşamış olan bugünkü Bengal, Bihar ve Orissa eyaletleri birleşmiş olarak Bengal ilini teşkil etmekteydi. O zamanlar buralarda 78 milyonluk bir halk kitlesi yaşamaktaydı. Bu açıdan yönetimi kolaylaştırmak için buranın ikiye bölünmesi makul görülebilirdi. Lord Kurzon, o zamanki Bengal ilini ona komşu olan Asam ili ile bir bütün sayar. Batı Bengâl, Bihâr ve Orissa'yı yeni bir il, Doğu Bengâl ile Asam'ı da başka bir il yapar. 
Amaç sadece yönetimi kolaylaştırmak olsaydı, tarihi Bengâl ülkesini bir il yapması ve ona katılmış olan Bihâr ve Orissa'yı ondan ayırması gerekirdi ve hiç olmazsa bu daha makul görülebilirdi. Lord Kurzon'un başvurduğu tarzın bir sonucu da Doğu Bengâl'deki Müslümanlara, yani o sırada Indian National Congress'in (Hind Milli Kongresi) inkılâp hareketlerine katılmayan bir unsura kesin bir çoğunluk sağlamasıydı. 
Bilhassa Congress, Hindu aydınları ve hatta halk kral naibinin bölme hareketine karşı son derece çetin bir muhalefete koyulurlar. Esasen Bengâl'in bölünmesine karşı Congress çok önceden cephe almış ve 1904'te bu tasarıya karşı protestoda bulunmuştu. Ancak Lord Kurzon 
buna ve bu gibi protestolara hiç aldırış etmeden bölünme emrini 20 
Temmuz 1905'te çıkarmış, aynı yılın 16 Ekiminde yürürlüğe koymuştur. O ana kadar Congress'te üstün inanç İngiltere'nin er geç yerli halkın isteklerini kabul edeceği ve sonuna kadar onlarla zıt gitmeyeceği merkezinde idi. Ancak bölme kararı bu inancı kırmıştır. 
Congress 1906'da, Kalkatta'da yaptığı bir toplantıda Hindistan'ın kendi kendini yönetme hakkını elde etmesini amaç edinmeye ve 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Bengâl'i bölme kararı düzeltilinceye kadar İngiliz mallarını boykot etmeye karar verir. Özet olarak Bengâl'in ikiye bölünmesi kararı Hindistan'da olağanüstü bir galeyan meydana getirmiştir. Bu yüzden doğan muhalefet hareketi çok uzun sürmüş, hükümet de bu harekete karşı uzun süre direnmiştir. Hükümet, Morley Minto Islahatı'ndan sonra Hindu vatanseverlerden ılımlı olanları kazanmaya muvaffak olduğu bir devrede bu bölme kararından vazgeçer. Tarihi Bengâl ülkesini yeniden birleştirir. Fakat Asam, Bihâr ve Orissa'yı ondan ayırır (1911). Bölme keyfiyetinin Müslümanlara hoş görünmek ve onların çoğunlukta bulundukları doğu Bengâl'de gelişmelerini sağlamak için yapıldığı dahi ortaya atılmıştı. Bundan vazgeçiş Müslümanlara çok ağır gelecek ve onlarda kendilerinin Hindulara feda edilmiş oldukları duygusunu doğuracaktır.” 

1905'te Bengâl bölündüğünde Müslümanların siyasi şuuru da yeni bir yön almıştı. Hindular bu bölünmeye itiraz ederek şiddetli gösterilerde bulununca, Müslümanlar da kendi siyasi maksatları için 1906'da, Dhâka'daki toplantıda Müslim League'i kurdular.” Müslim League'in maksadı Müslümanların içindeki İngiliz nefretini silmenin yanı sıra Hind Müslümanlarının siyasi hak ve çıkarlarının göz önünde bulundurulmasını, onların istek ve ihtiyaçlarının hükümete sunulmasını sağlamaktı. Kuruluşunun ilk 5 yılnda Müslim League, ne İngiliz Hükümeti'nin muhalefeti ile karşılaştı, ne de hükümete karşı muhalefet etti.“ Ayrıca parti Londra'da Emir Ali'nin başkanlığında bir de şube açmıştı.” 

Müslümanlar henüz Bengal'in tekrar birleştirilmesi kararını içlerine sindirememişlerdi ki, İtalya'nın  Trablusa (1911) ve Balkan devletlerinin birleşerek Türkiye'ye saldırması şunu göstermişti ki, bütün bu İslâm düşmanlığının altında İngilizlerin gizli çalışmaları aktif rol oynamaktaydi.” İngiltere'nin bu savaşlar esnasında Türkiye'ye karşı en hafif tabiriyle aldırış etmemesi Hind Müslümanlarını kızdıracak ve Müslim League'in amaçlarında İngilizlerin hoşuna gitmeyecek bazı değişiklikler meydana getirecektir.” 
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j) islam Birliği Hareketi ve Afgâni-Ahmed Hân Çatışması 

Bir taraftan 19. yüzyılın son yarısı ile 20. yüzyılın başlarında Hind Müslümanlarının durumunu düzeltmek ve onlara haklarının verilmesi için gayret sarf edilirken, diğer taraftan İslâm ülkelerinde Seyyid Cemâluddin Afgâni'nin (1838-1897) gayretleriyle batı tasallutundan kurtulma, nesil, millet ve vatan gibi sınırlı düşünceleri aşıp İslâm milleti düşüncesini benimseme ve bütün İslâm ülkelerinin birleşmesi ile sağlam bir İslâm bloğu kurma hareketleri de başlamıştı.” Afgâni birçok alanda ilim sahibi idi. Arapça, Farsça, fıkıh, fıkıh usulü, tarih, mantık, felsefe, matematik, astronomi, edebiyat, gazetecilik, İslâmi ilimler ile teorik ve pratik tıp tahsili de görmüştü.” 

1858'de hacc'a giden Afgâni'nin tecdit ve ıslah hakkındaki fikirleri bu yolculuğu esnasında kemale ermiştir. Gittiği yerlerde güçlü şahsiyeti ile herkesi etkileyen Afgâni İslâm âlemini bir tek halifenin riyaseti etrafında toplayıp batılı devletlerin saldırılarına karşı koyabilecek kuvvetli bir Islam Devleti vücuda getirmek istiyordu.” 

1869'da Hindistan'a giden Afgân burada âlimleri, gençleri ve halkı etrafına toplamasıyla dikkatleri üzerine çeker. Burada bir müddet kaldıktan sonra Kahire'ye geçen Afgâni Kahire'de kaldığı süre içerisinde tasavvufi uykusundan uyandırdığı ve ıslah akımının en önemli fikri çalışmalarını yapmaya hazırladığı Ezherli öğrencisi ve arkadaşı Muhammed Abduh” ile de bu esnada tanıştı. Aynı yıl 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matematik ve kelâm okumuştur. Afgâni Paris'e yerleşince kendisini yanına çağırmıştır. O zamanlar Muhammed Abduh Beyrut'ta bulunuyordu. Urabi Ayaklanması'nın başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra üç yıl sürgüne gönderilmiştir. Muhammed Abduh 1822'de Beyrut'tan ayrılmış ve Paris'e gitmiştir. Burada hocası ile birlikte el-Urvetu’l-Vuska cemiyetinin isteği üzerine aynı isimle siyasi ve fikri bir derginin çıkarılmasını üstlenmiştir. Derginin ilk sayısı 1884'te çıkmıştı. Yayınlanan makalelerdeki düşünceler Afgâni'nin, üslup ise Abduh'un idi. Dergi 18 sayı çıkabilmiş, İngiltere'nin baskıları sonucu kapanmıştır. El-Urvetu'l-Vuska'nin yayını durdurulduktan sonra aralarında beliren bir anlaşmazlık sebebiyle Afgâni ve Abduh ayrılmışlardır. Çünki Abduh Müslümanların ıslahının davetçilerin yetiştirilmesi ve iyi bir eğitim-öğretimden geçirilmesi ile mümkün olabileceğine inanıyordu. Fakat Afgâni bu metodu tasvip etmemişti. (Abdulhamid, 1991: 21-28); Ayrıntılı bilgi için bk. El-Behiy, Muhammed, İslâmi Direniş ve Islâhat, (Türkçesi, Prof. Dr. İbrahim Sarmış), Ekin Yay. İstanbul 1996, s.96-168 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içerisinde (1870) İstanbul'a gitti. Başta devrin vezir-i azamı Ali Paşa olmak üzere bütün âlim, sanatkâr ve devlet adamları onun ilmine, diyanetine ve derin vukufuna hayran olmuşlardı. Çok geçmeden Afgâni'nin artan nüfuzunu çekemeyen Şeyhu'l-islâm Hasan Fehmi Efendi'nin onu muzır fikirler neşretmekle itham etmesi üzerine buradan ayrılarak tekrar Kahire'ye dönmüştür. Burada, etrafında toplananlarda milli kalkınma fikri ve meşruti idare ve müesseselere karşı rağbet uyandırmak sureti ile siyasi sahada da tesir icra etmiştir. Onun bu siyasi çalışmaları İngilizlerin, fikri faaliyetleri de Ezher ulemasının hiddetini çekmiş ve zorunlu ikamet etmek üzere Hindistan'a yollanmıştır.” 

Haydarâbâd'daki üç yıllık zorunlu ikameti sırasında Haydarâbâd Medresetu’l-Eizze Matematik Profesörü Mevlânâ Muhammed Vöâsıl'ın o günlerde İngilizler ve yandaşları tarafından Müslümanları dinden uzaklaştırmak için yayılan tabiatçılığa (naturalism) karşı bir makale yazmasını istemesi üzerine” Tabiatçılığa Reddiye adlı meşhur eserini kaleme alır. Bu eserinde Afgâni pozitivizm'e“, ateizme, laikliğe ve Ahmed Hân'ın ıslahat çabası olarak algılanan modemist eğilimlerine şiddetli eleştiriler yöneltir. Afgâni, Dehri’ler® adını verdiği bu kişilerin aslında ne yapmak istediklerini, amaçlarının ne olduğunu, açık seçik belirtmiş olmasına rağmen bir başka yerde bunu yapmaktaki amacının bu topluluğu karalamak değil, sadece gerçeği ortaya koymak olduğunu söyler.” 

Afgâni'nin eserleri sıklıkla dini alanda olmak üzere, siyasi alanda Ahmed Hân'ın görüşlerinin antitezidir. Ahmed Hân için ıslahat, reformizm anlamında batıyla bütünleşme, Afgâni içinse batı emperyalizmi ile nihâi ve kaçınılmaz bir karşı karşıya gelişti. Daha köklü bir çalışma yapılması gerektiğini düşünen Afgâni el-Urvetu’l- 


= İslâm Ansiklopedisi, C.3, s.82-83 

** Afgâni, Tabiatçılığa Reddiye, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay. Ankara 1956, s.3-4 

“ Temelini Auguste Comte'un attığı ve hakikatin deney ve gözlemle elde edilebileceğini savunan bir felsefi doktrin. 

se Dehriye inanışında, akidesinde olan; ateist, tanrı tanımaz. 

“ er-Reddu ala'd-Dehriyyin, s.50-54, (Farsça yazılmıştır. Abduh Arapçaya çevirmiştir. 
Beyrut'ta 1896'da basılmıştır.) 
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Vuskâ adlı bir İslâmi teşkilat kurmuştu. İslâm davasına sahip çıkan birçok Müslüman bu örgüte katılmıştır.” 

Onun başlatmış olduğu harekete “el-Ittihdd beyne'l-Muslimin” veya “Tahrik-i Îttihâd-i İslâmi” adı verilmektedir. İngilizler Afgâni'yi kendi iktidarları için tehlikeli görerek Hindistan'da hapsederler. 
Buradan çıktıktan sonra bir süre için Amerika'ya ve İngiltere'ye giden Afgâni'nin Paris'te iken gerçekleştirdiği en önemli çalışma hiç şüphesiz Muhammed Abduh ile beraber 1884'te meşhur dergi ‘el-Urvetu’l-Vuskâ'yı çıkarması olmuştur.” 

Derginin asıl gayesi İslâm ülkelerinde, başta Mısır, Afganistan ve Hindistan'da İngiltere'nin siyasi nüfuz ve müdahalesi ile mücadele etmek ve İslâm ümmetini yeniden tevhidi bir bilince kavuşturmaktı. İlk sayısı 13 Mart 1884'te çıkan derginin Mısır ve Hindistan'a girmesi yasaklanmıştır. Yazı işleri müdürlüğünü Abduh'un yaptığı dergi 8 ay kadar çıktıktan sonra 18. sayısıyla birlikte kapandı. Tarihçiler bu derginin yayınını biraz daha sürdürmesinin İslâm coğrafyasında sömürgecilere karşı büyük isyan hareketlerine yol açacağını kaydederler.” 

Birçok İslâm ülkesini gezen ve buralarda faaliyet gösteren Afgâni ileri gelen batılı devlet adamlarıyla da görüşerek onlara İslâm ülkelerinin iç işlerine karışmanın sakıncalarını anlatmıştır.” 

1892'de II. Abdulhamid tarafından İstanbul'a çağrılan Afgâni'ye bir ev ve maaş tahsis edilir. Abdulhamid Osmanlı Hilafeti bayrağı altında bir İslâm birliği düşünüyor ve Afgâni'nin kendisine yardımcı olabileceğini sanıyordu. Ancak fikirleri tam bir birlik sağlayamadı. 
Onun en büyük mücadelesi Müslümanları kişiliksiz köleler, bilinçsiz koyun sürüleri haline getirmeye uğraşan batı emperyalizmine ve onun işbirlikçilerine karşı çıkmaktı. Ahmed Hân'ın düşüncelerinden etkilenen devrin siyasi hayatına karşı Afgâni'nin başlatmış olduğu hareket Hindistan Müslümanlarını kendi tarafına çekmede başarılı olamadı. Bu dönemde Ahmed Hân Pan-İslâmizm'in en büyük savunucusu olan Afgâni ile çatışma içerisine girmiştir. Ahmed Hân, Afgâni gibi batının 


> Abdulhamid, 1991: 26; Cemâleddin Afgâni-Muhammed Abduh, Urvetu'l-Vuskâ, Bir Yay. Istanbul 1987, s.21 

® Abdulhamid, 1991: 25; Birelvi, 1972: 5.20 

” Afgâni-Abduh, Urvetu’l-Vuska, 1987: 35-36 

” Abdulhamid, 1991: 33 
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İslâm'a olan antipatisini anlamış olmasına rağmen yeni fikirlere karşı tam bir teslimiyet göstermekteydi. Ahmed Hân ile Afgâni arasında üç önemli muhalefet noktası vardı: 

a) Afgâni, Ahmed Hân'ın bazı görüşlerini, müfrit denebilecek akılcılığını reddetmekte ve onun İlmu'l-Kelâm'ını Kur'ân ifadelerini bozacak nitelikte görmekteydi. 

b) Afgâni, Ahmed Hân'ın dini görüşlerini ve eğitim programlarını İngiliz menfaatlerine bir hizmet olarak görmüştür. 

c) İkinci görüşün mantıki sonucu olarak Afgâni, Ahmed Hân'ı Hindistan'ın başlıca muhalifi saymıştır. Çünki o Pan-İslâmizm'e karşıdır. Hind Müslümanlarını daru’l-Islam'n diğer bölgelerinden ayrı tutmakla evrensel bir hilafet anlayışına karşı çıkmıştır. ” 

k) Ahmed Hân'ın Loyalizmi (Sadakat, Bağlılık) 

Ahmed Hân, İngilizlerin Hindistan'daki egemenliğini dünyanın daha önce görmediği derecede çok harika bir olay olarak tanımlama noktasına geldi. Ona göre loyalizm (bağlılık, sadakat) yabancı bir efendiye kölece bir itaat değil, iyi bir idarenin hayırla yâd edilmesiydi. 
Ahmed Hân'ın Hindistan'da İngiliz bürokratlarıyla kurduğu ilişkiler daha geniş ve etkiliydi. Hindistan'da İngilizlerin büyüyen ırksal züppeliği ve ilerleyen ırki önyargıların ilk işaretlerine karşı tavrı ise çift taraflıydı. Açıkça ayrım olduğunda eleştirel, batılı kültürel gelişme noktasında ise hoşgörülüydü. 1868'den beri batılı hayat tarzına uymaya başlayan o ve arkadaşlarının ikili bir toplumsal hayatı seçmesi dost ve düşman çevrelerden kırıcı eleştirilerin gelmesine yol açtı. 
Himayesi altında bulunan Nezir Ahmed'in [bnu’l-Vakt isimli romanı, muhafazakar eğilimli parlak bir şair olan Ekber İlahâbâdi'nin bazı alaycı şiirleri bunun örnekleridir. Âlimler kırgın ve dini usullere riayet edilmeksizin öldürülen hayvanlardan yapılan yemekleri İngilizlerle birlikte yemesinden dolayı halk da ona şüphe ile bakmaktaydı. Öyle ki Ahmed Hân Ahkâm-i Taâm-i Ehl-i Kitâb "Kitap Ehliyle birlikte yemek yeme üzerine bir risale yazarak bu durumu âlimane bir biçimde savunmuştu.” 

Ahmed Hân'ın sonraki siyasetinde temel nokta Müslümanların Hindulardan farklılığını ortaya koymak, ayrı bir millet olarak kimliklerini muhafaza etmelerini sağlamak ve İngiliz idaresine sadık 


ii Ahmed, Aziz, Studies in Islamic Culture in the Indian Environment, Oxford 1964, s.59 
> Ahmed, 1964: 63-66 


XIX. Yüzyıl Hind Yarımadası'na Genel Bir Bakış 33 


kalmaktır. O, Müslüman topluma eski şerefini kazandırmanın yolunun azimli bir şekilde yüzünü batıya çevirmede ve bu yolda İngilizlerle iyi geçinmede olduğuna kani olur. İncil tefsiri Tebyinu'l-Kelâm (1862) Ahmed Hân'ın idare eden ile edilenleri uzlaştırma çabalarının bir ürünü olarak ortaya çıkan bilimsel bir çalışmadır. Çok yumuşak bir tarzda yazılmış olan bu eserin her sayfasında sanki bakın bizim inancımızla Hıristiyanların inancı arasında ne kadar benzerlikler var denilmektedir.” 

2. Sosyal Durum 

Şâh Âlem'den Bahâdur Şâh Zafere kadar bütün Hind-Türk Padişahları her ne kadar sadece ismen padişah idilerse de, kanüni olarak hiç bir zaman Hindistan'ın padişahlığından mahrum olmadılar. 
Hind-Türk Padişahının nazarında ister Müslüman, ister Hindu, ister Şii, ister Sünni bütün halk eşitti. Delhi halkı da toplumun bu miyarını benimsemişti. Bütün insanlar güven içinde hayat sürmekteydiler. 
Bununla birlikte halkın büyük çoğunluğu İngiliz yöneticilerin hâkimiyetini bir emri vaki ile kabul etmiş ve normal hayatlarına dönmüş görünüyordu. Ticaret Hinduların, sanat ise Müslümanların elindeydi.” 

Hâli, Yâdigâr-i Gâlib isimli eserinde şöyle yazar: “H. 13/19. 
yüzyılda Müslümanların çöküşü had safhaya ulaştığında, onların zenginliği, şerefi ve iktidarı ile birlikte ilim ve faziletleri de yok olmuştu. 
Tesadüfen Delhi'de bir kaç ilim ehli toplanmıştı. Onların sohbetleri Ekber ve Şâh Cihân dönemindeki sohbet ve toplantıları hatirlatmaktaydi.”” 

Ahmed Hân, Hind-Türk Imparatorlugu’nun son dönemlerinde, Delhi'de bulunan bu kişilere Âsâru's-Senâdid adlı eserinde değinmiştir. 
Devrin padişahı Bahâdur Şâh Zafer şiir ve şairliğe oldukça ilgi duyardı. 
Bizzat kendisi de şiir söyler ve Zafer mahlasını kullanırdı. Kale içerisinde düzenli olarak muşaare (şiir meclisleri) olur. Kalenin dışında da, şehrin çeşitli yerlerinde şiir meclisleri düzenlenirdi. Gâlib, Mu'min, İbrâhim Zevk, Zafer, Şâh Nâsır, Neyyir, Şeyfta, Rahşan, Memnun, Sahbai, Beyhaber, Nisâr, Mecruh, Arif, Zahir, İhsan ve Sâlik gibilerinin 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Düzgün, Şaban Ali, Sir Seyyid Ahmed Hân ve Entellektüel Modernizmi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) A.U. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Islam 
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* Birelvi, 1971: 7 
°° Hali, Yâdigâr-i Gâlib, Urdu Academy, Sindh 1962, s.9 


34 XIX. Yüzyıl Hint Kıtasında İslâmi Fikir Akımları 


Farsça ve Urduca nağmeleriyle bütün Dilli fezası yankılanmaktaydı. 
Nitekim 19. yüzyılın ilk yarısında Delhi doğu medeniyetinin dini ve dünyevi ilimler ile güzel sanatlarda merkezi durumundaydı. Ancak İngilizlerin gelişine paralel olarak batı etkisi de yavaş yavaş nüfuz etmeye ve aile bağları da zayıflamaya başlamıştı. Bağımsızlık adına sosyal ve toplumsal değerlerden yüz çevrilmekteydi. Mirzâ Bâbür batıya has binalar inşa ettirmekle kalmayıp aynı zamanda batıya özgü elbise de giymeye başlamıştı.” 

1857'deki bağımsızlık mücadelesi eski cagirdarlık sistemini yaralamıştı. Bu da İngiliz Hindistan'ında üst tabakayı yani soylu sınıfı yok etmiş ve İngiliz Hükümetinin izlemiş olduğu siyaset, mensupları idarenin kuklası olan yeni bir soylu sınıf meydana getirmişti. İngilizler eski sistemi yok ettiklerinde öyle üçüncü sınıf bir tabaka ortaya çıktı ki bunlar ne soylular, ne de işçi sınıfı arasında yer almaktaydı. Bu orta tabaka 1857'den sonra toplumun her alanına yayılmaya başladı. 
Bunlar ahlaki, siyasi, kültürel, sanatsal, sosyal, dini kısaca hayatın her alanında liderliği ellerine almaya başlarlar. Hindistan'da yeni değerleri yaymaya çalışanlar işte bu orta tabakaya mensup kişilerdi. Netice olarak Hindistanlıların zihninde şu soru dolaşmaya başladı. Acaba modem değerler ve fikirler tamamen red mi edilecek, yoksa aynen kabul mü edilecekti. Yoksa onlara milli şekil verilerek bir orta yol mu çıkarılacaktı. Müslüman ve Hindu toplum arasında üç ekol ortaya çıktı. 
Birincisi, her yeni şeyi reddedip eski gelenek ve görenekleri savunanlar; ikincisi, eskiyi reddeden yenilikciler; üçüncüsü, eski ile yeniyi birleştirip zamanın şartlarına uygun hale getirmek isteyenler. O dönemde, Hindistan'da içtimai, fikri ve fiili olarak her alanda henüz eskinin tesiri mevcut ise de, taklitten kurtulma çabaları da devam etmekteydi. Ancak batı etkisi yavaş yavaş nüfuz etmeye, eski hayat ve toplum tarzı tedricen değişmeye başlamıştı. Eski ve yeni çatışması başlamıştı. Hindistan orta çağdan çıkıp modern çağa henüz geçmemişse de, o tarafa yönelmişti. 1857'deki bağımsızlık mücadelesinden sonraki bir kaç yıl boyunca İngilizlerin takip ettiği siyaset sonucu 19. yüzyılın ilk çeyreğine kadar Bengâl'de seçkin Müslüman sınıf yok olmuş ve normal tabakadan Müslüman ailelerin 


” Birelvi, 1971: 10-13 


XIX. Yüzyıl Hind Yarımadası'na Genel Bir Bakış 35 


şerefli hayat sürmesi zorlaşmıştı.* Zaman geçtikçe Müslümanların durumu kötüleşmekteydi. 1857'den sonra artık çekilmez olmuştu.” 

Kraliçe Victoria'nın 1858'deki ilanına rağmen William Hunter'e göre: “O kadar ki 1869'da, Kalkatta'daki resmi dairede bir Müslüman kapıcılık, postacılık, mürekkep doldurma memurluğu veya kalem tamirciliğinin üstünde bir memurluğa gelemezdi. Müslümanlar o kadar ezilmişlerdi ki eğer onlar memurluk yapmaya layık da olsalar resmi ilanlar yoluyla bundan men edilirlerdi. Onlara hiç bir açıdan önem verilmezdi. Yöneticiler onların varlığını kabul etmeyi kendi şanlarına leke sayarlardı."*” 

O kadar ki Müslümanlar İngilizce bilseler de Müslüman oldukları için memurluk verilmiyordu. Özellikle isyandan sonra durum daha da kötüleşmişti. Doğu Hindistan Şirketi ve bazı İngiliz yöneticiler Hind toplumunda İngilizce eğitiminin yaygınlaşmasını istemiyorlardı. Çünki bu yolla Hindistanlıların zihninde de batıdaki milliyetçilik duygusu gelişebilir ve bir gün bunu kendilerine karşı kullanabilirlerdi.“' 

Kısaca İngilizler Hindistan Müslümanlarının  zilletini kendi siyasetlerinin temeli yaparak onları sadece geçim kaynakları ve şerefli şekilde hayat sürmekten geri koymakla kalmamışlar, zihni ve fikri kapasitelerini de eğitimden mahrum bırakarak işlemez hale getirmişlerdi. İngilizler Müslümanları ağır bir zillete düşürürken Hindulara ekonomi ve eğitim alanında kolaylıklar sağlayarak onlara her konuda önderlik etmekteydiler.” 

3. İlmi ve Edebi Durum 

600 yıldan beri Hindistan'ı aydınlatan ilmin ışığı, İngilizlerin 
yarımadaya hâkim olmalarıyla sönüvermişti. İngiliz iktidarı ile birlikte onların dinleri, kültürleri, ilim ve sanatları da yayılmaya başlamıştı. 
İngilizler ülkede yürürlüğe koydukları eğitim nizamında İslâmi ilimlere yer vermemişlerdi. 19. yüzyıl Müslümanların hayatlarında oldukça zor bir dönem olmuştu. İmparatorluğun çöküşü ve ortaya çıkan kargaşa siyaset ile birlikte Müslümanların inanç ve fikirlerini de sarsmıştı. 
İngilizlerin yürürlüğe koydukları eğitim sistemi önceki sistemden 


* Aligarh Magazine, 1953-55: 20 

” Birelvi, 1972: 4 

'% Hunter, 1871: 145; 150; Manglori, 1945: 192-193 Aligarh Magazine, 1953-55: 22-23 

'% Birelvi, 1972: 6 


36 XIX. Yüzyıl Hint Kıtasında İslâmi Fikir Akımları 


tamamen farklıydı. İngilizlerden önce Hindistan'da yaygın olan eğitim sisteminin en önemli özelliği dini ilimlerle birlikte önemli resmi ve askeri görevlere insan yetiştirmekti. O kadar ki bu medreselerden mezun olan öğrenciler vezirlik ve hükümdarlık görevlerini gayet başarılı bir şekilde yerine getirmişlerdir. Nitekim Şir Şâh Suri (h.947/1540— 952/1545) Conpür medresesinde yetişmiştir. Şir Şâh'ın kısa iktidarı siyasi ve medeni reformlar açısından Hindistan tarihinde önemli bir dönemdir. Ekber devrinin (h.963/1555-1014/1605) pek çok anayasal reformları gerçekte Şir Şâh'ın döneminde başlamıştır.” 

Doğu Hindistan Şirketi iktidarı ele geçirdiği dönemde Müslümanların eski eğitim sistemi devam etmekteydi. Yani ülkedeki valiler ve emirler eğitime yardım etmekteydiler. Bunlar eğitim için cagirler verip araziler vakfediyorlardı. Ayrıca okullara doğrudan para yardımında bulunuyorlardı. Delhi'deki merkezi hükümet sona erince bile sadece Roheylkhand bölgesinde (Delhi'ye yakın) 5000'e yakın âlim çeşitli medreselerde ders vermekteydi. Hindistan'da İslâm Devletinin çöküşü Evrengzeyb'in ölümüyle başlamıştı. Ancak yine bu dönemde, Hindistan'da büyük okulların temelleri atılmıştı. Bu okullarda doğuya ait ilimler okutulmaktaydı. Bu okulların en meşhuru Lakhnov'daki Firengi Mahal medresesidir. Kutb-i Şehid ismiyle maruf Mevlânâ Kutbuddin Sahâlvi'nin oğlu Mollâ Esad, Evrengzeyb'den Lakhnov'da kalmak için bir zamanlar Fransızların kaldığı mekan olan Firengi Mahali almıştı Bu hanedan h.1105/1693'te Sahâl kasabasından Lakhnov'a gelerek buraya yerleşmiştir. Nitekim Mevlânâ Kutb-i Şehid'in 4 oğlundan en meşhuru olan Mevlânâ Nizâmuddin'in adına Firengi Mahal'in meşhur medresesi Medrese-yi Âliye Nizâmiyye kurulmuştur. Mevlânâ Nizâmuddin Ders-i Nizâmi adıyla meşhur mükemmel bir Arapça eğitim nizamı tertip etmiştir. Lakhnov'daki Firengi Mahal ve Ders-i Nizâmiyye'de pek çok saygın âlim olmakla birlikte bunların manevi etkileri o kadar yoktu. Çünkü Ders-i Nizâmiyye'de Kur'ân ve Hadis ilimlerine çok az yer verilmişti. Bunların yerine fıkıh, usül-i fıkıh, kelâm, sarf, nahiv, mantık, felsefe ve astronomi eğitimine önem verilmekteydi. Bu özelliğiyle Lakhnov bütün Hindistan'da bu ilimlerde en büyük merkez sayılmaktaydı. Bu dönemde ilmin ikinci merkezi Delhi idi. Burada Şâh Abdurrahim'in oğlu Şâh Veliyullah ilmi alanda büyük hizmetler vermiştir. Şâh 


'% Rizvi, 1976: 136-140 
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Veliyyullah ve oğulları Firengi Mahal'deki Ders-i Nizâmiyye'nin aksine batini ilimlere Kur'ân, hadis ve ricâle öncelik vermekteydiler. Nitekim Hindistan'da hadis ilmini yayma çalışması 18. yüzyılda Şâh Veliyyullah zamanında başlamıştır. Bu dönemde o zamana kadar Farsça tercümesi olan Kur'ân-ı Kerim Urducaya tercüme edilmiştir. Şâh Veliyyullah dört imamdan herhangi birinin mezhebine bağlı olmayı ve gurupçuluğu kabul etmiyordu. Onun görüşlerinden etkilenenler iki gruba ayrılmışlardır. Birinci gurup bid'ati terk etmiş, Hanefiliği bırakmış ve hadisi merkez kabul etmiştir. Şâh Abdulaziz ve kardeşleri ve onlara tabi olanlar bu guruptandır. İkinci gurup bid'ati terk etmekle birlikte Hanefiliği ve taklidi de bırakmamıştır. Bunlar Şâh İsmâil Şehid ve taraftarlarıdır. Şâh Veliyyullah'ın metodu kendi metotlarından farklı olmasına rağmen bu her iki gurup onu kendilerindenmiş gibi gösterir. 
Şâh Veliyyullah'ın vefatından sonra takipçileri onun metodunu devam ettirmişlerdir. Bu tabaka Ehl-i Hadis veya gayri mukallid adıyla meşhur olmuştur. Şâh Veliyyullah ve ailesinin yapmış olduğu çalışmalar ve açmış olduğu yol kendilerinden sonra gelenlerin başlatmış oldukları islah ve bağımsızlık çabaları için hareket noktası olmuştur. Bu dönemde Delhi ve Lakhnov'a ilaveten Kalkatta, Madrâs ve Hindistan'ın büyük şehir ve kasabaları birer ilim merkeziydi. Kısaca o dönemde bütün Hindistan'da âlimler ve medreselerden yoksun olan hiç bir kasaba yoktu. Yukarıdaki durum Hindistan'ın büyük şehirlerinde bulunan Şii medreseler için de geçerliydi. Buralarda Sünni ve Şii öğrenciler akaid ayrımı yapılmaksızın okurlardı.“* 

a) Şirketin İlk Dönemlerinde Eğitim 

İngiliz  hâkimiyetinden önce Bengâlde 80 bin medrese bulunmaktaydı. Bengâl'in 1/4'ü eğitim için vakfedilmişti. Ayrıca padişahlar ve emirler de eğitim masraflarını karşılıyorlardı. “© Buna karşın İngilizler başlangıçta eğitime hiç önem vermemişlerdi. Çünki şirket ticaret ve diğer yollarla Hindistan'da maddi kazanç elde etmeyi hedeflemişti. Şirket 1857'den sonra iktidarı ele geçirince, resmi memur yetiştirmek ve diğer amaçlarını gerçekleştirmek için İngiltere'nin de desteğiyle resmi eğitime önem vermeye başlamıştı. Çünki şirket önceki devletlerin yaptığı gibi halkın ihtiyaçlarını da gidermek zorundaydı. 
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Bununla birlikte eğitim ile ilgili olarak İngilizler arasında iki farklı görüş vardı. Bir grup, Hindistanlılara eğitim verilmesini, bu yolla insanların Hıristiyan olacaklarını, böylece eğitim görmüş insanların tehlike olmaktan çıkacaklarını, gelişmeyi isteyeceklerini ve neticede İngiliz saltanatının korunacağını söylüyordu. Buna karşılık Doğu Hindistan Şirketi'nin idarecileri bir dinin öğretilip yerleştirilmesiyle insanların amaçlarının da birleşeceğini, böyle olursa Hindistan'da İngiliz hâkimiyetinin zarar göreceğini, insanları Hıristiyanlaştırmanın 18. 
yüzyılda maslahata aykırı olduğunu ve eğitim görmek isteyen Hindistanlıların İngiltere'ye gitmesinin uygun olacağını söylerler. 
Nitekim şirketin idarecilerinin muhalefeti neticesinde, 1792'de İngiliz Parlâmentosu'na sunulan Hindistan'da Protestan dininin eğitimi için imkânlar sağlanması yolundaki teklif reddedilmiştir. Bununla birlikte 1792'de İngiliz Parlamentosu'na sunulan teklifin reddedilmesinden ümit kesmeyen İngilizler de vardı. Bunlardan biri de Mr. Charles Grant (director of company) idi. Charles Grant 1793'te İngilizce eğitiminin yürürlüğe konulmasını teyiden bir risale yazmaya başlamış ve 1798'de tamamlamıştır. Bu risaleden İngilizceyi resmi eğitim dili yapmakla İngilizlerin neyi amaçladıkları açıkça görülmektedir: 

1) Hindulara tedricen İngilizceyi öğretmek, daha sonra bu yolla İngiliz sanatı, felsefesi ve dinini öğretmek tamamen İngiltere'nin ihtiyarındadır. 

2) Ancak Hinduların İngilizce eğitim yoluyla elde edecekleri en önemli şey dini bilgileri öğrenmek olacaktır. 

3) Müslümanlar kendi iktidarlarında Hinduların karakterlerinde hiç bir değişiklik yapmamışlar ve onları kendi hallerine bırakmışlardı. 

4) Hindular o kadar korkaktırlar ki onlarda siyasi bağımsızlık elde etme kabiliyeti oluşmasını ummamak gerek. 

5) Eğitimin yayılmasıyla bir zaman sonra İngiliz iktidarının çökeceği ve çıkarlarının zarar göreceği endişesiyle Hindistanlıları gerçek dinden (yani Hıristiyanlık) en güzel ahlâktan, ilim ve sanattan mahrum bırakmamak gerek. 

6) Nasıl ki Müslümanlar resmi dili Farsça yapmışlar ise, aynı şekilde İngilizceyi yürürlüğe koymakla mahkemeler ve resmi dairelerdeki işlerde kolaylık sağlanacaktır. Hindular bunu memnuniyetle kabul edeceklerdir. Çünki bununla onların itibarı ve önemi artacaktır. 
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Ancak Charles Grant'ın bu kitabından hiç bir netice çıkmamış, papazlara dini eğitim yasağı devam etmiştir. Bununla birlikte o dönemde kral-kraliçe vekili Lord Wellesley İngiltere'den gelen papazlara yardım etmiştir.” 

I. Genel vali Warren Hestings, Müslümanların isteği üzerine Arapça ve Farsça eğitimi için 1781'de Kalkatta'da bir medrese kurmuştur. 
Müfredatta dini ilimler yerine edebiyat ilimleri konulmuştur. Aynı şekilde Sanskritçe eğitimi için 1791'de, Benâres'te Sanskritçe Koleji kurulmuştur. Bu her iki kolejin kuruluş amacı kanuni işlerin yerine getirilmesi için Hindu ve Müslüman memurlar yetiştirmekti. Nitekim kraliyet vekili Lord Minto 1811'de uzun bir yazı yazarak şirketin idareciler heyetine göndermiş, Hindistanlılara dini eğitim verilmemesi sebebiyle yalan şahitlik ve sahtekârlık suçlarının arttığını ifadeyle kolejlerin kurulmasını ve eğitime önem verilmesini istemiştir. Bu yazının ulaşmasından sonra 1811'de bir komite kurulmuş ve bu komitenin isteği üzerine parlâmentodan bir kanun geçirilmiştir. Bu kanuna göre Hindistanlıların eğitimi için düzenli olarak yıllık 100 bin rupi kabul edilmiştir (1813). Bu kanun sebebiyle 1814'te şirket idarecileri tarafından genel valiye gönderilen bir mektupta Sanskritçenin desteklenmesi ve Hinduların ilimlerinin teşvik edilmesi istenmiştir. 

Bununla birlikte şirketin ülke hâkimiyetini ele geçirmesinden 50 yıl sonra kabul ettiği bu kanunu dönemin idarecileri 10 yıl boyunca uygulamamışlardır. Ancak 1823'e gelindiğinde yukarıdaki kanunla kabul edilen 100 bin rupinin kullanılmasına başlanmıştır. 1813'teki kanunun yürürlüğe girmesiyle önceleri kendilerine yasak konan Avrupalı papazlar yavaş yavaş Hindistan'a girmeye ve yer yer İngiliz okulları açmaya başlamışlardı. Bu şekilde onlar Mr. Charles Grant gibi kişilerin planlarını ve dini yayma programlarını uygulamaya koyulmuşlardır. Yine bu dönemde Kalkattalı Râca Râm Mohan Râe İngilizlerin yardımıyla Kalkatta'da Anglo Indian College adıyla bir İngiliz koleji kurar (1816-17). Bu koleji takiben 1821'de Ponâ'da Hindu Koleji, 1823'te Âgra Koleji kurulmuştur. Aynı dönemde Kalkatta Medresesi, Sanskritçe Koleji ve Âgra Koleji'ndeki İngilizce sınıflarında artış yapılmıştır. Yürürlüğe konan eğitim sistemiyle özellikle Hindu gençlerin inançlarında önemli değişiklik meydana gelirken, gelenek ve 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göreneklerine ilgisizlikleri de artmaktaydı. O kadar ki bu kolejlerde İngiltere'deki bir kolejdekinden fazla İncil eğitimi verilmekteydi. 1833'te şirketin o sözleşmesi yenilendiğinde, 40 yıl önce Hindistan'da Hıristiyanlığın yayılması yolunda parlâmentoya kitapçık yazan Charles Grant başkan olmuştur. Nitekim parlâmentoda Hindistan'daki dini ve ahlaki gelişim ile ilgili olarak yapmış olduğu öneri kabul edilmiştir. Artık bu yeni kanunla birlikte papazlar üzerindeki kısıtlamalar tamamen kaldırılmış oluyordu. Bundan sonra çok sayıda papaz Hindistan'a gelmeye ve buradaki dinlere saldırmaya başlamışlardı. Bu dini tartışmalara sadece papazlar değil, idareciler de katılmaktaydı. 1833'te Râca Râm Mohan Râe doğu dilleri yerine İngilizce ile eğitim verilmesi için çaba sarf etmiştir. Bu meseleyi karara bağlamak için 1834'te bir komite kurulur ve başkanlığına Lord Macaulay getirilir. Komitenin 1835'teki oturumunda Lord Macaulay'ın ağırlığıyla İngilizcenin öğretilmesini teyit eden karar alınmıştır. Lord Macaulay'ın bu kararla hedeflediği şey raporunda şu şekilde yazılıydı: "Bizim milyonlara varan tebamız ile aramızda tercümanlık edecek bir topluluk oluşturmamız gerekmektedir. Bu öyle bir topluluk olmalıdır ki, kan ve renk açısından Hintli, ancak zevk, düşünce, kelimeler ve anlayış açısından İngilizler gibi olmalıdır.” 

Nitekim Hindistan'da İngilizceyi yürürlüğe koymaktan maksat siyah İngilizler meydana getirmek, hükümetin misyonunu yürütmek için eleman hazırlamak, batı bilimleriyle düşünce, kültür ve değerlerin yayılmasına yardımcı olmaktı. Ayrıca bunun altında Hıristiyanlığın tebliğinde kolaylık sağlanması düşüncesi de yatmaktaydı. 

Kısacası yerliler arasında İngilizceyi kültür dili olarak kabul eden bir zümrenin yetiştirilmesine çalışılır. Kısmen misyonerlerin elinde olmak üzere İngilizce eğitim veren orta ve yüksek okullar açılır. Bu cereyan genel vali meclisinin hukukçu üyesi olan Lord Macaulay tarafından hararetle desteklenir. O eski Sanskrit ve Farsça eserlerin başlanmış 


“7 Manglori, 1945: 166-171 

'% O dönemde, Delhi'de İngiliz vali vekilinin sekreteri olarak çalışan Mevlânâ Fazl Hakk Hayrâbâdi 1857 isyanına katılmak suçlamasıyla sürgüne gönderilince kaleme aldığı es-Savratu'l-Hindiyye’de şunları yazar: “İngilizler bütün Hint halkını Hıristiyanlaştırmayı plânlamışlardı. İngilizler hâkim ile mahküm tabaka arasındaki dini temele dayalı ihtilafın hâkimiyet yolunda engel teşkil ettiğini anlamışlardı. Dolayısıyla dini yok edebilmek için 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olan basımının durdurulmasını, Müslüman ve Hindulara ait orta ve yüksek okulların kapatılmasını ve var olan bütün imkânların İngiliz Dil ve Edebiyatı'nın öğretilip yayılması yolunda kullanılmasını ister. Lord Macaulay'ın görüşü tamamıyla kabul edilip Müslüman ve Hindu öğretimi tamamen durdurulmadi ise de, İngiliz Dil ve Edebiyatı'na cok önem verilir. Müspet ve ameli (matematik, tarım v.s.) bilgilere de hiç önem verilmez. Dolayısıyla hayat mücadelesinde ayrıca bir kuvveti haiz bulunmayan, bütün bilgileri İngiliz Dil ve Edebiyatı'ndan ibaret olan yerli memur yetiştirilmiş olur. Bu da maddi bakımdan İngilizlerin işine geliyordu. Çünkü bu gibiler İngilizlerden daha az ücretle çalıştırılıyorlardı. 

Dolayısıyla 1835'ten itibaren yürütülen eğitim siyasetiyle güdülen amaçlara göre 1880'e kadar büyük bir başarı sağlanmıştı. Bu okul ve kolejlerden çıkanlar İngilizlerin ve batının hayranları ve birçok işlerde İngiliz'den daha çok İngiliz olmuşlardır.” İngilizler hem ucuz ve sadık yerli memur yetiştirmişler, hem de Hindistan'da din, ırk, kast ve sair taksimat dolayısıyla esasen mevcut olan ayrılık sebeplerine bir de batı eğitimiyle yetişmiş olan bu yeni ihtilaf unsurlarını ilave etmişlerdir.” 

Hinduların aksine yüzyıllardır Hindistan'daki egemen sınıfı oluşturan Müslümanlar 1835'te aniden eğitim dilinin Farsçadan İngilizceye dönüştürülmesiyle ortaya çıkan ekonomik değişikliklere psikolojik olarak hazır değillerdi. Eğitim sistemlerinin yerini alan batılı eğitim sisteminde Müslümanların dini eğitimine yer verilmemişti. 
Hâlbuki İngiltere'deki Üniversitelerde İlahiyat Fakülteleri'ne bağlı olarak dini eğitim için imkânlar hazırlanmıştı. Müslümanların eğitimine zarar veren bir diğer husus da Müslüman Nevvâbların eğitim için verdikleri vakıf arazilerine ki bunun oranı dönemin maliyeden sorumlu memuru Mr. James Grant'a göre Bengal eyaletinin ünden az değildi, İngiliz Hükümeti'nin el koymasıdır. Neticede Müslümanların eğitim sistemi ağır yara alırken yüzlerce aile perişan olmuştur. Müslümanların yeni eğitim kolaylıklarından faydalanmamaları, reddetmeleri ve bundan 


® Bayur, 1950: 290-291 

10 Modern eğitim sisteminin yürürlüğe girmesiyle Müslümanların ilmi ve ameli şirazesi 
dağılmış, parça parça olmuştu. İnanç ve fikirlerden alarak karaktere kadar hayatın her köşesi etkilenmişti. Bu eğitim sisteminin yürürlüğe girmesiyle Müslümanlar için resmi memurluk kapısı da kapanmıştı. Bu dönemde Müslümanlar şiddetli maddi sıkıntıya düşmüşlerdi. (Rızvi, 1976: 136-140) 
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ortaya çıkan ehliyetsizlik, resmi memurluklarda temsil oranı gittikçe azaltmıştır.” 

1844'te kral-kraliçe vekili Lord Harding'in memurluklarda İngilizce eğitim görenlerin tercih edileceği yolundaki kararı yürürlüğe girmiştir. 
Bununla birlikte Hıristiyanlığın tebliği için vasıta yapıldığı gerekçesiyle İngilizceye muhalefet de edilmekteydi. Ayrıca Lord William Bentinck'in vekilliği döneminde (1835) eğitim için ayrılan burslar sadece İngilizce eğitimine sarf edilerek Müslümanların bundan mahrum bırakılması, 1846'da şirketin idare heyetinin İncil eğitimini yasaklaması, paranın daha ziyade Hıristiyan okullarına verilmesi, Hıristiyan okulların bulunduğu yerlerde başka okulların açılmasına izin verilmemesi gibi hususlar Madrâs halkını parlâmento önünde bir dilekçe ile şikâyete sevk etmiştir. Bu şikâyet üzerine hükümet eğitim konusunda tarafsızlığını ilan etmiştir. İdarecilerin dini eğilimlerine karşı mücadele devam ederken nihayet Eğitim Bakanlığı Hıristiyanlığın yayılması işinden vazgeçmiştir. Hükümet 1854'te ilkokuldan başlayarak üniversiteye kadar halka eğitim verilmesi yolundaki düzenlemeyi kabul etmiştir. Bunun için uzun bir proje yayınlanmıştır. Bu projeye göre 1857'de Kalkatta, Madrâs ve Bombay'da ayrı ayrı üniversiteler kurulmuştur. Üniversitelerin kurulması hareketi her ne kadar şirketin zamanında başlamış ise de, gelişmesi İngiltere Devleti'nin idareyi ele aldığı dönemde olmuştur. Bu üniversitelerden binlerce öğrenci mezun olmasına rağmen önemli görevlerin kapısı Hindistanlılara kapalı olduğu için İngilizce eğitimi alanlar memurluk, avukatlık ve gazetecilikten başka iş bulamıyorlardı. Dolayısıyla mezunların sayısı artmakla birlikte hükümete eleştiriler de başlamıştı. Nitekim hükümet bu tarihten itibaren yüksek öğrenim imkânlarını azaltma yollarını aramaya koyulmuştur. Hükümet bazen ilköğrenime destek verirken, bazen de doğu ilimleri koleji kurma tedbirlerini almıştır. Bir başka deyişle hükümet Hindistanlıları İngiliz yüksek eğitiminden mahrum etmek istiyordu. Sir Seyyid Ahmed Hân 5 Haziran 1886 tarihli Enstitute Gazette'de yazdığı bir makalede bunun sebebini şu şekilde açıklar: "Bir zamanlar ülkemizin hükümdarları Hindistanlilarin İngilizceyi ve İngiliz ilim ve sanatını öğrenmelerini çok istiyorlardı. 
Ancak şimdi bunun aksine Hindistanlıların İngiliz yüksek öğreniminden mahrum kalmaları için gizli ve açık tedbirler alınmaktadır. Bu 


"2 Ahmed, 1989: 46; Hunter, 1871: 158-159 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uygulama Lord Mayo zamanında başlamıştır. Bütün İngilizler ve misyoner dernekleri İngilizce eğitimiyle Hindistanlıların tamamının veya büyük bir kısmının Hıristiyan olacağını sanıyorlardı. Ancak bu eğitimle misyoner derneklerinin amacı gerçekleşmemiş, aksi bir sonuç ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla misyoner dernekler İngiliz yüksek öğrenimine karşı çıktılar ve hükümete işinin halk sathında eğitimi yaymak olduğunu, yüksek öğrenime para harcamak olmadığını söylediler. Daha ziyade misyonerlerin vasıflarıyla muttasif olan idareciler misyonerlerin istekleri doğrultusunda hareket ederek İngiliz yüksek öğrenimine muhalefet ettiler. İdareciler Hindistanlılara yüksek eğitim vermenin bizzat hükümete muhalif bir grup yetiştirmek olduğunu sandılar. Hindistanlılar hükümetin yüksek öğrenimi ortadan kaldırma politikası güttüğüne ve bu politikayı doğu ilimlerine karşı yakınlık duymak gibi çeşitli hilelerle gizlediğine inanıyorlardı..." Ahmed Hân'ın bu yazılarından 16 yıl sonra 1902'de Lord Kurzon bir eğitim komisyonu kurarak yüksek öğrenim harçlarını arttırmış ve özel kolejlerin çok sayıda kurulmasını engellemek için tedbirler almıştır." 

Müslümanlar modem eğitim sistemine gelenekleri ve ihtiyaçlarına aykırı olduğu için karşı çıkmışlardı. İngilizce eğitimi görmedikleri için memurluğa alınmayan Müslümanlar az çok İngilizce okumaya başlamışlardı ki Kalkatta'da Farsça neşredilen resmi bir gazetede (14 Temmuz 1869) boş kadrolara Hindulardan başka hiç kimsenin alınmayacağı ilan edilmişti.“ 

İngilizler Müslümanlar arasında eğitimi yaymak suretiyle dinin ağırlıkta olduğu Bengâl'in doğu bölgelerinde kendilerine muhalif olan unsurların muhalefetini kırmak ve kontrolleri altına almak istiyorlardı. 
Bunun için Müslüman vekil müfettişlerin atanması yolu seçilmiştir. Bu yolla İslâmi medreselerin denetimi daha da kolaylaşacaktı. İngilizler Müslümanların bu şekilde kendilerine sadık olmasalar da, bir tehlike olmaktan çıkacaklarını ümit ediyorlardı. Eğitimde ise İslâmi dersler yerine Arap ve Fars Edebiyatı'nın konulması ve Urduca vasıtasıyla batı bilimlerinin okutulması yoluna gidilecekti."* 

İngilizler Müslümanları her alanda olduğu gibi, öğretmenlik alanında da geri bırakmak için ellerinden geleni yapmışlardır. 1856- 


"3 Manglori, 1945: 172-180 
14 Manglori, 1945: 191-193 
"5 Hunter, 1871: 179-182 
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1857'de Pencâb Eğitim Bakanlığı'nın üst rütbeli bir memuru olan Mr. 
Arnold'ın raporunda Müslüman hocaların bütün bölümlerde sayıca fazla olduğu ve öğrencilerin onlara meylettikleri belirtilerek bunun önünün alınması istenmiştir. Nitekim 1860-1861'deki bir raporda Müslüman hocaların sayısı 334, Hindu 111 ve diğer kastlara mensup olanların sayısı 6 olarak gösterilmiş ve Hinduların eğitime teşvik edilerek Müslüman öğretmenlerin yerine ikame edilmesi teklif edilmiştir. Yukarıda belirtilen raporlar doğrultusundaki uygulamalar neticesinde Müslüman öğretmenlerin eğitim bölümlerindeki sayısı azaltılmış, ilçelerde kurulan İngiliz okulları gayri Müslimlerin eline verilmiştir. Böylece ilçe okullarındaki Müslüman müdür sayısı üçe kadar düşmüştür. O kadar ki 25 yıl içinde şartlar tamamen değişmiş ve Müslüman unsurlar eğitimden bütünüyle dışlanmıştır. Listelerden anlaşıldığı üzere 1883'ten 1890'a kadar öğretmenlerin hepsi Hindulardan oluşturulmuştur. Devlet adamlarının bu politikası öğrencileri de olumsuz yönde etkilemiştir. Nitekim Madrâs Hükümeti 1873'te bu hususu kabul ederek şöyle demiştir: "Mevcut eğitim sisteminin kalıbı Hinduların ihtiyaçlarına göre yapılmıştır. Müslümanlar bu hususta o kadar zarara uğratılmışlardır ki okullarda Müslüman çocukların sayıca azlığı şaşılacak bir şey değildir. Aksine bu şartlarda onların varlığı bizzat şaşılacak bir durumdur." 100 bin Hindu öğrenciye karşı 14 bin Müslüman öğrencinin varlığı İngilizleri Müslümanlar için Arapça, Farsça ve Urduca sınıfları açmaya ve Müslümanların eğitim seviyelerini yükseltmeye sevk eder (1870). Hindular İngilizlerin bu kararına karşı şiddetle muhalefet ederek isyancı Ferâizi ve Vahhâbi unsurları diye niteledikleri Müslümanlara karşı devletin dikkatli olmasını istemişlerdir. Ancak şurası bir gerçektir ki şirket hâkimiyeti ele geçirdiği ilk yıllardan itibaren Müslümanlar ile Hinduların arasının açılmasına sebep olacak rekabet tohumlarını ekmeye başlamıştı. 
Nitekim uygulamada önce Müslümanlara karşı Hindulara imkânlar tanınmış, sonra da Müslümanlara destek verilmiştir. Bununla ilgili olarak Hindistan Genel Valisi Lord Mayo Ağustos 1871'de eyaletlere talimatlar göndererek Müslümanların eğitimine ilgi gösterilmesini, devlet okullarında Müslümanların eski dilleri, keza yerli dillerin öğretilmesini, Müslüman hocaların tayin edilmesini, Urduca-İngilizce eğitim veren modern okullara mali yardımda bulunulmasını, Üniversitelerde Arapça ve Farsça eğitiminin arttırılmasını ister. Nitekim 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bütün eyaletlerde Üniversiteden alarak ilkokula kadar Müslümanlar için imkânlar sağlanır.” 

b) Delhi Koleji ve Batı Etkisinin Nüfuzu 

19. yüzyılın ilk yarısında Delhi doğu medeniyetinin dini ve dünyevi ilimler ile güzel sanatlarda merkezi durumundaydı. İngilizlerin gelişine paralel olarak batı etkisi de yavaş yavaş nüfuz etmeye başlamıştı. 
Delhi'de batı etkisinin en büyük kaynağı çok kısa sürede ilmi bir idare olmaktan öte doğu ile batı medeniyetinin birleştiği bir kültür merkezi haline gelen Delhi Koleji idi. Delhi Koleji bu ismini almadan önce Medrese-yi Gâziuddin ismiyle meşhur idi ve 1792'de Nevvâb Gâziuddin Hân Firüz Ceng'in yaptırmış olduğu binada faaliyet gösteriyordu. 1825'e kadar bu medresede devrin geçerli dersleri olan Arapça ve Farsça eğitimi verilirdi. 1825'te Delhi Koleji yapılınca, burada doğu bilimleriyle birlikte batı bilimlerinin de okutulması kararlaştırıldı. Başlangıçta İngilizce müfredata konulmadı. Fakat 1828'de İngilizce sınıfında artış oldu.” Bunun neticesinde insanlar arasında huzursuzluk meydana gelmiş, Hindular ve Müslümanlar bu duruma karşı çıkmışlardı. Dindar kişiler bunun öğrencilerin dinlerini bozarak içten içe Hıristiyanlığı yaymak için bir düzen olduğunu düşünmekteydiler.”* 

Kolej esasta klasik İslâmi çalışmalar kolejiydi. İngilizler 1827'de kolejin masraflarını karşılamaya başlamışlardı. Eğitim dili Urduca idi. 
Ancak İngilizce yardımcı bir disiplin olarak kullanılıyordu. Kolej Veliyullah ekolünün bir üyesi olan Memluk Ali'yi üyeleri arasına çekmiş, Zekâullah, şair Altâf Hüseyin Hâli, Nezir Ahmed, Mr. Râm Çandar, Mevlânâ Muhammed Hüseyin Âzâd, Piyâre Lâl Aşüb ve Mevlânâ Kerimuddin gibi batılılaşmış ilk entellektüelleri yetiştirmişti. 
Delhi Koleji 1856'ya kadar eğitim-öğretime devam etmiş, 1857 
ayaklanmasında tahrip olmuş, ayaklanma sonrasında isyana sebebiyet verdiği gerekçesiyle İngilizler tarafından kapatılmıştır. Daha sonra tekrar canlanarak 1877'ye kadar zayıf bir halde öğretime devam etmiş ve nihayet Pencâb Üniversitesi'ne ilhak edilmiştir. Delhi Koleji ve Kalkatta'daki okullardan ayrı olarak batı tarzı eğitim veren kurumlara Müslümanların eğilimi Hintlilerin eğiliminden daha az idi. Bu genel 


"* Manglori, 1945: 194-202 
" Birelvi, 1971: 13 
Dehlevi, Mevlevi Abdulhakk, Merhum Dehli Kalıc, Karâçi 1962, s.15 
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gönülsüzlük William Hunter'in klasik çalışması The Indian Muslims'de çok iyi özetlenen adaletsizlik hissiyle birlikte psikolojik, sosyolojik ve ekonomik hoşnutsuzluktan kaynaklanıyordu." 

İnsanların muhalefeti neticesinde İngilizce Bölümü Şarkiyat Bölümü'nden ayrılır. Ancak her ikisinin müdürü aynı kalır. Şarkiyat Bölümünde Arapça, Farsça, Urduca ve Sanskritçe; İngilizce Bölümünde İngilizcenin yanı sıra modem batı bilimleri okutulurdu. 
1841 yılında her iki bölümü birleştirme çabaları olumlu sonuç vermiş, 
ancak batı bilimlerini yerli dille okutma problemi ortaya çıkmıştı. Çünki yerli dile çevrilmiş kitap mevcut değildi. Her ne kadar Doğu Hindistan Şirketi tarafından Milli Eğitim Komitesi 1835'te yerli dillere batı ilimlerinin tercüme edilmesi gereğini vurgulamış ise de, bütün konularda eğitimin İngilizce olmasına ilişkin karardan dolayı fiiliyatta tercüme işine önem verilmemişti. Kısacası Delhi Koleji Urducayı sadece ilmi bir dil yapmakla kalmamış, aynı zamanda şiir meclisleri ve edebi toplantılar düzenleyerek şiir zevkini de yaymıştır. Bu dönem Hâli'ye göre Hindistanlı âlimlerin İngiliz okullarına cehalet hane dedikleri bir dönemdi. Hâli devamla şöyle der: “Delhi'ye giderek kaldığım medresedeki bütün öğrenci ve hocalar kolejde eğitim alan kişileri bilgisiz olarak görürlerdi.”” Ancak Delhi Koleji o dönemde doğu ve batıyı birleştirerek yeni bir kültür ve yeni bir devrin temelini atmada önemli rol oynamıştı.” 

c) Fort William Koleji ve Modern Urdu Nesri 

Dr. John Gilchrist Modern Urdu Nesri'nin temelini 19. yüzyılda Kalkatta Fort William Kolej'de atmıştı (1759-1841). Bu dönemde genel vali Lord Wellesley idi (1798). O, şirketin idari işlerinde ortaya çıkan dil engelini şiddetli bir şekilde hissetmiş ve şirkete Hindistan'da Urduca eğitimi için iyi bir okulun kurulması gerektiğini yazmıştı. Lord Wellesley bununla yetinmeyip 1800 yılında kolejin temelini de atmıştı. Kolej 1800'de kurulmasına rağmen eğitime 1801'de başlanabilmiştir. 
Kalkatta'daki bu kolej bizatihi tarihi bir öneme sahiptir. Çünki İngilizler önemli siyasi esirleri burada tutmaktaydılar. Nitekim 1857 bağımsızlık mücadelesi esnasında Vâcid Ali Şâh da buraya hapsedilmişti. 


"9 Ahmed 1989: 45 
Dehlevi, 1962: 16 
11 Birelvî, 1971: 14-17 
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Kolejde doğu dilleri özellikle Urduca eğitimine özel bir önem verilmiştir. Dr. John Gilchrist kolejde Urduca bölümünün hocası idi. O, idari işleri yürütmek, Hindistanlılarla ilişkileri arttırmak ve yeni gelen İngilizlere Urduca ders kitapları yazdırmak için Kuzey Hindistan'dan Seyyid Haydar Bahş Haydari, Bahâdur Ali Hüseyni, Mir Amman, Hafizuddin Ahmed, Mazhar Ali Vâlâ ve Mirzâ Ali Lütf gibi yetenekli kişileri kolejde toplamıştı. Kolejin kurulmasından önce de Urduca mensur eserler mevcut idi. Ancak o zamana kadar kitaplar ya dini tarzda, ya da hikâye tarzında yazılmaktaydı. Bunlarda gramere fazla dikkat edilmezdi. Adı geçen bu edebiyatçılar yeni tarzda kitaplar yazdılar. Onların yazdıkları kitaplar yarım yüzyıllık Urduca Nesri'nin en güzel örnekleri olarak kabul edilmektedir. Farsça ve Sanskritçe'ye ait yabancı kelimeleri çıkardılar. Urduca sözlük ve gramer kitapları da Dr. 
John Gilchrist zamanında yazılmıştır. Onun 4 yıllık görevi esnasında 63 
kitap yazılmıştır. > Her ne kadar saf ve sâde nesir 18. yüzyılda yazılmış ise de, Fort William Kolejin yazarları sayesinde Urdu Nesri'nde meydana gelen akıcılık yeni bir şeydi.” 

d) Alternatif Dini Medreseler 

1857'deki Bağımsızlık Savaşı'ndan sonra Müslümanlar arasında eziklik ve genel bir ümitsizlik hissi yayılmaya başlamıştı. Saygınlıklarını yitirmişlerdi. Egemen ulusun ihtişamı, yeni şartların getirdiği korku, başarısızlığın verdiği utanç, çeşitli şüphe ve suçlamalarla karşı karşıya kalmışlardı. İngilizcenin etkisine rağmen eski tarz eğitim sistemi ve dini ilimlere karşı ilgilerini kaybetmemişlerdi. O dönemde temel görüş Müslümanlara dini şuur kazandırmak ve onların milli birliğini tesis etmek için bir dini ve ilmi medrese kurmak şeklindeydi. Bu karmaşık ve nazik ortamda iki hareket ortaya çıkmıştı. Birincisi, önderliğini âlimlerin yaptığı  Devband hareketi (1866) ki bu hareket Müslümanların fikri ve ameli sermayelerini korumak ve dinle olan bağlarını devam ettirmek için dini medreselerin kurulmasını gerekli görmekteydi. Diğeri ise önderliğini Ahmed Hân'ın yaptığı modernizm taraftarları ki bunlar da batı kültürü ve onun maddi temellerini taklid ve modem ilimleri tenkid etmeksizin ve değiştirmeksizin benimsemeyi 


122 


Bâkir, Âğa Muhammed, Târîh-i Nazm-o-Nesr-i Urdu, Lahor 1942, s.24-26; Saksina, Ram Bâbü, Târih-i Edeb-i Urdu, (Mütercim: Askari, Mirza Muhammed), Karâçi 1929, s.45; Ahtar, 1993: 122-125 

 Birelvi, 1971: 434 


48 XIX. Yüzyıl Hint Kıtasında İslâmi Fikir Akımları 


amaç edinmişlerdi. Devband bir medrese olarak iki temel unsuru eğitim-öğretim faaliyeti için benimsemişti. Bunlardan birincisi fıkıh veya kelâm, bir başka deyişle ilmi meslek; ikincisi eğitim ve kültür, yani ahlaki meslek. İlmi meslek Şâh Veliyullah'ın zatı idi. Ahlaki mesleğe gelince Devband âlimleri Çiştiyye ve Nakşibendiyye tarikatlarına mensup idiler. Devband medresesi gerçekten de Şâh Veliyullah ve Şâh Abdulaziz'in derslerinin belirgin özelliklerini taşımakta idi. Devband müfredatı ıslah etme iddiasıyla ortaya çıkmamıştı. Ancak dini ve ilmi alanda büyük hizmetler yapmıştır. İngiliz (misyonerler, Âryâ Semâcilere, Mirzâilere (Kâdiyâni grubu) karşı yazılı ve sözlü cevabı bu ekolün âlimleri vermişlerdir. Devband'ın müfredatı her ne kadar zamanın gerekleri açısından yeterli değilse de, çok geniş bir alana yayılmıştır. Müfredata Kur'ân, tefsir, usül-i tefsir, hadis, usül-i hadis, fıkıh, usül-i fıkıh, akaid, kelâm, tasavvuf, sarf, nahiv, meâni, beyan, Arap Edebiyatı, mantık, felsefe, aruz, münazara, astronomi, matematik, tıp, tecvid, kıraat, coğrafya ve tarih dersleri dâhildi. 
Devband sadece ülke içerisindeki kurumlar ve şahsiyetler üzerinde etkili olmamış, aynı zamanda dış ülkelerdeki kurum ve şahsiyetler üzerinde de etkili olmuştur. Kuruluşunun üzerinden henüz 9 yıl geçmişti ki ünü bütün İslâm ülkelerine ulaşmıştır. Nitekim h. 
1291/1874'te İstanbul'da çıkan ve İslâm âleminde önemli bir yeri olan el-Cevâib adlı dergi ücretsiz olarak Devband'a gelmeye başlamıştı. 
Başlangıçta küçük bir okul niteliğinde olan Devband medresesi daha sonraları Mevlânâ Kâsım Nânotavi'nin buraya katılması ile Hindistan'ın dini eğitim veren en büyük kurumu olmuştu. Modem ilimlerle bir ilgisi olmayan Devband medresesi Aligarh kolejine muhalif idi. Eğitim metodunda Aligarh ile hiç bir münasebeti olmadığı gibi, siyasi olarak da ona karşı idi. Devbandlı âlimler siyasi olarak Osmanlı Hilafeti paralelinde İslâm birliği hareketinin savunucusu ve İngiliz Hükümeti'ne muhalif idiler. Ancak içtimai ve ahlâki alandaki ıslah çalışmalarında Devband ve Aligarh hareketi az çok birbirine benzemekteydi.™ 

Aligarh ekolünün kurucusu Ahmed Hân (1817-1898) dinin ıslahı çalışmalarında eski tarz eğitim gören âlimlere karşı tavır almıştır. O sadece Müslüman âlimlere karşı muhalefet etmemiş, aynı zamanda İngiliz müsteşriklerini de eleştirmekten çekinmemiştir. İslâm'ı akli delillerle savunmak ve müsteşriklerin suçlamalarını delillerle reddetmek 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gayretinde olan Ahmed Hân Kur'ân üzerinde hiç kimsenin görüşüne bağlı kalmamıştır. Hz. Peygamber'in hayatı ile ilgili olarak eski hadis kitaplarında geçen olaylar Ahmed Hân'a göre hiçbir değer ifade etmiyordu. O akli açıklamasını yapamadığı bir olay için tamamen yanlış olduğunu ifadeyle Hz. Peygamber'in bu işi yapmadığını söylerdi. Ahmed Hân Hıristiyanlarla birlikte yeme içme ve boğularak öldürülmüş bir hayvan etini yemenin ayet ve hadislerle caiz olduğunu söylemiş, ayakkabı giyerek namaz kılmak, ayakta bevletmek ve sakal kesmek gibi meselelerin cevazını dinden ispatlamaya çalışmıştır. Ancak Müslümanların eğitimi ve hakiki gelişimi için başka yolların seçilmesi yerine bu tür tartışmaların yapılması Ahmed Hân ile Müslümanların arasını açmıştır.” 

Ahmed Hân dini duygulara fazla önem vermediği ve bir cemaat şuuruyla hareket etmediği için dinin ıslahı çalışmasında başarısız olmuştur. Dini meselelerde sınırı aşması neticesinde kendisine aşırı muhalefet edilmiştir. Ahmed Hân bundan başka âlimlerle çatışma neticesinde kendi dönemindeki âlimlerden de öte bütün müfessirlerin rivayetlerinin boş ve manasız şeyler olduklarını, onların Yahüdi âlimlerinin sadece mukallidi olmakla kalmadıklarını, onlardan da bir adım öne çıktıklarını söylemektedir. Bununla birlikte Ahmed Hân kendi görüşüne o kadar güvenmekteydi ki bu hususta şöyle yazar: "Bizden başka bütün müfessirler ve eski âlimler (filan) ayetin manasını ters anlamıştır. Ancak biz bunu söylemekten korkmuyoruz.” Ahmed Hân'ın eğitim hareketi âlimlerin itirazları neticesinde Müslümanlar nezdinde şüpheli hale gelmiş ve dünyadaki diğer reformistler gibi hayatında sürekli muhalefet ile karşılaşmıştır.'* 

Bütün bunlara rağmen Ahmed Hân, Urdu Edebiyatı'na yeni bir şekil, yeni bir ahenk ve yeni bir sefer azmi kazandırmıştır. O Urdu Dili'ne siyasi, milli, ahlâki, tarihi ve felsefi kısaca her türlü konu ve düşüncenin sade ve etkili bir tarzda yazılabileceği bir güç kazandırmıştır. Ahmed Hân yazdığı makaleler vasıtasıyla batı 


1 Hüseyin, Süreyyâ, Sir Seyyid Ahmed Hân or Un kâ Ahd, Aligarh 1993, s.57-58 
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düşüncelerini ve batılı şahsiyetleri çağdaşlarına tanıtmıştır. O Urducayı canlı ve etkili bir dil kılmak için çalışmıştır.” 

Onun düşüncelerinden etkilenen ilim ve sanat erbabının oluşturduğu edebi ekol Aligarh ekolü/hareketi adıyla meşhur olmuştur. 
Nitekim bu hareketin etkisiyle 19. yüzyılın son çeyreğinde Urducada Muhsinulmülk, Vakârulmülk, Çerâğ Ali, Muhammed Hüseyin Âzâd, Nezir Ahmed, Altâf Hüseyin Hâli, Şibli Nu'mâni ve Munşi Zekâullah gibi edebiyatçılar yetişmiştir. * Ahmed Hân'ın bütün çabasına rağmen akide ve esaslarda sağlam, modern ilimlerin ve batı kültürünün iyi yönleriyle mücehhez, öz güvenle İslâm âlemindeki önderlik boşluğunu dolduracak bir gençlik yetişmemişti. Ahmed Hân bu hususu 1890'da yazdığı bir makalede: "İlginçtir ki eğitim alanlar ve kendilerinden ulusal hizmet beklenenler bizzat şeytan ve en kötü kavim olup gitmekteler." 
sözüyle ifade etmiştir. Hâli de ömrünün sonlarında kolejin öğrencilerini görerek ümitsizliğe düşmüştür. Şibli ise İngilizce bilen tabakanın işe yaramaz bir grup olduğunu, din bir yana geniş görüşlülük, bağımsızlık ve yüksek cesaretin adının dahi olmadığını, sadece kot pantolon gösterisi olduğunu söylemektedir.” 

1857'den sonra İngilizlerin tam hâkimiyeti neticesinde Müslümanların kötü durumlarını ıslaha yönelik çalışma başlatanlar arasında geleneğe yenilik katarak zamana paralel yürümek isteyen uzlaşma taraftarları da vardı. Aligarh hareketi batının rengiyle renklenmeye bir çağrı iken, Devband batının izini taşıyan her şeyden kaçınmayı öğütlüyordu. Böyle bir ortamda Kânpür'da bazı âlimler tarafndan Nedvetu’l-Ulema’nin temeli atılır (1892-93). Nedvetu'l-Ulemâ'nın kurucuları İslâm'ın batıya karşı nefreti öngörmediğini ve doğunun her şeyine kucak açmanın da imanın gereği olmadığını söylüyorlardı. Eskinin iyisini, modemin yararlı olanını almak Nedve'nin çağrısıydı. Devband ve Nedve'nin kurucularının beslendiği fikri kaynak aynı idi. Yani Nedve'nin ilmi ve manevi bağı da Şâh Veliyyullah ailesine dayanmaktaydı. 


12 Nizami, Halik Ahmed, Aligarh ki İlmi Hidmât, Delhi 1994, s.13-18 
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Nedve kurulduğu dönemde Arapça eğitim veren eski medreselerde yaygın olan müfredatta felsefi kitaplara fazla yer verilmekteydi. Bu dönemde yaygın olan müfredat Nizâmiyye Medresesi'nin müfredatının bozulmuş şekliydi. Bu müfredatta okumaya önem verilirken, mesleki eğitime daha az önem verilirdi. Mantık ilmine dair kitaplar gereğinden fazlaydı. Bu ilme dair 15 kitap müfredatta mevcut iken tefsir alanında Beyzâvi ve Celâleyn'den başka kitap yoktu. Müfredatta edebiyatın payı çok azdı. Dahası tarih ve coğrafya ilmine dair dersler hiç yoktu. 19. 
yüzyıla gelindiğinde bu müfredat her türlü değişiklik ve eklemeyi reddetmişti. Konular, kitaplar ve eğitim tarzında Nizâmiyye Medresesi ve 18. yüzyılda Ezher uleması zamanında oluşturulan tarzda ısrar edilmişti. İslâm Hukukunu genişletme ve bu meselelerde ictihaddan faydalanma yolu terk edilmişti. Bu müfredatta değişiklik yapıldığında ise, müfredata eklenen kitaplar daha ziyade şerh ve haşiyelerden oluşmaktaydı. Tasnif ve tahkik alanında hiç çalışma yapılmamaktaydı. 
Böyle bir müfredat ile öğrencilerde şüpheci eğilimlerin ortaya çıkması kaçınılmazdı. 

Hindistan ve diğer İslâm ülkelerindeki (Türkiye, Mısır) dini medreseleri, eğitim sistemlerini ve müfredatlarını inceleyen Nedve'nin kurucuları 1895'te örnek bir üniversitenin kurulmasını, İslâmi medreselerin birbirine bağlanmasını ve iki-üç büyük medresenin (mesela Devband; Feyz-i Âm, Kânpür; Ahmediyye Medresesi, Ârah) üniversite sayılarak bütün küçük medreselerin bunlara bağlanmasını kararlaştırırlar. Ancak son iki öneri Hindistan'da daha önce uygulanmadığı için kabul görmemiştir. Nedve hareketinde âlimlere merkezi bir yer verilerek onlar ümmetin ilerleyişi ve çöküşü, ıslahı ve bozuluşunun asıl sorumluları sayılmışlardır. Âlimlerin öncülük etmediği bir ıslah hareketinin hakiki manada başarılı olamayacağı vurgulanmıştır.” 

Nedve eski ve yeni, bir başka ifadeyle Devband ve Aligarh'ın toplamı bir kurum olma iddiasındaydı. Ancak bunu başaramamış ve çok geçmeden kendisini diğer kurumlara karşı bir rakip olarak görmüştür. Nedve erbabı her iki eğitim kurumu yani Devband ve Aligarh ile ortak çalışma yapacağını iddia etmişse de bu iki kuruma karşı muhalefet ede gelmiştir." 
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4. İktisâdi Durum 

Doğu Hindistan Şirketi diğer kapitalist şirketlerle yarışarak Hindistan'da İngiliz hâkimiyetinin kurulmasını sağlamıştı. İngiltere'deki sanayi inkılâbı Hindistan sanayisini yok ederek onun doğal gelişim sürecini durdurmuştu. Buradaki seçkin tabaka çöküş bataklığına saplandığı için sadece savaş meydanlarında yenilmekle kalmayıp, aynı zamanda iktisâdi alanda da yenilgi üzerine yenilgi almıştı. Şirket ekonomiye hâkim olduğu dönem itibariyle dünya tarihinde önemli bir konuma sahipti. Şirket cagirdarlık'“ sistemini tamamen ortadan kaldırmış olsaydı Hindistan terakki yolunda mesafe kat edebilirdi. 
Ancak onlar böyle yapmak yerine bu sistemi yeni bir şekle sokarak devam ettirdiler. Ülkenin büyük bir bölümünün bağlı bulunduğu ziraatçılık yok oldu. Çünki bir taraftan vergi yükü olağan üstü artmış, diğer taraftan askerler bu verginin toplanmasında benzeri görülmemiş zulümler yapmışlardı. Sonuç olarak toprağın verimliliği düşerek en güzel meslekler ve ziraatçılık sistemi (Zemindari, Raiyyetvari, Mahalvari)'* yok olmuştu. 1857 sonrasına kadar bu durum devam etti. 
Kısacası Hindistan'ın gelişmesi İngiltere kapitalizminin gelişimi için durdurulmuştu. Hükümetin genişlemesi ile birlikte ekonomik güç Hindistan'ın her tabakasını zayıflatmakta ve giderek yok etmekteydi. 
Üst tabakadan alt tabakaya kadar herkes maddi olarak gerilemekteydi."” 

İngilizlerin vergi ödemeksizin yapmış oldukları ticaret sebebiyle Bengâl Nevvâbı Mir Cafer yıllık 2,5 milyon rupi zarara uğramaktaydı. 
Nevvâbların hazineleri şirkete verilen hediyeler ve savaş tazminatları sebebiyle iflas etmişti. Diğer taraftan şirket memurları şirketin işlerinde yolsuzluk yapmaya başlamışlardı. Memurlar toplanan verginin tamamını hazineye vermiyorlardı. 2,6 milyon rupi Şâh Âlem'e verildiği için şirketin maddi durumu da bozulmuştu. Nitekim şirket yöneticileri toprak vergisini arttırmak yoluyla bu zararı karşılamak istemişlerdir. 
Hind-Türk İmparatorluğu döneminden beri topraklar kiracılara verilmekteydi. Bunlar vergi toplayarak belirlenmiş bir rakamı hazineye vermek zorundaydılar. Bu kiracılar kanunen toprağın sahibi olmazlardı. Ancak ömürleri boyunca bu haktan mahrum edilmezlerdi. 


13 Padişah veya hükümet tarafından bağış olarak verilen arazi. 
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İmparatorluğun son dönemlerinde bu insanlar müstakil olarak topraklara sahip olmuşlardır. Nitekim şirketin hazinesi masrafları karşılayamaz hale gelince, bütün bu topraklar açık arttırmayla satılmaya başlandı. Eski kiracıların yerini alan yenileri halkı soymaya başladılar. Netice itibariyle insanlar köylerini bırakarak kaçarlar. Şirket savaş giderlerini karşılamak için gelir kaynakları aramaya koyulur. 
Böylece bizzat şirketin onayıyla Bengâl'in önceki Nevvâblarının insanlara bağışladıkları cagirlere el konur. Şirketin ele geçirdiği bölgelerde toprak vergisine yönelik yapmış olduğu düzenlemeler sonucu çiftçiler iflasın eşiğine gelirken, birkaç bölge hariç eski hak sahipleri ve Hindu zemindarlar ellerindeki mülklerini kaybetmişlerdi. 
"Ayrıca Avadh valisi Vâcid Ali Şâh'ın azledilmesi ile toprak sahiplerine ilaveten saray efradı da zor duruma düşmüştü. Yapılan resmi açıklamalara rağmen vergi arttırılmış, neticede arazi sahiplerinin gelirleri yarı yarıya azalmıştır. “” Bütün bu olaylar o dönemde şirketin para kazanmak hırsıyla miras haklarını ve ülkedeki eski geleneği nasıl bir kalemde yok ettiğini ortaya koymaktadır. 1813'te yürürlüğe konan bir kanun ile şirket dışındaki diğer bazı İngiliz tüccarlar da Hindistan'da ticaret yapma hakkına sahip olurlar. Çünki o dönemde Napolyon İngiliz mallarının Avrupa pazarlarına girişini yasaklamıştı. Doğu Hindistan Şirketi'nin muhalefetine rağmen çıkarılan bu kanun ile diğer İngiliz tüccarlar rahat bir nefes almışlardı. Bu kanun İngilizlere Hindistan'da her alanda ticaret yapma kapısını açmıştı. Ülkedeki ticaretin yanında, devletleri de ele geçiren şirket yüzlerce toprak sahibi, binlerce sipahi ve memurun işsiz kalmasına sebep olur. Neticede mecbur kalan bu insanlar eşkıyalığa başlarlar.” 

Önce Doğu Hindistan Şirketi, ardından 1857'deki bağımsızlık mücadelesinden sonra buranın hâkimi olarak İngilizler Hindistan'ın zenginliğini yağmalıyorlardı. 1857'deki savaş sadece Hind-Türk İmparatorluğu'nun sona erişi demek değildi, aynı zamanda hayatın her alanında Müslümanların çöküşü demekti. İngilizler buradaki zenginliği talan ediyorlardı. Sanayi inkılâbından sonra üretilen ticaret malları için pazar gerekmekteydi. Bunun için Hindistan en uygun pazardı. Ancak İngiltere'nin üretmiş olduğu mallar Hindistan'daki sanatkârların ürettikleriyle mukabele edemezdi. Çünki İngiliz mallarının kalitesi 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düşüktü. Bu yolu açmak için buradaki sanatkârların elleri kestirildi. 
Bunun neticesi olarak sayısız sanat ve meslek dalı yok oldu.” 

İngilizler iktidarı ele geçirdikleri yıllarda en büyük gelir kaynağı olan vergilerin toplanması işi üst tabakadan Müslümanların elindeydi. İkinci gelir kaynağı olan polis teşkilatı ve üçüncü gelir kaynağı olan mahkemelerde de Müslümanlar ağırlıktaydı. 19. yüzyılın başlarında Bengâlli Müslüman bir ailenin fakir olması imkânsız idi." 

Bunun yanında İngilizler 1857'deki bağımsızlık mücadelesinin bedelini Müslümanlardan onların gayrimenkullerine el koyarak almaktaydılar. Hükümet bu şekilde Müslümanların mallarına ve topraklarına el koyarak onları iflasın eşiğine getirmişti. Bu durum onların gün be gün borç batağına saplanmalarına sebep oluyordu. 
Kısacası büyük-küçük bütün memurluklar yavaş yavaş Müslümanların elinden çıkıyor ve özellikle Hindulara veriliyordu. Hükümet resmi gazetelerde açıktan açığa Müslümanların resmi memurluktan atıldığı ilanını veriyordu. İngilizce bilen Müslümanlara bile sadece Müslüman oldukları için görev verilmiyordu. Memurluklarin taksiminde Müslümanların göz ardı edilmesi sonucunda, bazı idarelerde bir tane dahi Müslüman kalmamıştı. Müslümanların içine düştükleri kötü durum eğer tamamen iktisadi alanda olsaydı bile bunun halli kolay değildi. Ancak o dönemde ortaya çıkan meseleler hayatın her alanı ile ilgiliydi. Fakat Hindistanlıların iktisadi çöküşü İngilizler için oldukça faydalıydı. Çünki iflâsın eşiğindeki Hindistanlılar artık siyaset, ülkenin refahı veya İngiliz zulmünden kurtulma yerine geçimini temin etmekle vakit geçirecekti.'” 

5. Dini Durum 

Doğu Hindistan Şirketi 19. yüzyılın ilk yıllarında, Birleşik Eyaletlerde kiracı olarak hâkim konumdaydı. Padişah ve valiler zevk u sefa içerisindeydiler. Onlar pek çok İslâm dışı gelenekleri benimseyerek bunları dinin bir parçası haline getirmişlerdi.” 

İngilizlerin iktidarı ele geçirmesinden sonraki süreçte bir grup âlim inanç ve amellerin ıslahına ve buna paralel olarak bağımsızlık 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duygusunu yaymaya çalışıyorlardı. Hind-Türk İmparatorluğu'nun çöküş döneminde göze çarpan en önemli dini hareket Şâh Veliyullah Dehlevi'nin başlattığı hareketi idi. Şâh Veliyullah İslâm'a çeşitli yollardan giren gayri İslâmi unsurlara işaret ederek ictihada önem vermiş ve İslâm itikadına dayalı bir sosyal ve iktisadi nizam kurmaya gayret etmiştir.“ 

İslâm dininin muhtelif yönlerini müfekkirlere has bir şekilde sunan bu âlimlerden bir grup da Delhi'de mevcut idi. Bunlar yazı ve konuşmaları ile dini meseleleri anlatmaya ve toplumu ıslah etmeye çalıştılar. Bazıları yazı ve konuşmaların da ötesine geçip ilmi olarak cihat ve bağımsızlık hareketi başlatmış ve İslâm'ın hâkimiyeti için çalışmışlardır. Ahmed Hân'ın hayat hikayesinde isminden bahsettiği âlimler şunlardır: Şâh Abdulaziz, Mevlânâ Sadruddin, Mevlânâ Reşiduddin Hân, Şâh Refiuddin, Mevlânâ Mahsüsullah, Mevlânâ Abdulkâdir, Mevlânâ Abdulhayy, Mevlânâ Muhammed İsmâil Şehid, Mevlânâ Muhammed İshâk, Mevlânâ Muhammed Yaküb, Mevlânâ Kutbuddin Hân, Mevlânâ Abdulhâlik, Mevlânâ Nezir Hüseyin, Mevlânâ Mahbüb Ali, Mevlânâ Nâsiruddin, Mevlânâ Kerimullah, Mevlânâ Fazl İmâm, Mevlânâ Fazl Hakk, Mevlânâ Nürulhasan, Mevlânâ Kerâmet Ali, Mevlânâ Memluk Ali, Mufti Seyyid Rahmet Ali Hân, Mevlânâ İmâm Ali, Mevlânâ Muhammed Cân, Mevlânâ Nevaziş Ali, Mevlânâ Muhammed Rüstem Ali, Mevlânâ Hâci Muhammed Serfirâz ve Mevlânâ Seyyid Ahmed Şehid.“ 

19. yüzyılda dini ıslah çalışmalarını ilk olarak Bengâl'de Mevlânâ Şeriatullah başlatmıştı.“ Bu hususta bir diğer önemli isim Seyyid Ahmed Şehid ve Seyyid İsmâil Şehid'dir. Her ne kadar Seyyid Ahmed Şehid ve Vahhâbiler arasında bazı hususlar ortaksa da, o pek çok hususta onlardan ayrılmaktaydı. Buna rağmen İngilizler Seyyid Ahmed ve taraftarlarını Vahhâbi olarak isimlendirerek hareketlerine de Vahhâbi Hareketi adını vermişlerdir. Yapılan cihat hareketi her ne kadar Sikhlere karşı idiyse de, bunda İngilizlerden bıkkınlığın da payı 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vardı. Bu hareket Hindistan'ın daru'l-harb veya daru’l-islam olması hususuyla da yakından ilişkiliydi. 

Yukarda adı geçen âlimlerden Şâh Veliyullah'ın oğlu Şâh Abdulaziz babasının vefatı üzerine onun halifesi olarak derslere devam etmiş, bununla birlikte Hind Müslümanlarının siyasi ve ahlaki durumlarını da elinden geldiğince düzeltmeye çalışmıştır. Şâh Abdulaziz sadece İslâmi ilimlerde değil, dil ve edebiyatta da oldukça yetenekli idi. Devrin pek çok âlimi ondan ders almıştır. Şâh Abdulaziz'in Hindistan'ın daru’l-Islam olmadığı yolundaki fetvası ve akabinde Müslümanların İngiliz ve Sikh tasallutundan kurtulması yolunda hazırladığı askeri meclis Müslümanların inanç, gelenek, görenek ve amellerini gayri İslâmi şeylerden temizlemiş ve onları hak yolda cihada hazırlamıştır. 

Hindistan'da Hıristiyanlığın tebliği 16. yüzyılda başlamıştı. * Doğu Hindistan Şirketi 1813'e kadar Hıristiyanlığın tebliği hususunda fiilen hiç bir şey yapmamıştı. Ancak 1813'te şirketin patenti yenilendiğinde ve etkisi arttığında, Hindistan halkının ahlaki terakkisi maksadıyla Hıristiyan tebliğ merkezlerine büyük kolaylıklar sağlandı.“ Bunlar hükümetten izin alır almaz İngilizlerin ellerinde bulundurdukları bölgelerde okul ve yetimhaneler açarak yavaş yavaş diğer bölgelere de yayılmışlardı. 1813'ten 1831'e kadar bu tebliğ merkezleri Birleşik Eyaletlerin bütün şehirlerinde kendi merkezlerini açmışlardı.” Daha sonra Pencâb'da şirketin faaliyeti başladığında, burada da bu çalışma başlamış oldu. Müslümanların dinsel hassasiyetlerine en ters gelen şey gerçekleştirilen Hıristiyan misyonerlik faaliyetlerinin Doğu Hindistan Şirketi'nin görevlileri tarafndan desteklenip korunması ve bu faaliyetlerin İngiliz hâkimiyeti ile yakın ilişkisiydi. 1857 ayaklanmasını takip eden yıllarda Pencâb ve Sindh gibi nüfusun büyük kısmı Müslüman olan birimlerin idarecileri olan Henry Lawrence ve Robert Montgomery misyonerlerin din de@istirtme çabalarını maddi ve manevi açıdan desteklediler. Diğer bir Müslüman ağırlıklı şehir olan Bengâl'de Lord Kavendish Bentick'in bir dinden çıkma ve yeniden girmeye ilişkin 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hukuki düzenlemesi, özellikle Hıristiyanlığa olan katılımlar için özel bir zemin hazırladı. Hindistan'da büyüyen düşünce şirketin yavaş ve emin adımlarla bütün ülkeyi Hıristiyanlaştırma amacı taşıdığıydı. Bu düşünce 1837'deki kıtlık sırasında öksüz ve yetim çocukların resmi olarak dinlerini değiştirmeye teşvik edilmelerine ilişkin olaylar tarafından da doğrulanıyordu. Durumu şiddetlendiren bir başka husus da misyonerlerin 19. yüzyılda hâlâ varlığını sürdürmekte olan dinlere yönelik olarak bunların "Ortaçağ saçmalığı ve iğrençliğini taşıdıkları" gibi haksız suçlamalarıydı. Bu propaganda özellikle Hz. Muhammed'e yöneltilmişti. 

Peder E. Edmund 1855 yılında bütün idarelere gönderdiği bir mektupta, bütün olarak İngiliz hâkimiyeti altında olan Hindistan'da bir haberleşme sisteminin var olduğu iddia ediliyor ve yarımadanın bir tek dine yani Hıristiyanlığa ait olmasının arzulandığı ifade edilerek olayın çerçevesi çiziliyordu. Gazetelerde yapılan açıklamaya göre batı tipi eğitimin İngilizce yapılmaya başlanmasıyla kesinlikle diğer dinleri ortadan kaldırma amaçlanmadığı, fakat ada halkının cehaletten kurtulmasını sağlamak, ilerlemenin entellektüel boyutlarını tanıtmak ve nihayet ülkedeki yoksulluğun ve geri kalmışlığın kökünü kazımaktan başka bir amaç güdülmediği ifade ediliyordu.” 

Şirket misyoner merkezlerin her açıdan ihtiyacını ve korunmasını sağlamaktaydı. Ülkenin en ücra köşelerine kadar kiliseler kurmuşlardı. 
1900'lü yıllardan önce Hindistan'da 42 kilise bulunmaktaydı. Buradaki yerli diller vasıtasıyla Hıristiyanlığın O faziletlerinden bahseden misyonerlerin bu hareketi neticesinde iflasın eşiğindeki halk çeşitli imtiyazlar elde etmek hırsı ile Hıristiyanlığı kabul etmekteydi. * 

Başlangıçta birleşik eyaletler ve Pencâb'ın aşağı tabakasından kişiler Hıristiyanlığı kabul ettiler. Çünki onlar hâkim tabakanın dinini kabul etmekle kendi içtimai ve iktisadi durumlarını düzeltme fırsatı buluyorlardı. Ancak üst tabaka arasındaki başarısızlık sebebiyle bu tabaka arasında da Hıristiyanlığı yaymak için 1830'da, Kalkatta'da bir İngiliz okulu açılır. Burada İngilizcenin yanında Hıristiyanlığın tebliği de yapılmaktaydı. Bu okulda eğitim görenler üst tabakanın çocuklarıydı. 
Okulun etkisiyle Bengâlli 26 soylu aile Hıristiyan oldu.™ 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Bu çalışmalar öyle etkili olmuştur ki, 1851 nüfus sayımına göre İngiliz yönetimindeki Hindistan'da yaklaşık 100.000 kişi Hıristiyan olmuştu. 1857'deki bağımsızlık mücadelesi başarısız olup Doğu Hindistan Şirketi'nin yerini İngiliz Hükümeti aldığında, misyonerlerin hükümetten Hıristiyanlığın tebliğini politikalarına dâhil etmeleri yolundaki istekleri kabul edilmemişse de, Kraliçe Victoria'nın ilanında, gelecekte Hindistan'ın bir Hıristiyan yönetimi altında kalacağı yönüne işaret vardı. İngiliz halkı ve Doğu Hindistan Şirketi'nin desteğini elde etmekle misyonerlerin cesareti daha da artmıştı. Bunlar toplantılara ve panayırlara da giderek burada sadece Hıristiyanlığı tebliğ etmekle kalmayıp diğer dinlerin mukaddes yerlerine ve kişilerine hakaretler etmeye başlamışlardı. Dini gelenek ve göreneklerle alay ediyor, bunları aşağılamak için kitap ve dergiler de çıkarıyorlardı. Hindistanlı Müslüman din adamları Hıristiyan misyonerlerin bu saldırılarına karşılık vermeye çalışmış; kitaplar yazmışlardır. 1855-1857 yılları misyonerlik faaliyetlerine karşı kelamcıların dengeyi sağladıkları ve karşı saldırıya geçtikleri bir döneme işaret eder. Bu karşı koyuş risaleler yazma biçiminde ve daha canlı olarak misyonerlerin iddialarının çürütülmesine dayanan kamusal tartışmalar biçiminde gerçekleşti. © 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II. Bölüm-Hindistan'daki İslâmi Fikir Akımları (1850-1900) 

A. EHL-İ HADİS EKOLÜ 

1. Hind Yarımadası'na Gelen İlk Hadisçiler 

Hind Yarımadası'na gelen ilk hadisçiler arasında Sahabeden sayıları 25'e varan zevat da bulunmaktaydı. Bunlara ilaveten tabiin ve tebe'i tabi'în'den Musa b. Yaküb Sekafi, Îsrâil b. Musa, Kays b. Salebe, Ziyâd b. Rebâh Kaysi Basri, Sad b. Hişâm, Rebi b. Sabih Basri, Atiye Avfi, Neci Ebu Ma’ser Sindhi, Muâviye b. Kurratu'l-Muzni ve Abdullah b. Muhammed Alvi'nin isimleri özellikle bahsedilmeye değerdir. Adi geçen bu kişilerin faaliyetleri neticesinde yarımada halkı kitap ve sünnete bağlanmıştır. Nitekim meşhur tarihçi Beşâri Makdisi Ahsenu’t-Tekâsim'de Sindh'in durumuyla ilgili olarak şunları yazar: 

“Buradaki  zimmiler putperest olup Müslümanlar arasında çoğunluğu ehl-i hadis oluşturmaktaydı (s.481).“" 

Hindistan'da Kur'ân ve Hadis ilmi Muhammed b. Kâsım döneminde yayılmaya başlamıştı.” Burada Multan ilk ilim şehri olma şerefini kazanmıştır. Âlimler burayı ilmin ışığıyla aydınlatmışlardır. 
Daha sonra Gazneliler döneminde Lâhor ilim merkezi olmuştur. 
Bundan sonra h. 7. yüzyılda Delhi ilim ve sanatın beşiği olmuştur. 
Delhi'nin etkisiyle Conpur'da ilim yayılmış, Conpur'un ışığıyla Lakhnov aydınlanmıştır. “ Sindhte Arap hâkimiyeti zayıfladıktan sonra kuzeybatı sınırından önce Gazneliler sonra Gurlular Yarımada'da hâkimiyeti ele geçirince, hadisçilerin gelişi azalmıştır. * Onların yerine Horasan ve Maveraünnehir'den âlimler fıkıh, usül-i fıkıh ve bazı diğer ilimleri beraberlerinde getirerek buraya yerleşmişlerdi. Babürlüler döneminde de bu ilimlere sahip âlimler Hindistan'da mevcut idi. O dönemde dört mezhep bir ölçüde yaygınlaşmıştı. İnsanlar hadise oranla fıkhi rivayetlere daha çok meylediyorlardı. Öyle ki katı bir mezhepçilik vardı."* 

Yarımada'ya gelen Müslüman fatihler Hanefi Ekolü'ne bağlıydılar. 
Ayrıca buraya yerleşen fakihlerin hadis ilmine olan ilgileri son derece 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azdı. İşte bu etkenler sebebiyle Hind Yarımadası'nda Hanefi Ekolü yaygınlaştı. Yine bu dönemde hadis eğitiminin sadece bereket elde etmek için yapıldığı, bundan amacın meseleleri çıkarmak ve fıkhi meseleleri ispatlamak olmadığı anlaşılmaktadır. O dönemde, Hind Yarımadası'nda insanların hadis ilmine ilgisiz kalmalarının sebebinin bir ölçüde mezhep taassubu (Hanefi-Şafi) olduğu anlaşılmaktadır. Bu genel duruma rağmen Hind Yarımadası'nda zaman zaman bu aşırılığı ve durgunluğu kabul etmeyen kişiler de görünmektedir. Bunlar arasında Şeyh Hasan b. Muhammed Sagâni, Şeyh Ali el-Muttaki, Şeyh Muhammed Tâhir Patni, Şeyh Ebu'l-Hasan Sindhi ve Şeyh Muhammed Hayât Sindhi özellikle zikre değerdir. Son dönemde Şeyh Ahmed Serhindi de öğretilerini keşif, ilham ve mürşidin meşrebi yerine kitap ve sünnete dayandırmıştır.“ 

Hindistan'da hadis ilminin yayılmasına vesile olan pek çok önemli kaynaktan biri de Veliyullahi ailesidir. Şâh Veliyullah'ın babası Şeyh Abdurrahim eski Dilli'de Medrese-yi Rahimiyye adıyla bir okul açmış ve bu sayede insanlar arasında hadise karşı bir meyil oluşmuştu. 
Ancak bu hareket ülke genelinde bir etkiye sahip olamadı. Çünki h. 
12. yüzyılın sonlarında Hind Yarımadası Müslümanları zayıflamış ve dağılmışlardı. Kur'ân ve hadis eğitimi yaygın olmadığı için taklit şahsi görev sayılıyordu. Genel olarak Müslümanlar bazı manevi hastalıklara yakalanmışlardı. Böyle bir ortamda Şeyh Abdurrahim bir başarı elde edememişti. Ondan sonra oğlu Şâh Veliyullah Müslümanların manevi ve ahlaki ıslahı için gayret göstermiş, bu yolda kıymetli eserler yazmıştır. 

2. Şâh Veliyullah Döneminde Siyasi Durum 

Evrengzeyb Âlemgir'in ölümü (1118/1707) bir yandan Hind-Türk İmparatorluğu'nun çöküş tarihi, diğer yandan Hind Yarımadası'ndaki siyasi, iktisadi, sosyal, ahlaki ve dini bozulmanın da başlangıç noktası olmuştur. Büyük bir imparatorluk olmasına rağmen idari sistemde ölen padişahın yerine tahta geçecek olan veliahdı tayin eden bir kanun ve herhangi bir geleneğin bulunmaması kardeşler arasında taht kavgalarının başlamasına sebep olmuştur. Bâbür yaratılıştan gelen taç ve tahta sahip olma arzusunu göz önünde bulundurarak halifesi Humâyün'a: “Kardeşlerinin kanını akıtma, ancak gözün onlar üzerinde 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olsun.” şeklinde nasihat etmiştir. Ancak Humâyün'un kardeşleri onun yolunda engel olmakla kalmamış, zorluk ve sıkıntıların da müsebbibi olmuşlardır. Öyle ki Cihângir taç ve tahtı korumak için bizzat oğullarıyla savaşmak zorunda kalmış, büyük oğlu Hüsrev'i acımasızca öldürtmüştür. Cihângir'in vefatından sonra oglu Şâh Cihân tahta geçince taç ve taht iddiasında bulunma ihtimali olan herkesi bir emirle ortadan kaldırmıştır. Bu emre göre Şehriyâr ve Hüsrev'in birer oğlu, Celâluddin Ekber'in oğlu Danyal’n iki oğlu öldürülmüştü. Bizzat Şâh Cihân, Şehriyâr'ın gözlerine mil çektirmişti.'* 

Şâh Veliyullah h. 1114/1703’te doğduğunda Delhi tahtında Evrengzeyb Âlemgir bulunmaktaydı. Evrengzeyb çalışkan, ileri görüşlü, sağlam karakterli ve idarecilik kabiliyetine sahip biriydi. O kendisinden sonra imparatorluğun temellerini sağlamlaştırmak maksadıyla Hindistan’daki bu geniş saltanatı üç oğlu arasında (Muhammed Muazzam (d. 1643), Muhammed Azam Şâh (d. 1653), Muhammed Kâm Bahş (d. 1667) taksim ederek onları taht kavgasından korumak istemişti. Evrengzeyb vefatından birkaç gün önce Kâm Bahş'ı, Bicâpür hâkimi tayin ederek orduyla birlikte buraya yollamış, Şehzade Azam'a da Mâlva'nın idaresini vermişti. En büyük şehzade Muazzam ise o günlerde Kâbil valisiydi. Evrengzeyb bundan sonra her üç şehzadenin de taç ve taht endişesinden uzak, halkın refahı ve iyiliği için çalışacaklarına inanıyordu. Ancak iktidar hırsı kardeşleri birbirine düşürür.“ 

Evrengzeyb Âlemgir'in 1707'de vefat etmesi üzerine Delhi tahtına birbiri arkasına I. Bahadur Şâh, Muizuddin Cihândâr Şâh, Ferruh Siyer, Refiudderecât, Refiuddevle, Muhammed Şâh, Ahmed Şâh, II. 
Âlemgir ve son olarak 1759'dan 1806'ya kadar iktidarda kalan Şâh Âlem geçmiştir. Evrengzeyb Alemgir’in büyük oğlu Muhammed Muazzam, I. Bahadur Şâh adıyla tahta geçtikten 7 yıl sonra vefat eder (1124/1712). Böylece I. Bahadur Şâh'ın oğulları (Cihândâr Şâh, Azimuşşân, Refiuşşân, Cihân Şâh) arasında da taht kavgaları başlar. 
Bu savaşta Muizuddin Cihândâr Şâh galip gelmiş olmasına rağmen sadece bir yıl iktidarda kalabilmiştir. 
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Çünki tahta geçtikten sonra Hind şehinşahı hayat kadınlarıyla zevk ü sefaya dalmış, savaş alanlarını terk ederek içki ve eğlence meclisleri tertiplemiş ve her zaman sarhoş gezer olmuştur. Neticede padişah önemli devlet işlerini unutmuş ve bu bir yıllık iktidarı döneminde sadece kukla bir padişah olarak hüküm sürmüştür. Saltanatın bütün işlerinde veziri Zülfikâr Ali Hân söz sahibi olmuş, saltanatta zeki ve âlim kimseler azledilerek yerlerine ehliyetsiz kişiler getirilmiştir. Henüz zulüm ve kardeş katliyle dolu bir yıl geçmemişti ki Azimuşşân'ın oğlu Ferruh Siyer babasının intikamını almak için Sâdât-ı Bârha'dan (Bârha Seyyidleri) iki kardeş Abdullah Hân (Seyyid Hasan Ali) ve Seyyid Hüseyin Ali Hân'ın yardımıyla Bengâl'den büyük bir orduyla Âgra'ya hareket eder. 10 Ocak 1713'te meydana gelen savaşta Muizuddin Cihândâr Şâh ve Zülfikar Ali Hân yenilerek savaş alanından kaçmışlarsa da daha sonra yakalanarak öldürülmüşlerdir.'” 

Ferruh Siyer tahta geçer geçmez emirler ve reisleri öldürtmüş, saray halkının tamamını hapsettirmiş ve şehzadelerin hiçbiri onun öfkesinden kurtulamamıştır. Ferruh Siyer iktidarını aslında tamamen Seyyid kardeşlere borçluydu. Dolayısıyla onlar saltanatın her şeyine sahip olmuşlardır. Padişah onların ellerinde kukla haline gelmişti. 
Merkezi hükümetin bu zayıflığından faydalanan Sikhler, Râcputlar ve Marhatalar isyan başlatırlar." 

Bârha Seyyidleri Ferruh Siyer padişah olur olmaz, Zülfikâr Hân'ın Cihândâr Şâh döneminde elde ettiği bütün yetkilere sahip olmak için faaliyete başlarlar. Ancak Ferruh Siyer gerçek padişahlık makamını elde etmek istiyordu. Netice itibariyle bu durum onu Bârha Seyyidleriyle karşı karşıya getirir. Bârha Seyyidlerinin ağına kötü bir şekilde yakalanmış olan Ferruh Siyer ülkenin siyasi ve idari bozukluğunu görerek ve kendi çaresizliğini de hissederek birkaç kez onlardan kurtulmak istemişse de başarılı olamamıştır. Çünki saltanatta 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onları ve arkadaşlarını önemli mevkilere getirmişti. Nihayet iki Seyyid kardeş Ferruh Siyer'i yollarında tehlike sayarak önce hapsettirirler, sonra da öldürtürler (28 Nisan 1719). Ondan sonra tahta geçirilen şehzadeler birkaç yıldan fazla yaşayamamışlardır. 

Ferruh Siyer'in öldürülmesiyle idari sistem iyice bozulmuştur. Buna bir de ayaklanmalar eklenince Bârha Seyyidleri Refiuşşân'ın oğlu Refiudderecât'ı tahta geçirirler. Ancak uyuşturucu müptelası şehzade sadece 3 ay 11 gün iktidarda kalabilmiştir (1719). Onun yerine tahta geçirilen kardeşi Refiuddevle de uyuşturucuya düşkün olduğundan o da 3 ay 28 gün sonra vefat eder (1719). Sonunda Bârha Seyyidleri Bahâdur Şâh'ın torunu Rüşen Ahtar Muhammed Şâh'ı hapisten çıkararak tahta geçirirler. Bu esnada Bârha Seyyidleri iktidarı tamamen ele geçirmişlerdir. 

Evrengzeyb Âlemgir'den sonraki 10 yıl zarfında taht için 7 kez savaş olmuş, bu savaşlar sebebiyle çöküş daha da hızlanmıştır. Bu açıdan o bakıldığında Muhammed Şâh'ın dönemi Hind-Türk İmparatorluğu'nun yıkılışının en çarpıcı örneğidir. Muhammed Şâh 1719'dan 1748'e kadar hüküm sürdü. O zevk ü sefaya düşkün, ayrıca ülke işlerinden gafil bir padişahtı. Eğlence meclislerinde çokça vakit geçirdiği için Muhammed Şâh Rengila adıyla anılır olmuştu. Onun devri dağınıklık, iflas ve çöküş destanıyla doludur. Marhatalar ve Câtların yakıp yıkmaları, Nadir Şâh'ın Dildeki bozgunculuğu ve katliamı, Ahmed Şâh Abdâli'nin saldırısı ve katliamı, bütün bunlar Muhammed Şâh'ın döneminde vuku bulmuştur.  “Sikhlerin yağmaladıkları alan Pencâb ve Uttar Pardeş'in kuzey batı bölgeleriyle sınırlı iken, Câtlar ve Marhatalar Delhi'yi de kendilerine hedef seçmişlerdi. Şâh Veliyullah bütün bu olanları görmüştü. O vefat ettiğinde 1757'de Plâsi Savaşı olmuş ve İngilizler Bengal ve Bihar’: ele geçirmişlerdi. 

Bârha Seyyidleri Muhammed Şâh'ı tahta geçirmekle bir ölçüde rahatlamışlardı. Fakat yetkiler yine de onların ellerindeydi. Ancak yavaş yavaş Mâlva'daki (Çin Kılıç Hân) Nizâmulmülk Âsaf Câh ile ilişkileri bozulur. Muhammed Şâh, Seyyid kardeşlerden kurtulmadıkça rahata ermeyeceğini biliyordu. Çünki onların katliamlarını ve acımasız tutumlarını görmüştü. Dolayısıyla o emirler, özellikle Nizâmulmülk ve İtimâduddevle Emin Hân'ın yardımıyla güçlerini kırar ve onları 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tamamen ortadan kaldırır. Seyyid kardeşlerin bertaraf edilmesiyle ülkedeki her türlü başı bozukluk, dağınıklık, anarşi ve çöküşe rağmen Muhammed Şâh 30 yıl hüküm sürmüştür. Nizâmulmülk Âsaf Câh eğlence düşkünü padişahın dikkatini bir kaç kez saltanat işlerine çekmek istemiş ve bazı reformlar sunmuşsa da Rüşenuddevle gibi beceriksiz emirler sarayda, herkesin önünde onunla alay etmişlerdir. 
Nizâmulmülk çok akıllı, cesur, anlayışlı ve uzak görüşlü biriydi. 
Dolayısıyla bu alay ve aşağılayıcı tavırlardan kurtulmak için Dakan'a gider (1720). Onun gidişiyle Dillünin durumu daha da bozulur. 
Muhammed Şâh'ın iktidarı döneminde Hindistan'ın uzak eyaletlerinde yarı bağımsız devletler kuruldu. Dakan'da Âsaf Câhi Devleti'nin temelleri atıldı. Bengal ve Avadh bağımsız devletler oldular. 
Marhatalar, Câtlar, Roheyller ve Râcputlar da yarı bağımsız devletler kurdular. Özellikle Marhatalar ve Câtların zulüm ve yağmaları Hindistan'daki huzur ve güven ortamını yok etmişti. İç çekişmeler ve Râcput, Sikh, Cât ve Marhatalara karşı yapılan sürekli savaşlar sebebiyle eski emirler yok olmuştu. Ne orduda çalışma liyakati ve hazırlık kalmıştı, ne de ordu komutanlarında cesaret ve bağlılık. 
Padişahtan alarak en alt makama kadar bütün hâkim tabaka ahlaki açıdan çökmüştü. Böyle bir ortamda dış güçler de Hindistan'a ilgi duymaya başlamışlardı. Bunların başında Nadir Şâh gelmekteydi." 

a) Nâdir Şâh'ın Saldırısı 

Nâdir Şâh, Belh ve Herât bölgelerini ele geçirdikten sonra Gazne ve Kâbil'e yönelmiştir. Bu bölgelerin hâkimine yazdığı bir mektupta şöyle der: “Muhammed Şâh'ın ülkesiyle hiçbir ilişkim olmadığını biliyorum. Ancak onun sınırları benim ülkemle birleştiğinden ve pek çok firari Afgan ki bunlar içerisinde sen de varsın, bana sığındığından yeryüzünü bozguncuların neslinden temizlemek istiyorum. Benim zatımdan şüpheye düşmen veya korkman yersizdir. İyisi mi sen misafirini karşılama hazırlıklarına başla.” 

Ancak Nâdir Şâh'ın elçisine herhangi bir cevap verilmez. Nâdir Şâh Kandahâr'a saldırı esnasında buranın muhasara edilmesine rağmen pek çok âsinin Kâbil'e kaçarak sığındığını öğrenir. Buna ilaveten Nâdir Şâh Afganlıları çıkarması için birkaç kez Muhammed Şâh'a yazmışsa da o buna önem vermemiştir. Nâdir Şâh cevap 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alamayınca ikinci kez elçi göndermişse de, bu kez asiler elçiyi Muhammed Şâh'a ulaşmadan öldürürler. Nâdir Şâh bunu haber alınca, oldukça öfkelenmiş ve Kâbil şehrini kuşatmıştır. Şehrin hâkimi Nâsır Hân bir haberciyi yardım için Delhi'ye gönderir. Ancak Samsâmuddevle Hân-ı Devrân işi ciddiye almayarak yardım göndermez. Nâdir Şâh 26 Kâsım 1737'de Kâbil valisini Cemrüd mevkiinde yenerek Peşâveri ele geçirir. Buradan hareketle Vezirâbâd'a kadar ulaşır. Lâhor hâkimi Zekeriyya Hân Lâhor'a yakın bir yerde karşı koymuşsa da yenilmiştir. Buradan da hareket ederek Muhammed Şâh'a birkaç kez mesaj gönderen Nâdir Şâh yine cevap alamaz. 22 Şubat 1738'de Kamâl yakınlarına geldiğinde Anbâla hâkimi onu durdurmak istemiş, ancak başarısız olmuştur. 23 Şubat 1738'de Nâdir Şâh ile Muhammed Şâh'ın ordusu arasında savaş başlar. Nizâmulmülk Âsaf Câh'ın Burhânulmülk'e (Saadet Hân) yardım etmemesi ve saray askerlerinin zayıflığı sebebiyle Muhammed Şâh'ın ordusu yenilir. Bundan sonra 20 milyon Rupi savaş tazminatı vermek suretiyle ikisi arasında barış yapılır. 22 Mart 1738'de Dilli Cuma mescidinde Nâdir Şâh'ın adına hutbe okunur. Bir söylenti neticesinde Nâdir Şâh'ın öldürüldüğü haberini alan yerli halk ayaklanarak Nâdir Şâh'ın pek çok askerini öldürürse de, Nâdir Şâh isyanı acımasızca bastırır ve Delhi şehrini yağmalar. Bu şekilde 
Asya'nın en zengin devletinin hazinesi tamamen boşalır. Nâdir Şâh 5 
Mayıs 1739'da Hindistan tacını Muhammed Şâh'a geri vererek ülkesine döner. Nâdir Şâh'ın Delhi'yi terk etmesinden sonra Hindistan halkı zihni ve ahlaki bakımdan perişan olmuştu. Nâdir Şâh bütün Hindistan özellikle Delhi'ye öyle ağır bir darbe indirmişti ki Delhi şehri uzun bir süre eski haline gelemedi. Bihâr, Orissa, Roheylkhand eyaletleri isyan etmişlerdi. Merkezin onlar üzerinde bir etkisi kalmamıştı. Sikhler de yaklaşık 40 yıl aradan sonra ayaklanmaya başlamışlardı.” 

b) Ahmed Şâh Abdâli'nin Saldırısı 

Ahmed Şâh Abdâli, Herât, Kandahâr ve Kâbil'i fethederek Hindistan'a ulaşır. 1748'de Muhammed Şâh'ın ordusuyla yapılan savaşta Abdâli'nin ordusu galip gelir. 13 Nisan 1748'de Muhammed Şâh'ın vefatı üzerine oğlu Ahmed Şâh (1748-1754) tahta geçer. Ancak o kısa iktidarı döneminde komplolara maruz kalmış ve hain 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müşavirlerin ihanetine uğramıştır. Ahmed Şâh ne saltanat işlerinde tecrübeliydi, ne de askeri işlerde. Aksine vaktinin büyük çoğunluğunu eğlenceyle geçiriyordu. Devlet işlerinde Muhammed Şâh'ın dul eşi, Ferruh Siyer'in kızı Melike Zemâni ve Nevvâb Bahâdur Hân (harem ağası) oldukça etkiliydiler. Ahmed Şâh, Câvid Hân'ın (harem ağası) elinde kukla olmuştu. Câvid Hân saltanat işlerini yürütmekteydi. 
Yeteneksiz kimselere önemli mevkiler vermişti. Okur-yazar olmayan kişiler askeri ve siyasi işleri yürütmekteydiler. 

Ahmed Şâh Abdali 1749'da tekrar saldırır. Ancak Pencâb valisi Muinulmülk yıllık 1400 rupi haraç vermek şartıyla barış yapılır. Abdâli 1752'de üçüncü kez saldırır. Bu seferde Delhi'ye gönderdiği bir elçi vasıtasıyla bazı isteklerde bulunur. Muinulmülk'ün girişimi neticesinde Abdâli isteklerini elde edemez. Ancak Edine Beg'in hainliği neticesinde Ahmed Şâh onun bu isteklerine boyun eğmek zorunda kalarak Pencâb ve Multan bölgelerini Afgan Devletine teslim eder. Abdali, Muinulmülk'ü Pencâb valisi tayin ederek Kabil’e geri döner. 

Pencâb ve Multân bölgelerinin Afganlılara verilmesinden rahatsız olan Safdar Ceng'in Ahmed Şâh ile ilişkileri bozulur. Bu anlaşmanın sorumluluğunu Ahmed Şâh'ın mutemedi ve yakını olan Câvid Hân'a yükleyen Safdar Ceng, Câvid Hân'ı öldürerek isyan eder. Mayıs 1753'te vezirler arasında, merkezde iç çekişmeler başlamıştı. Dakan nizamı Asaf Cah’in torunu Emiru'l-Umerâ Gâziuddin Hân İmâdulmülk ile Safdar Ceng arasında rekabet başlar. Bu esnada Nevvâb Vezir Safdar Ceng, Sürec Mal Cât. kendi safına çeker. İmâdulmülk ise Marhatalarla irtibat kurar. Bu şekilde Marhatalar ve Câtlar merkezi siyasete müdahil olurlar. Safdar Ceng, Sürec Mal Cât ile birlikte komplo kurarak eski Delhi'ye saldırır ve bütün şehri yağmalar. Ahmed Şâh şehrin kapılarını kapatır. Uzun süren kuşatma neticesinde Ahmed Şâh ve Safdar Ceng arasında barış yapılır. Merkezin zayıflığı ve Safdar Ceng'in komplosu Câtlara Delhi'ye saldırma cesareti vermiştir. Emirler arasındaki ihtilaf onların kuvvetini arttırmıştır. 

Artık Delhi her geçen gün eşkıyaların hedefi olmaktaydı. Abdâli 1757'de dördüncü kez Delhi'ye saldırır ve kısa sürede Lâhor ve Serhind bölgelerini ele geçirir. Bu esnada İmâdulmülk, Câtlar ve Marhatalardan yardım talep etmişse de bu yardımı alamamıştır. 
Roheyla hâkimi Necibuddevle'nin Ahmed Şâh Abdâli'ye katılması (19 Ocak 1757) ve İmâdulmülkün şehri korumak için girişimde 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bulunmaması neticesinde 20 Ocak'ta Abdâli'nin askerleri şehre girerler. Padişahın mevcudiyetinde Abdali’nin adına Cuma mescidinde hutbe okunur. 3 Mart 1757'de Abdâli'nin bir emriyle şehir yağmalanır. 

Gâziuddin 1754'te Marhata komutanlarının yardımıyla Ahmed Şâh'ı tahttan indirerek yerine Muizuddin Cihândâr Şâh'ın 25 yaşındaki oğlu Azizuddin'i II. Âlemgir adıyla tahta geçirir. O vakitler Pencâb hâkimi Muinulmülk vefat etmişti. Ahmed Şâh Abdâli'nin Pencâb'ın idaresini onun küçük oğluna vermesi neticesinde burada kargaşa ve dağınıklık başlamıştır. Gâziuddin'in Pencâb'ı ele geçirmek için II. 
Âlemgir ile yola çıktığını haber alan Abdâli Lâhor'a yönelmiş, ancak Gâziuddin'in kendisinden af dilemesi neticesinde Abdali, II. Âlemgir ile görüşerek 28 Haziran 1757'de Delhi ve civarında katliam emri vermiştir. Abdâli geri döndükten sonra İmâdulmülk, Marhataların önderi Halkar Râo ile birleşerek Delhi'ye saldırır. Bunu haber alan Abdali, Hâfız Rahmet Han, Dunde Hân, Necibuddevle ve Sadullah Hân ile birlikte Marhataların peşine düşer ve onları yener. Bunu öğrenen İmâdulmülk, Bhâretpür'a gider. Daha sonra bir hile ile II. 
Âlemgir'i öldürür. Bundan sonra İmâdulmülk, Cihângir'in bir torununu III. Şâh Cihân adıyla tahta geçirir. Abdâli Ağustos 1759'da Marhataları bozguna uğratarak Delhi'ye doğru ilerler ve burayı iyice yağmalar. 
Gâziuddin, Abdâli'nin saldırısından korkarak Sürec Mal Cât'ın kalesine sığınır. Abdâli Ocak 1760'da Narnol'a ulaşır. Marhatalar Abdâli'nin saldırısını püskürtmek istemişlerse de başarılı olamamışlardır. Abdâli Ekim 1760'da III. Şâh Cihân'ı azlederek yerine Ali Gevher'in oğlu Civân Baht'ı tahta geçirir. 

Abdâli Hindistan'a birbiri arkasına 7 kez saldırır. Son saldırısı 1760'da olmuştur. Bu esnada Marhataların gücü günbegün artmaktaydı. Onların bu yükselişini göz önünde tutarak Necibuddevle, Şâh Veliyullah Dehlevi ve bazı etkili emirler, Abdâli'den bu büyük tehlikeyi durdurması için yardım talebinde bulunurlar. Abdâli 1760'da Pânipat meydanında, kendi safında Roheyla komutanı Necibuddevle ve Avadh'ın reisi vezir Şucâuddevle ile birlikte Marhatalarla yaptığı savaşta onları ağır bir yenilgiye uğratır (14 Ocak 1761). Abdâli Afganistan'a dönmeden önce II. Âlemgir'in oğlu Ali Gevher'i II. Şâh Âlem hitabını vererek tahta geçirdiğini ilan etti. Bu esnada Şâh Âlem doğu eyaletlerinde İngilizlere karşı savaşmaktaydı. Şâh Âlem 23 Ekim 1764'te İngilizlere yenilir. 1764'te Bengâl, Bihâr ve Orissa'nın idari 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işlerini İngilizlere teslim etmek kaydıyla kendisine maaş bağlanır. Şâh Âlem 1771'te Marhatalarla anlaştıktan sonra Delhi'ye geri döner. Bu esnada Marhata, Cât ve Sikhlerin bozgunculukları had safhaya ulaşmıştı. "II. Şâh Âlem 1806'da vefat etti. Ondan sonra 1806'dan 1837'ye kadar II. Ekber Şâh ve 1837'den 1857'ye kadar son Hind-Türk Padişahı Bahadur Şâh Zafer Delhi tahtına geçti.'*" Necef Hân 1774'te vezir olunca onun uzak görüşlülüğü ve siyaseti neticesinde imparatorluk bir kez daha sağlam temellere oturmuştur. Necef Hân, Câtları ve Sikhleri cezalandırdıktan ve Kuzey Hindistan'da Marhataları peyderpey yendikten sonra onların etkilerini tamamen yok etmiştir. 
1782'de Necef Hân'ın vefatı üzerine saltanat çöküşe geçmiştir.” 

c) İktisadi ve Sosyal Durum 

Evrengzeyb Âlemgir'den II. Şâh Âlem'e kadar geçen süre içerisinde meydana gelen olaylar siyasi çöküşe paralel olarak iktisadi ve sosyal çöküşü de beraberinde getirmişti. Bütün bunlarda en büyük etken iktidarda bulunan padişahların eksik siyasi ve iktisadi siyaset izlemeleriydi. Çünki Evrengzeyb'den sonraki bütün padişahlar kabiliyetsiz ve devlet işlerinden habersiz kimselerdi. Bütün bunlara padişahların kötü uygulamaları, zevk ü sefaya düşkünlükleri, bencil ve sonucu düşünmeyen emirler ve vezirlerin karşılıklı çekişmeleri, müttefik olamayışları, kin ve nefret eklenince kaçınılmaz olarak ülkede dağınıklık, huzursuzluk ve iktisadi çöküş meydana gelmişti. Kısaca Evrengzeyb gibi çalışkan, cefakeş, idareci ve dindar bir hükümdarın tembel oğulları ve eğlence düşkünü torunları sebebiyle onun ölümünden 6 yıl sonra ülkenin durumu değişmişti. Padişah, emir ve vezirlerdeki ahlaki çöküş, rahata ve zevk ü sefaya düşkünlük sebebiyle bir bütün olarak toplum gerilemeye başlamıştı. 

Evrengzeyb'den sonra tahta geçen Muhammed Muazzam (Bahâdur Şâh) yüksek karakterli bir padişah olmasına rağmen devlet işlerinde yeteneksiz biriydi. Onun oğlu Muizuddin Cihândâr Şâh eğlence düşkünü bir padişahtı. Onun bir Hindu hayat kadını olan Lâl Kanur'a düşkünlüğü ve kurduğu ilişki toplumdaki ahlaki çöküşün en kötü örneğidir. Cihândâr Şâh dönemindeki yersiz harcamalar ve eğlenceye düşkünlük sebebiyle ihtiyaç maddelerinde azalma olmuştu. 
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Ayrıca adı geçen Hindu hayat kadını ülke işlerinde bir ölçüde müdahil de olmuştur. Cihândâr Şâh'ın bu tür hareketleri neticesinde fırsatçı emir ve vezirler zenginliği ellerinde toplamaya başlamışlardı. Böyle bir durumda halkın içine düştüğü iktisadi çıkmazı Senâulhak şu şeklide dile getirir: “Çağdaş tarihçilerin beyanına göre askere yetersiz maaş verilmekteydi. Toprak sahipleri bozgunculuk yapmaktaydılar. İdareciler ve subaylar arasında düşmanlık ve emre itaatsizlik tohumları ekilmişti. 
Askerin taleplerini karşılamak için saray hazinesi kullanılmıştır. ”*" 

Muizuddin Cihândâr Şâh'dan sonra Ferruh Siyer döneminde de askerler maaşlarını talep ederek ayaklanmışlardır. Bu dönem Seyyid kardeşlerle ilişkilerin bozulması ve saray komplolanyla meşhurdur. 
Bütün bu olaylar toplumun bozulmasına sebep olmuştur. Ferruh Siyer'den sonra tahta geçen Muhammed Şâh döneminde devletin merkeziliği bir ölçüde devam etmiştir. Ancak iktidar hırsıyla dolu emirler ve reisler ayrı ayrı eyaletler oluştururlar. Marhatalar da yine bu dönemde hareketlenmeye başlamışlardı. Nâdir Şâh'ın saldırısı İmparatorluğun belini kırmıştı. Çünki onun saldırısı ve yağması neticesinde  Delhînin ihtişamı sona ermiş, kaledeki hazine saldırganların eline geçmiştir. Nâdir Şâh'ın yakıp yıkması sadece sarayla sınırlı kalmamış, aynı zamanda emirler ve reislerin saltanatını da yok etmiştir. Nâdir Şâh'ın saldırısı Delhi tarihinin en talihsiz kısmıdır.“ İktisadi bozukluğun bir sebebi de tek gelir kaynağı olan devlet arazilerinin padişahın elinden çıkmasıydı. Bunun neticesinde padişahların özel memurları çalışmazken, padişah ve vezirleri aşağılamaya başlamışlardı.” Buna bir de açlık eklenince hem ordu hem de halk arasında huzursuzluk çıkmış, askerler, tüccar ve emirlerin evlerine saldırmaya başlamışlardı. Nadir Şâh'tan sonra Abdali 1748'den 1761'e kadar Hindistan'ı yağmalamış ve pek çok kişiyi öldürmüştür. Bu saldırılar esnasında kıtlık da baş göstermiştir. İşsizlik artmış, hırsızlık ve eşkıyalık yaygınlaşmıştır. Abdâli'nin Delhi'yi yakıp yıkmasıyla toplumsal sistem her yönüyle bozulmuştu. Toplumdaki bu kötü durum iktisadi hayatı da etkilemişti.” 
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d) Dini Durum 

Evrengzeyb Âlemgir'in vefatı (1707) Müslüman Hindistan tarihinde önemli bir olaydır. İşte bu dönemde yani Âlemgir'in vefatından 4 yıl önce (1703) Hind Müslümanlarının en büyük önderlerinden biri olan Kutbuddin Ahmed Şâh Veliyullah Muhaddis Dehlevi doğmuştur. 
Büyük bir imparatorluğun çökmeye başlamasıyla siyasi dağınıklık, iktisadi bozukluk, ahlaki çöküş ve dini gerilemenin meydana geldiği bir ortamda Şâh Veliyullah gibi bir şahsiyet toplumu dini yapının bozulmasıyla meydana gelebilecek tehlikelerden korumaya çalışmıştır. 

Siyasi açıdan imparatorluğun çöküşü Evrengzeyb Âlemgir'in son dönemlerinde başlamıştı. Ancak o uzak görüşlülüğü, feraseti, siyaseti ve derin vukufiyeti sayesinde bu çöküşü durdurmuştu. Ondan sonra 1707'den 1803'e kadar 10 hükümdar tahta geçmiş olmasına rağmen bunların iktidarları birkaç askeri ittifaka, emirler ve reislerin komplolarına  dayanmaktaydi. Miras tartışmaları, padişahların kabiliyetsizlikleri, valilerin bağımsızlıklarını ilan etmeleri, askeri zayıflık ve hazinedeki para azlığı çöküşü daha da hızlandırmıştı. Kısaca sultanlar ve emirlerin beceriksizliği, âlimlerin gafleti, devlet erkânının ihaneti bütün toplumun itikadi ve ameli yönden bozulmasına yol açmıştır. Bütün Hindistan'a önderlik eden kültür ve medeniyet abidesi Delhi şehri artık yok olmuştu. Delhi'yi mesken edinen edebiyatçı, şair, âlim, fazıl ve diğer sanatlardaki pek çok şahsiyet bu şehrin yok oluşuyla yok olmuşlardı. 

18. yüzyıl Hind Müslümanlarının içine düştükleri dini durum sadece siyasi çöküş ile açıklanamaz. Bunda aynı zamanda toplumsal değerler de etkendir. İmparatorluğun çöküş döneminde, sarayda İrani ve Turan?” (Sünni-Şii) iki müstakil grup vardı. İrani grup her ne kadar azınlık ise de düzenli olması sebebiyle etki ve yetki açısından oldukça güçlüydü. 

Evrengzeyb'den sonra tahta geçen oğlu I. Bahadur Şâh ilim ve sanat erbabı olup ilim ehline özel bir ilgi duyardı. Fıkıh ve hadis eğitimini Timur sultanlarından almıştı. Evrengzeyb Sünni olmasına rağmen Bahâdur Şâh Şii mezhebine bağlıydı ve kendi döneminde Şii mezhebinin yayılması için çalışmıştı. Bu yolda attığı adımlar Âgra, Ahmedâbâd ve diğer bazı şehirlerde huzursuzluk yaratmıştır. 


1 Ayrıntılı bilgi için bk. (İraniyan-Turaniyan) Bayur, CII, 5.328 
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Bahâdur Şâh'tan sonra Seyyid kardeşler Kutbulmelik Abdullah Hân ve Emiru’l-Umera Hüseyin Ali Hân dönemi geldi. Bu iki kardeş bütün hükümet işlerinde söz sahibiydiler. Bu esnada onlar kendi inançlarını iyice yayma fırsatı buldular. Seyyid kardeşlerden sonra tahta geçen Ferruh Siyer devrinde Sünni-Şii çatışması had safhaya ulaşmıştı. Ondan sonra tahta geçen Muhammed Şâh'ın dönemi de zevk ü sefa içerisinde geçmişti. 

Muhammed Şâh döneminde Şâh Veliyullah Mekke ve Medine'den hadis eğitimi alarak Hindistan'a geri döner ve burada hadis eğitimine başlar. Muhammed Şâh'tan sonra Evrengzeyb'in torunu Sultan Azizuddin b. Muizuddin Cihândâr Şâh, II. Âlemgir adıyla tahta geçer. 
Bu padişah da Şii itikadını benimsemişti. Ayrıca İslâm'ın açık esaslarında değişiklik yaparak Hindulara has bir tutum takınmıştı. Bu değişikliklerden bütün Müslüman gruplar etkilenmişti. 

Hindu ve Müslümanların hayatlarının her alanında ayniliğin etkileri görünmekteydi. İki ulus ortak ilmi ve edebi bir zevk yaratmışlardı. O kadar ki her iki kavim de birbirinin dini törenlerine ilgi duyuyorlardı. 
Dini tolerans öyle bir boyuttaydı ki bizzat padişah Hinduların dini günlerini kutluyordu. Dini açıdan durumun ne kadar vahim olduğunu Şâh Veliyullah şöyle dile getirir: “Şirk ve putperestlik çeşitli adlarla Müslümanların içlerinde yer etmişti. Türbeler ve ölülerle ilgili olarak müstakil bir din oluşmuştu. Bu dinin vacibleri ve müstehabları arasında dua etmek, kabri öpmek, çadır örtmek, adakta bulunmak, kurban kesmek, tavaf etmek, çalgı çalmak, ölüm yıldönümleri kutlamak, mum yakmak, kadınların bu gibi yerlerde toplanması belli başlı olanlardır. 
Kısaca din adıyla Yahudi ve Hıristiyanlarda bulunan her şey Müslümanlarda görülmekteydi. Dini gelenek ve görenekler İslâm kültürünün içinde yer bulmuştu.” 

Bu şekilde Hinduların yaşam tarzları, oturup kalkmaları, giyim tarzları ve kültürlerinin Müslümanlar üzerinde büyük etkisi olmuştur. 
Bir zamanlar halkın dini ve dünyevi bilgiler alarak hidayete ermesine vesile olan din büyükleri ve sufiler de artık padişahların gölgesinde yaşayarak yanlış yola sapmışlardı. Müslümanlar Hinduların günlük dini ve dünyevi inançlarını kendi dinleri üzerine kötü bir şekilde musallat etmişlerdi. Sadece halk değil, padişah bile bundan etkilenmişti. Bu, bela ve musibet döneminde mülayim ve perişan kimseler için uygun 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olan tasavvuf ortaya çıkmıştı. Tasavvufun bozuk şekli halkı kendine çekmişti. Bunlar sahte şeyhlerin etkisinde kalarak baştanbaşa dini ilimlere aykırı hususlar üzere amel etmekteydiler. Dini ilimlerin temel meselelerine insanların ilgisi çok azdı. Diğer dinlerin gelenekleri dindarlığın esası sanılıyordu. Müslim-gayri Müslim arasında ayrım yapmak hayli zorlaşmıştı. O dönemde insanlar başkentte mevcut olan âlimlere değil, mutasavvıflara meyletmekteydi. Bundan dolayı o dönemde panayırlar ve ölüm yıldönümleri oldukça meşhurdu. Bunlar da manevi feyz almak için değil, nefsani istekleri teskin için kutlanırdı. 

Kısacası bir yandan sultanlar ve emirlerin eğlence meclisleri, diğer yandan sufiler ve fıkıhçılar tarafına meylederek mezarlar ve gayri İslami geleneklere dayanıp insanların kendini unutması bazı şekillerde birleşen son iki kaçış noktasıydı. Padişah, emirler ve reisler dünyalık eğlence meclislerinde kaybolurken bile sufilere hürmet ederler, onlardan dua talebinde bulunurlardı. Çünki onlar bunu uhrevi hayatta tek kurtuluş yolu olarak görüyorlardı. Ayrıca padişahlar dua karşılığında geçimlerini temin bahanesiyle onlara cagirler, madalyalar, ödüller ve hitaplar verirlerdi. Bu şekilde tasavvuf kabul görünce, sahtekâr kişiler onu geçim temini için vasıta yaparak halkın inançlarından faydalanmaya başladılar. O dönemde tasavvufun felsefesi vahdetu’l-viicud idi. Dolayısıyla bu felsefe haram ve meyhane arasındaki sınırı kaldırmıştı. Böylece insanlar Allah'ı ve kendi zatlarını aynı anda memnun etmek için çalışıyorlardı. 

Padişah ve halkın bireysel ve toplumsal görev ve sorumluluklarını unutup zevk ü sefaya daldıkları, dinin asıl şeklinin değiştirildiği, düzensizlik ve ölümün kol gezdiği saltanatın son dönemlerinde Kur'ân ve Sünnetle amel eden bazı önderler de bulunmaktaydı. Kavmin ıslahında başı çeken zat Şâh Veliyullah Dehlevi idi. O dönemde Şâh Veliyullah Hind Müslümanlarını dini ve ahlaki çöküşten kurtarmak için yazılar yazıyordu. Ayrıca öğrencilerini çeşitli medreselerde eğitim ve öğretimle görevlendirmişti. 

Padişah, emir ve halk arasında Sünni-Şii çatışması başlamıştı. Bu çatışma I. Bahadur Şâh döneminde başlayıp Bârha Seyyidleri ve Ferruh Siyer döneminde oldukça yayginlasmisti. Nadir Şâh'ın Hindistan'a girişiyle Şii itikadına sahip olanların dini inançları iyice sağlamlaşmıştı. Katı Sünniler Şiileri genellikle İslâm dışı saymaktaydilar. 
Şâh Veliyullah bu iki grup arasındaki temel çatışmayı çözmek ve 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ayrılıkları ortadan kaldırmak için ilk olarak Şiilerin İslâm dışı oldukları tasavvurunun yanlış olduğunu ortaya koydu. 

Şâh Veliyullah toplumsal ıslah için sultanlar, emirler, devlet erkânı, memurlar, sanat erbabı, âlimler ve sufiler topluluğuna ayrı ayrı vaaz ve nasihatler etti. İslâm toplumu çeşit çeşit Hindu gelenek-görenek ve kuruntularına müptela olmuştu. Hindularla iç içe olma sebebiyle Müslümanlar arasında inanç ve amel sapkınlığı baş göstermişti. 
Müslümanlar üzerinde Hinduların gelenek-görenekleri öyle etkili olmuştu ki, Müslümanlar İslâm'da olmayan bütün sosyal bozuklukları benimsemişlerdi (Mesela; dul kadınları ikinci kez nikâhlamama, talak'ı caiz saymama). Şâh Veliyullah toplumun ıslahı için Tefhimât-ı İlâhiyye adlı eseri kaleme almış, bütün dini grupların hata ve eksikliklerini yazarak onları doğru yola çağırmıştır. 

Şâh Veliyullah Arapçanın zorluklarını göz önünde tutarak Müslümanların Kur'ân öğretilerinden istifade etmeleri ve doğru yolu seçmeleri için Kur'ân-ı Kerim'i Farsçaya tercüme etmiştir. Ona göre Müslümanların siyasi, sosyal, iktisadi ve dini çöküşlerinin sebebi Kur'ân'ı anlama kabiliyetinden yoksun oluşlarıydı. Şâh Veliyullah Müslümanların sadece fikri, dini ve ahlaki ıslahı için çalışmamış, aynı zamanda onlara içtimai, iktisadi ve siyasi alanda da rehberlik etmiştir. 

Şâh Veliyullah 18. yüzyıl Müslümanlarının manevi, dini, ahlaki, fikri, siyasi, iktisadi, içtimai ve ilmi durumlarını derinlemesine inceledikten sonra bunların her açıdan ıslahı için çalışmıştır. Bu hususta pek çok kitap yazmıştır. O dönemde başka âlimler de İslâmi ilimler ve toplumun yeniden ihyası için çalışmaktaydılar. Bunlar arasında Seyyid Gulâm Ali Âzâd Bilgrâmi, Seyyid Murtazâ Zübeydi Bilgrami, Mevlevi Selamullah, Mollâ Nizamuddin’in  (Ders-i Nizâmiyye'nin kurucusu) oğlu Molla Abdu’l-Ali bulunmaktadır. 
Bunlara ilaveten o devir sufileri arasında Mirzâ Mazhar Cân-ı Cânân, Şâh Sadullah Gülşen, Şeyh Fahruddin, Seyyid Kameruddin Dakani, Mir Nâsır Andelib ve Hâce Mir Derd'in adları zikre değerdir. Kısaca 18. 
yüzyıla siyasi, iktisadi, dini ve içtimai açıdan Hind Müslümanlarının çöküş yüzyılı denebilir.“ 

3. Şâh Veliyullah'ın Hayatı (1703-1762) 

Kutbuddin Ahmed Şâh Veliyullah Muhaddis Dehlevi, Şâh Abdurrahim'in oğlu olup Şeyh Ahmed Serhindi'nin (Müceddid-i Elf-i 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Sani) vefatından 80 yıl sonra Hind-Türk İmparatoru Muhyiddin Evrengzeyb Âlemgir'in vefatından (1707) 4 yıl önce h. 4 Şevval 1114/11 Şubat 1703'te Uttar Pardeş Eyaleti'nin (U.P.) Muzaffer Nagar bölgesindeki Phult kasabasında dünyaya gelmiştir.” Kendisi el-imdâd fi Meâsiri'l-Ecdâd isimli risalesinde soyunu şu şekilde beyan eder: “Benim soyum Hz. Ömer'e şu şekilde dayanır: Veliyullah b. Şeyh Abdirrahim b. Şehid Vecihi'd-din b. Muazzam b. Mansür b. Ahmed b. 
Mahmüd b. Kıvâmi'd-din maruf Kâzi Kâdin b. Kâzi Kâsım b. Kâzi Kebir maruf Kazi Buddah b. Abdi'l-melik b. Kutbi'd-din b. Kemâli'd-din b. 
Semsi’d-din Mufti b. Seyr Melik b. Muhammed Atâ Melik b. Ebi'l-feth Melik b. Omar Hâkim Melik b. Âdil Melik b. Fârük b. Cercis b. Ahmed b. Muhammed Şehriyâr b. Usmân b. Hâmân b. Humâyün b. Kureyş b. Süleymân b. Affân b. Abdillah b. Omar b. el-Hattâb (r. anhum)”. 
Anne tarafından ise Hz. Musa Kâsım'a dayanmaktadır. 

Hindistan feth edildiğinde Kureyş'ten ve Seyyid soyundan pek çok kişi buraya gelerek yerleştiler. Şâh Veliyullah'ın atalarından Hindistan'a gelerek Rohtak’a™ yerleşen ilk kişi Kureyş soyundan Şeyh Semsuddin Mufti idi. 

Şâh Veliyullah yedi yaşında Kur'ân'ı ezberlemiş, Farsça ve Arapçaya ait ilk kitapları okumaya başlamıştır. 10 yaşında Şerh-i Molla'yı okuyarak öğrenim hayatına devem etmiştir. 14 yaşında evlenmiş, 15 yaşında Nakşibendi Tarikatı'na bağlı olan babasına biat ederek tasavvufa girmiştir. Aynı yıl tefsir ilminde Beyzâvi ve Medârik'in bir bölümünü okuyarak babasından ders okutma izni almıştır. Hadis ilminde  Mişkâtu'l-Mesâbiîh'in tamamını, Sahih-i Buhâri'nin bir bölümünü okumuş, Hz. Peygamber'in şemâilini babasından dinlemiştir. Fıkıh ilminde Şerh-i Vikâye ve Hidâye'nin az bir kısmı hariç tamamını, fıkıh usülünde Hassâmi ve Tevzihu't-Telvih'in bir kısmını, mantık ilminde Şerh-i Şemsiye'nin tamamı ile Şerh-i Matâli'nin bir bölümünü, kelâm ilminde Şerh-i Akâid ve Hâşiye-yi Hayâli ile Şerh-i Mevâkif in bir bölümünü, sulük ilminde Avârifu'l-Meârif in bir bölümü ile Nakşibendiyye ve diğerlerine dair bazı risaleleri, hakakik ilminde 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Şerh-i Rubâiyât-i Mevlânâ Câmi ve Levâih, Mukaddime-yi Şerh-i Lemaât ve Mukaddime-yi Nakdu'n-Nusus'u, Tıb ilminde Măcazu'l-Kânün'u, hikmet ilminde Şerh-i Hiddyetu’l-Hikmet vb., nahiv ilminde Kâfiye ve Şerh-i Mollâ'yı okudu. Böylece 15 yaşına geldiğinde ülkedeki geleneksel meşhur ilimleri tahsil etmiştir. Babasının vefatından sonra yaklaşık 12 yıl süreyle dini ve akli ilimlere dair kitaplar okumuştur. Dört mezhep ve onların fıkıh usullerine dair kitaplar ve bu usullerin dayandığı hadisleri okuduktan sonra muhaddis fukahanın yolunu benimser. H. 1143/1731 sonlarında Hacca giden Şâh Veliyullah burada h. 1144'te Şeyh Ebu Tâhir, Şeyh İbrâhim İbnu'l-Hasan el-Medeni ve diğer büyüklerden hadis rivayeti için izin aldı. Bu yılın sonunda Hacc farizasını eda ettikten sonra h. 1145/1733 başlarında ülkesine döndü.“ 

Hacc yolculuğundan önce 29 yaşına kadar kitap tasnif ve telifi yerine eğitim-öğretim ile meşgul olan Şâh Veliyullah, bundan sonra bütün bunlara ilaveten tasnif ve telif işleriyle de meşgul olmuştur. 
Mekke dönüşünden sonra yaklaşık 33 yaşında dinin ihyası için çalışmalara başlar. Henüz bu işe başlayalı 4 yıl olmuştu ki, Nâdir Şâh'ın saldırısı genel olarak Hindistan'da özel olarak da Delhi'de onulmaz yaralar açmıştı. Bu dönemde Şâh Veliyullah amacına ulaşmak için fiili bir hareket başlatmıştı. Böylece uzun süre eğitimöğretim yoluyla Hindistanlı Müslümanların gönüllerindeki pası silmek ve akıllarındaki durgunluğu gidermek için çalışmıştır. Mekke ve Medine dönüşünden sonra bu yolda attığı ilk adım Kur'ân-ı Kerim'in Farsça'ya tercümesiydi.” Hacc dönüşünden sonra zahiren hanefi olmasına rağmen taklitten yüz çevirmişti. Yine de fakihlerin ictihadlarından Kur'ân ve sünnete uygun olanı kabul etme taraftarıydı. 

Şâh Veliyullah h. 1176/1762'de vefat eder. Mezarı Şâh Cihânâbâd'ın güneyinde, eski Dilli'de Mehindiler içerisinde, babası Şeyh Abdurrahim'in yanındadır. Bu ailenin her bir ferdinin hadis alanında yaptıkları hizmetlerden dolayı defnedildikleri yer Hadisçiler Kabristanı adıyla anılmaktadır. Şâh Veliyullah'ın 5 oğlu olmuştur. Şâh Muhammed Dehlevi, Şâh Abdulaziz, Şâh Refiuddin, Şâh Abdulgani, 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Şâh  Abdulkâdir. Bunlardan Şâh Muhammed Dehlevi, Şâh Veliyullah’tan önce vefat etmiştir. 

Hiç şüphesiz Kitap ve Sünnet öğretimini, tevhit ve risaletin önemini vurgulamada Şâh Veliyullah'ın husüsi ve seçkin bir anlatım tarzı vardı. 
Bu tarzın özünde kendisinin fikri esaslarını oluşturan ilâhi vahiy ve bu vahyin öğrenilmesi yatmaktaydı. Şâh Veliyullah döneminde din sadece nakil ve rivayetlerle anlaşılan bir şey olmaktan çıkmıştı. Artık devir akli delillerin gerektiği bir devir idi. Hakikati bilme, hak talep etme ve itikadi rivayetlere olan güven sarsılmış ve akılcılık üstün gelmeye başlamıştı. O kadar ki, insanlar gaybı dahi akıl terazisinde ölçme fikrine kapılmışlardı. Dolayısıyla bu menkul (nakli) din, makul (akli) ölçülerde sunulmadıkça o dönemdeki akılperest kişiler tatmin olmayacaklardı. 
İşte bu amaçla Şâh Veliyullah ilâhi ilhamla, nakil ve rivayetler açısından kâmil olan bu dinin akıl ve dirayet açısından da kâmil olduğunu ispatlamaya çalışmıştır. Bu hususta kaleme aldığı Huccetullahi'l-Baliga da bu anlamda ilhâmi bir kitaptır. Şâh Veliyullah bu eserin dini esaslar içeren bir kitap olmadığını, aksine içerisindeki akli delillerin sadece dini ispat ve insanların anlamasını kolaylaştırmak maksadıyla yazıldığını söyler. Ona göre asıl olan ilâhi vahiy ve onun miistened rivayetleridir. Bu anlamda Huccetullahi'l-Baliga bizzat dini inançların ve maksatların kaynağı değildir. Hatta herhangi akli bir usul bir akideye aykırı olursa, onu terk etmek ve akideye sıkıca yapışmak gerçek din olacaktır. 

Bundan da anlaşılmaktadır ki nakli ve rivayete dayalı dini akli deliller, kişisel faydalar ve manevi sırlar kalıbında sunmak ve dini, fıtrat dini olarak gösterip o dönemin akılzede mizaçları için kabul edilebilir yapmak bu ilhâmi fikir mektebinin ilk cüz'üdür. Bu dönem geçip, akılcılığın belli bir boyut kazandığı ve İngiliz iktidarının da komplolarini açıktan yapmaya başladığı bir dönemde bilim ve felsefe arasında bağ kurulmasıyla, bu nazariyeler mahsusat (hisler) şeklini almaya başlamıştır. Artık nakli bir şeyi akli olarak sunmak yetmez olmuş, onu hislerle de kavrayabilecek şekilde sunmak gerekir olmuştu. Bu hususta da Şâh Abdulgani Muhaddis Dehlevi öne çıkmış ve dini beyan etmede aklın yanında hislere de (mahsusat) önem vermiştir. Bu da bir anlamda tasavvufi bir eğitim ile mümkün idi.” 
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a) Kişiliği 

Şâh Veliyullah ilmen ve amelen büyük bir mütefekkir ve müceddid idi. Hindistan'daki her tabakadan halk ve o dönemin büyük hocaları ve sanatkârları ondan faydalanmışlardır. O aynı zamanda tefsirci, hadisçi, fıkıhçı, kelâmcı, müctehid ve sufi idi. Usul, akaid, mantık, ma'ani, matematik ve astronomi ilimlerini derinlemesine incelemişti.”” 

Mekke'deki âlimler bile onun anlayış ve ferasetteki üstünlüğünü, hadisi şerh etme, mana ve maksadını açıklamadaki kabiliyetini itiraf etmekteydiler. Nitekim Şeyh Ebu Tâhir Kürdi şöyle yazar: O, benden kelimelerin senedini aldı. Ben ise ondan manasını öğrendim.” 

Şâh Veliyullah'ın bağlı olduğu hanedanın her bir ferdinin ifadelerdeki güzelliğini, kelimelerin yerli yerindeliğini, fesahat ve belağatını herkes kabul etmektedir. Ancak onun makamı bunların hepsinden üsttedir. Hind Yarımadası'nın İslâmi ilimler tarihinde onun eşi ve benzeri yoktur. Şâh Veliyullah edebiyatta ve hitabette de eşsizdi. 
Bu husus onun kitapları, mektupları ve ilmi münazaralarında görülmektedir. Büyük münazaralarda ve ilmi toplantılarda fesahat ve belağatıyla ister muhalif, ister taraftar olsun herkesi etkilerdi. Şiir ve şairliğe de ilgi duyuyordu. Arapça yazdığı kasideler, Farsça bazı gazeller ve rubailer buna örnektir. O Farsçada emin mahlasını kullanırdı.” 

b) Eserleri 

Şâh Veliyullah hayatı boyunca çok değerli kitaplar yazmıştır. 
Yüzden fazla olan kitaplarının bazıları zamanla kaybolmuştur. 
Günümüze kadar ulaşan kitaplarının sayısı 50 kadardır. Bunların da yarısı mevcut olup, geriye kalanlar nadiren bulunmaktadır. Şâh Veliyullah'ın tefsir, hadis, şeriatin sırları, tasavvuf, siyer, akaid ve münazaralarla ilgili pek çok kitabı basılmıştır. 


1) TEFSİR 
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Fethu’r-Rahman fi Tercemeti'l-Kurân (1737-1738): Kur'ân-ı Kerim'in bu Farsça tercümesi Şâh Veliyullah'ın geniş görüşlülüğünü, ilimdeki sağlamlık ve olgunluğunu gösterir. Muhtasar şerhi pek çok faydalar içermektedir. 

El-Fevzu’l-Kebir fi Usüli't-Tefsir (1738-1747): Tefsir usulü sahasında son derece faydalı Farsça bir eserdir. Küçük hacimli olmasına rağmen öyle kapsamlıdır ki Kur'ân'ın maksadı, huruf-i mukattaların yorumu, peygamber kıssalarındaki işaretler, nâsih ve mensuh usullerinin girift meseleleri bu kitapta işlenmiştir. 

Fethu’l-Habir (Arapça): Tefsir usulünde el-Fevzu’l-Kebir’in ikinci kısmıdır. Ancak Şâh Veliyullah buna ayrı bir isim vermiştir. 

Ez-Zehrâvin fi Tefsiri Sureti'l-Bakara ve Âl-i İmrân: Bakara ve Âl-i İmran Sürelerinin tefsirinden oluşmaktadır. 

Kavânin-i Tercüme: Bu Fethu'r-Rahmân'ın tercüme kurallarını açıklamak ve zorlukları gidermek için yazılmış Farsça bir eserdir. 

2) HADİS 

El-Musavva fî Ehâdisi-Muvattâ (1751): İmâm Malik'in Muvatta'sının şerhi olup Arapçadır. 

El-Musaffa fi Şerhi'l-Muvattâ: Farsça olup Muvatta'nın şerhidir. 
Delhi'de 1876'da basılmıştır. 

Terâcim-i Ebvâbi'-Buhâri: Bu Sahih-i Buhâri'nin şumullü ve sıralama itibariyle kısa bir incelemesidir. 1889'da Delhi'de Şâh Veliyullah'ın kitabı el-irşâd ilâ Muhimmâti ilmi'l-isnâd ile birlikte basılmıştır. 

Şerh-i Terâcimu'l-Ebvâbi'l-Buhâri: Sahih-i Buhâri'nin Tercümetu'l-Bâb'ının şerhi olup Arapçadır. 1938'de Dairetu’l-Mearif, Haydarâbâd/Dakan tarafından yayınlanmıştır. 

Erbaâne Hadisen Muselsilât bi’l-Esraf fi Gâlibi Senedihâ: Arapça bu kitapta dinin esaslarını oluşturan 40 hadis toplanmıştır. 

El-irşâd ilâ Muhimmâti ilmi’l-isnad: Hadis isnad ilmi ve ispatı üzerine yazılmış küçük Arapça bir kitapçıktır. Konusunda sonderece güzeldir. 

El-intibâh fi Selâsili Evliyaillah ve Esânidi Resulillah: Farsça olup birinci bölüm tasavvuf hakkındadır. İkinci bölüm ise hadis kitapları ve fıkhın senetleri ile ilgilidir. Bu eserin hadisle ilgili bölümü Muhammed Atâullah Hanif Bucyâni'nin ta'liki ile ithâfun-Nebi fi mâ Yehtâcu ileyhi'l-Muhaddisu ve'l-Fakth adıyla 1969'da Lâhor'da basılmıştır. 
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Ed-Durru's-Semin fi Mubessirati’n-Nebiyyi’l-Emin: Arapça olup 
40 hadisin bulunduğu bu küçük kitapçıkta Şâh Veliyullah ve soyundan 
önceki büyüklerin Hz. Peygamber'den aldıkları müjdeler beyan edilmiştir. 

3) ŞERİATİN SIRLARI 

Huccetullahi’l-Baliga: Şâh Veliyullah bir muhaddis olarak çok meşhurdur. Bu hususta onun meşhur eseri Huccetullahi’l-Baliga olağan üstü bir şöhrete sahiptir. Bu eserin birinci bölümünde farklı şeriatlerin hikmetleri ve gereklerinin dayandığı genel prensipler beyan edilmiştir. İkinci bölümde akaid, ibadet, muamelat, siyaset ve iktisat konularıyla ilgili Hz. Peygamberin hadisleri rivayet edilmiş ve bunların sırları açıklanmıştır. Nevvâb Sıddik Hasan Hân kitap hakkında kendi kitabı İttihâfu'n-Nubelâ'da şöyle yazar: “Her nekadar bu kitap hadis ilmi ile ilgili değilse de, bunda çoğunlukla hadisler şerh edilmiştir. Keza şeriatin sırları ve hikmetleri beyan edilmiştir. Gerçek şudur ki Şâh Veliyullah bu alanda ilk kişiydi. Geçen 1200 yıldır Arap ve Acem'den hiç kimse böyle güzel bir eser yazmamıştır." Eser ilk olarak 1868'de Bireli'de basılmıştır.” 

El-İnsâf fi Beyâni Sebebi'l-İhtilâf: Arapça olan bu kitapta Kur'ân ve hadise karşı fakihlerin sözlerinin kabul edilemeyeceği açıkça beyan edilmiştir. 

ikdu’l-Cid fi Ahkami’l-ictihadi ve’t-Taklid: Arapça olan bu eserde de el-İnsaf adlı eserde olduğu gibi, ictihad ve taklit meseleleri son derece ayrıntılı bir şekilde beyan edilmiştir. 

4) TASAVVUF 

Fuyüzu'l-Harameyn: Şâh Veliyullah'ın Mekke ve Medine'de kaldığı süre içerisinde Allahu Teala'dan aldığı ilhamlar, Hz. Peygamber'den gelen feyizler, özel talim ve telkinlerin hepsi Arapça olan bu kitapta toplanmıştır. Kitap Şâh Veliyullah'ın keşif ve kerametlerini içeren çok kıymetli bir eserdir. 

El-Kavlu’l-Cemil: Biat'ın hakikati, tarikat şeyhinin doğru tanımı ve üç meşhur tarikatın (Kâdiriyye, Çiştiyye, Nakşibendiyye) fikirleri ve meşgaleleri ve bu tür diğer meselelerle ilgili sonderece yararlı ve ilmi bir eser olup Arapçadır. 
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Eltâfu'l-Kudus fi Beyâni Letâifi'n-Nefs: Tasavvufun asıl amacına ulaşmak hususunda Şâh Veliyullah'ın kalbine ilham edilen özel metodun ayrıntıları Farsça bu kitapta beyan edilmiştir. 

Te'vilu'l-Ahâdis ff Rumüzi Kisasi’l-Enbiya: Arapça olan bu kitap peygamber kıssalarındaki incelikler ve sırları içermektedir. 

El-Hayru’l-Kesir: Arapça olan kitap tasavvuf ve hakikatin sırları üzerine yazılmıştır. 

Kesfu’l-Gayn fi Şerhi Rubâiyeteyn: Farsça olan bu kitap Hâce Bâki Billah'ın iki rubaisinin şerhidir. 

Havâmi-yi Şerhi Hizbu’l-Bahr: Hakikatler ve marifetler üzerine yazılmış Farsça değerli bir kitaptır. 

El-Budâru'l-Bâziga: Arapça bu kitaba Huccetullahi’l-Baliga’nin önemli bölümlerinin özeti denebilir. 

Et-Tefhîmâtu'l-ilâhiyye: Farsça bu kitap iki ciltten oluşmaktadır. 
Kitabın büyük çoğunluğu tasavvuf ve tarikat üzerinedir. Genel şer'i öğretiler hakkında da sonderece faydalı konular vardır. 

Sifau’l-Kulib: Arapça bu kitap hakikat ve marifet konularını içermektedir. 

Hemeat (Farsça) 

Setaât (Farsça) 

Lemaât (Farsça) 

Feyz-i Âm (Farsça) 

Avârif (Arapça) 

Mektâbu'l-Meârif maa Mektübi Selâse (Farsça) 

5) TARİH VE EDEBİYAT 

Serveru'l-Mahzân fi Siyeri'l-Emîni'l-Me'mân (Farsça) 

El-Habibu’l-Mun’am fi Medhi Seyyidi'l-Arabi ve'l-Acem: Hz. 
Peygamber için yazılan Arapça kasidelerden oluşmaktadır. 

Enfasu’l-Arifin: Şâh Veliyullah Farsça bu eserde kendi büyüklerinin biyografilerini yazmıştır. 

El-Cuz'u'l-Latif ff Tercemeti'l-Abdi'z-Zaff Bu eserde Şâh Veliyullah'ın kendisinin yazdığı o biyografisi vardır. 1912'de yayınlanmıştır. 

Bevariku’l-Velaye 

Sevariku’l-Marife 

El-imdâd fi MeAsiri’l-Ecdad 

En-Nubzetu’l-Ebriziyye fi Tabakati’l-Aziziyye 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Atiyetu's-Samediyye fi Enfâsi'l-Muhammediyye 

insânu'l-Ayn fi Meşâihi'l-Harameyn: Bu kitapta Şâh Veliyullah hocalarından bahsetmiştir. 

6) MÜNAZARA 

izâletu'l-Hafâ an Hilafetu’l-Hulefa: Kapsamlı ve önemli bir eserdir. 
Farsça bu eserde Şâh Veliyullah sahabenin halifeliği ile ilgili hadisleri incelemiştir. 

Kurratu’l-Ayneyn ff Tafzili’s-Seyheyn: Farsça olan bu eserde Hz. 
Ebubekir ve Hz. Ömer'in faziletleri anlatılmıştır. 

7) AKAİD 

El-Mukaddimetu’s-Seniyye fi İntisâri"l-Firkâti's-Sünniyye (Arapça) 

El-Makâlâtu'l-Vaziyye  fîl- Vasiyyeti ve’n-Nasiha: Sah Veliyullah'ın Farsça olan bu eseri 8 vasiyetten oluşmaktadır. 

Mektubât maa Menâkibi ebi Abdillah İsmâil Buhâri ve Fazileti İbni Teymiye 

Mektübât-i Fârsi 

Mektübât-i Arabi 

Mektübât-i Şâh Veliyullah 

Divân-i Eşâr-i Arabi: Bunu Şâh Abdulaziz toplamış, Şâh Refiuddin yazmıştır. 

Sarf-i Mir 

Risâle-yi Dânişmendi 

4. Şâh Veliyullah'ın Mezheplere Bakışı 

Şâh Veliyullah tefsir ve hadisten sonra mezhepler, taklit ve ictihat meselelerinde mutedil bir yol benimsedi. Dört mezhebin ihtilaf ettikleri temel noktaları açıklamak için el-insâf fi Beyâni Sebebi'l-İhtilâf adlı eseri yazdı. O, dört mezhep arasında ayırım yapmazdı. Tefhimât-ı İlâhiyye adlı eserinde şöyle yazar: “Ebu Hanife ve Şafii'nin mezhepleri en meşhur olanlardır. Ayrıca pek çok Müslüman bu iki mezhebe tabidir. En çok bu iki mezhebin kitabı vardır. Fakihler, muhaddisler, müfessirler, kelamcılar ve sufiler çoğunlukla Şafii mezhebine tabidirler. 
Devletler ve halk ise çoğunlukla Hanefi mezhebi üzeredirler. Şu anda yapılması gerekli olan şey bu her iki mezhebin birleştirilmesidir. Her 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ikisinin meseleleri hadis kitaplarından çıkartılmalı, onlara uyanlar alınmalı, aslı olmayanlar bırakılmalıdır. Tenkitten geçirildikten sonra sabit olanlar üzerinde her iki mezhep müttefik olursa, bunlara sıkıca sarılmalı, ikisi arasında ihtilaf olursa; mesele üzerinde her ikisinin kavli kabul edilmeli ve her ikisinin kavli üzere amel etmek doğru sayılmalıdır. 

Şâh Veliyullah bu ilimleri yaymanın yanı sıra bu metodunu fiiliyata geçirmek için merkezi bir grup oluşturdu. Bu cemaatin fertleri arasında Mevlânâ Muhammed Âşık Phulti, Mevlânâ Nurullah Barhânevi ve Muhammed Emin Keşmiri en önemlileriydi. Bu grup sufiler, emirler ve reisler arasında eğitim ve irşat faaliyetleri yoluyla zihinlerin ve fikirlerin değişmesi için çalıştı.” 

Şâh Veliyullah Tefhimât-ı İlahiyye ve el-İnsâf fi Beyâni Sebebi'l-İhtilâf adlı eserleri yazarak fıkhi taassubu bir ölçüde azaltmış ve insanlar hadise yönelmeye başlamışlardır. Şâh Veliyullah 4 imamdan herhangi birinin mezhebine bağlı olmayı ve grupçuluğu kabul etmiyordu. Onun görüşlerinden etkilenenler iki gruba ayrıldılar. Birinci grup bid'ati terk etmiş, Hanefiliği bırakmış ve hadisi merkez kabul etmiştir. Şâh Abdulaziz ve kardeşleri ve onlara tabi olanlar bu gruptandır. İkinci grup bid'ati terk etmekle birlikte Hanefiliği ve taklidi de bırakmamışlardır. 
Bunlar Şâh İsmâil Şehid ve taraftarlarıdır. Şâh Veliyullah'ın metodu kendi metotlarından farklı olmasına rağmen bu her iki grup onu kendilerindenmiş gibi gösterirler.” 

5. Şâh Abdulaziz (1746-1823) 

Şâh Abdulaziz h. 1159/1746'da doğar. Onun dönemi de dağınıklık ve kargaşanın had safhaya ulaştığı, Nâdir Şâh'ın ve sonrasında Abdâli'nin saldırılarıyla Hindistan toplumunun parçalandığı bir dönemdi. Şâh Abdulaziz de babası gibi Sikhler ve Marhataların artan gücünden ve yaptıkları zulümden haberdardı. 5 yaşında Kur'ân-ı Kerim'i okumaya başlamış, ilme olan meyli ve isteği sayesinde, kısa sürede Kur'ân-ı Kerim'i ezberleyerek İslâm'ın ilk bilgilerini öğrenmiştir. 
Eğitiminin büyük bir kısmını babasından almıştır. Bundan sonra Şâh Veliyullah oğlunun eğitimi için halifelerinden Mevlânâ Muhammed 


1° Veliyullah, Sah, Tefhimât-ı İlahiyye, Hindistan, h.1355/1936, C.1, s.279-280 Dâr, 1991: 83-84 
™ Dar, 1991: 307-308 
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Âşık Phult?” ve Mevlânâ Hâce Muhammed Eminullah Keşmiti'yi”" görevlendirmiştir. Kayın pederi Mevlânâ Nürullah'tan fıkıh eğitimi almıştır. Güçlü hafızası ve zekâsı sayesinde, iki yıl içinde Arapça çeşitli ilim ve sanatlarda büyük bir gelişme göstermiştir. 13 yaşında ders kitapları sarf ve nahiv, fıkıh, usül-i fıkıh, mantık, kelâm, akaid, matematik ve astronomi ilimlerinde yetkinlik kazandı. Bu ilimleri tahsil ettikten sonra babasının ders halkasına katılarak hadis dersleri almaya başladı. İki yıl zarfında bütün hadis kitapları üzerinde yetkinlik kazanan Şâh Abdulaziz 15 yaşına geldiğinde dönemin meşhur ilim ve sanatlarının tamamını (akli ve nakli, zahiri ve batıni) tahsil etmişti.” 
Şâh Veliyullah'ın vefatı üzerine kardeşleri arasında yaş ve ilim açısından üstte olması sebebiyle 17 yaşında onun yerine geçer. 

Şâh Abdulaziz'in ilimdeki şöhreti sebebiyle bütün ilim ehli, sultanlar, emirler, sünni ve şii kesimden herkes onu övmekteydi. 
"Nitekim o Âftâb-ı Hind (Hind Güneşi) lakabıyla meşhur olmuştur." 
Onun döneminde Urdu Dili oldukça kabul görmüştü. İşte bu dönemde Şâh Abdulkâdir Kur'ân-ı Kerim'i motamot Urducaya tercüme etmiştir. 
O dönemin meşhur şairleri Hân Ârzu, Sevdâ, Mir, Mazhar, Derd ve diğerlerine göre Şâh Abdulaziz son derece saygın bir yere sahipti. Şâh Abdulaziz ve kardeşi Şâh Abdulkâdir Urduca öğrenmek için Hâce Mir Derd'in yanına giderler ve onun meclisinde Urduca deyimleri bütün dikkatleriyle dinlerlerdi. Şâh Veliyullah bu bilim (usül-i zeban) hakkında çocuklarına şöyle derdi: “Nasıl ki hadis usülü ve fıkıh usülü bir bilim ise, aynı şekilde usül-i zeban da bir bilim dalıdır. Urdu Dili'nin 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Muzaffernagar bölgesi Phult kasabasında doğdu. Soyu 21. göbekten Hz. Ebu Bekir'e dayanır. Şâh Veliyullah'ın halasının oğludur. Zahiri ve batıni ilimleri Şâh Veliyullah’tan aldı. H. 1144'te Şâh Veliyullah ile birlikte yaptığı Hac yolculuğunda Şeyh Ebu Tâhir Kürdi'den hadis senedi aldı. Mederese-i Rahimiyye'nin ilk döneminde Şâh Veliyullah'a, ikinci döneminde de Şâh Abdulaziz'e yardım etti. H. 1187'de vefat etti. Sebilu'r-Reşâd (tasavvuf üzerinedir), el-Kavlu'l-Celi fi Menâkibi'l-Veli (bu eserde hocası Şâh Veliyullah'ın biyografisini yazmıştır.), Duai'l-İtisâm ve Tebyizu’l-Musaffa Serhi’l-Muvatta onun önemli eserlerindendir. 

> Buhara'da doğmuştur. Daha sonra Delhi'ye yerleşmiştir. Şâh Veliyullah'ın öğrencisi olmuş, ondan dini ve akli ilimlere dair kitaplar okumuştur. Eğitimini tamamladıktan sonra Şâh Veliyullah'ın medresesinde görev almıştır. Şâh Veliyullah'ın Kur'ân tercümesini medresede müfredatın bir parçası yapmıştır. H. 1187'de vefat etmiştir. 

KE Ayrıntı için bk. Rahmân Ali, Mevlevi, Tezkire-i Ulemâ-i Hind, Karâçi 1967, 5.122 

3 Manglori, 1945: 158 
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mucidi de Mir Derd'dir. Onun meclisini bu bilim için ganimet sayin. 
Çünki Mir Derd oldukça mahirdir.”" 

Şâh Abdulaziz Urdu Edebiyatı'nda da yetenekliydi. O dönemin önemli dilci ve şairleri şiirlerini düzelttirmek için onun yanına gelirlerdi. 
Nezir Firâk şöyle yazar: “Şâh Nâsır'ın II. Ekber Şâh, Bahadur Şâh Zafer ve Şeyh İbrâhim Zevk'in hocası olduğunu herkes bilir. Şeyh Nâsır ile Zevk'in arası açıldığında Zevk şiirlerini düzelttirme imkânı bulamaz. Böylece her cuma Şâh Abdulaziz'in vaazını dinlemeye gider. 
Bir arkadaşı sebebini sorduğunda: “Hocam bana kızdı. Şiirlerimi düzeltemiyorum. Onun için böyle yapıyorum. Çünki Şâh Abdulaziz Urducada Şâh Nâsır'dan aşağı değildir. Onun sohbeti sayesinde pek çok deyim öğreniyorum.” der. 

Şâh Abdulaziz Urdu Dili'ne ilaveten Farsça'ya da özel bir ilgi duyardı. O Kur'ân'ı ezberledikten sonra bazı Farsça kısa kitapçıkları da kısa sürede okumuştu. Şâh Abdulaziz'in gençlik yıllarında, mescidlerde, saraylarda ve hankahlarda hikâyeler okunurdu. Muhammed Şâh Rengila döneminde, emirler ve reislerin meclislerinde Bostân ve okullarda Gülistân, İskendernâme ve Bahâr-ı Dâniş okutulurdu. İşte Şâh Abdulaziz Farsçadaki yeteneği sayesinde Hind Müslümanları için Farsça Tuhfe-yi İsnâ Aşeriye'yi yazmıştır. Buna ilaveten onun diğer kitapları da Farsça olarak basılmıştır. 

Şâh Abdulaziz İbranice de bilirdi. O bu dillere ilaveten coğrafi bilgilere de sahipti. Çünki Şâh Veliyullah'ın medresesinde (Medrese-yi Rahimiyye) tefsir ve hadise ilaveten mantık ve matematik eğitimi de verilirdi. Diğer öğrenciler gibi Şâh Abdulaziz de bu ilimleri tahsil etmişti. Babasının yerini alır almaz onun öğretilerine göre ümmetin ıslahı için çalışmaya başladı. O eğitim-öğretim, kitap tasnif ve telifi, fetvalar, vaaz ve nasihatler ve dini bilgilere Müslümanlara değerli hizmetlerde bulunmuştur. Siyasi dağınıklık ve kargaşa ortamına rağmen ilmi hizmetlerde bulunmuştur. Nevvâb Siddik Hasan Hân şöyle yazar: “Hadisle amel etmeyi Şâh Veliyullah başlatmıştı. Şâh Abdulaziz bunu daha da yaygınlaştırdı. Aksi halde, Hindistan'da Hanefi Fıkhı hariç hiç kimsenin ilmi ve ameli sahada hadisle bir ilgisi yoktu." 


2% Firâk, Seyyid Nâsır Nezir, Lâl Kale ki Ek Chalak, Delhi, tsz. s. 88 
20 Firâk, tsz: 87-88 
2% Kannüci, 1871: 297 
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Bundan da anlaşılmaktadır ki Hindistan'da hadis ve fıkıh ilimlerini Şâh Veliyullah, Şâh Abdulaziz ve onun kardeşleri başlatmıştı. Şâh Abdulaziz büyük bir gayret ve özveriyle Hind Müslümanlarına reformist bir ruh kazandırmış ve büyük bir inkılâp meydana getirmiştir. O ilmi araştırmalar ve karşıt gruplarla müzakereler hususunda çağdaşlarından seçkin bir yere sahipti. Şâh Abdulaziz'in İslâmi ilimleri yayma ve Peygamber sünnetini korumadaki hassasiyeti bağlı bulunduğu aileyi bütün dünyaya tanıtmıştır. Bütün bu ilimlere ilaveten Şâh Abdulaziz müsiki sanatında da yetenekliydi. O bu sanatı diğer ilim ve sanatlar gibi, babasından miras yoluyla almıştı. Şâh Veliyullah'ın müsikiye olan zevk ve ilgisi el-Fevzu’l-Kebir adlı eserinden anlaşılmaktadır. Bu eserde o Yunanlıların musiki şekilleri ve kaidelerini beyan etmiştir. Ayrıca Hindistan'daki çeşitli şarkılardan alınmış makamlardan da özel olarak bahseder. Şâh Abdulaziz'in melfuzatından anlaşıldığı üzere onun müsiki sanatına olan ilgisi büyük oranda ilmi nitelikteydi. O duyguları coşturan türden müziğin caiz olmadığını söylerdi. Nitekim ömrünün son yıllarında yakalandığı şiddetli hastalıklar sebebiyle musikiye olan ilgisi azalmış, bunun yerine dini ilimlere (hadis ve tefsir) daha fazla ilgi gösterir olmuştur. Şâh Abdulaziz hazır cevaplılığı ve ifadeleri yerli yerinde kullanması ile de ünlüydü. Hafızası o kadar güçlüydü ki bir kez duyduğu bir söz veya okuduğu yazıyı hemen hafızasına kaydederdi. 
Onun bu özelliğine Sir Seyyid Ahmed Hân Âsâru's-Senâdid adlı eserinde değinerek övmektedir.”” 

İngiliz Hükümeti tarafından Şâh Abdulaziz'e Allâme Tafazzal Hüseyin aracılığı ile Kalkatta Koleji müdürlüğü teklif edilmişse de, o bunu kabul etmeyerek Şâh Veliyullah'ın öğretilerini halka ulaştırmayı İslâmi ilimlerin yayılmasını, eğitim ve öğretimi tercih etmiştir. Hıristiyan din adamlarıyla münazara her ne kadar Ekber döneminde başlamışsa da, Şâh Abdulaziz döneminde sistemli bir şekil almıştır. Dahası Şâh Abdulaziz bu tartışmalara katılmayı dini hizmet saymaktaydı. Başkent Delhi'de yapılan bu tartışmalardan birinde Arapça ve Farsçayı çok iyi bilen bir Hıristiyan Şâh Abdulaziz'in yanına gelerek: 


za ul 5 CR aa a cal -S Crisul odel giles 3 gue AS CK 5 
Vas 


20 Bilgi için bk. Ahmed Hân, Sir Seyyid, Âsâru's-Senâdid, h. 1263/1847, s.70 
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—Birisi Hz. İsa'nın mertebesinin Hz. Muhammed'den yüce olduğunu söyledi. 

—Çünki Hz. Muhammed toprağın altına defnedilmiştir. Hz. İsa ise göğe yükseltilmiştir. 

beytini okur. Şâh Abdulaziz buna o anda okuduğu: 

Le AS 5 hoe ls a8 5 gf Cline col GAS citita 

—Ben ona senin delilin güçsüzdür dedim. 

—Kabarcık suyun üstünde olur. Ancak inci denizin derinliklerindedir. 

beytiyle karşılık verir.” 

Şâh Abdulaziz h. 4 Şevval 1239/1823'te vefat etmiştir. Şâh Abdulaziz başlangıçta babasının izinden yürür. Ancak halkın nazarında kabul görmeme endişesiyle bu yolu (ki ictihad ve mezhepleri taklit etmeme yoludur.) terk eder. Çünki o dönemde Şâh Veliyullah'ın Mutezile'ye meylettiği söyleniyordu. Bunun aksine Şâh Veliyullah'ın torunu Şâh İsmâil Şehid büyük bir cesaret örneği göstererek Şâh Veliyullah'ın yer yer işaret ettiği sünnetin yayılması ve hadisle amel hususunu fiilen yerine getirmiştir.” 

a) Daru'l-Harp Fetvası 

Şâh Abdulaziz döneminde İngilizler etkilerini arttırarak iktidarı ele geçirmeye çalışıyorlardı. İngilizlerin Delhi'yi ele geçirmeleri ve zulümleri sonucunda durum kötüleşmiş, padişah İngilizlerin elinde kukla olmuştu. İngilizler Hindistan halkını siyasi ve iktisadi olarak zayıflattıktan sonra dini işlerine de müdahale etmeye başlamışlardı. 
Hıristiyan papazlar sadece İncil'den vaazlar yapmakla yetinmiyor, diğer ulusların dini işleri ve inançlarını da tenkit ediyorlardı. İngiliz Hükümeti Hindistan halkını orduya asker yapmanın yanında, diğer dairelerde de memurluklar vermeye başlamışlardı. Şâh Abdulaziz Doğu Hindistan Şirketi'nin tuzaklarını iyi biliyordu. İngilizlerin artan gücünü hisseden Şâh Abdulaziz İngiliz iktidar halkasını daru’l-harb olarak nitelendirmiş ve İngilizlere karşı cihadı her Müslümanın ilk görevi saymıştır: “Hıristiyanlara, belki kâfirlere memurluk etmek bir kaç kısımdır. Bazısı mubah, bazısı müstehab, bazısı haram, bazısı mekruh ve bazısı küfrü gerektirir. Eğer kâfir iyi bir geleneği devam ettirmek ve iyi işler yaptırmak için bir Müslümanı memur tutarsa, bu memurluk 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Dâr, 1991: 101-121 
2 Eseri, 1990: 27-30 


EHL-İ HADİS EKOLÜ 87 


caizdir. Hırsızları ve eşkiyaları bertaraf etmede olduğu gibi... 
Müslümanları katletmek, ülkeyi yakıp yıkmak, küfrü yaymak, dinde kusur bulmak için çalışmak öyle büyük bir günahtır ki küfrü gerektirir.” 

Şâh Abdulaziz'e göre İngilizce okuma ve yazmada mubah işler yapılması şartıyla bir beis yoktu. Nitekim Doğu Hindistan Şirketi Delhi'de kolej kurunca Müslümanlar bu kolejde okumak istememişlerdi. Şâh Abdulaziz bunun üzerine onların şüphelerini gidererek Delhi Koleji'nde okumalarını telkin etmiştir. Böylece Şâh Abdulaziz Aligarh Koleji'nin kuruluşundan 50 yıl önce İngiliz okul ve kolejlerinde eğitim görmeye izin vermişti.” 

b) Şâh Abdulaziz'in Eserleri 

Fethu'l-Azizt (Tefsir-i Aziz, 1793): Şâh Abdulazizin bu tefsiri sağlığında tamamlayıp tamamlamadığı hususunda değişik görüşler vardır. Ancak pek çok kanıttan onu sağlığında öğrencilerine imlâ ettirdiği anlaşılmaktadır.” 

Ucâle-yi Nâfia: Hadis usulü ile ilgili bu eseri Farsça olarak yazmıştır. Eserde hadis ıstılahları, hadisin kısımları, dereceleri, tenkit esasları beyan edilmiştir.” 

Bostânu'l-Muhaddisîn: Şâh Abdulaziz bu eserde İslâm âleminin bütün hadisçilerinin biyografisini yazmıştır. Kitap tarih ilminde de önemli bir yere sahiptir. 

Fetevâ-i Azizi: Fıkıh, akaid, tefsir, tasavvuf ve kelâm ilmi üzerine çeşitli konuları içermektedir. İki cilttir.” 

Tohfe-yi İsnâ Aşeriyye: Hindistan'da Şâh Veliyullah ailesinden Şâh Abdulaziz ve küçük kardeşi Şâh Abdulkâdir Şiiliğin reddi üzerine bazı kitaplar yazmışlardır. Şâh Veliyullah'ın vefatından sonra Şâh Abdulaziz ve kardeşi Şiilere karşı şiddetli muhalefet etmemişlerdi. İmparatorluğun çöküş devrinde Sünni-Şii çatışması had safhaya ulaşmıştı. Şâh Abdulaziz de babası gibi Sünni ve Şii grupları bir araya getirmek için 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Bk. Şâh Abdulaziz, Fetevâ-i Azizi, Delhi h. 1314/1839, C.1, s.16 

2 Dar, 1991: 127-128; Şâh Abdulaziz hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Firüzpüri, 1994: 
227-229 

çi Ayrıntı için bk. Rahmân Ali, Mevlevi, 1967: 122; Şâh Abdulaziz, Fetevâ-i Azizi, C.2, s.32; Lakhnavi, Seyyid Abdulhay al-Hasani, Nuzhetu'l-Havâtir, Haydarâbâd/Dakan 1959, C.7, s.273 

2 Gerniş bilgi için bk. Dar, 1991: 259 v.d. 

2“ Dar, 1991: 264-270 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çalışmıştı. Bu hususta h. 1204/1789-90'da yazdığı Tohfe-yi İsnâ Aşeriyye önemli bir eserdir. Onun bu eseri Şiiliği ret için yazdığı yolunda yanlış bir kanı da vardır. Nitekim Şâh Abdulaziz'in bu eserine pek çok Şii âlim, cevabi surette reddiyeler yazmışlardır. Aksine o dönemde onlar bazı meselelerde Şii itikadına uygun olan Sirru’s-Şehâdetin adlı bir kitap da yazmışlardı.” 

Es-Sırru'-Celil fi Mes'eletu't-Tafzil: Şâh Abdulaziz Tohfe-yi İsnâ Aşeriyye'ye sonuç olarak kısa ve müstakil bir risale yazmıştır. Şâh Abdulaziz bu risalede bir insanın başka bir insandan hangi sebeplerden dolayı üstün olacağı hususunu akli ve nakli delillerle açıklamıştır. 
Kısaca bu eserde fazilet ölçüleri işlenmiştir. 

Melfuzât-ı Şâh Abdulaziz: Bu eserde Şâh Abdulaziz'in müridlerinin sordukları sorulara cevaben onlara rehberlik için söylediği sözler ve talimatlar toplanmıştır. 

Vesiletu'n-Necât: Bu eser Şâh Abdulaziz'in bir dostunun sorusuna verilen cevaplardır. Eserde şii bir dostunun fırka-i naciye'nin hakikati hususundaki sorusuna cevap verilmiştir. Şâh Abdulaziz eserde fırka-i naciye'nin ehl-i sünnet olduğunu ispatlamıştır.” 

Azizu'l-iktibas fi Fezâ'il-i Ahyâru'n-Nâs: Eserde 4 halife ve ehl-i beyt'in faziletlerini içeren hadisler zikredilmiştir. Arapça yazılan bu eser Farsça ve Urducaya da tercüme edilmiştir. 

Sırru'ş-Şehâdetin: Şâh Abdulaziz bu eserde Kerbela şehitlerinin faziletlerini ve şehadet olayını kaynak göstererek anlatmıştır.” 

6. Şâh Refiuddin (1749-1818) 

Şâh Refiuddin Muhaddis Dehlevi h. 1163/1749'da Delhi'de doğdu. Hadis senedini Şâh Veliyullah’tan aldı. Hadise ilaveten yaygın olan diğer kitapları da okudu. Daha fazla ilim tahsili için uzun süre Şâh Abdulaziz'in hizmetinde bulundu. Amcası Şâh Muhammed Âşık'tan da ders aldı. 20 yaşında mufti ve müderrislik makamına ulaştı. Şâh Abdulaziz şiddetli hastalıklar sebebiyle medresenin başkanlığını ona bırakmış, böylece Şâh Refiuddin 50 yıl süreyle eğitim ve öğretimle meşgul olmuştur. 


5 Dar, 1991: 126, 271 v.d. 
*1 Dar, 1991: 274-282 v.d. 
27 Geniş bilgi için bk. Dar, 1991: 285 v.d. 
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a) Eserleri 

Şâh Refiuddin'in eserleri her ne kadar kısa ve kitapçıklar halinde ise de, konularının güzelliği ve üslübundaki açıklık sebebiyle son derece önemlidir. 

Kur'ân-i Pâk kâ Tercüme: Şâh Refiuddin Şâh Veliyullah'ın Arapçadan Farsça'ya Kur'ân tercümesini Urducaya tercüme etmiştir. 

Mecmua-i Resâ'il: On risaleden oluşmaktadır. 

Risâle-yi Ezân-ı Namâz: Farsça bu eserde ezanın kelimelerini tekrar etmenin hikmeti beyan edilmiştir. Ayrıca ezanın kelimeleri de açıklanmıştır. 

Risâle-yi Fevaid-i Namâz: Farsça bu kısa risalede tarikat mensupları uyarılmış, namazın hakikati ve farklı tabakadan insanların namazları ayrı ayrı zikredilmiştir. 

Hamletu’l-Ars: Farsça olup Şâh Abdulaziz bunun önemli kısmını Tefsir-i Azizi'de nakletmiştir. 

Risâle-yi Şerh-i Rubâiyât: Farsça olup Allah'a yakınlığın konu edildiği iki rubainin şerhidir. 

Risâle-yi Biat: Farsça olup biatın meşruiyeti, zarureti, faydaları ve 4 
kısım biattan bahsedilmiştir. 

Şerh-i Çehel Kâf: Duâ-i Çehel Kâf bir duadır. Eser Arapça olup içinde 40 kaf geçtiği için Çehel Kaf denilmiştir. Bunda 3 beytin şerhi ve faydaları beyan edilmiştir. Bu beyitler Şeyh Abdulkâdir Geylani'ye nisbet edilmiştir. 

Risâle-yi Muammâ Şerh-i Burhanu’l-Asikin: Hâce Bende Nevâz Geysuderâz'ın Burhânu”l-Âşıkin adlı risalesinin Farsça kısa şerhidir. 

Nazür-i Buzurgân: Farsça olup büyüklerin mezarlarına hediyeler sunmak hususunda çeşitli hükümler beyan edilmiştir. 

Cevâbât-i Suâlât-i İsnâ Aşeriyye: Farsça bu risalede dini içerikli 12 
sorunun cevabı bulunmaktadır. Bunlar fıkıh ve kelâm ilmi ile ilgilidir. 
Ayrıca Mu'tezile ve Ehl-i Sünnet arasındaki bazı ihtilaflı konular açıklanmıştır. 

Risâle-yi Mecmua-i Fetâvâ-i Şâh Refiuddin: Farsça olup çeşitli fıkhi, itikadi, usuli ve furu'i soruların cevaplarindan oluşmaktadır. 

Kıyâmetnâme ya Âsâru'l-Kıyâmet: Farsça olup Şâh Refiuddin'in ahiret hayatıyla ilgili verdiği talimatlardan oluşmaktadır. 
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Esrâru'l-Mahabbati maa Kasâidi Şâh Raf‘i’d-Din: Arapça olup İbni Sinâ'nın kasidelerinden etkilenerek yazdığı  kasidelerden oluşmaktadır. 

Kaside-yi Ayniye fi Reddi Kasideti eş-Şeyh İbn-i Sînâ: 251 
beyitten oluşan bu kaside İbn-i Sinâ'ya cevap ve reddiye olarak yazılmıştır. 

Tahmis li'ş-Şâh Raf'i'd-Din Alâ Kasideti Vâlidihi: Arapça bu eser Şâh Refiuddin'in muhammas'ıdır. 

Kaside fi Beyâni Mirâci'n-Nebiyyi: Arapça olup Hz. Peygamber'in özellikleri, faziletleri ve miracından bahsedilmiştir. 

Defu’l-Batil: Şâh Veliyullah’in Mektubât-ı Medeni adlı eserine Mevlevi Gulâm Yahyâ Bahari cevaben Risâle-yi Kelimetu’l-Hakk1 yazmıştı. Şâh Refiuddin buna cevaben Def'u'l-Bâtıl'ı yazmıştır. 

Risâle-yi Âyetu'n-Nur: Arapça olup Nur Suresi'nin 4. rüku'sunun kısa tefsiridir. 

Risâle-yi Mukaddimetu’l-ilm 

Risâle fî'l-Arâz 

Risâle fi İsbâti Sakki’l-Kamer ve İbtâli Berahini’l-Hukmiyyeti 

Tekmilu’l-Ezhan 

Ed-Durâru'd-Durâri 

Risâle fî't-Târîh 

Risâle fi Tahkiki’l-Elvan 

Risâle fî'l-Hicâb 

Risâle fi Burhâni't-Temâni 

Risâle fi Tefsiri Süreti'l-Bakara 

Risâle-yi Semt-i Kıble 

Tenbiîhu'l-Gâfilîn 

Risâle fi Tadilati’l- Hamseti'l-Mutahayyara 

Risâle fî'l-Mantik 

Risâle fi Umüri Amme 

Râh-i Necât: (Urduca) 

Hâşiye-yi Ali Mir Zâhid Risâle fi Bahsi’l-ilm 

Risâle fi ikdi'l-Enâmil 

Şâh Refiuddin 6 Şevval 1233/9 Ağustos 1818'de vefat etmiştir. 
Onun öğrencileri arasında oğlu Şâh Muhammed Mahsüsullah”* ilk 


718 Medrese-yi Rahimiyye'nin büyük hocalarından olan Şâh Muhammed Mahsüsullah 


Delhi'de doğmuştur. Akli ve nakli ilimleri amcası Şâh Abdulaziz, Şâh Abdulkâdir ve Şâh 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sırada gelir. Buna ilaveten Şâh Ebu Said Umri Müceddidi Dehlevi, Mevlevi Âl Hasan Kannüci, Mevlevi Hüseyin Ahmed Melihâbâdi ve Mevlânâ Reşiduddin Hân Dehlevi” de onun öğrencileri arasındadır.” 

7. Şâh Abdulkâdir (1753-1815) 

Şâh Veliyullah'ın üçüncü oğludur. H. 1167/1753'de doğdu. Zahiri, batıni, dini ve akli ilimleri babasından aldı. Babasının vefatından sonra abisi Abdulaziz'den ders aldı. Eğitimini tamamladıktan sonra Delhi'de Ekberâbâdi Mescidi'nde ders vermeye başladı. Nakli ve akli ilimlerde oldukça bilgiliydi. Bütün ömrünü adı geçen mescidde eğitim-öğretime, vaaz ve fetva yazmaya ayırmıştı. Öğrencileri arasında felsefeci Mevlânâ Fazl Hakk Hayrâbâdi” ve Mufti Sadruddin Âzurda” ilk sırada gelir. 


Abdulgani'den okumuştur. Eğitimini tamamladıktan sonra eğitim ve öğretime yönelmiştir. Hadis, tefsir, fıkıh, akaid, kelâm ve usul ilminde oldukça bilgiliydi. H 1273/1857'de vefat etmiştir. Dâr, 1991: 185-187 

2? Mevlânâ Reşiduddin b. Eminuddin b. Vahiduddin b. Abdusselâm Keşmiri h. 
1179/1763'de Delhi'de doğmuştur. Mufti Ali Kebir Benâresi'den ilk eğitimini almıştır. 
Daha sonra akli ve nakli ilimleri öğrenmek için Şâh Abdulaziz ve Şâh Abdulkâdir'in öğrencisi olmuştur. Ancak bütün ilimleri Şâh Refiuddin'den öğrenmiştir. Astronomi ve Matematik ilminde oldukça bilgiliydi. Şii alimleriyle münazaralarda çok meşhurdu. H. 
1249/1833'de vefat etmiştir. Bütün ömrü eğitim-öğretim ve kitap tasnif ve telifiyle geçmiştir. O daha çok Şiiliğin reddine dair kitaplar yazmıştır. Eserleri hakkında geniş bilgi için bk. Dâr, 1991: 194-195 

 Firüzpüri, 1994: 230-231; Dar, 1991: 142-151 

2! Seçkin bir âlim olan Mevlânâ Fazl Hakk Hayrâbâdi h. 1212/1797'de Hayrâbâd'da doğmuştur. Babası Delhi'de Sadru's-sudür görevindeydi. Soyu Hz. Ömer'e dayanır. İlk eğitimini babasından almıştır. Akli ilimleri babasından, nakli ilimleri Şâh Abdulaziz ve Şâh Abdulkâdir'den tahsil etmiştir. 13 yaşına geldiğinde bütün akli ve nakli ilimleri tahsil etmişti. Onun çağdaşları arasında Şâh İsmâil Şehid, Hakim Mu'min Hân Mu'min ve Mirzâ Gâlib en meşhur olanlardır. 1857'de Mirath'tan başlayan Bağımsızlık Savaşı'nın İngilizlere karşı bir cihat olduğu şeklindeki üzerinde 34 alimin imzası bulunan bir fetva yayınlanır. Bu fetvada Fazl Hakk Hayrâbâdi'nin adı yoktur. Çünki o günlerde kendisi resmi memur idi ve Alor'da ikamet etmekteydi. Delhi'ye geldiğinde savaş başlayalı üç ay olmuş ve fetva yayılmıştı. Bu fetva o dönemin gazeteleri Zaferu'l-Ahbâr ve Sâdiku'l-Ahbâr'da yayınlanmıştı. 14 Eylül'de İngilizler Delhi'ye saldırmış ve 19 Eylül'de şehri ele geçirmişlerdi. Tutuklanıp sürgüne gönderilenler arasında Fazl Hakk Hayrâbâdi de vardı. 
H. 1278/1861'de sürgündeyken vefat etmiştir. Makulatı ve Arap Edebiyatını çok iyi bilirdi. Hind alimleri arasında Arapça nesir ve nazımda yüksek bir yere sahipti. Ömrünün büyük bir kısmını memurluğa ilaveten eğitim-öğretim, kitap tasnif ve telifiyle geçirmiştir. 
Dâr, 1991: 195-204 özetle; (Eserleri hakkında geniş bilgi için bk. Şirvâni, Abduşşehid Hân, Bag? Hindustan, Becnor 1947, 5.100) 

 Mufti Sadruddin b. Şeyh Lütfullah Keşmiri, Şâh Abdulaziz'in öğrencisi ve Delhi'nin önde gelen âlimlerindendi. H. 1204/1789'da Delhi'de doğdu. Nakli ilimleri Şâh Abdulaziz'e ilaveten Şâh Refiuddin ve Şâh Abdulkâdir'den öğrendi. Şâh Abdulaziz'in vefatından sonra torunu Şâh Muhammed İshâk'tan hadis senedini aldı. Mevlânâ Fazl İmam Hayrâbâdi'den akli ilimleri okudu. Hattatlıkta Bahâdur Şâh Zafer'in öğrencisiydi. 
Şiirde Gâlib'in arkadaşı ve rakibiydi. Arapça, Farsça ve Urduca şiirler söylerdi. İngilizler tarafından Delhi'de müftü ve sadru's-sudür görevine atanmıştı. 1857 hadisesi esnasında 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Şâh Veliyullah'ın Farsça Kurân tercümesi Tefsir-i Fethu'r-Rahmân'ı Urducaya tercüme etmiş ve Muzih-i Kur'ân adıyla tefsirini yazmıştır. Mevlevi Abdulhayy Lakhnavi Şâh Abdulkâdir'in bir başka risalesi Takriru’s-Salat’tan da bahsetmiştir.” 

Onun öğrencileri arasında Mevlânâ Abdulhayy Badhânevi, Mevlânâ İsmâil Şehid Dehlevi, Mevlânâ Fazl Hakk Hayrâbâdi, Mirzâ Hasan Ali Şâfii Lakhnavi, Şâh Muhammed İshâk Dehlevi, Seyyid Mehbüb Ali Caferi ve Seyyid Muhammed İshâk Birelvi'nin adları zikre değerdir. Şâh Abdulkâdir 19 Receb h. 1230/1815'de vefat etmiştir.” 

8. Şâh Abdulgani (1756-1812) 

Şâh Veliyullah'ın 4. ve en küçük oğlu Şâh Abdulgani idi. H. 
1170/1756'da Delhi'de doğmuştur. İlk eğitimini babasından almıştır. 
Babasının vefatından sonra Şâh Abdulaziz ve Şâh Refiuddin'den hadis, fıkıh ve tefsir dersleri almıştır. Kitap ve sünnet eğitimine özel bir önem verirdi. H. 1227/1812'de vefat etmiştir. Şâh Abdulgani'nin oğlu Şâh Muhammed İsmâil cihat hareketine önderlik edenlerdendir. Ona yardım edenlerden biri de Şâh Abdulaziz'in iki torunu Şâh Muhammed Yaküb Dehlevi Muhâcir Mekki” ve Şâh Muhammed İshâk Muhâcir Mekki idi. Savaş alanından Seyyid Ahmed Şehid ve Şâh İsmâil Şehid'den gelen bütün mektuplar bu iki kardeşin adına gelirdi. 
Mücahit ve muhacirlerden bir grup Seyyid Mehbüb Ali” önderliğinde 


cihat fetvasına imza atmak suçlamasıyla görevinden uzaklaştırılarak hapsedilmiş ve mal varlığına el konulmuştur. Daha sonra suçsuzluğu ispatlaninca serbest bırakılmıştır. 
Âzurda ismini mahlas olarak kullanırdı. Mirzâ Gâlib, Nevvâb Mustafa Hân Şeyfta ve imam Bahş Sahbâi ile dostluğu vardı. Gâlib, Mu’min, Hasret gibi Delhi'li şairler onu öven pek çok şiirler söylemişlerdir. H. 1285/1868'de vefat etmiştir. Dâr, 1991: 187-191 

> Geniş bilgi için bkz. Lakhnavi, Seyyid Abdulhay el-Hasani, as-Sakâfetu'l-İslamiyye fi’l-Hind, Suriye, h. 1377/1957, s.118 (Dâr, 1991: 156'dan naklen) 

> Dar, 1991: 152-157; Firâzpüri, 1994: 230 

Çhote Miyân lakabıyla meşhur olan Şâh Muhammed Yaküb Dehlevi Şâh Abdulaziz'in torunu, Şâh Muhammed İshâk Muhâcir Mekki'nin küçük kardeşidir. H. 1200/1786'da Delhi'de doğmuştur. Şâh Abdulaziz ve Şâh Refiuddin'den ders almıştır. Eğitimini tamamladıktan sonra dedesinin medresesinde ders vermeye başlamıştır. Cihat hareketinde Şâh Muhammed Ismail’e her türlü yardımı yapmıştır. Onun öğrencileri arasında meşhur olanlar şunlardır: Nevvâb Sıddik Hasan Hân, Mevlânâ Muzaffer Kandhelvi, Mevlevi Abdulaziz Caferi, Molla Abdulkayyüm Badhânvi, Hâci İmdâdullah Muhâcir Mekki, Mevlânâ Muhammed Kâsım Nânotavi, Mevlânâ Muhammed Zaman, Şeyh Muhammed Muhaddis, Hâci Munir Hân, Sikandar Şâh, Abdurrahim Naginah Sâz, Nimet Hân ve Hakim Abdulmecid Hân Rampuri. (Noşehrevi, Ebu Yahya İmâm Hân, Terâcim-i Ulema-i Hadis-i Hind, Delhi, h. 1356/1938, s.121); Dâr, 1991: 165-168 

> Mevlevi Mehbüb Ali, Seyyid Ahmed Şehid'e biat etmiş ve Sikhlere karşı cihat için onunla birlikte Yağistân'a gitmişti. Ancak buradaki tehlikeleri görerek korkmuş ve 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Seyyid Ahmed Şehid'e olan muhalefetleri sebebiyle Serhad'dan Hindistan'a geri dönerek cihat hareketinin aleyhine faaliyette bulunurlar. Kısa süre için cihat hareketinin geleceği tehlikeye düşmüşse de, Seyyid Ahmed Şehid bu muhalefeti ortadan kaldırmıştır.” 

9. Şâh Muhammed İshâk (1779-1846) 

Şâh Abdulazizden sonra Veliyullahi ekolüne torunu Şâh Muhammed İshâk” canlılık kazandırdı. Onun ders halkasından sayısız öğrenci yetişmiştir. Bunlar arasında Şâh Abdulgani Müceddidi, Şeyhu'l-Kul Miyan Nezir Hüseyin Muhaddis Dehlevi, Şâh Fazlurrahman Ganc Murâdâbâdi, Mevlânâ Şeyh Muhammed Thânevi, Mevlânâ Şeyh Ahmed Ali Sehârenpüri, Hâci imdâdullah Muhâcir Mekki” ve Nevvâb Kutbuddin Hân bahsedilmeye değerdir. Mevlânâ Seyyid Ahmed Birelvi'nin cihat hareketine maddi ve ahlaki destek vermiştir. H.1258'de Mekke'ye hicret etmiş, h. 1262/1845'te vefat etmiştir.” 

10. Şâh İsmâil Şehid ve Mücahidin Hareketi 

Mevlânâ Şâh İsmâil Şehid b. Şâh Abdulgani b. Şâh Veliyullah büyük bir fakih, imam ve hadisçidir. 12 Rebiu's-sani h. 1193/12 Nisan 1779'da Phult Kasabası'nda doğmuştur. Soyu Hz. Ömer'e dayanır. 
Şâh Veliyullah'ın dini ıslah amacıyla başlatmış olduğu hareketi Şâh İsmâil devam ettirmiş ve bunun için savaşmıştır. İlk eğitimini babasından almış, 10 yaşında sarf ve nahiv, fıkıh ve makulata dair kitapları okumuştur. Hadis eğitimini amcası Şâh Abdulaziz'den almıştır. 
Bu ilimlere ilaveten coğrafya, tarih ve matematik dersleri de almıştır. 
Kısaca 16 yaşına geldiğinde Kur'ân, hadis, tefsir, mantık, kelâm, fıkıh, matematik, tarih ve coğrafi ilimleri öğrenmişti. Zahiri ve batıni eğitim için diğer hocalara ilaveten Şâh Abdulaziz ve Şâh Refiuddin'den de ders almıştır. Kuvvetli bir hafızayla birlikte kıvrak bir zekâya da sahipti. 
Şâh İsmâil savaş sanatında da oldukça yetenekliydi. İtikadi ve ameli yönden halkı içinde bulunduğu kötü durumdan kurtarmak için 


Hindistan'a geri dönerek cihat hareketine karşı fetva vermeye başlamıştı. Bu hem cihat hareketini etkilemiş hem de dağılmalara sebep olmuştu. Bundan sonra Mevlevi Mehbüb Ali 1857 hadisesinde de cihada karşı bir fetva vererek Hindistan Müslümanlarının İngiliz Hükümeti'nin tebası olduğunu ifadeyle dini açıdan idarecilere karşı gelinemeyeceğini 
söylemiştir. Dâr, 1991: 227 

7 Firüzpürü, 1994: 229; Dar, 1991: 157-166 

* Hakkında bilgi için bkz. İkrâm, 1990: 194-195 

2 Hakkında bilgi için bkz. İkrâm, 1990: 195-198 

29 Eseri, 1990: 31; Firüzpüri, 1994: 235-237 
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Delhi'deki Cuma mescidinde vaazlara başlar. Onun bu tutumunu çekemeyen bazı sözde âlim ve sufiler Delhi'deki vali vekiline şikâyet ederek onun bu işten men edilmesini isterler. Nitekim bu şikâyet üzerine vali vekili baş kâtip Mevlânâ Fazl Hakk Hayrâbâdt'nin” de telkiniyle Şâh İsmâil'i bu işten men eder. Ancak Şâh İsmâil vali vekiline 
80 makul sebepten oluşan bir dilekçe göndererek tekrar izin alır. O 
sürekli ve etkili vaazlarıyla halka gayri İslâmi hususları anlatıyor, bunlardan kurtuluş yollarını gösteriyordu. Tebliğ faaliyetlerinin devam ettiği bu dönemde Pencâb'dan Sikhlerin Müslümanlara zulmettikleri haberleri gelmekteydi. O dönemde Şâh Abdulaziz Hindistan'ın daru'lharb olduğu yolunda fetva vermişti. Ancak bu yolda önce Sikhlere ve sonrasında İngilizlere karşı cihat hareketini başlatanlar Seyyid Ahmed Şehid Rae Birelvi”* ve Şâh İsmâil Şehid idi.” Çünki cihat hareketi başladığında Şâh Abdulaziz vefat etmişti. Ancak onun halifesi Şâh Muhammed İshâk ve diğerleri bu hareketin destekleyicisiydiler.”* 
Seyyid Ahmed Şehid'in muhalifleri onun cemaatine Vahhabi adını 


231 Mevlânâ Fazl Hakk Hayrâbâdi Sah İsmâil Şehid ile olan fikir çatışmasına rağmen onun 
ilmini ve ahlâki yüceliğini kabul etmekteydi. Bâlâkot'ta Şehid olduğu haberini alınca gözyaşlarını tutamamış ve şu tarihi sözü sarf etmiştir. “Biz İsmâil'i bir hoca olarak görmezdik. Aksine o ümmetin hekimi idi. İmam Razi eğer ilim öğrendiyse büyük bir çalışma neticesinde öğrenmiştir. Ancak Şâh İsmâil kendi kabiliyeti ve Allah vergisiyle öğrenmiştir.” Bahari, Fazl Hüseyin, el-Hayât Bade’l-Memat, Agrah, h. 1326/1908, s.110 

2 Şâh Veliyullah'ın vefatından 24 yıl sonra h. 1201/1786'da Rae Bireli'de (Avadh) 
doğmuştur. Soyu Hz. Hasan'a dayanır. İlim tahsiline başlangıçta pek fazla önem vermemiştir. Yaratılış itibariyle oyuna, askerliğe ve savaşmaya meyyal biriydi. Delhi'de bir süre kalan Seyyid Ahmed Şehid burada Şâh Abdulkâdir'den Arapça-Farsça Sarf ve Nahiv ilmine dair kitaplara ilaveten Kur'ân tercümesi de okumuştur. 2,5 yıl süreyle Abdulkâdir'in yanında ilim tahsil ettikten sonra Râe Bireli'ye geri döner. Burada 2 yıl süreyle Kur'ân ve hadis dersleri verir. Tekrar Delhi'ye döner. Şâh Abdulaziz'in izniyle Tonk valisi Nevvâb Emir Hân'ın ordusuna katılır (1810) ve 6 yıl süreyle askerlik yapar. 
Ancak Emir Hân'ın İngilizlerle barış yapması üzerine ordudan ayrılır (1816). Şâh Abdulaziz'in izniyle tebliğ faaliyetlerinde bulunmak için Delhiden hareket ederek Sahâranpür, Mirath, Muzaffernagar, Devband, Gangüh, Nânota, Kandhla ve Lohâri'ye kadar seyahat eder. Bu gezilerde Müslümanları gayri Müslimlere karşı cihada davet eder. 
Mevlevi Şeriatullah'tan sonra onun ıslah hareketi Kuzey Hindistan'dan başlayarak bütün ülkeye yayılmıştı. H. 1236/1820'de hacc ibadeti için yola çıkar. Takriben 3 yıl sonra h. 
1239'da ülkesine geri döner. Hacc yolculuğundan sonra Hindistan'ı kölelikten, Pencâb ve Serhad Müslümanlarını Sikhlerin zulmünden kurtarmak için cihat hazırlıklarına başlar. 
H. 1241/1825'te cihat için müridleriyle birlikte hicret eder. Bâlâkot mevkiinde Sikhlerle yapılan savaşta Seyyid Ahmed Şehid h. 1246/1831'de şehid olur. Geniş bilgi için bk. 
Dâr, 1991: 210-218; İkrâm, 1990: 15-33; Hunter, W. W. The Indian Musalmans, London 1871, (Lâhor baskısı, 1974, s.3) 

* Hakkında geniş bilgi için bk. Ikram, 1990: 37-40 

23t İkrâm, 1990: 35 
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vermişlerdi. Ancak Seyyid Ahmed Şehid'in cihat hareketinin Necedi Vahhabi inancıyla bir ilişkisi yoktu. Aksine onun cemaati iki farklı gruptan oluşmaktaydı. Bunlardan bir grubun öncüsü Mevlânâ Abdulhayy ve Mevlânâ Keramet Ali Conpüri idi. Bunlar ehl-i sünnet grubundan idiler. Diğer grubun öncüsü ise 4 imamı taklit etmeyen ve doğrudan hadisleri kaynak alan Mevlânâ İsmâil idi. Bizzat Seyyid Ahmed hanefi olmasına rağmen kendilerine muhammediye diyen Mevlânâ İsmâil'in cemaatine önderlik etmekteydi. İngiliz tarihçiler bile Seyyid Ahmed Şehid'in hac için oraya ulaşmasından bir kaç yıl önce Necedi hareketinin son bulduğunu kabul etmektedirler.” 

Şâh İsmâil dini meselelerle ilgili olarak, bazı kitaplar ve risaleler yazmıştır. Bunlar sırasıyla aşağıdadır: 

Reddu'l-Eşrâk: Arapça olup şirkin kısımları ve gayri İslâmi gelenek ve göreneklere karşı yazılmıştır. 

Sırât-ı Müstakim: Farsça olup Seyyid Ahmed Şehid'in talimatlarının toplamıdır. 

Mansab-ı İmâmet: Farsça olup İslâm'da imamet düşüncesi konu edilmiştir. 

Risâle der İlm-i Mantık (Farsça): Mantık ilmine dair bahisler vardır. 

Tenviru’l-Ayneyn fi İsbâti Ref‘i’l-Yedeyn: Arapça bu eserde Şâh İsmâil hadislere dayanarak namazda ellerin kaldırılması hususunu ispatlamıştır. Ayrıca taklit meselesine de değinilmiştir. 

izâhu'l-Hakku's-Sarih fi Ahkâmi'l-Meyyiti va'd-Darih: Farsça olup ayet ve hadislere dayanılarak sünnet ve bid'at arasındaki fark ortaya konulmuştur. Ayrıca tekfin ve tedfin meselesi de işlenmiştir. 

El-ibkât (Arapça): Tasavvufun en hassas konularını içermektedir. 

Usül-i Fıkh (Arapça): İslâm fıkıh esasları üzerine bir değerlendirme. 

Hakikat-i Tasavvuf (Farsça): Mutasavvıflar ile ilgilidir. 

El-Erbain fi Ahvâli'i-Mehdiyyin (Arapça-Urduca): Mehdi'nin gelişiyle ilgili hadisleri kapsamaktadır. 

Risâle-yi Yek Rozi (Farsça): Reddu'l-Eşrâk'm bir bölümünü oluşturan Takviyetu'l-imân'a yapılan itirazlarla ilgilidir. 

Mebhas-i İmkânu'n-Nezir ve İmtinau'n-Nezir: Farsça olup akaid ve kelâm ilmi üzerinedir. 


235 


Mahmüd, Mevlânâ Mufti, Dâru'l-Ulâm Devband, Tahaffuz u Îhyâ-i İslam ki Âlemi Tahrik, (Rızvi, 1976: 104); Manglori, 1945: 127; Firüzpüri, 1994: 231-235 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Kitâb-i Seferu's-Saadet: Bu kitapta mesh, teyemmüm, kıyam, rükü, sücud, teheccüd, selam, korku namazı, istiska namazı, zekât, itikâf ve cihat gibi konulardan bahsedilmiştir. 

Şâh İsmâil Şehid h. 1246/1831'de Seyyid Ahmed Şehid ile birlikte Bâlâkotta şehit olmuştur.“ Bâlâkot meydanında sadece Seyyid Ahmed ve arkadaşları şehit olmamış, aynı zamanda onun pek çok arkadaşı da şehit olmuştur. Kurtulanların bir kısmı Hindistan'a dönmüş, az bir kısmı da bu bölgede kalmıştır. Bu bölgede kalanlar Mevlevi Nâsıruddin Manglori'nin önderliğinde Sikhlere karşı cihat hareketini devam  ettirmişlerse de başarı gösterememişlerdir. Mevlânâ Nâsıruddin'in bir savaş esnasında ölmesi neticesinde mücahidler Sathâna'ya Seyyid Ekber Şâh'ın yanına sığınmışlardır. "Onu komutanları yapmışlar ve bu şekilde Suvat vadisi de mücahidlerin meskeni olmuştur.” 

Cihat hareketinin tehlikeye düştüğü bir esnada bu harekete destek veren Veliyullahi ailesinin temsilcilerinden Şâh Muhammed İshâk'ın damadı Mevlevi Seyyid Nâsıruddin Dehlevi cihat hareketinin önderliğine getirilir. Bütün bu hareketler Delhi'deki Ekberâbâdi Mescidi'nden idare ediliyordu. Sikhlerle yapılan savaşta kısmi başarı sağlanmışsa da sonuca ulaşılamamıştır. Mevlânâ Nâsıruddin Dehlevi, Gazni'de savaş esnasında şehit olmuştur (1839). Onun ölümüyle cihat hareketinin bir dönemi sona erer. Onun ölümünden iki yıl sonra Şâh Muhammed İshâk Veliyullahi ailesinin geri kalan fertleriyle birlikte Mekke'ye hicret eder. Hindistan'da bu aileden hiç bir fert kalmayınca cihat hareketinin sorumluluğunu Âzimâbâdlı (Patna) Sâdıkpür Hanedanı üstlenir. Mevlânâ Nâsıruddin Dehlevi'nin Sindh ve Afganistan'daki cihat hareketi başarısız olmuşsa da, onun bu hareketinin kapsamı ve tanzimi cihat hareketine yeni bir ruh kazandırmıştır.” 

1838'de Bâlâkot civarı hâkimi Seyyid Zâmin Şâh Keşmir valisi Serdâr Gulâb Singh tarafından saldırıya uğrayınca Patna'dan Mevlânâ Velâyet Ali'den yardım ister. Mevlânâ Velâyet Ali Serhad'da Serdâr Gulâb Singh'i yenilgiye uğratır ve bölgeyi Seyyid Zâmin Şâh'a geri verir (1840). Seyyid Ahmed Şehid Bâlâkot hâdisesinden önce cihat 


>“ Dar, 1991: 169-185 
237 Manglori, 1945: 139-141 
2 İlkrâm, 1990: 40-45 
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hareketine yardım için Haydarâbâd ve Madrâs'a elçi göndermiş, ancak en büyük yardım Patna'daki bu iki kardeşten yani Mevlânâ Velâyet Ali ve Mevlevi İnâyet Ali'den gelmiştir ki, bu iki kardeşi Seyyid Ahmed Şehid Haydarâbâd, Dakan ve Bengâl'e göndermişti. Mevlânâ İnâyet Ali özellikle Doğu Bengâl'de tebliğ faaliyetinde bulunmuştur. 

Nihayet 1845'te, İngilizlerle Sikhler arasında cereyan eden savaşta Sikhler yenilmislerdir. İngilizler bu tarihten itibaren Lâhor'a yerleşmişlerdir. İngilizler Serdâr Gulâb Singh ile anlaşarak onu Keşmir hâkimi yapmışlardı. Diğer yandan mücahidleri Hindistan'a dönmeye mecbur etmişlerdi. Nitekim Mevlânâ Velâyet Ali yanındakiler ile birlikte Patna'ya geri dönmüştür. Velâyet Ali bir süre burada kaldıktan sonra Sathâna'ya hicret etmiş ve burada tebliğ faaliyetlerine başlamıştır.” 

İngilizlerle yapılan ilk savaştan sonra Sikhlerin gücü zayıflamıştı. 
Bunu gören Hazâra ve Kâgân'lı Müslümanlar Mevlânâ Velâyet Ali'den yardım talep etmişler, 1845'te Sikhlerle yapılan savaşta Sikhleri ağır bir yenilgiye o uğratmışlar ve Balakot'u ele geçirmişlerdir. 1846'da Muzafferâbâd'ın fethedilmesiyle mücahidler kısa sürede geniş bir bölgeyi ele geçirmiş oldular. 1846'da İngilizlerle yapılan savaşta mücahidler yenilirler. Mevlânâ İnâyet Ali ve Mevlânâ Velâyet Ali Âzimâbâd'a çekilirler. Daha sonra her iki kardeş Serhad'a yönelirler. 
Buradan da 1851'de Sathâna'ya geçerler. 1852'de Velâyet Ali vefat eder. Cihat hareketi devam etse de, güçlü İngiliz ordusuna ve siyasi komplolarina yenik düşerek mücahidler bölünürler. 1857 hadisesinin başlamasıyla Hindistan'dan gelen yardımlar durur. 1858'de Mevlânâ İnâyet Ali'nin vefatıyla İngilizlerin Müslümanlara karşı tutumları daha da sertleşir. Nihayet İngilizler mücahidlerin bütün merkezlerine saldırıp buraları yerle bir ederler (1858). İngilizler sadece Müslümanlara karşı değil, ülke genelinde onların yardımcılarına karşı da acımasızca bir tavır takınmışlar ve onların mallarına el koymuşlardır.” 

11. Ehl-i Hadis Alimlerinin Metodu 

Şâh Veliyullah 6. vasiyetnamesinde dini eğitim metodu ile ilgili olarak şöyle der: “Öğrenciler Arapçayı öğrendiklerinde onlara Muvatta, Yahya b. Yahya Mesmüdi'nin rivayeti ile okutulsun ve bu asla terk edilmesin. Bu hadis ilminin aslı ve esasıdır.” 


2 Manglori, 1945: 142-147 
29 İkrâm, 1990: 46-54 
* Dâr, 1991: 83 
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Ehl-i hadis âlimlerinin benimsedikleri yol Şâh Veliyullah ve oğlu Şâh Abdulaziz ve Şâh İsmâil Şehid'in ortaya koydukları yoldu. Şâh İsmâil Şehid ve arkadaşlarının izlediği yol hakkında Ubeydullah Sindhi şöyle yazar: “Mevlânâ Muhammed İsmâil Şehid, Huccetullahi’l-Bâliğa'yı Şâh Abdulaziz'den okuyunca atasının metoduna göre hareket etti. O Huccetullahi’l-Baliga’ya göre hareket eden bir cemaat da oluşturdu. Bunlar Şâfiler gibi namazda elleri kaldırır (refu'l-yedeyn) ve sesli olarak âmin derlerdi (sünnetlerde rivayet edildiği üzere). Bundan dolayı Delhi sakinleri arasında fitne çıkmıştı. Ancak Veliyullah taraftarı hiç bir âlim Mevlânâ İsmâil Şehid ve onun cemaatine itiraz edemezdi.” 

Şâh Veliyullah'ın bu taklidi terk ve sünnete ittiba metodunu Mevlânâ Seyyid Miyân Nezir Hüseyin Dehlevi ve arkadaşları devam ettirmiştir.” Gerçekten de Şâh Veliyullah'ın okulu o vakit hadis ve tefsir ilminin hazinesi ve Hanefi fıkhının kaynağı idi. Bu mukaddes ve yüksek dereceli ilme Hindistan'da onun kadar hizmet eden kimse çıkmamıştır.” 

12. XVIII. Yüzyıl Hind Kütüphaneleri 

18. yüzyılda, Delhi'de iki büyük kütüphane mevcuttu. Birincisi Lâl Kale'deki Şâhi Kütüphane ki burada İslâm Devleti'nin başlangıcından beri kitaplar toplanmaktaydı. Diğeri Şâh Abdulaziz Muhaddis Dehlevi'nin kütüphanesi ki burayı da Şâh Abdulaziz'in dedesi Şâh Abdurrahim Muhaddis Dehlevi kurmuştu. Daha sonra onun oğlu Şâh Veliyullah buradaki kitapların sayısını oldukça arttırmıştı. Şâh Abdulaziz döneminde Hindistan genel valisi bu maksat için ona büyük miktarda para vermişti. Ayrıca bu kütüphanenin gelişmesi için Mısır, Arabistan ve diğer ülkelerden kitaplar getirtmişti.”* 

13. Hindistan'da Medreseler 

Multân hükümdarı Nâsıruddin Kabâça bir medrese inşa ettirmişti (h. 624/1226). Bu, Şeyh Bahâuddin Zekeriyya'nın ilk dönemlerine rastlamaktadır. H. 8. yüzyıla gelinceye kadar Hindistan'da İslâmi medreseler yaygınlaşmıştı. Nitekim Allâme Makrizi'nin rivayetine göre Sultan Muhammed Tuğluk döneminde (h. 725-752/1324-1351) 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Sindhi, Ubeydullah, Şâh Veliyullah or Un ki Siyâsi Tahrik, Lâhor 1942, s.105 
28 Eseri, 1990: 76-77 
** Kannüci, 1871: 430 
2 Dar, 1991: 133 
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sadece Delhi'de bine yakın medrese mevcut idi ve bu medreselerin hocalarına saray hazinesinden maaş bağlanmıştı. Medreselerde dini ilimlerle birlikte akli ilimler ve matematik dersleri de verilirdi. Bizzat Muhammed Tuğluk âlim ve ilim aşığı bir padişah idi. Muhammed Tuğluk'un halifesi Firüz Tuğluk'un (h. 752-790/1351-1388) inşa ettirdiği medreselerin güzelliği hususunda Ziyâ Bami şöyle der: "Medrese-yi Firüz Şâhi ihtişamı, güzelliği, kurulduğu yer, idarenin mükemmelliği ve eğitimin güzelliği açısından bir eşi daha yoktur. 
Başkent Delhi'deki hiç bir bina mimari yapısı ve yeri itibariyle Medreseyi Firüz Şâhi ile boy ölçüşemez. Medresenin binası çok geniş bir bahçe ve havuz kenarında bulunmaktadır." 

Conpür Hükümdarları (Şarkiye Sultanları) yüzlerce medrese inşa ettirmişlerdir. Uzak yerlerden âlimleri ülkelerine davet ederek onlara değerli topraklar vermişlerdir. Conpür'un bu ilmi üstünlüğü Lodhi Sultanlarının son dönemlerine kadar devam etmiştir. 

XVIII. yüzyılın sonların doğru İngiliz Doğu Hindistan Şirketi'nin eline geçen Conpür'un şöhreti hakkında o dönemdeki resmi evraklarda şunlar yazılıdır: "Müslümanların ilim ve sanat merkezi, âlimler yatağı, Hindistan'ın Şirâz'ı ve pek çok medresenin kurulu olduğu, ama artık sadece bu şöhretinin hikâyesi kalmış olan Conpür gerçekten de Hindistan'ın Şirâz'ıdır. Muhammed Şâh dönemine kadar 20 meşhur medrese mevcut idi. Şimdi bunların sadece adı kalmıştır." 

Sultan İskender Lodhi kendi döneminde (h. 894-923/1488-1517) pek çok saray, medrese ve mescit inşa ettirmiştir. Hindular onun döneminde Farsça öğrenmeye başlamışlardı. Humâyün (h. 963/1555) ve Ekber (h. 963-1555/1014-1605) döneminde de medreselerin sayısında olağanüstü bir artış olmuştur. Şâh Cihân döneminde (h. 
1037-1627/1068-1658) Delhi, Lâhor, Siyâlkot, Ahmedâbâd ve Conpür ilim ve sanat açısından öyle merkezlerdi ki buralara Hindistan'a ilaveten Herât ve Bedahşân'dan da öğrenciler gelmekteydi. 
Evrengzeyb Âlemgir döneminde (h. 1068-1657/1118-1706) eğitim faaliyeti oldukça geniş bir alana yayılmıştı. Büyük şehirlere ilaveten kasaba ve köylerde de medreseler açılmıştı. 

Lakhnov'daki Firengi Mahal'in medresesi Medrese-yi Nizâmiyye aynı dönemin hatırasıdır. Firengi Mahal'in bu medresesinden büyük âlimler yetişmiştir. Bunlar arasında Mollâ Nizâmuddin, Mevlânâ 


%6 Rizvi, 1976: 75 
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Abdu’l-Ali Firengi Mahali (ö.h. 1225/1810), Mevlânâ Abdulhalim (ö.h. 
1285/1868), Molla Hasan (6.h. 1199/1784) ve Mevlânâ Abdulhay bulunmaktadır. Delhi'de I. Gâziuddin Firüz Ceng'in (ö.h. 1122/1710) (Nizâmulmülk Âsaf Câh'ın atası) kurduğu medrese daha sonra Delhi Koleji adıyla meşhur olmuştur. Mevlânâ Reşiduddin Hân Dehlevi (6.h. 
1243/1827) ve Mevlânâ Memluk Ali Nânotavi (6.h. 1267/1850) bu kolejin müdürü olmuşlardır. Bu medreseden pek çok Devbandlı âlim yetişmiştir. 1857'den önce bu medrese Delhi'nin meşhur bir ilim merkeziydi. Eski dönemde eğitim-öğretim için okullar olmazdı. Bu iş için daha ziyade mescidlerden faydalanılırdı. Nitekim o dönemde bütün mescidler medrese görevini ifa etmiştir. İşte bu sebepledir ki Hindistan'daki eski İslâmi şehirlerde adım başı geniş mescidler bulunmaktadır.” 

Dini medreseler Hind Yarımadası'ndaki Müslümanlara ne fayda sağlamıştır. Allame Muhammed İkbâl bu konuya değinerek arkadaşı Hekim Ahmed Şucâ'ya şöyle der: "O medreseleri kendi haline bırak. 
Fakir Müslümanların çocukları buralarda okusunlar. Eğer bu hocalar ve dervişler olmazsa, biliyor musun ne olur? Ne olacağını ben gözlerimle görüp geldim. Hind Müslümanları bu medreselerin etkisinden mahrum kalırlarsa, tıpkı Endülüs'te (İspanya) Müslümanların 
800 yıl hükmetmelerine rağmen bugün Gımata ve Kurtuba 
harabelerinin izlerinden başka İslâm'ın ve İslâm kültürünün izleri kalmadığı gibi, aynı şekilde, Hindistan'da da Âgra'daki Tâc Mahal ve Delhi'deki Lâl Kale'den başka Müslümanların 800 yıllık iktidarları ve kültürlerinden hiç bir iz kalmayacaktır.”*" 

a) Medrese-yi Rahimiyye 

Şâh Abdulaziz'in dedesi Şâh Abdurrahim Muhaddis Dehlevi Âlemgir devrinde, 17. yüzyılın son çeyreğinde kütüphane açmakla birlikte, Eski Delhi'de bir de medrese kurmuştu. Hind Yarımadası'ndaki bu eğitim merkezi ders veren hocaların büyüklüğü sebebiyle olağan üstü bir öneme sahipti. Bu medrese okul olmanın yanında hem inkılâp hareketinin merkezi, hem de dergâh olma vasfına sahipti. O dönemin seçkin öğrencileri Şâh Veliyullah ve Bedrulhak Phulti idi. Şâh Veliyullah daha babasının sağlığında eğitimini tamamladıktan sonra bu medresede ders vermeye başlamıştı. Babasının vefatından sonra halife 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olarak onun yerine geçmiş ve 12 yıl süreyle dini ve akli ilimlere dair kitaplar okutmuştur. Hac dönüşünde bu medresede hadis ve tefsir dersleri vermeye başlamış, böylece Eski Delhi şehri ülke içinden ve ülke dışından gelen hadis öğrencileri için daru'l-hadis olmuştur. 

Şâh Veliyullah bu medresede her ilim dalında ders verebilecek öğrenciler yetiştirmiş ve onları medresede müderris olarak görevlendirerek kendisi tasnif ve telif işlerine yönelmiştir. Onu öğrencileri arasında Şâh Muhammed Âşık, Ahün Muhammed Said, Hâce Muhammed Emin Keşmiri ve Şâh Ehlullah en önemli olanlardır. 
Şâh Abdulaziz kabiliyeti sayesinde, 16 yaşında bu okulda çeşitli ilimleri başarılı bir şekilde tahsil etmiş ve küçük yaşına rağmen yaygın olan bütün ilimlerde çağdaşlarının önüne geçmişti. O babasından hadis senedini aldıktan sonra eğitim ve öğretime başlar. Şâh Abdulaziz'in vefatından sonra torunu Şâh Muhammed İshâk medreseye müdür ve halife olur. O dönemin hocaları arasında Şâh Muhammed Yaküb Dehlevi, Şâh Muhammed Mahsüsullah, Şâh Muhammed Musâ, ve Mevlevi Reşiduddin Hân'ın isimleri zikre değerdir. Şâh Abdurrahim ve Şâh Veliyullah'ın dönemi Medrese-yi Rahimiyye'nin ilk dönemidir. 

b) Şâh Abdulaziz ve Medrese-yi Rahimiyye'nin II. Dönemi 

Şâh Veliyullah'ın vefatından (h. 1176/1762) sonra Medrese-yi Rahimiyye'nin başkanlığını Şâh Abdulaziz devralır. Bu dönemde ona kardeşleri Şâh Refiuddin, Şâh Abdulkâdir, Şâh Abdulgani ve onların halifeleri olan Şâh Muhammed İshâk, Şâh Muhammed Yaküb Dehlevi, Şâh Muhammed İsmâil, Şâh Muhammed Mahsüsullah, Şâh Muhammed Musâ ve Şâh Abdulaziz'in bazı öğrencileri eğitim ve öğretimde yardımcı oldular. Şâh Abdulaziz ile başlayan ikinci dönemde Medrese-yi Rahimiyye öğrencilerden ziyade halkın ilgi odağı olmuştu. 
Medresenin bu ikinci dönemi önceki döneme oranla her açıdan daha parlak ve verimliydi. Buradan mezun olan öğrenciler başta Kur'ân olmak üzere diğer bilim dallarında Hindistan çapında eğitim ve öğretime katkıda bulunmuşlardır.” 
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B. DARU'L-ULÜM DEVBAND 

H. 13/19. yüzyıl Hindistan'ında, Müslümanların önünde iki önemli mesele vardı. Birincisi, Müslümanların inanç ve amellerini ıslah etme meselesi; diğeri Hindistan'ı emperyalist güçlerden kurtarma amacına yönelik siyasi mesele.” 

Egemen ulusun duygu ve düşünce yönünden yerli halkı batılılaştırmak için çalıştığı ve Lord Macaulay'ın: "Bizim milyonlara varan tebamız ile aramızda tercümanlık edecek bir topluluk oluşturmamız gerekmektedir. Bu öyle bir topluluk olmalıdır ki, kan ve renk açısından Hintli, ancak zevk, düşünce, kelimeler ve anlayış açısından İngilizler gibi olmalıdır.” sözüyle amacı netlik kazanan bir eğitim politikasının güdüldüğü 19. yüzyıl İngiliz Hindistan'ında 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Mevlânâ Muhammed Kasim Nânotavi”” gibi bir âlim Daru’l-Ulam Devband'® yeniden inşa ederek Lord Macaulaym sözüne karşı: "Bizim eğitimimizin maksadı içlerinde İslâm kültür ve medeniyetine ait duyguların yeşerdiği, dini ve siyasi açıdan İslâmi şuurun canlı olduğu, renk ve nesil açısından Hindistanlı, ancak duygu ve düşünce yönünden İslâmcı olan gençler yetiştirmektir." sloganıyla ortaya çıkmıştı.” 
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> Manglori, 1945: 171 

H. 1248'de Nânota'da doğdu. Şâh Abdulgani'den hadis dersleri aldı. Bir süre Anglo Arabic School'da Mevlânâ Memluk Ali'nin öğrencisi oldu. 1857 ayaklanmasında bir süre Mekke'de kaldı. Daha sonra Hindistan'a döndü. Burada Hindular (Arya Samâciler) ve Hywistiyanlarla yaptığı münazaralarla çok meşhur oldu. 1857 ayaklanmasına fiili olarak katıldı ve önderlik etti. Toplumdaki yanlış gelenek ve göreneklerden kaynaklanan sosyal bozulmayı gidermek için çalıştı. Yazdığı kitaplar ve yaptığı konuşmalarıyla Veliyullahi Ekolü'nü açıklamış, yaymış ve kelamcilara has bir tarzda İslâmi esasları ve dini akidenin esaslarını akli delillerle saglamlastirmistir. 4 Cemaziyu'l-evvel h. 1297/1879'da Devband'da vefat etmiştir. Mevlânâ Muhammed Kâsım, Devband Medresesi'nin asıl kurucusu değildi. Ancak o küçük bir mescitten ibaret olan bu medreseyi büyük bir üniversiteye dönüştürmüştür. İkrâm, Şeyh Muhammed, Mevc-i Kevser, İdâre-i Sekâfet-i İslamiyye, Lâhor 1990, s.198-200; Tayyib, Kari Muhammed, Târih-i Dâru'l-Ulăm Devband, Karâçi 1972, s.53 

2 Bu isim Devi ve Ban kelimelerinden türemiştir. Önceleri Deviban olarak telaffuz edilirdi. 
Sonra kullanım fazlalığıyla Diban denilmeye başlandı. Daha sonra kelamcıların 
tasarrufuyla Devband olmuştur. Rızvi, 1976: 129 

“1 Tayyib, 1972: 18-19 
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1. Medresenin Kuruluşu 

Dâru'l-Ulâm Devband Hâci Seyyid Abid Hüseyin, Mevlânâ Zülfikâr Al“ ve Mevlânâ Fazlurrahmân Osmânt”* tarafından h. 
1283/1866'da kurulmuştur.”  Dâru'l-Ulâm Devband kurulduğu dönemde Hindistan'daki eski medreseler hemen hemen yok olmaktaydı. Çünki İngilizler Müslümanlara bağımsızlık savaşına katılmak suçlamasıyla acımasızca zulmetmekle kalmamışlar, İslâmi ilim ve sanatlarla, Müslümanların kültür ve medeniyetlerini yok etmek için ellerinden geleni yapmışlardır. Vakıflar zapt edilmiş, bu sebeple eski medreseler yok olmuştur. Yer yer mevcut olan medreseler ise merkezi öneme sahip olmadıkları gibi, akli ilimlere büyük önem verilmekteydi. 
Bu açıdan bakıldığında Devband h. 13/19. yüzyıldaki en büyük dini egitim ve ıslah hareketinin adı idi.“ 1857 Bağımsızlık Savaşı'nın başarısızlığa uğramasından sonra bu başarısızlığın telafi edilmesi amacıyla kurulmuştur.” Çünki 1857 kanlı inkilabinda Delhi şehri yağmalanıp siyasi gücünü de kaybedince ilimde merkez olma özelliğini yitirmiş ve ilim ehli şehirden ayrılmak zorunda kalmıştı. O dönemde temel görüş Müslümanlara dini şuur kazandırmak ve onların milli birliğini tesis etmek için bir dini ve ilmi medrese kurulması şeklindeydi. 
Nitekim bu merkezi fikrin (ışığında medresenin kurulması kararlaştırılmıştır.”* Derslere Devband'daki Çhatta isimli küçük bir mescidde, bir ağacın altında Mollâ Mahmüd Devbandi tarafından Mahmüd” adlı bir öğrenciyle başlanır. Daha sonra medresenin başına geçen Mevlânâ Muhammed Kasim Nânotavi Dâru'l-Ulâm için 8 temel prensip koymuştur. Bunlar sırasıyla şöyledir: 


Mevlânâ Mahmüd Ali Hasan'ın babası idi. Delhi Koleji'nde Mevlânâ Memluk Ali Nânotavi'den (6.1851) ders aldı. Birkaç yıl sonra Mirath Eğitim Bakanlığı'nda müfettiş yardımcılığına atandı (1857). Arap Dili ve Edebiyatı'nı iyi derecede bilirdi. Divân-i Hamasa'yı Tashilu'd-Derâsa, Divân-i Mütenebbi'yi Tashilu'l-Beyân, Sab‘a-yi Muallaka'yı et-Ta'likatu alâ's-Sab'i'l-Muallakât, Kâside-i Bürde'yi Îtru'l-Verde adıyla Urduca şerh etmiştir. Maani ve beyanda Tezkiretu’l-Balagat ve matematikte Tashilu'l-Hisâb (1852) adlı eserleri yazmıştır. 1904'te vefat etmiştir. Rızvi, 1976: 123-124 

*°° Delhi Koleji'nde Memluk Ali'den ders aldı. Urduca ve Farsça şiir söylerdi. Eğitim Bakanlığı'nda müfettiş yardımcılığında görev yaptı. 1857'de Bireli'de müfettiş yardımcısı 
idi. 1907'de vefat etmiştir. Rizvi, 1976: 125 

> Rizvi, 1976: 12-13; Nedevi, 1983: 43-44; İkrâm, 1990: 206-211 

* Rizvi, 1976: 57-58; 150,464 

© Rizvi, 1976: 44 

*® Rizvi, 1976: 148-149 

“1 Bu öğrenci Seyhu’l-Hind Mevlânâ Mahmâdu'l-Hasan adıyla meşhur olur. 
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1-Medresenin bakımı için fon sağlanması, 

2-Öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması, 

3-Şura ehlinin düzeni sağlayarak fikir birliğini tesis etmesi, 

4-Medresenin hocalarının aynı meşrepten olması, 

5-Müfredatın daha önce belirlenen şekilde olması, 

6-Medresenin onarımı için bir gelir kaynağının temin edilmesi, 

7-Hükümetin ve zenginlerin katılımı medrese için zararlıdır. 

8-İyi niyet ve böyle iyi niyetli kişilerin sağlayacakları fonlar, 

gibi hususlar medresenin bekası için gerekli görülmüştür.” 

Günümüzden 150 yıl önce halktan alınan yardımlarla bir eğitim kurumunun tesis edilmesi (özellikle bu gibi medreselerin İslâm Devleti tarafından tahsis edilen vakıflar kanalıyla desteklenmesi geleneğinin 
1857 Bağımsızlık Savaşıyla son bulduğu bir dönemde) şaşırtıcı bir 
durum idi. Bu durumu Mevlânâ Muhammed Kâsım Nânotavi medresenin kurulması ile ilgili olarak ortaya koyduğu 8 prensipte beyan etmiştir. Nitekim o dönemde halktan alınan yardımlarla medreseler kurma uygulaması son derece başarılı neticeler vermiştir.”* 

Daru’l-Ulam Devband'ın senedi Veliyullahi Ekolüne dayanır.” 
Yani Devbandilik Veliyullahi Ekole bağlı olarak Kâsımi düşünce tarzının adıdır. Muhammed Kâsım Nânotavi'nin vefatından sonra medresenin idaresini üstlenen Resid Ahmed Gangohi®, Kâsımi düşünce tarzı ile birlikte medresenin öğretilerine fikhi bir renk katmıştır.” 

Devband Kur'ân ve sünnet ile icma ve kıyasa dayalı olan ehl-i sünnet ve'l-cemaat fırkasındandır. Dinen Müslim, mezheben Hanefi, 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Tayyib, 1972: 15-16 

* Rizvi, 1976: 151-152 

Yani burada Firengi Mahal'deki gibi bütün vakit mantık, sarf, nahiv ve fikha ayrılmaz, aynı zamanda hadise de özel bir önem verilir. Bilgi için bk. Ikram, 1990: 208; Rizvi, 
1976: 23 

2 Hâci İmdâdullah'ın halifesi idi. 1826'da Gangoh'ta doğdu. Dayısından Farsça kitaplar 
okudu. Daha sonra Mevlevi Muhammed Bahş Râmpüri'den sarf ve nahiv okudu. 
1845'te Delhi'ye gelerek Memluk Ali'nin öğrencisi oldu. Makulata dair bazı kitapları Mufti Sadruddin Azurdah'dan okudu. Şâh Abdulgani Müceddidi'den hadis dersleri aldı. 
1857'de İngilizlere karşı Şamli'de savaşmıştır. Savaştan sonra yakalanıp Sahâranpür'da hapsedilmiştir. Altı aylık esaretten sonra serbest kalmış, Gangoh'ta eğitim-öğretim işlerine başlamıştır. Muhammed Kâsım Nânotavi'nin vefatından sonra Devband'ın müdürü olmuştur. Dâru'l-Ulâm Devband'ın kurucuları arasında sayılır. Hadis dersleri verirdi. 
Fıkıh ve tasavvufla da çok ilgilenirdi. H. 1323/1905'te vefat etmiştir. İkrâm, 1990: 198; Tayyib, 1972: 54; Rizvi, 1976: 126-129 

°° Tayyib, 1972: 21 
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meşreben sufi, kelâmda Eş'ari, tasavvufta Çişti, fikren Veliyullahi, usülen Kâsımi, furüen (meselelerde) Reşidi ve nisbeten Devbandi'dir.”” 

Daru’l-Ulam Devband bir medrese olarak iki temel unsuru eğitimöğretim faaliyeti için benimsemiştir. Bunlardan birincisi, fıkıh veya kelâm, bir başka deyişle ilmi meslek; ikincisi, eğitim ve kültür yani ahlaki meslek. İlmi meslek Şâh Veliyullah'ın zatı idi ki, bu ona Allah tarafından ilham edilmişti. Ahlaki mesleğe gelince, Devband âlimleri Çiştiyye ve Nakşibendiyye tarikatlarına mensup idiler.” 

Daru’l-Ulam Devband Medresesi gerçekten de Şâh Veliyullah ve Şâh Abdulaziz'in derslerinin belirgin özelliklerini taşımaktadır. Daru’l-Ulüm Devband (Nedve gibi) müfredatı ıslah etme iddiasıyla ortaya çıkmamıştı. Ancak dini ve ilmi alanda büyük hizmetler yapmıştır.” 
İngiliz misyonerlere, Arya Semâcilere, Mirzâilere (Kâdiyâni grubu)” karşı yazılı ve sözlü cevabı bu ekolün âlimleri vermişlerdir.” Mevlânâ Menâzır Ahsen Geylâni, Mevlânâ Habiburrahman Azam gibi pek çok Devbandlı âlim cevabi nitelikte eserler yazmışlardır. 

Devband'ın müfredatı her ne kadar zamanın gerekleri açısından yeterli değilse de, çok geniş bir alana yayılmıştır. Müfredata Ulum-i ‘Aliye adı altında: Kur'ân, tefsir, usül-i tefsir, hadis, usül-i hadis, fıkıh, usül-i fıkıh, akaid, kelâm ve tasavvuf dersleri; Ulum-i Âliye adı altında: sarf, nahiv, maâni, beyan, Arap Edebiyatı, mantık, felsefe, aruz, münazara, astronomi, matematik, tıp, tecvid, kıraat, coğrafya ve tarih dersleri dâhildir. Bunlardan Ulum-i Âliye, Ulum-i “Âliye için yardımcı dersler niteliğindedir. Kısaca Devband ilmi açıdan değil, manevi açıdan çok meşhur olmuştur.” 

Devband sadece ülke içerisindeki kurumlar ve şahsiyetler üzerinde etkili olmamış, aynı zamanda dış ülkelerdeki kurum ve şahsiyetler üzerinde de etkili olmuştur. Sefernâme-yi Esir-i Malta (Malta Esirinin 
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Tayyib, 1972: 25; Rızvi, 1976: 53 

2 Rizvi, 1976: 28 

İkrâm, 1990: 208-209 

Kâdıyâniliğe karşı Mevlânâ Muhammed Enver Şâh Keşmiri, Mevlânâ Murtaza Hasan Çândpüri, Mevlânâ Ahmed Ali Lâhori, Mevlânâ Habiburrahman Ludhiyânevi, Mevlânâ Mufti Muhammed Şefi Devbandi, Mevlânâ Muhammed İdris Kândehlevi, Mevlânâ Bedr- i Alem Mirethi, Mevlânâ Muhammed Ali Calandheri ve Kâzi Ahsenullah Şucââbâdi gibi Devbandlı âlimlerin yaptıkları hizmetler Dâru'l-Ulâm'un tarihinde önemli ve aydınlık bir babdır. Rızvi, 1976: 496-497 

2 Rizvi, 1976: 108 

2 İkrâm, 1990: 209-210; Tayyib, 1972: 33 
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Seyahatnamesi), Nakş-i Hayat (Hayatın Resmi), Tahrik-i Seyhu’l-Hind ve Resmi Rumâl Tahrik'i (İpek Mendil Hareketi) inceleyince Devband'ın milli ve siyasi hareketinden Afganistan, Türkiye ve Hicaz'daki bazı önemli şahsiyetlerin etkilendiği anlaşılır.” 

O kadar ki, kuruluşunun üzerinden henüz 9 yıl geçmesine rağmen ünü bütün İslâm ülkelerine ulaşmıştı. Nitekim h. 1291/1874'te İstanbul'da çıkan ve İslâm âleminde önemli bir yeri olan el-Cevâib adlı bir dergi ücretsiz olarak Dâru”l-Ulüm Devband'a gelmeye başlamıştı.” 

2. Dâru'l-Ulâm Devband'ın Kuruluş Amaçları 

Devband'ın kuruluş amacı medresenin eski tüzüğünde şöyle beyan edilmiştir: 

a) Kur'ân, tefsir, akaid, kelâm ve bu ilimlerle ilgili gerekli ve yararlı sanatları öğretmek, Müslümanlara bir bütün olarak İslâmi bilgileri öğretmek, irşad ve tebliğ yoluyla İslâm'a hizmet etmek. 

b) İslâm ahlâk ve amelini öğretmek ve öğrencilerin hayatına İslâmi bir ruh kazandırmak. 

c) İslâm'ın tebliği ve yayılması, dinin korunması ve savunulması hizmetini yazılı ve sözlü olarak yerine getirmek. 

d) Devletin etkisinden uzak durmak, ilim ve fikir özgürlüğünü korumak. 

e) Dini ilimlerin yayılması için çeşitli yerlerde Arapça medreseler kurmak ve bunları Devband'a bağlamak.” 

3. Dâru'l-Ulâm Devband'ın Bölümleri 

a) Arapça Bölümü: Mizânu's-Sarf'tan alarak hadis devresine kadar eğitim verilir. 

b) Farsça Bölümü: Farsça temel bilgilerden alarak Mevlânâ Rümi'nin Mesnevisine kadar okutulmaktadır. 

c) Tecvid ve Kıraat Bölümü: Tecvid ve kıraat dersleri mecburi olarak verilmektedir. 

d) Kur'ân-ı Kerim'i Yüzünden Okuma Bölümü: Hafızlık dersleri verilmektedir. 

e) İlk Dini Bilgiler ve Kur'ân-ı Kerim'i Yüzünden Okuma Bölümü: Bu bölümde de Kur'ân-ı Kerim'i yüzünden okuma eğitimi verilmektedir. 


23 Rizvi, 1976: 89 
2 Rizvi, 1976: 173 
“5 Tayyib, 1972: 28 
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f) Saff-ı Arabi: Modern Arapça yazma ve konuşma dersleri verilmektedir. 

g) Saff-1 Engrizi: Bu bölümde öğrencilere İngilizce okutulmaktadır. 
Ta ki onlar dini meselelerde İngilizce olarak konuşabilsinler. 

h) Güzel Yazı Bölümü: Hattatlık eğitimi verilmektedir. 

ı) Camia-i Tıbbiye: Bu bölümde öğrencilere eski ve yeni tıbbi bilgiler verilmektedir. 

i) Dâru's-Sınâi: Öğrencilere bazı el sanatları öğretilmektedir. 

j) Kur'ân İlimleri Bölümü: Kur'ân-ı Kerim üzerine araştırma metotları öğretilmektedir. 

k) Fetva Bölümü: Seçilmiş öğrencilere fetva yazma dersleri verilmektedir. 

l) Meclis-i Maârifu'l-Kur'ân: Bu, bir kitap tasnif kurumudur. Amacı Kur'ân ilimleri üzerinde araştırma yaparak bunları kitap haline getirmektir. 

m) Dâru'l-İftâ: Bu bölümde ülke içinden ve dışından gelenlerin sorularına fetvalar verilmektedir.” 

4. Dâru'l-Ulüm Devband'ın Dergileri 

Dâru'I-Ulüm'dan şu dergiler yayınlanmaktadır: 

a) Risâle-yi Dâru'l-Ulâm: Bu dergide usüli, furüi ve tarihi meselelerden oluşan ilmi makaleler Urduca olarak yayınlanmaktadır. 
H. 1360/1941'de çıkarılmıştır. Aylık bir dergidir. Amaçları şunlardır: 

1.  Dâru'l-Ulâm Devbandın durumundan  Dâru'l-Ulâm'un yardımcılarını haberdar etmek. 

2. İslâmi öğretileri kolay ve çekici tarzda sunarak Müslümanlarda gerçek dini düşünceyi oluşturmak. 

3. İlmi meselelerle ilgili Devband âlimlerinin makalelerini yayınlamak. 

4. İslâm karşıtlarının saldırılarına karşı koymak.” 

b) Risâle-yi Davetu’l-Hakk: (h. 1384-85/1964-65) Dâru'l-Ulâm Devband'ın hocalarının ilmi ve mesleki (mezhep) makalelerinin Arapça konuşulan o ülkelerde okunup tanınması amacıyla Arapça yayınlanmaktaydı. Günümüzde 15 günlük Arapça bir gazete olarak ed-Dâi adıyla yayınlanmaktadır. 
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c) Mecelle-yi el-Kâsım: Devband âlimlerinin ilmi çalışmalarını Müslümanlara ulaştırmak ve halka gerçek dini bilgileri öğretmek için h. 
1328/1910'da Mevlânâ  Habiburrahman ve diğer âlimlerin önderliğinde Dâru'l-Ulâm'un kurucusunun adıyla el-Kâsım isminde aylık bir dergi çıkarılır. E/-Kâsım ilmi ve târihi konuların yayınlanması yanında Devband Medresesi'nin amaçları ile dini ve ilmi çalışmaların halka anlatılması yolunda önemli bir araç idi. 11 yıl süreyle yayın yaptıktan sonra kapatılmıştır. 

d) Risâle-yi er-Reşid: H. 1239/1823'te Mevlânâ Reşid Ahmed Gangohi'nin anısına er-Reşid adıyla bir dergi daha çıkarılır.” 

5. Devband Âlimlerinin Tasnif Çalışmaları 

Devbandlı âlimler ilmi ve edebi alanda da pek çok eser kaleme almışlardır. Medresenin kurucularından olan Hâci İmdâdullah ve Mevlânâ Muhammed Kâsım Nânotavi Urducada yetenekli birer âlim ve yazar idiler. Muhammed Kâsım Nânotavi kelam, akaid, fıkıh ve diğer konularda 25'ten fazla eser bırakmıştır. Ondan sonra gelen öğrencileri de geleneksel ilimlerde pek çok eserler vermişlerdir. Bunlar içerisinde en çok eser bırakan kişi Mevlânâ Muhammed Eşref Ali Thânevi'dir.”” Arapça, Farsça ve Urduca olarak bine yakın kitap tasnif etmiştir.  Şeyhu'l-Hind Mahmitdu’l-Hasan  Devbandin meşhur öğrencisi ve rehberi olmakla kalmayıp aynı zamanda ehli kalem biriydi. Onun Kur'ân tercümesi Urdu Edebiyatı'nın şaheserlerindendir. 
Bunlara ilâveten Enver Şâh Keşmiri”*, Allâme Şebbir Ahmed Osmâni, Mevlânâ Bedr-i Âlem Mirethi, Mevlânâ Seyyid Muhammed Miyân, Mevlânâ Menâzır Ahsen Geylâni, Mevlânâ Hıfzurrahman”, Mevlânâ 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Rizvi, 1976: 232-235 

2O Devband'da yetişen seçkin âlimlerdendir. Muzaffemagar bölgesi Thanabhün'da (U.P.) 
1863'te doğmuştur. Mevlânâ Muhammed Yaküb Nânotavi ve Mevlânâ Mahmâdu'l-Hasan'ın öğrencisi olmuştur. Hâci İmdâdullah Muhâcir Mekki'den çok etkilenmiştir. 
Müslim League'i desteklemiştir. 1943'te vefat etmiştir. İkrâm, 1990: 204-206 

9 1875'te Keşmir'de doğdu. Mevlânâ Gulâm Muhammed'den Farsça ve Arapça dersleri 
aldı. 1889-1890'da Devband'a gelerek 4 yıl buradaki hocalardan ders aldı. Devband'dan mezun olunca Reşid Ahmed Gangohi'den bir süre hadis dersleri aldı. Bundan sonra Delhi'ye giderek Medrese-yi Eminiye'de bir süre ders verdi. Hac dönüşünden sonra Bâra Mevlâ Kasabası'nda Medrese-yi Feyz-i Am" kurdu ve bir süre burada ders verdi. Daha sonra Devband'da hoca olarak görev yaptı. 1933'te vefat etti. Erşed, Abdurreşid, Bis Bare Muselmân, Lâhor 1996, s.370-399 

> 1901'de Sivhârah'da (Becnor Bölgesi) doğdu. Bütün eğitimini Arapça eğitim veren medreselerde tamamladı. Sivhârah'da eğitim aldıktan sonra Devband'a kaydoldu. 
1922'de siyasi faaliyetlerinden dolayı tutuklandı. Serbest kaldıktan sonra tekrar Devband'a kaydoldu. Bağımsızlık hareketlerinde ön safta yer aldı. Aligarh Üniversitesi ve 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Said Ahmed Ekberâbâdi, Mevlânâ Kâri Muhammed Tayyib'in yazıları ilmi olmakla kalmayıp beyan ve üslüp açısından da zamanın edebi yazıları arasında sayılmaktadır. Tâcur Necibâbâdi, Mazharuddin Becnori, Hamidu’l-Ensari Gâzi, Şâik Ahmed Osmâni edebiyat ve şiir alanında meşhur edebiyatçı şahsiyetlerdir. Mevlânâ Esref Ali Thânevi, Mevlânâ Hüseyin Ahmed Medeni ve diğer pek çok Devbandlı âlim edebiyatçı olarak meşhur olmamışlarsa da ilmi, tarihi ve siyasi alanda yazdıkları eserlerin çoklukları ile meşhur olmuşlardır. 

Devband tarafından yayınlanan kitaplar daha ziyade Urduca olduğu için Urdu Dili'nin dairesi de gün be gün genişlemektedir. 
Devband âlimleri çeşitli konularda 5 binden fazla eseri Urduca, Farsça, Arapça ve İngilizce olarak yazmışlardır. Devband âlimlerinin eserleri Hind Yarımadası'na ilâveten Afganistan, Barmâ, Nepal, Seylun, Güney Afrika, İngiltere ve Amerika'ya da gitmektedir. Dini kitapların çokça basılması sebebiyle Devband Hindistan'da en büyük dini kitaplar merkezi sayılmaktadır. Basılan kitaplar dünyanın dört bir tarafına ulaştığı için Urduca uluslararası bir dil niteliğini kazanmıştır.” 

6. Dâru'l-Ulâm Devband'ın Meşhur Hocaları 

a) Seyhu’l-Hind Mevlânâ Mahmâdu'l-Hasan (1851-1920) 

Mevlânâ Reşid Ahmed Gangohi ve Mevlânâ Muhammed Kâsım Nânotavi'den sonra Devband'ın en meşhur hocalarındandı. 1851'de Bireli'de doğmuştur. Devband'ın ilk öğrencilerindendi. Mevlânâ Muhammed Kâsım Nânotavi'den hadis dersleri almıştır. 40 yıl süreyle Dâru'l-Ulüm Devband'da hadis dersleri vermiş, Kur'ân tercümesi yapmış ve münazara tarzında kitap tasnif etmiştir. Hindistan'ı yabancıların istilasından kurtarmak için Reşmi Rumâl Tahrik (İpek Mendil Hareketi) adlı bir hareket başlatmıştır (h. 1330/1913). "Bu hususta Türkiye ve Afganistan ile de bağlantılar kurmaya çalışmış, ancak başarı elde edememiştir. 3,5 yıl süreyle Malta'da hapis yatmıştır. 
Onun tutuklanmasının sebebi İngilizlerin Hindistan'daki hâkimiyetine son vermek için yaptığı savaş plânı idi ki, bu plânın kolları Hindistan dışına kadar uzanmaktaydı. Plana göre Almanya, Türkiye ve Afganistan'dan yardım alarak Hindistan'ın kuzey batı sınırındaki bağımsız kabileler vasıtasıyla İngilizlere savaş açılacak, bununla birlikte 


Camia Milliye Delhi gibi kurumlarda üyelik ve müdürlük yaptı. 1962'de vefat etti. Erşed, 1996: 910-914 
* Rizvi, 1976: 19-20; 516-536 
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Hindistan genelinde isyan çıkartılacaktı. O zaman İngiltere'nin bütün askeri gücü Almanya ve Türkiye ile savaşıyor olacağından dış saldırı ve iç isyan sebebiyle İngilizler kontrolü kaybedecekler ve Hindistan'ı terk etmeye mecbur kalacaklardı. Mevlânâ Mahmiidu’l-Hasan bu plânı uygulamak amacıyla h.1333/1915'te Hicaz'a gider. Burada Osmanlı Padişahı tarafından vali tayin edilen Gâlib Paşa ve Enver Paşa ile görüşerek bazı önemli kararlar alır. Hicaz'dan Bağdad ve Beluçistan yolu ile Serhad'daki bağımsız kabilelere ulaşmak ister. Ancak I. Dünya Savaşı esnasında Mekke valisi Şerif Hüseyin İngilizlerin işareti üzerine onu yakalayarak İngilizlere teslim eder. Onunla birlikte Mevlânâ Hüseyin Ahmed Medeni, Mevlânâ Aziz Gül, Hekim Nusret Hüseyin, Mevlânâ Vahid Ahmed de tutuklanır. Önce Mısır'a, buradan da Malta'ya götürülür. Savaşın bitmesi üzerine h. 1338/1920'de Malta'dan serbest bırakılmış ve Hindistan'a dönmüştür. Ülkesine döndükten sonra şiddete başvurmama ve yardımlaşmama siyasetini benimsemiş ve Cemiyetu'l-Ulemâ-i Hind'e katılarak bu platformu sağlamlaştırmaya önem vermiştir. 1919'da kurulan Cemiyet, Indian National Congress ile yan yana ülkeyi siyasi ve sosyal açıdan uyandırmada bütün gücüyle çalıştı." Onun Devband'daki hocalığı esnasında Aligarh Koleji ile Devband Medresesi arasındaki çekişme büyük ölçüde azalmıştı.” 
Devband ile Aligarh'ın arasını uzlaştırmak ve Devband'ın etkisini her tarafa yaymak hususunda attığı ilk adım 1906'da Cemiyetu’l-Ensar'in kurulması idi. Câmia Milliye İslâmiyye'yi de o kurmuştur. 

Mahmiidu’l-Hasan bu hususta Aligarh Koleji'nden mezun olan öğrenciler için özel bir müfredat uyguladığı gibi, Devband mezunlarını da Aligarh Koleji'ne giderek modem ilimleri öğrenmelerini teşvik etmiştir. Devband ve Aligarh arasındaki bu çekişme sonraları Müslim League ve Cemiyetu'l-Ulemâ-i Hind çatışmasına dönüşmüştür.” 

Her iki ekol de Veliyullahi öğretilerden faydalanmış olmasına rağmen maksat ve metotlarında farklılık vardı. Sir Seyyid Ahmed Hân'ın amacı Müslümanların dünyevi çöküşlerini durdurmaktı. 
Devband âlimlerinin amacı ise dini ihtiyaçları karşılamaktı. 


283 


Rizvi, 1978: 33-36; Rizvi, 1976: 111-112; 247; 511 
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Mevlânâ Mahmiidu’l-Hasan da Aligarh'a muhalefet etmişti. Onun Sir Seyyid ile diğer bazı Devband âlimlerinin olduğu gibi ilişkisi de yoktu. Yine de özellikle cihat meselesinde Devband ile Aligarh arasında ihtilaf vardı. Talihsizlik eseri bu çalışmalara siyasi kargaşalar da engel olmuş, 1915'te önce Ubeydullah Sindhi, ondan sonra Mahmâdu'l-Hasan Hindistan'ı terk etmişlerdir. Böylece Devband ile Aligarh arasındaki manevi irtibat yok olmuştur. Seyhu’l-Hind Mahmâdu'l-Hasan 1920'de vefat etmiştir.” 

b) Mevlânâ Hâfız Muhammed Ahmed 

Mevlânâ Muhammed Kâsım Nânotavi'nin oğlu idi. Onun müdürlüğü döneminde Devband Medresesi çok gelişme göstermiş ve bir üniversite haline gelmiştir. Böylece bütün Hindistan'da hatırı sayılır bir etkiye sahip olmuştur. Geçici olarak ülke siyasetine de katılan Hâfız Muhammed Ahmed, Roheylkhand  Cemiyetu'l-Ulemânm genel toplantısında yaptığı konuşmasında (h. 1339/1920) İngilizlerle dostluğun ve yardımlaşmanın kesilmesi hususunu önemle dile getirmiştir.” 

c) Mevlânâ Mufti Muhammed Kifâyetullah (1875-1953) 

Döneminin meşhur muhaddisi, müftüsü ve fıkıhçısı idi. Seyhu’l-Hind Mevlânâ Mahmidu’l-Hasan'in öğrencisiydi. Ders ve fetva vermenin dışında, siyasi alanda da faaliyet göstermiştir. Cemiyetu’l-Ulemâ-i Hind'in ilk başkanlarındandı. Cemiyetu'l-Ulemâ-i Hind ve Congress'in faaliyetlerinde, ön saflarda yer almıştır. Bir kaç kez hapsedilmiştir.” 

d) Mevlânâ Seyyid Hüseyin Ahmed Medeni (1879-1957) 

Dâru'l-Ulâm'un hocalarından idi. Mevlânâ Mahmüdu'l-Hasan'ın öğrencisi idi. H. 1335/1916'da hocasıyla birlikte Hicaz'da esir edilerek Malta'ya gönderilmiştir. H. 1338/1919'da Mevlânâ Mahmidu’l-Hasan ile birlikte serbest bırakılmış ve Hindistan'a dönmüştür. Hadis dersleri çok meşhurdu. Eğitim öğretimin yanında, siyasete de katılmış ve 
defalarca  Cemiyetu'l-Ulemâ-i Hind'in başkanı seçilmiştir. 1857 
Bağımsızlık Savaşı'na da katılmıştır.” 
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e) Mevlânâ Ubeydullah Sindhi (1872-1944) 

Önceleri bir Sikh iken Müslüman olmuştur. Seyhu’l-Hind'in öğrencisiydi. Çok zeki idi. Siyasi yönü ağır basmaktaydı. Mevlânâ Mahmâdu'l-Hasanin Resmi Rumâl Hareketi'nde aktif görev almıştı. 
Afganistan'ın bağımsızlığı için planı kendisi yapmıştı. 25 yıl sürgünde kalmış, Afganistan'da Indian National Congress'in bir kolunu açmış ve Hindistan'ın desteğini almak için çalışmıştır. Hocasının kurmuş olduğu Cemiyetu'l-Ensâr'n sekreterliğini de yapmıştı. Devband grubu içerisinde Mevlânâ Mahmüdu'l-Hasan'ın beyni sayılırdı. 1913'te bazı zorluklar sebebiyle Delhi'ye gitmiş, burada Nazzâratu'l-Masrifu'l-Kur'âniyye'yi kurmuştur. Bu idarenin öncüleri arasında Seyhu’l-Hind'e ilaveten Hekim Ecmel Hân ve Aligarh Koleji'nin sekreteri Nevvâb Vakârulmülk de vardı.” 

f) Mevlânâ Sebbir Ahmed Osmani (1885-1949) 

Mevlânâ Mahmüdu'l-Hasan'ın öğrencisiydi. Akli ilimlerde oldukça bilgiliydi. Ubeydullah Sindhi gibi onun da siyasi yönü ağır basmaktaydı. Resmi Rumâl Hareketi'ne katılmıştı. Cemiyetu’l-Ulema-i Hind'in çalışmalarında aktif görev almıştı. Daha sonra Müslim League hareketine katılmış ve Cemiyet-i Ulemâ-i İslâmı kurmuştu. 
Bölünmeden sonra Pakistan'a hicret etmiştir. 

g) Mevlânâ Senâullah Amritsâri 

Şevhu'l-Hind'in öğrencisiydi. Kurân ve hadis bilgisi oldukça genişti. Âryâ Semâciler ve Kâdiyânilere karşı mücadele etmiştir. Lakabı Pencâb'ın Aslanı idi. Taklitçiliği sevmezdi. Ülkenin bağımsızlığı için Cemiyetu'l-Ulemâ-i Hind ile birlikte hareket etmiştir. Mezhep farklılığına rağmen Devband âlimlerini severdi.” 

7. Devband'ın Bağımsızlık Hareketindeki Yeri ve Tavrı 

Hindistan'ın bağımsızlığı için yapılan çalışmalarda şüphesiz âlimlerin payı çok büyüktür. 1857 inkılâbından sonra ülkede bağımsızlık düşüncesini canlı tutan tek topluluk bu âlimler grubu idi. 
Mevlânâ Muhammed Kâsım Nânotavi bu düşüncenin önderi ve bu hareketin en büyük tebligcisiydi.” 


290 


Tayyib, 1972: 66-67; Ayrıntılı bilgi için bk. Erşed, 1996: 403-412; İkrâm, 1990: 203- 
204 
> Tayyib, 1972: 69-71; Ayrıntılı bilgi için bk. Erşed, 1996: 543-578 Rizvi, 1976: 315-320; Hâci İmdâdullah'ın önderliğinde, 1857'de Mevlânâ Muhammed Kâsım Nânotavi'nin başlattığı bağımsızlık savaşı bazı engeller sebebiyle Şamli (Tahsil) ile 


292 


114 XIX. Yüzyıl Hint Kıtasında İslâmi Fikir Akımları 


Her ne kadar savaş alanında yenilgi alınmış ise de cemaatin bağımsızlık düşüncesi yok olmamıştı. Devband ilmi bir kurum olarak siyasetten uzak durmuştur. Ancak kurumun âlimleri şahsi konumlarıyla siyaset sahnesinde daima aktif görev almışlardır. Bağımsızlık hareketine öncülük eden milli önderlerden pek çoğu Devband âlimlerinin içinden çıkmıştır. Hâci İmdâdullah Muhâcir Mekki, Mevlânâ Reşid Ahmed Gangohi, Şeyhu'l-Hind Mevlânâ Mahmâdu'l-Hasan, Mevlânâ Seyyid Hüseyin Ahmed Medeni, Mevlânâ Ubeydullah Sindhi, Mevlânâ Mansür Ensâri, Mevlânâ Mufti Kifâyetullah Dehlevi, Mevlânâ Sebbir Ahmed Osmani ve Reisu'l-Ahrar Mevlânâ Atâullah Şâh Buhâri ve diğerlerinin siyasi çalışmaları bu hususta örnektir. Gerçekte Hindistan'ın bağımsızlık hareketinin tarihi âlimler ve dini şahsiyetlerin tarihiyle öylesine iç içe girmiştir ki, birbirinden ayırmak çok zordur. 

Devband âlimlerinden özellikle Mahmâdu'l-Hasan ve arkadaşları o dönemde mükemmel bir inkılâp ve tam bir bağımsızlık dışında Hindistan'ın geleceği için başka bir tabloyu düşünmeyi dahi gereksiz görüyorlardı. Bu hususta Enver Şâh Keşmiri'nin siyasi çalışmaları da zikre değerdir. Onun milli meselelerdeki duyarlılığı şu sözlerinden de anlaşılmaktadır: "Hindistan Hinduların olduğu kadar Müslümanların da vatanıdır. Müslümanların ataları Hindistan'a geleli yüzyıllar geçmiştir. 
Onlar yüzlerce yıl bu ülkede hüküm sürmüşlerdir. Bugün de, Hindistan'ın her karış toprağında Müslümanların ihtişamını yansıtan izler mevcuttur. Mevcut neslin hamuru Hindistan'ın iklimiyle yoğrulmuştur. Hindistan'da onların muhteşem dini ve medeni anıtsal izleri vardır. Milyonlarca rupilik mülklere, görkemli binalara ve geniş topraklara sahiplerdir. Herhangi bir devletten özgürlük vermesini beklememek gerek. Çünki özgürlük verilmez. Aksine onu kendi güç ve çabamız ile almamız gerekir." 

Seyhu’l-Hind Mevlânâ Mahmâdu'l-Hasan 1913'te İngiliz iktidarına karşı plânlar yapmış, Reşmi Hutüt adı verilen hareketi başlatmış, ancak başarısız olmuştur. Mahmâdu'l-Hasan ve diğer bazı arkadaşları tutuklanıp Malta'ya sürgüne gönderilmişlerdir. Ubeydullah Sindhi ve Mevlânâ Mansür Ensâri uzun bir müddet sürgünde yaşamak zorunda kalmışlardır. Mahmiâdu'l-Hasan 1920'de serbest bırakıldıktan sonra Cemiyetu’l-Ulema-i Hind'e katılmıştır. Bu derneği öğrencisi Ubeydullah 


sınırlı kalmış, Delhi'ye kadar ulaşılamamıştır. Onun vefatından sonra halifesi olan Seyhu’l-Hind Mahmâdu'l-Hasan bağımsızlık hareketini devam ettirmiştir. 
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Sindhi 1919'da bağımsızlık hareketini yaymak için kurmuştu. Cemiyet, Indian National Congress ile yan yana ülkeyi siyasi ve sosyal açıdan uyandırmaya çalışmıştır. Mevlânâ Seyyid Hüseyin Ahmed Medeni, Mevlânâ Mufti Kifâyetullah Dehlevi, Mevlânâ Seyyid Fahruddin Ahmed ve daha sonra Mevlânâ Hıfzurrahman, Mevlânâ Mufti Atikurrahman Osmâni, Mevlânâ Minnetullah Rahmani, Mevlânâ Habiburrahman Ludhiyânevi, Mevlânâ Seyyid Muhammed Miyân Devbandi ve diğer pek çok âlim vatanın bağımsızlığı hareketinde sadece ön safta yer almakla kalmamış, aynı zamanda bazı hareketlerin ortaya çıkmasına vesile de olmuşlardır. Cemiyetin ekseriyeti Devbandlı âlimlerden oluşmaktaydı. Bu açıdan bakıldığında Cemiyetin tarihi bir anlamda Devband'ın tarihinin bir parçasıdır.” 

8. Encümen-i Hilâl-i Ahmer, Devband ve Türkiye 

Hindistanlı Müslümanlar Osmanlı halifesine her zaman bağlı olmuşlardır. Trablus hâdisesi ve akabinde Balkan Savaşları Hind Müslümanlarını yardım için derhal harekete geçirmiş ve Encümen-i Hilâ-i Ahmer'i kurmuşlardır. Özellikle Devband kendine has metoduyla yüz binlerce fetva yayınlayarak ülkenin dört bir köşesine ulaştırmış, medresenin hocaları ve öğrencileri ülkeyi dolaşarak halka açık toplantılarda yardım hareketinin mahiyetini anlatmışlar ve bu hareketi ülke geneline yaymışlardır. Encümen-i Hilâl-i Ahmer'e yardım mahiyetinde kurulan diğer dernekler vasıtasıyla toplanan maddi yardımlar Türkiye'ye gönderilmiştir. 

Balkan savaşları esnasında Devband'ın Türkiye'ye gönderdiği yardımlardan etkilenen devrin padişahı V. Sultan Mehmed Reşad Hz. 
Peygamber'in cübbesinin örtüsünü Dâru'l-Ulâm'a teberrüken hediye etmiştir. Bu hediye Osmanlı Devleti'nin sefiri Hâlid Halil Bey tarafından h. 1332/1913'te Devband'da sunulmuştur.” 

Devband'da başarılı öğrencilere ödül olarak kitap verme geleneği vardı. H. 12941877'de öğrenciler kitap ödülü almak yerine, kitapların parasını Türk yaralıları ve yetimleri için İstanbul'a göndermeyi kararlaştırırlar. Buna ilaveten öğrenciler kendi imkânlarıyla topladıkları paraları da İstanbul'a göndermişlerdir. Bu olay Türkiye ile Rusya 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arasında 1877-78 yıllarında gerçekleşen Plevne Savaşı zamanına rastlamaktadır.” 

9. Devband'ın Edebiyat ve Dil Alanındaki Çalışmaları 

Devband âlimleri Urdu Dili kapsamında da önemli çalışmalar yapmışlardır. Urducayı kolaylaştırma, günlük konuşma dili yapma ve ilmi bir dil derecesine ulaştırmada Sir Seyyid Ahmed Hân'ın çalışmaları öylesine abartılarak söylene gelmiştir ki, insanlar bu hareketin önderi olarak onu görmeye başlamışlardır. Sir Seyyid 1817'de doğmuştur. 
Şâh Refiuddin'in vefat tarihi de bu yıldır. Yine Şâh Abdulkâdir bundan 
3 yıl önce 1814'te vefa etmiştir. Şâh Refiuddin'in Kur'ân tercümesinin 
evveliyatına, Şâh Abdulkâdir'in tercümesinin akıcılığına, deyimlerin ve dilin sağlamlığına Sir Seyyid bizzat kendisi şahitlik etmektedir. Ayrıca (Baba-i Urdu) Mevlânâ Abdulhakk'a kadarki bütün tarihçiler onların tercümelerindeki edebi ve ilmi güzelliği itiraf etmektedirler. Şüphesiz bu zatların çalışmaları Devband'ın çalışmaları arasında sayılmasa da, onların bu ilmi ve dini çalışmaları Devbandlılara miras kalmıştır. 
Bunlardan sonra Mevlânâ Abdulhayy ve Şâh İsmâil Şehid'in dönemi gelmektedir. Bu dönemde Sir Seyyid henüz küçük yaştadır. Bu her iki zatın deyimlerle dolu Delhi Urducasıyla yazdıkları Takviyetu’l-Iman mevcut idi. Sir Seyyid Şâh İsmâil'in konuşmalarıyla kendini fikri yönden  yetiştirmekteydi. Elbette Şâh Ismail de Devband'n kurucularından değildi. Ancak onun çalışmaları da Devband mensuplarına miras olarak kalmıştır. Nitekim Mevlânâ Muhammed Kâsım Nânotavi, Hâci İmdâdullah Muhâcir Mekki ve Mevlânâ Reşid Ahmed Gangohi gibi zâtların o dönemde deyimlerle günlük konuşma dilinde, kolay ve anlaşılır bir Urducayla pek çok eser yazmış oldukları bir gerçektir. Bütün bu olanlar Sir Seyyid henüz çok küçük yaşta iken gerçekleşmiştir. Bu dönemde Sir Seyyid, Sahbâi'den kafiyeli ve seciyeli yazma eğitimi almaktaydı. Dolayısıyla bu alanda da öncelik Devband âlimlerinindir.”* 

10. Devband Âlimlerinin Senedleri 

Şâh Veliyullah (ö.h. 928/1521): Daru’l-Ulam Devband'ın hocaları içerisinde en başta gelen Şâh Veliyullah'tır. Şu anda Hind Yarımadası'nda dini ilimlerde, özellikle hadis ilminde yaygın olan kolların hemen hemen hepsi Şâh Veliyullah'a dayanmaktadır. Şâh 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Veliyullah'ın senedi babası vasıtasıyla Allâme Celâluddin Muhakkik Davâni'ye dayanmaktadır. 

Şâh Abdulaziz (h. 1159-1746/1239-1823): Döneminin en büyük âlimi idi. Onun döneminde Kur'ân ve hadis ilimlerine dair Hindistan'ın İslâmi tarihinde eşine az rastlanan çalışmalar yapılmıştır. Şâh Veliyullah’in dini ilimlerin yeniden ihyası amacıyla başlattığı çalışmayı kendisi tamamlamıştır. 

Şâh Muhammed İshâk: Şâh Abdulaziz'in torunu ve öğrencisiydi. 
Şâh Abdulaziz vefatından önce onu Medrese-yi Rahimiyye'nin başına geçirmiştir. Şâh Muhammed İshâk burada h. 1257/1841'e kadar hadis ilminin yayılması için çalıştı. 1841'de göç ederek Mekke'ye yerleşmiş ve burada vefat etmiştir. Tezkire-yi Ulemâ-i Hind'de (Hind Âlimlerinin Tezkiresi) yazdığına göre onun pek çok öğrencisi âlim konumlarıyla 
1857 Bağımsızlık Savaşı'na katılmışlardır. Bunlar arasında Mufti İnâyet 
Ahmed Kâkorevi, Sadr-1 Emin Bireli, Mevlânâ Abdulcelil Koali (Aligarhi), Mufti Sadruddin Âzurda””, Şâh Ebu Said Müceddidi bulunmaktadır. 

Şâh Abdulgani (h. 1235-1819/1296-1878): Şâh Muhammed İshâk'ın Mekke'ye göçünden sonra yerine geçmiştir. 

Mevlânâ Memluk Ali: Döneminin meşhur âlimlerindendir. Özellikle fıkıh ilminde o kadar yetenekliydi ki, pek çok kitap ezberindeydi. 
Mevlânâ Reşiduddin Hân'ın öğrencilerindendi. Mevlânâ Reşid Ahmed Gangohi, Mevlânâ Muhammed Kâsım Nânotavi, Mevlânâ Muhammed Mazhar, Mevlânâ Muhammed Yaküb Nânotavi gibi meşhur âlimlerin hocasıydı. Farsça, Urduca ve Arapçayı iyi derecede bilirdi. Delhi Koleji'nde Arapça ilimlerinin hocasıydı. 

Mevlânâ Reşiduddin Hân: Şâh Refiuddin'in öğrencisiydi. Özellikle kelâm ilminde oldukça yetenekliydi. Astronomi ve matematik ilmine vakıftı. Münazara ilminde de oldukça etkileyiciydi. Arapçada eşsiz edipti. H. 1249/1833'te vefat etmiştir. 

Şâh Refiuddin: Şâh Abdulaziz'in küçük kardeşi ve Veliyullah âilesinin değerli âlimiydi. H. 1163/1749'da doğmuştur. Şâh 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Abdulaziz'in rahatsızlanması üzerine yerine geçti. Hemen hemen her ilim dalında yetenekliydi. H. 1233/1817'de vefat etmiştir. 

Mevlânâ Muhammed Kasim Nanotavi: H. 1248/1832'de Nânota'da doğdu. İlk tahsilini burada tamamladıktan sonra Devband'a gönderilmiştir. Burada bir süre Mevlevi Mehtâb Ali'nin yanında ders görmüştür. Daha sonra Sahâranpür'a giderek Mevlevi Nevâz'dan Arapça sarf ve nahiv okumuştur. H. 1259/1843'te Mevlânâ Memluk Ali onu Delhi'ye götürmüştür. Burada Delhi Koleji'ne kaydolmuştur. Delhi Koleji'ne kaydolmadan önce Mevlânâ Memluk Ali'den mantık, felsefe ve kelâm dersleri almıştır. Şâh Abdulgani'den hadis ilmini tahsil etmiştir. Mevlânâ Muhammed Kâsım Nânotavi'nin en büyük hizmeti dini ilimlerin Hindistan'da yeniden canlandırılması için eğitim hareketinin ihyası ve dini medreselerin devamını sağlayan esaslar ortaya koymasıdır. Onun ilgi ve teşvikiyle çeşitli yerlerde dini medreseler kurulmuştur. Nitekim  Thânabhân ve Kirâna (Muzaffarnagar), Dânpür (Bülend Şehir), Mirath ve Murâdâbâd'da medreseler kurulmuştur ki bunların çoğu bugün de mevcuttur. 
Mevlânâ Muhammed Kâsım Nânotavi h. 1297/1880'de vefat etmiştir.” 

11. Devband Hıristiyan Misyonerlere Karşı 

Batılı Hıristiyan ülkeler baştan beri Müslümanlara düşman olurken putperest kavimleri düşmanları olarak görmemişlerdir. Çünki bu kavimler Hıristiyan âleminde uluslararası siyaset için bir tehlike oluşturmuyorlardı. Buna karşın Müslümanlar uluslararası bir konuma sahiplerdi. Müslümanlar sadece Asya'da devlet kurmakla kalmamışlar, aynı zamanda bir Avrupa ülkesi olan İspanya içlerinde 800 yıl boyunca hüküm sürmüşlerdi. Daha sonra 600 yıl eski Doğu Roma'nın başkenti Kostantiniyye ve ona bağlı ülkelere hâkim olmuşlardı. Bu nedenle Hıristiyanların asıl rakibi Müslümanlardı. 1400 yıl zarfında, her iki kavim arasında büyük savaşlar cereyan etmiştir. Sadece Filistin topraklarında 13 haçlı savaşı olmuştur. Hıristiyan âlemi sadece Müslümanlardan korkmaktaydı. Onları siyasi yönden zayıflatmak ve bu zayıflıktan faydalanmak için komplolar kurmaktaydı. Nitekim 18. 
yüzyılda İngilizler ülke fethetmek arzusuyla Hindistan'a ayak bastıklarında, burada da İslâm Devletinin bayrağı dalgalanmaktaydı. 
Bunun için İngilizler sadece Müslümanları düşman olarak görmüşler, 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onları sindirmeye ve yok etmeye çalışmışlardır. İngilizlere göre Müslümanlar hiçbir ilgi ve yardıma lâyık değillerdi. 1857'deki intikam duygusu Müslümanlara karşı onların insaf ve adalet duygularını da köreltmişti. 1857 inkılâbı ve öncesinde, İngilizlere karşı girişilen her muhalefet hareketinde Müslümanlar ön safta yer aldıklarından, İngilizler hâkimiyeti ele geçirdikten sonra sadece onları öfkelerine hedef yapmışlardır. Müslümanlar siyasi otoriteyi kaybettikten ve idare Doğu Hindistan Şirketi'nin eline geçtikten sonra Hıristiyan misyonerler bütün ülkeye dağılmışlardır.”* Nitekim 19. yüzyılın başlarında Hıristiyan misyonerlik faaliyetleri bütün ülkeyi etkisi altına almıştı. Avrupalı misyonerler 1813'te çıkarılan bir kanun ile Hıristiyanlığı tebliğ için Hindistan'da misyoner okulları açma imkânına kavuşunca, bütün ülkede misyoner okul ve kolejlerine ilaveten hastaneler ve İncil dernekleri kurulmuştur. Bu yolla Hindistanlıların Hıristiyanlaştırılması plânlanıyordu. Bu iş için İngiltere ve Avrupa ülkelerinden Hıristiyan papazlar akın akın Hindistan'a gelmeye başlamışlardı. Milyonlarca rupi su gibi akıtılmıştır. Kiliselerde erkeklere ilaveten kadın rahipler de görevlendirilmişti. Açhut Kastı'na bağlı olanlar üzerinde Hıristiyan misyonerler oldukça etkili olmuşlardı. 

Hıristiyan misyonerler şehirlerden köylere kadar Hıristiyanlığı tebliğ ağı kurmuşlardı. Bunlar sadece kendi dinlerinin güzellikleri ve üstünlüklerini anlatmakla yetinmiyorlardı. Aynı zamanda belli bir program dahilinde Hindistan'daki dinleri özellikle İslâm kültürü ve İslâmi öğretileri alaya alan bir literatür de oluşturuyorlardı. Hz. 
Peygamberi, Müslüman padişahları ve diğer büyükleri aşağılıyorlardı. 
Onlar bu şekilde Müslümanların dinlerini terk etmelerini ve sonunda İngilizlerin Hindistan'a dâimi olarak hükmetmelerini planlıyorlardı. 


2 Hindistan'da İngiliz iktidarına paralel olarak Hıristiyanlık da yayılmaya başlamıştı. 


Mümkün olan her yola Hindistan halkının o özellikle Müslümanların Hıristiyanlaştırılmasına çalışılıyordu. Doğu Hindistan Şirketi'nin desteğiyle ülkenin dört bir yanında Hıristiyan misyoner merkezleri kurulmuştu. 1857 savaşından sonra bu halka daha da genişledi. Hıristiyan papazlar pazarlarda, panayırlarda ve genel toplantılarda İslâm'a ve Hz. Peygamber'e saldırmaya başlamışlardı. Mevlânâ Muhammed Kâsım Nânotavi Delhi'de kaldığı dönemde bu durumu görünce öğrencilerine aynı şekilde kendilerinin de çarşı ve pazarlarda vaaz etmelerini ve Hıristiyan papazlara karşı koymalarını söyler. İngilizler Hinduları Müslümanlara karşı kışkırtarak Müslümanların sahip oldukları siyasi öneme darbe vurmuşlardır. Bu siyasete bağlı olarak Hinduları öne çıkarmış, Müslümanları geri bırakmışlardır. İktisadi ve siyasi alanda Hindular öne çıkınca, onlara dini üstünlük yolunu gösterip Müslümanlara karşı koymak için münazaralar tertiplemişlerdir. (Rızvi, 1976: 117) 
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Ahmed Hân Esbâb-i Bagâvet-i Hind (Hind İsyanı'nın Sebepleri) isimli eserinde şöyle yazar: "Herkes hükümetin açıkça din değiştirmeyi mecbur tutmayacağını, elbette gizli tedbirler alarak nasıl ki Arapça ve Sanskritçe yok ettiyse aynı şekilde ülkeyi iflasın eşiğine getirip cahil bırakarak, din kitapları ve nasihatlerle memurluk hırsını kamçılayıp insanları  dinsizleştirecegini o biliyordu. 1837'deki Oo kuraklıkta Hıristiyanlaştırılan yetim çocuklar kuzeybatı bölgesinde hükümetin çalışmaları için bir örnek teşkil etmekteydi." 
LS asi aly Că İŞ ye dahas Lip) se ahy 8 al gö oal tlh 

—Teslis inancına bağlı olmak güvenlik sebebiydi. 

—Kul huvallahu ehad demek suç idi.“ 

1835'te eğitim komitesinin başkanı olan Lord Macaulay raporunda Hindistan'ın gelecekteki eğitim sistemi hakkında şunları yazar: "Bizim milyonlara varan tebamızla aramızda tercümanlık edecek bir topluluk oluşturmamız gerekmektedir. Bu öyle bir topluluk olmalıdır ki, kan ve renk açısından Hintli, ancak temayül, duygu, düşünce ve kelimeler açısından İngilizler gibi olmalıdır." 

Zahiren ticaret maksadıyla Hindistan'a gelen ancak asıl amacı Hıristiyanlığı tebliğ ve siyasi iktidarı ele geçirmek olan Doğu Hindistan Şirketi yavaş yavaş siyasi, idari ve eğitim işlerine de müdahale etmeye başlamıştı. Bu amaçla yer yer İncil dernekleri kurulmuş, İncil ülkenin bütün yerli dillerine tercüme edilmiştir. Hindistan'ın küçük büyük her şehrinde kiliseler açılmıştı. Şirket idarecileri ve misyonerler ortak şekilde çalışıyorlardı. İngilizler Müslümanları kendilerine karşı nefret ettiren ve muhalefete sevk eden dini asabiyeti yok etmek için bir şekilde Müslümanları Hıristiyanlaştırmayı plânlamışlardı. Böylece bu güç İngiliz Hükümeti'nin bekası için kullanılabilecekti. 

Kısaca, bir yandan papazların tebliğ faaliyetleri devam ederken diğer yandan eğitim için kolaylıkların sağlandığı, gerisinde şirketin idarecilerinin bulunduğu ve her türlü yardımın yapıldığı misyoner okulları (o açılmaktaydı. Hepsinden de öte, memurluk teşvik edilmekteydi. Şirket Hindistan'da yaşayanları özellikle Müslümanları gayri meşru yollarla cahil bırakarak iflasın eşiğine getirmeyi plânlamıştı. 
Memurluğa girme teşvik edilerek misyoner okullarda okumak mecbur 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Ahmed Hân, Sir Seyyid, Esbâb-i Bagâvet-i Hind, Karâçi 1957, s.120-121 © Rizvi, 1976: 477-482 
Manglori, 1945: 171 
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tutuluyordu. Bu okullar o dönemde Hıristiyanlığı tebliğde en önemli vasıta idi. Ancak bu yolda en büyük engel Müslümanların ilimleri ve dine olan sevgi ve bağlılıkları idi. Bunun için 1835'te yürürlüğe konan eğitim sistemiyle İngilizler gibi düşünüp hareket eden Hindistanlı yetiştirilmesi amaçlanmıştı. 

İngilizce eğitimi ve İngiliz kültürünün bu ikinci saldırısı hiç şüphesiz ilk saldırıdan daha başarılı olmuştu. Açıktır ki şirketin bu plânı ve eğitim sistemi Müslümanların dini hayatı, milli gelenekleri, ilim ve sanatları için çok tehlikeli ve yıkıcı bir plân idi. Ayrıca Müslümanlar henüz kendi 
dini ve milli şuurlarını koruma tedbirleri almaya fırsat kalmadan 1857 
hengâmesiyle karşı karşıya kalmışlardı. Bütün kavim üzerine durgunluk, hissizlik ve ümitsizlik bulutları çökmüştü. Müslümanlar geçim imkânlarından tamamen mahrum bırakılmışlardı. Kötü adetler gün be gün Müslümanlar içinde yer etmekteydi. Eğitime ilgisizlik ve dine yabancılaşma günden güne artmaktaydı. Papazların tebliğ faaliyetleri durumu daha da kötüleştirmişti. 

19. yüzyıl Müslümanların inançları ve düşünceleri için zor bir dönemeçti. Batı ilim ve sanatı ve frenk kültürü bütün dünyayı büyük bir sel gibi önüne katıp götürmekteydi. Hindistan'da İmparatorluk çökmüş, bilim ve teknolojinin parıltıları gözleri köreltmiş, zihinleri kuşatmıştı. Ancak âlimler batının bu saldırısına sürekli karşı durmuşlardır. Onlar bir yandan ülkede yer yer dini medreseler açarak Müslümanları siyasi yenilginin neticelerinden büyük ölçüde koruyan bir savunma hattı oluşturmuşlar, diğer yandan Mevlânâ Rahmetullah Kiranvi’, Mevlânâ Muhammed Kasim Nânotavi, Mevlânâ Ebu'l-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Mevlânâ Rahmetullah Kirânvi h. 1233/1817'de Kirâna'da (Muzaffernagar) doğdu. 
Farsça kitapları ülkesinde okudu. Sonra Delhi'ye gitti. Burada dönemin meşhur âlimi 


şöhretini duyup Lakhnov'a gitti. Burada ondan makulat okudu. O dönemde Hindistan'da papazların tebliğ faaliyetleri bütün hızıyla devam etmekteydi. Halk üzerinde misyonerlerin propagandalarının etkisi görülmeye başlanmıştı. Mevlânâ Rahmetullah h. 
1271/1854'te Hıristiyanlığı red icin İzaletu'-Evhâm adlı eseri yazarak Hıristiyan papazlara karşı koymuş ve Âgra münazarasında onları yenilgiye uğratmıştır. Bağımsızlık Savaşı'na katılmış, yenilgiden sonra hakkında çıkarılan tutuklama emri sebebiyle Mekke'ye gitmiştir. Ülkesindeki mülküne el konulmuştur. O dönemde papaz C. G. 
Pfander Kostantiniyye'de bulunmaktaydı ve tebliğ faaliyetleriyle Türkiye'de huzursuzluk yaratmıştı. Bu dönem Sultan Abdulaziz'in dönemiydi (1860-1876). Sultan Abdulaziz Mekke'den Mevlânâ Rahmetullah'ı Kostantiniyye'ye çağırmıştır. Bunu öğrenen papaz Pfander Kostantiniyye'den ayrılmıştır. Mevlânâ Rahmetullah Sultan Abdulaziz'in isteği üzerine papaz Pfander'in itirazlarına cevaben Hıristiyanlığın reddine yönelik 1863'te izhâru'l-Hakk adlı eseri yazmıştır. Mevlânâ Rahmetullah h. 1308/1890'da vefat etmiştir. 
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Mansür, Dr. Vezir Han* ve Mevlânâ Muhammed Ali Mongiri*” gibi zatlar bütün güçleriyle Hıristiyan misyonerlere karşı koymuslardir.*” O 
dönemde Hıristiyan misyonerlerin Hıristiyanlığı tebliğ için seçtikleri 4 
yol vardı: 

a) Misyoner okullar: Buralarda devrin hükümetinin dili (İngilizce) okutulmaktaydı. Her misyoner okulunda İncil öğretimi zaruriydi. O dönemde İngilizce okumakla çocukların dinlerini terk edip Hıristiyan olacakları (o düşüncesi (o yaygınlaşmıştı. Dolayısıyla (Müslümanlar çocuklarını misyoner okullarına kaydetmekten kaçınmışlar ve İngilizce eğitimine şiddetle muhalefet etmişlerdir. 

b) Misyoner hastaneler de Hıristiyanlığı tebliğ için bir vasıta yapılmıştı. Hastanelerde hastalar tesir altında bırakılmaya çalışılırdı. Bu husus bir ölçüde şu anda da devam etmektedir. 


Rizvi, 1976: 487-488; Hüseyin, Süreyyâ, Sir Seyyid Ahmed Hân or Un ka Ahd, Aligarh 1993, s.52-54; Ahmed, 1989: 34-35 

*“ Dr. Vezir Hân, Biharlı Afgan asillerindendir. Murşidâbâd'da İngilizce okumuş, tıp eğitimi için İngiltere'ye gitmiştir. Burada İngiltere'nin dini siyaseti ve fiiliyatı arasında çatışma olduğunu görmüştür. İngilizceyi iyi biliyordu. İngiltere'ye gittiğinde İncil ve Tevrat'ın şerhlerini beraberinde getirmişti. O dönemde Hıristiyanlık literatürü üzerine geniş bir araştırma yapmıştı. Nitekim Âgra'da yapılan münazaralarda kendisi Mevlânâ Rahmetullah'a yardım ederdi. Bağımsızlık Savaşı'na da katılan Dr. Vezir Hân, Âgra, Delhi, Lakhnov ve Bedâyün'da İngiliz askerlerine karşı savaşmıştır. Başarısızlık üzerine Mekke'ye giderek Mevlânâ Rahmetullah Kirânvi'nin yanına yerleşmiştir. İngilizler Dr. 
Vezir Hân'ı Türkiye vasıtasıyla yakalamak istemislerse de başarılı olamamışlardır. Rizvi, 1976: 488-489; Hüseyin, 1993: 51-55 

3 Mevlânâ Rahmetullah Kirânvi'den sonra Hıristiyan misyonerlere delillerle etkili şekilde 
karşı koyan âlimler arasında yer alır. Hıristiyan misyonerlerin itirazlarına karşı yazdığı kitaplara onlar tarafından cevap verilememiştir. Hıristiyanlığı red için Kânpür'da Menşur-i Muhammedi (1289/1880) adıyla bir gazete çıkarmış ve onların inançlarını reddeden makaleler yayınlamıştır. Yine bu amaca yönelik olarak ilk eseri Mirdtu’l-Yakin’i yazmıştır. 
Bu kitap papaz İmâduddin'in Hidayetu’l-Miislimin adlı kitabına cevap olarak yazılmıştır. 
İkinci olarak Aine-yi İslam (h. 1297/1879) ve Peygâm-i Muhammedi adlı kitabı Haydarâbâd'da bulunduğu sırada yazmıştır. Bu eser de Munşi Safdar Ali'nin Niyâznâme adlı kitabına cevaben yazılmıştır. Adı geçen papazın iddialarına cevaben Terâne-yi Hicâzi (h. 1295/1878) ve Defu't-Telbisât (h. 1302/1884) adında bir kitap daha yazmıştır. 
Bundan sonra Sâtiu'l-Burhân ve Berâhin-i Katia adlı kitapları yazarak Kur'ân-ı Kerim'in ilâhi kelâm oluşunu ispat ederken, Hıristiyanların inançlarını reddetmiştir. 
Muhammedu’l-Hasani, Seyyid, Siret-i Mevlânâ Muhammed Ali Mongiri, Karâçi 1980, s.37-69 

3% Hint Müslümanlarının bu gibi tebliğ faaliyetleri ekseriyetle Hindistan'a gönderilen Hıristiyan misyonerlerin kendilerine verilen talimat gereğince İslâmiyet aleyhinde yaptıkları propagandaları ret maksadı ile vuku bulur. Nitekim bu husustaki çalışmalar bir taarruz emelini değil, bir savunma mahiyetini güder. Arnold, T. W. İntişar-ı İslâm Tarihi, Akçağ Yay. Ankara 1982 (2. bs.), s.288 
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c) Halka açık toplantılarda konuşmalar ve münazaralar yapılmaktaydı. Âlimler bu alanda da Hıristiyan tebliğcilere karşı koymuşlar ve ortaya koydukları güçlü delillerle Hıristiyan misyonerleri peyderpey yenilgiye uğratmışlardır. Bu hususta Delhi, Âgra ve Şâh Cihânpür'un ismi sayılabilir.“ 

d) Tasnif ve telif çalışmaları: Bu eserlerde Hıristiyanlığın güzelliklerinin anlatılmasından ziyade Hz. Peygamber'e ve İslâm'a acımasızca saldırma yolu seçilmişti. Âlimler bu alanda da Hıristiyan misyonerlere karşı koymuşlar, neticede onların artan faaliyetleri büyük oranda engellenmiştir. Mevlânâ Rahmetullah Kirânvi, İzhâru'l-Hakk (Hakkı Ortaya Koymak)” adıyla bir kitap yazarak sadece misyonerlerin itirazlarını boşa çıkarmakla kalmamış, aynı zamanda bizzat papazları cevap vermeye mecbur bırakmıştır. 

Müslümanların Hindistan'da, İngilizler karşısında siyasi yenilgiye uğradıklarında şüphe yoktur. Ancak şu da bir gerçektir ki âlimler ilmi ve fikri alanda Hıristiyan papazlara asla başarı fırsatı vermemişlerdir. 
Onlar Hıristiyanlığın tebliğ edildiği her platformda papazları peyderpey yenilgiye uğratmışlardır. O kadar ki Hıristiyan misyonerler faaliyet alanlarını daraltmak zorunda kalmışlardır. Özellikle diğer dinlere karşı yaralayıcı tebliğ faaliyetleri terk edilmiştir. Kısaca Devbandlı âlimler dine yönelik iç ve dış saldırıları bütün güçleriyle önlemeye çalışmışlardır. Misyonerlerin faaliyetlerine karşı atılan adımlar içerisinde dini medreselerin kurulmasına ilaveten matbaaların kurulması da vardı. Bu yolla Hıristiyanlığı red için bazı kitaplar yazılmış, misyonerlerin itirazlarına cevaplar verilmiş, Müslüman halka dini bilgiler | ulaştırılmıştır. Nihayet İslâmi ilimlerin öğretilmesi ve yayınlanması Hıristiyan misyonerlerin önünde en büyük engel olmuştur. 

Mevlânâ Mesüd Âlem Nedevi Nazratun İcmâliyyatun fi'd-Daveti'l-İslâmiyyeti fil-Hind ve'l-Bakistan (Pakistan ve Hindistan'da İslâmiyetin 


°°” Münazaralar Hıristiyan misyonerlerin Hindistan'a gelişleriyle başlamıştı. Müslümanlar 


600 yıllık iktidarları döneminde Hindularla asla münazarada bulunmamışlardı. Ancak 
Hıristiyanlar bu topraklara ayak basar basmaz ateşli münazaralar da başlamıştır. İlginçtir ki Hindistan'da İngiliz iktidarı sona erer ermez münazaraların gücü de kırılmıştır. 

38 izhâru'l-Hakk önemli konuları ve istidlal gücü açısından Hıristiyanlığın reddi üzerine 
yazılmış değerli bir eserdir. Bu eserde Kur'ân-ı Kerim'in doğruluğu ve risalet delillerle ispat edildikten sonra Hıristiyanlık inancı tenkit edilmiş ve İncil'in tahrif edildiği hususu tartışılmıştır. Bu kitap 6 Avrupa ülkesinin diline tercüme edilmiştir. 
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Çağrısına Kısa Bir Bakış) adlı Arapça eserinde o dönemi anlatırken şöyle yazar: "İngiliz Hükümeti'nin kurulmasından sonra bazı insanlar onları taklide başladılar. Bunlar Sir Seyyid ve grubu idi. Ancak âlimler 
1857 isyanından farklı şekilde etkilenmişlerdi. Bazıları savaşa katılmak 
için fetva vermişlerdi. Bazı mücahidler İngiliz Hükümeti ve kültürü ile Hıristiyan misyonerlerin komplolarından Müslümanları kurtarmak için bağımsız medreselerin kurulmasını gerekli görmüşlerdi. Nitekim hemen her yerleşim biriminde İslâmi medreseler açıldı. Bu program altında, 1866'da Dâru'l-Ulüm Devband kurulmuştur. Başlangıçta sıradan bir medrese olan Devband yavaş yavaş o kadar gelişti ki Hindistan'ın en büyük dini medresesi ve dini medreselerin en büyük merkezi oldu.” 

H. 13/19. yüzyılın sonlarında Daru’l-Ulim Devband'ın kurulması Devband kasabasının şöhretini daha da arttıran bir unsur olmuştur.” 
Ünü bütün dünyaya yayılan Devband'a Asya ve Afrika'dan akın akın öğrenciler gelmeye başlamıştır. Böylece 100 yıldan fazla bir süredir Devband dini ilimler ve İslâm kültürünün merkezi olmuştur. Artık Hind Yarımadası'nda Devband bir hareketin adı olarak tanınmaktadır. 
Dâru'l-Ulüm Devband Hindistan'da sadece Müslümanların dini eğitim merkezi olmakla kalmamış, aynı zamanda diğer dini hareketlere de kaynak olmuştur. Bunlara ilaveten Devband Hind Müslümanlarının siyasi rehberliği için bir merkez de olmuştur. Burada yetişen âlimler sadece çeşitli hareketlere katılmakla kalmamışlar, aynı zamanda bazı hareketlerin başlamasına da vesile olmuşlardır. Bu şekilde Devband ülke bağımsızlığına kavuşuncaya kadar Müslümanlara rehberlik etmiştir. 

Bugün Hindistan Müslümanlarının dini uyanışında Devband âlimlerinin çalışmaları önemli bir yer tutmaktadır. Bu hareket Müslümanların inançlarındaki sapkınlıkları düzeltmiş ve onları gerçek İslâm düşüncesiyle tanıştırmıştır. Müslümanların gönüllerinden korkuyu 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Nedevi, Mevlânâ Mesüd Âlem, Nazratun İcmâliyyatun fi'd-Daveti'l-İslâmiyyeti fi'l-Hind ve'l-Bakistan, s.65-66 ( 

9 Rizvi, 1976: 483-491; Muhammedu’l-Hasani, 1980: 37-69 
Dâru'l-Ulâm Devband" takiben o dönemde pek çok medrese kurulmuştur (Medrese-yi Thânabhün, Muzaffernagar; Medrese-yi İslami Mirath; Medrese-yi İslami Glâothi, Bülend şehir, Medrese-yi İslami Dânpür, Bülend şehir; Medrese-yi İslami Murâdâbâd). Bugün Hint Yarımadası'nda mevcut olan dini medreselerin pek çoğu ya Daru’l-Ulam Devband'ı takiben ya da onun etkileriyle kurulmuştur. Aynı şekilde Devband varlığıyla İslâm tarihinde yeni bir çağ açmıştır. Rizvi, 1976: 466-475 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silerek siyasi açıdan bağımsızlık hareketine lider olarak katılmalarını sağlamıştır.” 
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C. ALIGARH HAREKETI 

1857 Bağımsızlık Savaşı'ndan sonra Müslümanlar arasında eziklik 
ve genel bir ümitsizlik hissi yayılmaya başlamış, saygınlıklarını yitirmişlerdi. Egemen ulusun ihtişamı, yeni şartların getirdiği korku, başarısızlığın verdiği utanç, çeşitli şüphe ve suçlamalarla karşı karşıya kalmışlardı. Bu karmaşık ve nazik ortamda iki hareket ortaya çıkmıştı. 
Birincisi, önderliğini âlimlerin yaptığı Devband hareketi ki bu hareket Müslümanların fikri ve ameli sermayelerini korumak ve dinle olan bağlarını devam ettirmek için dini medreselerin kurulmasını gerekli görmekteydi; diğeri ise önderliğini Ahmed Hân'ın yaptığı modernizm taraftarları ki bunlar da batı kültürü ve onun maddi temellerini taklit ve modern ilimleri tenkit etmeksizin ve değiştirmeksizin benimsemeyi amaç edinmişlerdi. 

Gerçi Devband ve Aligarh öncülerinin her ikisi de Delhi Koleji'nde Mevlânâ Memluk Ali'nin öğrencileri idiler. Ancak Mevlânâ Muhammed Kâsım Nânotavi Delhi Koleji'nin Arapça bölümünü Devband'a, Ahmed Hân ise İngilizce bölümünü Aligarh'a taşımıştı.” 

1. Sir Seyyid Ahmed Hân'ın Hayatı 

1817'de Delhi'de doğan Ahmed Hân Delhili eski bir aileye mensup idi. Onun soyu baba tarafından Hz. Hüseyin'e, 36. göbekten Hz. 
Peygamber'e dayanmaktadır. Soyun en son imamı İmâm Muhammed Taki olduğundan kendilerine Takvi Seyyid derlerdi.”* Ataları Şâh Cihân devrinde İran'dan Herât'a, Herât'tan da Şâh Cihânâbâd'a gelip yerleşmişlerdi. Ahmed Hân'ın beşinci göbekten atası olan Seyyid Muhammed Dost Evrengzeyb Âlemgir'in ordusuyla birlikte Dakan seferine katılmış ve gösterdiği cesaret sebebiyle padişah tarafından kendisine Yekke Bahâdur unvanı verilmiştir. Ahmed Hân'ın dedesi Seyyid Hâdi Farsça şiir söylerdi. Onun kardeşi Seyyid Mehdi II. 
Âlemgir'in sarayında önemli görevde bulunmuştu. Bizzat Ahmed Hân'ın babası Seyyid Muttaki'nin sarayla dolaylı olarak irtibatı vardı. 

Ahmed Hân'ın soyu anne tarafından Urducanın meşhur şairi Hâce Mir Derd'e dayanmaktadır. Dedesi Hâce Feriduddin Ahmed” ilim ehli birisiydi ve II. Ekber Şâh'ın devrinde vezirlik görevinde bulunmuştu. 
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Ahmed Hân eğitime geleneksel tarzda başlamıştır. Önce Kur'ân-ı Kerim eğitimi almış, daha sonra Mevlevi Hamiduddin'den AÂmednâme, Hâlik- i Bâri ve Gülistân-o-Bostân dersi almıştır. Arapçada Şerh-i Mollâ, Şerh-i Tehzib ve Muhtasar Maâni okumuştur.” Orta dereceli bir dini eğitim alan Ahmed Hân çeşitli dini ilimler ve kitaplara derinlemesine nüfuz edememiştir.” Ahmed Hân yaratılış itibariyle bir kitap veya bir konu ile yetinen bir kişi değildi. Nitekim o tıp ve matematik ilmine de yönelmiştir. Hekim Haydar Hân'dan tıp ilmine dair kitaplar okumuştur. 
Bu dönem Delhi'de İbrâhim Zevk, Esedullah Hân Gâlib, Sahbâi, Âzurda, Şâh Nesir, Mu'min ve Şeyfta'nın şiirleri oldukça meşhurdu. 
Ahmed Hân bu meşhur şairlerden yararlanmış ve ortamın etkisiyle kendisi de şiir söylemeye başlamıştır. Şiirlerinde Ahi mahlasını kullanırdı. Ahmed Hân 19 yaşında iken 1836'da Nakibu'l-Evliyâ 
Hanedanı'nın kızı Pâkize Begum maruf Mübârek Begum ile evlendi. 21 
yaşında (1838) babasını kaybeden Ahmed Hân saraydan gelen maaş azalıp babasına verilen topraklar da zapt edilince, siyasi durum gereği, saraya girmek yerine Doğu Hindistan Şirketi'ne memur olma yolunu seçmiştir.” Delhi şehri 1801'den itibaren İngiliz hâkimiyetindeydi ve idari işler de onların kontrolündeydi. Ailenin bütün fertleri onun bu hareketine muhalefet etmişse de, Ahmed Hân bu tutumundan vaz geçmemiştir. Ahmed Hân Delhi'de yardımcı hâkimlik yapan eniştesi Halilullah Hân'ın yardımıyla adliyede çalışmaya başlar. Halilullah Hân kendi mahkemesinde (ağır ceza mahkemesi) Ahmed Hân'ı baş kâtip yaptırır. Çok geçmeden Delhi'ye yargıç olarak gelen Robert Hamilton önceden tanıdığı Ahmed Hân'ı mahkemede baş kâtip yapmak istemişse de Ahmed Hân kendisini bu işe ehil görmediği için kabul etmemiştir. Robert Hamilton Âgra'ya bölge hâkimi (Commissioner) olarak tayin edilince Ahmed Hân'ı yanına çağırarak kâtip vekili yapar (1839). Ahmed Hân burada vergi kanunlarını öğrenir.” 

Ahmed Hân geçimini temin etmenin yanında diğer işlere de ilgi göstermiştir. Ailesinden miras aldığı okuma yazma şevkini devam ettirmiştir. Ahmed Hân Âgra'da kâtip vekilliği yaptığı sıralarda Câm-ı Cem adında bir risale yazar (1840). Ahmed Hân bu risalede Emir 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Timur'dan alarak Bahadur Şâh Zafere kadarki padişahların biyografisini yazmıştır. Aynı yıl ikinci hâkimlik imtihanını geçen Ahmed Hân 1841'de Meynpüri'de ikinci hâkim olarak göreve başlar. 1842'de Fatehpür Sikri'ye tayini çıkan Ahmed Hân burada ilk dini risalesi olan Cilâu'i-Kulüb bi Zikri'l-Mahbib'u yazmıştır (1842). Fatehpür Sikri'deki 
4 yıllık ikameti Ekber'in mezarı ve padişahlık dönemi anıların gözünde 
canlanmasına vesile olmuş ve Ahmed Hân'daki tarihi şuüru uyandırmıştır.” 

1846'da Delhi'ye tayin olan Ahmed Hân 1857'ye kadar burada kalmıştır. Burada o zamana kadar okuduğu kitapları tekrar gözden geçirme ihtiyacı hisseden Ahmed Hân meşhur vaiz Mevlânâ Nevâziş Ali'den fıkıh dersleri almıştır. Arap Edebiyatı ve hadise dair kitapları Mevlevi Feyzulhasan ve Mevlânâ Mahsüsullah'tan okumuştur. Ahmed Hân Urduca, Farsça, Arapça ve İbranicenin yanında biraz İngilizce de bilirdi.” 

Delhi'de kaldığı süre içerisinde başkent Delhi ve civarının tarihini yazmayı düşünen Ahmed Hân kaleme aldığı Asdru’s-Senddid (Padişahların İzleri, Eski Binalar) adlı eserde Delhi şehrindeki binaları ve şehirde yaşamış olan büyük zatların biyografilerini toplamıştır (1847). Bunun yanında Kavl-i Metin der İbtâl-i Hareket-i Zemin (1848), Kelimetu'l-Hakk der Beyân-i Hakikat-i Piri ve Müridi (1849), Râh-ı Sünnet der Redd-i Bidat (1850) Namika fi Beyâni Mes'eleti Tasavvuri Şeyh (1852) adlı kitapları da yazmıştır. Bunlara ilaveten Ahmed Hân Arapça ve Farsçadan bazı tercümeler de yapmıştır.” 

I. Hâkim konumuna yükselen Ahmed Hân iki kez sadr-ı emin (yardımcı hâkim) vekili olarak bir kaç gün Rohtak'ta kalmış ve 1855'te müstakil olarak sadr-ı emin göreviyle Becnor'a gitmiştir. Burada kaldığı iki yıl zarfında Târih-i Zıla-i Becnor ve Â'in-i Ekber isimli kitapları yazmıştır. A’in-i Ekber isimli kitap her ne kadar Hindistan'da göz ardı edilmiş ise de, dış ülkelerde oldukça kabul görmüş ve birçok dile tercüme edilmiştir. Ahmed Hân Becnor'da iken 1857 ayaklanması patlak vermiştir. Ayaklanma Becnor'a da sıçrayınca buradaki pek çok İngiliz'in canını kurtaran Ahmed Hân olmuştur. Ayaklanma günlerinde Ahmed Hân'a İngiliz idarecilerine yardım etmesi ve onların canlarını 


32 İkrâm, 1990: 82; Hüseyin, 1993: 32; Hâli, 1990: 61-63 
* Han, 1990: 63-64; Hüseyin, 1993: 32 
5 Ayrıntılı bilgi için bk. Ikram, 1990: 82; Hüseyin, 1993: 33-34; Hâli, 1990: 64-69 
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kurtarmasına karşılık olarak Devlet tarafından kıymetli bir hil'at, 1000 
rupi ve aylık 200 rupi siyasi emeklilik maaşı iki nesil boyunca bağlanmıştır. Bu esnada Ahmed Hân baş yargıç olarak Murâdâbâd'a naklolmuştur. Ahmed Hân burada isyana katılanların mülklerini araştırmak için oluşturulan komisyona üye seçilir. Bu konumuyla Ahmed Hân pek çok kişinin mülkünü zapt edilmekten kurtarmıştır.” 

Ahmed Hân Murâdâbâd'da iken 1858'de Serkeşi-yi Zıla-i Becnor™ adlı eseri yayınlamıştır. Ahmed Hân isyandan sonra İngilizlerin Hindistanlılara karşı özellikle Müslümanlara karşı yaptıkları zulümleri ve onlardaki yanlış anlayışları ortadan kaldırmak için Esbâb-i Bagâvet-i Hind adlı eseri kaleme almıştır (1859). Ahmed Hân Murâdâbâd'da iken isyan ile ilgili olarak Kraliçe Victoria genel af ilan etmişti (1859). 
Bunun üzerine Ahmed Hân Murâdâbâdlı Müslümanların kraliçelerine teşekkür etmeleri gerektiğini vurgulamıştır.” 

Kuzeybatı bölgesindeki kıtlık esnasında (1860) Ahmed Hân Murâdâbâd'da idi. Ahmed Hân buradaki yetim çocuklar için bir yetimhane açmıştır. Aynı zamanda o Murâdâbâd'da Urduca eğitim veren bir okul kurmuştur. Bu okul daha sonra yüksek okul olmuştur. 
Devamla Ahmed Hân Loyal Muhammedans of India isimli dergiyi çıkarmıştır. Bu dergi isminden de anlaşıldığı üzere devlete sadık olan Müslümanların durumları ile ilgiliydi. 

Târih-i Firâz Şâhi adlı kitabı Murâdâbâd'da yazan Ahmed Hân Tebyinu’l-Kelam adlı eserini ise Gâzipür'a tayin olunca yazmıştır. 
Ahmed Hân burada temel maksadı yabancı dillere ait ilmi ve edebi kitapları Urducaya tercüme etmek ve idare eden ile edilen arasında irtibat sağlamak olan Scientific Society'yi kurar ve kendisi derneğin fahri sekreteri olur.” Bu dernekte ayrıca modern ilimler üzerine konferanslar da verilmekteydi.” Ahmed Hân ayrıca temelini Râca Dev Narain Sing'in attığı ve Arapça, Farsça, Urduca ve Sanskritçenin de okutulduğu bir okul kurmuştur (1864). Bu okul bugün de Kraliçe 


* Hüseyin, 1993: 34-35; Hali, 1990: 69-88 

* Murâdâbâd'da basılan bu eserde Mayıs 1857'den Nisan 1858'e kadar Becnor'daki isyan 
ile ilgili olaylar tarihleriyle ayrıntılı anlatılmıştır. Hâli, 1990: 90 
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Victoria adıyla mevcuttur.” 1864'te Aligarh'a tayin olan Ahmed Hân beraberinde derneği de buraya taşımıştır.” İşte Scientific Society'nin yayın organı olan Aligarh Institute Gazette burada yayınlanmaya başlamıştır (1866). Ahmed Hân ömrünün sonuna kadar bunun editörlüğünü yapmıştır. 1867'de Sulh Mahkemesi Hâkimi olarak Benâres'e gitmiştir. Dernek işlerini Râca Cey Kuşan Das devralmıştır.” 

Ahmed Hân ilim ve sanat eğitiminin yerli dilde verildiği, böylece ferdin zihni gelişiminin hakiki manada gerçekleşebileceği mahalli bir üniversite (Vernacular University) kurmak istiyordu. Bunun için hükümete Kalkatta Üniversitesi'ne bağlı olarak bir Urduca Fakültenin kurulması veya kuzeybatı bölgesinde ayrı bir üniversitenin kurulması önerilmişti. Ancak hükümetin Kalkatta Üniversitesi'nin yerine mahalli bir üniversite kurarak İngilizce eğitimini sadece ikinci bir dil seviyesine indirmek istemesi üzerine bu düşüncesinden çok çabuk bir şekilde vaz geçen Ahmed Hân eğitim için Urducanın son derece güzel bir vesile olduğunu bunun da kırsal alandaki okullarla sınırlı kalması gerektiğini vurgulamıştır.” 

Müslümanların günlük hayatlarında karşılaştıkları bir mesele üzerine Ahmed Hân Ahkâm-i Taâm-i Ehl-i Kitâb adlı risaleyi yazmıştır (1868). Bu kitapta Ahmed Hân kitap ehlinin” kestiklerini yemenin caiz olduğunu söylemiştir. Benâres'te 1,5 yıl kaldıktan sonra oğullarının eğitimi için İngiltere'ye giden (1869) Ahmed Hân burada İngiliz yüksek öğrenim tarzını müşahede etme imkânı bulur. Cambridge ve Oxford gibi üniversitelerin müfredat ve eğitim metotlarını inceler. "Burada Kraliçe Victoria ile görüşen Ahmed Hân C. S. I. madalyası almıştır. 
Ahmed Hân İngiltere'de kaldığı süre içerisinde Tahrik-i Sir Seyyid adıyla bilinen plânının temellerini de oluşturmuştur.” 

İngiltere'de kaldığı süre zarfında gerçekleştirdiği en önemli iş Hutbât-i Ahmediyye'nin yazılmasıdır. 1870'de Hindistan'a geri dönen Ahmed Hân Londra'da yayınlanan The Tattler ve Spectator 


3 Hâli, 1990: 125-126; Şehriyâr, Fikr-o-Nazar, “Allâme Şibli Mektubât ke A’ine min”, 
Aligarh 1996: s.95 

°° Hüseyin, 1993: 38; Hali, 1990: 126-129 

© Hâli, 1990: 134; İkrâm, 1990: 84-85 
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* Allah'ın gönderdiği kitaplara inanan 

Manglori, 1945: 220-221; İkrâm, 1990: 86-87; Encam, Halik, Şiblt ki İlmi ve Edebi 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dergilerine benzer Tehzibu”/-Ahlâk“ adında bir dergi çıkarır. Bu dergide yayınlanan konular muvafık ve muhalif eğilimleri karşı karşıya getirir.“ O kadar ki, Ahmed Hân tekfir bile edilir. Doğu medeniyetinin yetiştirdiği bir kimse olmasına rağmen Ahmed Hân batı kültürünü de kabul etmekteydi. 1878'de hizmetlerine karşılık olarak genel vali yasama meclisine üye olarak seçilen Ahmed Hân 1880'e kadar da bu görevde kalır. Ahmed Hân bu görevde iken çiçek aşısı ve müftülerin atanmasına dair iki kanun tasarısı hazırlar ve meclisten gecirtir.*” 

Ahmed Hân ömrünün son günlerinde bir Hıristiyan'ın Ummehâtu'l-Mu'minîn adlı eserine reddiye olarak Ezvâc-i Mutahharât adlı eseri yazmaya başlamış, ancak tamamlayamamıştır. 27 Mart 1898'de vefat etmiştir. Arkadaşları Ahmed Hân'ın vefatından sonra Aligarh Koleji'ni üniversiteye dönüştürmek için Sir Seyyid Memorial Fund'u kurmuşlardır.” 

2. Ahmed Hân'ın Dini Düşünce Yapısı 

Hıristiyan misyonerler İngiliz iktidarının başlarında dinlerini tebliğ ediyorlardı ve Hinduları Hıristiyanlaştırmada bir ölçüde başarılı da olmuşlardı. Bu misyonerlik faaliyetleri resmi ve gayri resmi kurum ve kişiler tarafından yapılmaktaydı. Bunun için sadece papazlar değil, yüksek rütbeli İngilizler, hatta parlâmento üyeleri ve şirketin idarecileri İslâm'a karşı kitaplar yazmaktaydilar.*” Bu konuda en meşhur müsteşriklerden olan C. G. Pfander, Springer ve William Muir İslâm'ın bizzat İslâmi kitaplar yardımıyla reddedilebileceğini savunuyorlardı. 
Ahmed Hân her ne kadar İngilizceyi iyi derecede bilmiyorsa da, yukarıda adı geçen bu müsteşriklerin yazdıkları kitaplardan haberdardı. 
Bunlara Müslüman âlimler cevap vermekteydiler. Ancak Ahmed Hân bu tartışmalardaki hasmâne tarzı değiştirmeye çalışmış” ve kendi dini düşüncesinin esaslarını akilciliga ve içtihada dayandırmıştır. O dinin 


38 Ahmed Hân toplumun ıslahı projesinin yanına dinin ıslahını da koyarak İngiltere 
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doğruluğunu öğrenmek için insan fıtratına uygun olup olmadığı prensibini esas olarak almıştı.”” 

Ahmed Hân dinin ıslahı çalışmalarında eski tarz eğitim almış âlimlere karşı tavır almıştır. Sadece Müslüman âlimlere karşı muhalefet etmemiş, aynı zamanda İngiliz müsteşriklerini de eleştirmekten çekinmemiştir. İslâm'ı akli delillerle savunmak ve müsteşriklerin suçlamalarını delillerle reddetmek gayretinde olan Ahmed Hân Kur'ân- ı Kerim üzerinde de hiç kimsenin görüşüne bağlı kalmamıştır. Hz. 
Peygamber'in hayatı ile ilgili olarak eski tarihi hadis kitaplarında geçen olaylar Ahmed Hân'a göre hiçbir değer ifade etmiyordu. O akli açıklamasını yapamadığı bir olay için tamamen yanlış olduğunu ifadeyle, Hz. Peygamber'in bu işi yapmadığını söylerdi.” Ahmed Hân Hıristiyanlarla birlikte yeme içme meselesinde Müslümanlara boğularak öldürülmüş bir hayvan etini yemenin âyet ve hadislerle caiz olduğunu söylemiştir. Ayakkabı giyerek namaz kılmak, ayakta bevletmek ve sakal kesmek gibi meselelerin cevazını dinden ispatlamaya çalışmıştır. Müslümanların eğitimi ve hakiki gelişimi için başka yolların seçilmesi yerine bu tür tartışmaların yapılması Ahmed Hân ile Müslümanların arasını açmıştır.” 

Ahmed Hân'dan önce Râca Râm Mohan Râe 19. yüzyılın başlarında Hindistanlıları medeni ve dini yönden ıslah etmeye başladığında Vedaları kendisine kaynak olarak almış ve bu ıslah işini toplumun içinde yaşayarak yapmaya çalışmıştı. Bunun aksine Ahmed Hân toplumun ıslahı işini ondan ayrı yaşayarak yapmaya çalışmıştı. 
Ahmed Hân dinin ıslahı hususunda en çok akidenin ıslahına önem vermiş, ibadeti ikinci dereceye koymuştur. Çünki o misyonerlerin tebliğ faaliyetleri ile Müslümanların Hıristiyanlaşmasından korkuyordu. 
Ahmed Hân amel ya da ibadet yoluyla Müslüman cemiyetini ayakta tutmaya ilgi göstermemişti. Zihni olarak sıradan Müslümanlardan ayrı düşünen Ahmed Hân ile dinin ıslahı çalışmasında bir iki kişiden başka ittifak eden olmamıştır.” 

Ahmed Hân dini duygulara fazla önem vermediği ve bir cemaat şuuruyla hareket etmediği için dinin ıslahı çalışmasında başarısız 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olmuştur. Ancak Ahmed Hân'ın bu başarısızlığı sadece dinin ıslahı çalışmasıyla sınırlı kalmamıştır. Dini meselelerde sınırı aşması neticesinde kendisine aşırı muhalefet edilmiştir. Ahmed Hân bundan başka âlimlerle çatışma neticesinde kendi dönemindeki âlimlerden de öte bütün müfessirlerin rivayetlerinin boş ve manasız şeyler olduklarını, onların Yahüdi âlimlerinin sadece mukallidi olmakla kalmadıklarını, onlardan da bir adım öne çıktıklarını söylemektedir. Bununla birlikte Ahmed Hân kendi görüşüne o kadar güvenmektedir ki, bu hususta şöyle yazar: "Bizden başka bütün müfessirler ve eski âlimler (filan) âyetin manasını ters anlamıştır. Ancak biz bunu söylemekten korkmuyoruz." Âlimlerin itirazları neticesinde Ahmed Hân'ın eğitim hareketi Müslümanların nezdinde şüpheli olmuştur.” 

3. İlk Eserleri ve Tercümeleri 

Ahmed Hân'ın dini yazılarının türü şu şekildedir: 

a) Eski düşünceleri yeni eğilimlerden etkilenerek açıklamak. 

b) Hıristiyan misyonerlerin itirazlarına karşı savunmacı zihin hazırlamak. 

c) Müsteşriklere ilmi cevaplar vererek bilimsellik gölgesinde artan İslâm'dan sapma eğilimlerini durdurmak. 

d) Yeni eğilimler ışığında Kur'ân'ın yeni bir tefsirini yapmak. 

Ahmed Hân din ile ilgili bütün yazılarını Tasânif-i Ahmediyye adlı 9 
ciltlik eserde toplamıştır.” Ahmed Hân'ın ilk eserleri ve tercümeleri şunlardır: 

Cilâu'l-Kulăb bi-Zikri'l-Mahbâb: Urduca kısa bir risale. 1842'de Delhi'de yayınlanmıştır. Hindistan Müslümanları arasında Hz. 
Peygamber'in doğum yıldönümü kutlanmaktadır. Ahmed Hân döneminde insanların inanarak okudukları bazı mevlüdnameler mevcuttu. Bu kitaplarda genellikle Hz. Peygamber'in doğumu esnasında bazı olağanüstü olayların meydana geldiği yazılıydı. Ahmed Hân bu kitabı gerçek olayları beyan etmek için yazmıştır. Ahmed Hân ayrıntılarıyla birlikte Hz. Peygamber'in doğumunu, çeşitli isimlerini, süretini, siretini, sahâbesini, özellikle aşere-yi mübeşşereyi, evcil hayvanlarını, özel silahlarını, mucizelerini ve Veda Haccını anlatmıştır. 
Ahmed Hân bu risaleyi yazarken mucizeleri kabul etmekteydi. Kitap 


*S Tefsir-i Sir Seyyid, Lâhor 1995, C.2, s.100 
** Manglori, 1945: 230 
*7 Hüseyin, 1993: 59 
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bir nat ile bitmektedir. Bibliyografya kısmında Surâru'l-Mehzân (Şâh Veliyullah) ve Medâricu'n-Nübüuvve (Abdulhakk Dehlevi)'den de bahsedilmiştir. Bundan anlaşılmaktadır ki, Ahmed Hân bu âlimlerden etkilenmiştir.” 

Tohfe-yi Hasan: Mevlânâ Şâh Abdulaziz Tohfe-yi İsnâ Aşeriyye adlı bir eser yazmış ve bu eserde Şiilerin Hulefa-i Raşidin'e yönelik itirazlarına delillerle cevap vermiştir. Ahmed Hân bundan etkilenerek adı geçen kitabın 10. ve 12. kısmını Tohfe-yi Hasan adıyla Urducaya tercüme etmiştir. İlk olarak 1843'te yayınlanmıştır.” 

Kelimatu’l-Hakk der Beyân-i Hakikat-i Piri ve Müridi: Bu risale 1849'da yayınlanmıştır. Şeyhlik ve müridlik ile ilgili bahis vardır. Ayrıca tekke geleneklerine itiraz edilmiştir. Ahmed Hân İslâm Dini'nin Hz. 
Peygamber'in hayatında her açıdan tamamlandığını ve ona din veya din dışı bir eklemenin yanlış ve aynı zamanda küfür olacağını yazmıştır. 

Râh-ı Sünnet der Redd-i Bidat: 16 sayfalık bu risale adından da anlaşılacağı gibi Sünnet'i teyit ve bid'ate muhalefet olarak yazılmıştır. 
Eserde Ahmed Hân Allah'a itaat ve peygamberin sünnetini takip etmekten başka kurtuluş yolu olmadığını yazmıştır. 1850'de yayınlanmıştır.” 

Namika fi Beyâni Mes'eleti Tasavvuri Şeyh: Ahmed Hân bizzat şeyhi tasavvur yoluyla Allah'ı tasavvur ve sonra fena fi'z-zat derecesine ulaşmanın mümkün olduğunu söylemektedir. Bu eser Ahmed Hân üzerindeki Nakşibendi etkisini göstermektedir. 6 sayfalık bu eser 1852'de yayınlanmıştır.” 

Tercüme-yi Dibâçe-yi Kimyâ-i Saâdet: Ahmed Hân Hâci imdâdullah Muhâcir Mekki'nin işaretiyle İmâm Gazâli'nin Kimyâ-i Saâdet isimli kitabının önsözünü ve 3 kısmını tercüme etmiştir. Bu risale 1853'de yayınlanmıştır.” 

Risâle-yi Ahkâm-i Taâm-i Ehl-i Kitâb: Bu risale 90 sayfa olup 1868'de yayınlanmıştır. Ahmed Hân'a 1866'da Müslümanların İngilizlerle birlikte yemekte haram bir şey olmaması şartıyla yiyipiçmelerinin caiz olup olmadığı sorulmuştur. O da âyet ve hadislerle Müslümanlara Kitap Ehli'nin (İngilizlerin) yemekleri ve onların kestiklerinin caiz olduğunu ispatlamaya çalışmıştır.” 

Tebyinu'l-Kelam fi Tefsiri't-Tevrati ve'l-incili alâ Milleti'-İslâm: 
1857 ayaklanmasından sonra Tevrat ve İncil tefsiri Tebyînu'l-Kelâm" 
(1862) yazan Ahmed Hân bununla İslâmiyet ve Hıristiyanlık arasındaki tartışmalı ve müttefik olunan hususları açıklayarak her iki kavmin yanlış anlayışlarını ortadan kaldırmayı amaçlamıştır. Bu eser Ahmed Hân'ın çeşitli yollarla Müslümanlar ve İngilizler arasındaki nefreti ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalarından birisidir. Bu çalışmasıyla Ahmed Hân Urducada karşılaştırmalı din çalışmasının temelini atmıştır. Bu kitabı hazırlarken İncil ve Zebur'un değişik dillerdeki tercümelerinden faydalanmıştır. Eserde Urduca metin ile birlikte İngilizce tercüme de bulunmaktadır. Tercüme lafzi bir tercüme olmadığı gibi, aslına uygun da değildir. Ayrıca tercümeyi kimin yaptığı da bilinmemektedir. Ancak bu kitaplara rağmen Hıristiyanların İslâm'a karşı itirazları ve eleştirileri devam etmiştir. Çünki o dönemde Birleşik Eyaletin vali muavini Sir William Muir Hz. Peygamberin biyografisini Life of Muhammed ismiyle yazmış ve bunda İslâm'a ve peygambere acımasızca saldırmıştı. Ahmed Hân bu kitaba cevaben İngiltere'de bulunduğu süre zarfında Hutbât-i Ahmediyye'yi yazmıştır. Ahmed Hân bu kitabında karşı cevaplar vermek yerine muhaliflerin iddialarındaki yanlışlığı bizzat onların kitaplarından ispatlamak cihetine gitmiştir. 
İtirazcıların iddialarını delillerle red edip, İslâm'ın dünyevi gelişmeye karşı olduğu iddiasına karşı, aksini teyit eden deliller ortaya koymuştur.” 

El-Hutubatu'l-Ahmediyye fi'-Arabi ve's-Sireti'-Muhammediyye: Ahmed Hân Londra'da iken Sir William Muir'in” kitabı Life of Mahomet'e (4 cilt, 1855-1861) reddiye olarak tablo ve resimlerle birlikte İngilizce 12 makale yayınlamıştır (1869-1870). Sir William'ın kitabı Arapça eski İslâmi kaynaklara dayalı İngilizce bir kitap idi. 
Ahmed Hân İngilizceyi iyi derecede bilmediği için arkadaşlarına adı 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geçen kitabı Farsçaya cevirttirir. 1869'da İngiltere'ye giden Ahmed Hân burada 1,5 yıl kalarak önemli kütüphanelerden ve müsteşriklerden istifade etmiştir. William Muir İslâm'a belli başlı bir itirazda bulunmamış, aksine eski tarihçilerin beyanatlarını sadece nakletmiştir. Ahmed Hân zaten bu düşünceleri kabul etmediğinden uzunca tartışmıştır. Dolayısıyla Ahmed Hân bu eserde kendi görüşlerini ortaya koyduğu icin William Muir'e reddiye olmaktan çıkmıştır.” 
Tefsiru'-Kur'ân ve Huve'l-Hudâ ve'l-Furkân: Bu kitap” Kur'ân-ı Kerim'in Urduca tercüme ve tefsirinden oluşmaktadır. Ahmed Hân batı eğitiminin dine yönelik kötü sonuçlarından Müslümanları korumak için bu eseri 1877'de yazmaya başlamıştır. Ahmed Hân İngilizce eğitimi alan kişinin ister Hindu, ister Müslüman, isterse Hıristiyan olsun gönlünde dine karşı bir saygı kalmadığını görmüştü. Bizatihi kendi misyonu da bunun gibi kötü bir sonuca götürebilirdi. Ahmed Hân eski dönemde Yunan felsefesine karşı Müslüman o kelamcıların benimsedikleri istidlal tarzının günümüz felsefesine karşı koyamayacağını, bunun yerine kesin meseleleri ispat tarzının değişmesi sebebiyle yeni bir kelâm ilminin temelinin atılması gerektiğini savunmuştur.” Ahmed Hân kendi kelâm ilminin konusu ve İslâm'ın hakiki kanıtı olarak sadece Kur'ân'ı almış ve bunun dışındaki bütün hadis külliyatını ve âlimlerin içtihadlarını İslâm olmadığı gerekçesiyle konusu dışında tutmuştur. Önceleri Tehzibu’l-Ahlak'ta yayınlanan miiteferrik âyetlerin tefsiri dergi kapanınca müstakil bir kitap şeklinde yazılmaya başlanmıştır. Ahmed Hân pek çok İslâmi mesele üzerine kitaplar yazmıştır. Mesela: Kölelik, taaddüd-i ezvac, vahyin mahiyeti, melek, şeytan ve mucize... Ahmed Hân görüşlerine itiraz edenlere karşı tek tek cevap vermek yerine Kur'ân âyetlerini 
kendine göre yorumladığı bir tefsir yazarak cevaplamıştır. Bu eser 7 
cilttir. İlk olarak Tasânif-i Ahmediyye'de yayınlanmıştır (1880). Bu 


°° Ayrıntılı bilgi için bk. Hüseyin, 1993: 112-128; İkrâm, 1990: 84 
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tefsire karşı pek çok âlim tefsir yazmıştır. Bunlar içerisinde Tefsir-i Hakkâni en meşhur olanıdır.” 

Tahrir fi Usdli't-Tefsir: Ahmed Hân 62 sayfadan oluşan bu kitabı 1892'de Âgra'da yayınlamıştır. İslâmi meselelerle ilgili olarak onun görüş ve temayülünü anlamak için temel bir kitaptır. Her ne kadar bu kitap ömrünün son yıllarında yayınlanmış ise de, bunda hayatının ilk yıllarında taşımış olduğu inançlarının tamamı beyan edilmiştir. Ahmed Hân kitapta 1857 ayaklanmasından sonra Müslümanların karşılaştıkları zorlukları görerek kavmini ıslah için harekete geçtiğini yazmaktadır. 
Bunun için de diğer kavimlerin gurur kaynağı olarak gördükleri modem ilim ve sanat eğitiminin Hindistanlılar üzerine Allah'ın isteğiyle hükmetmekte olan kavmin diliyle yapılması gerektiğini, aksi takdirde dini ve dünyevi ıslahın mümkün olmadığını yazmaktadır. Ahmed Hân'a göre Kur'ân'ı Kerim'den çıkan esaslara göre modern ilimler İslâm ile çatışmamaktadır. Ahmed Hân'ın bu kitabı yayınlanınca reddiye olarak pek çok kitap yazılmıştır. Reddiye yazanlardan biri de Muhsinulmülk idi. O Ahmed Hân'ın teşrihlerinin Kur'ân'a aykırı olduğunu ifadeyle kendisinin müfessirleri aşağıladığını ve onları Yahüdilerin mukallidi olarak gösterdiğini söyler.“ Ahmed Hân adı geçen eserde ayrıca Şâh Veliyullah'ın Tefhimât-i İlâhiyye adlı eserinde beyan ettiği bazı görüşleri reddetmiştir. 

İbtâl-i Gulâmi: Ahmed Hân köleliğin insan fıtratına aykırı bir şey olduğuna dair bir makale ile birlikte 60 sayfadan oluşan bu kitabı 1893'te Âgra'da yayınlamıştır. Kitap Tebriyetu'l-Islam an Şeyni'i-Ummeti ve'l-Gulâm adıyla 1895'te Arapça ya tercüme edilmiştir. 
Ahmed Hân İngiltere'de köleliği kaldırmak için ortaya çıkan hareketi görmüştü ve bunu savunmaktaydı. Dolayısıyla Ahmed Hân İslâm'ın köleliğe karşı olduğuna dair deliller toplamış ve bu görüşlerini adı geçen eserde ayrıntılarıyla beyan etmiştir. Kitabın girişinde dünyanın çeşitli ülkelerinde yaygın olan köleliğin tarihini yazmıştır.“ 

4. Dini Risaleler ve Son Makaleler 

Ahmed Hân muhtelif eserlerin yanında, çeşitli konularda makaleler de yazmıştır. Bunlardan bazıları geçici meseleler ile ilgiliydi: 


3 Ayrıntılı bilgi için bk. Hâli, 1990: 214-223; Hüseyin, 1993: 129-152; İkrâm, 1990: 84 
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Dr. Hunter ke İlzâmât ki Terdid: William Hunter 1871'de Our Indian Muslims adıyla bir kitap yazmıştır. Bu kitapta iki husus önemliydi. Birincisi, İngiliz Hükümeti'nin Müslümanlara güvenmemesi gerektiği; diğeri, İslâm'ın Müslümanlara gayri Müslimlere karşı cihat eğitimi verdiği ve Vahhâbilik ile isyanın eş anlamlı kelimeler olduğu. 
Wiliam Hunterin bu kitabı ile Hindistan Müslümanlarının durumlarının daha da kötüleşeceğini sanan Ahmed Hân bu suçlamalara delillerle cevap vererek Urducada uzun bir makale zincirini başlatmıştır. Bu makaleler Aligarh Institute Gazette'de 1871'den 1872'ye kadar yayınlanmıştır. Ahmed Hân bu makalelerinde özetle: Hind Müslümanlarının da Hindistan'daki diğer sakinler gibi İngiliz Hükümeti'ne sadık olduklarını ve İslâm'ın normal şartlarda gayri Müslimlere karşı cihat eğitimi verdiği yolundaki anlayışın kesinlikle yanlış olduğunu yazmıştır. Müslümanların İngiliz Hükümeti'nin reayası olduğu ve onun emanına girdiğini, dini ibadetlerini yasaksız eda ettiklerini ve İslâm şeriatına göre İngilizlere karşı cihat edemeyeceklerini ve Müslümanların İngiliz Hükümeti'nin idaresinde, itaat içerisinde İslâm Dinine göre yaşamalarının vacib olduğunu söylemiştir. Ayrıca Vahhâbilerin kısa bir tarihini ve Vahhâbiliğin şerh esaslarını beyan etmiştir.” 

Eyk Tedbir, Muselmânon ke Hândânon ko Tebâhi or Berbâdi se Baçâne key liye: Ahmed Hân genel vali yasama meclisi üyeliği esnasında Müslümanların felahı için 1879'da bir risale yayınlamıştır. 
Ahmed Hân bu kanun taslağının yararlarını Hind Müslümanlarına anlatmak, kabul edilmesi ile ilgili olarak halkı bilinçlendirmek ve bunun güzelliklerinden yararlanmak amacıyla ilk olarak bunu Tehzibu’l-Ahlâk, Aligarh Institute Gazette ve diğer gazetelerde yayınlamıştır. 
Ahmed Hân bu eserde iktisadi durumları kötüleşen Müslüman âileler için bazı tedbirler sunmuştur. Sünni ve Şii fıkıh kitaplarından her şahsın kendisi, kendisinden sonra evladı ve kendi nesli için mülkünü daima vakfedebileceğine dair kanıtlar toplamıştır.” 

En-Nazar fi Ba'di Mesâili'l-Hâmmi el-Humâmu Ebu Hâmidin Muhammedun Gazâliyyun: 122 sayfadan oluşan bu kitap Ahmed Hân'ın İmâm Gazâli'nin yazılarına yaptığı tenkit ve değerlendirmelerini içeren 8 makalesinden tertip edilmiştir ve Aligarh'da basılmıştır (1889). 


* Hüseyin, 1993: 165-166; Hâli, 1990: 176-185 
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İmâm Gazâli'nin İslâm akâidi ve felsefesini açıklamada aklı ön plâna çıkarması Ahmed Hân'ın ilgisini çekmişti. Böylece kendisi de dini, akıl ölçütüyle şu veya bu şekilde ispatlamaya çalışmıştır. Ahmed Hân'ın İmâm Gazâli ve Şâh Veliyullah'a meyletmesinin sebebi her ikisinin de geleneksel kayıtlardan âzâd ve fikirlerinin müçtehitçe olmasıydı. 

Terkim fi Kissati Ashabi'l-Kehfi ve'r-Rakim: 65 sayfadan oluşan bu risale 1889'da Agra'da yayınlanmıştır. Kitapta Ashâbi'-Kehfi ve'r-Rakim'in tefsiri yapılmış, kıssaya sokulan asılsız şeylere işaret edilmiştir. 
Ahmed Hân kitapta, Mu'tezile âlimleri hariç diğer âlimlerin kendi tefsirlerinde sadece asılsız şeyleri ve uydurma rivayetleri araştırmaksızın yazdıklarını dile getirmiştir. 

izâletu'l-Gayyi an Zi'-Karneyni: 34 sayfadan oluşan bu risale 1889'da Âgra'da yayınlanmıştır. Ahmed Hân bu risalede Zi'l-Karneyn ve Yecüc-Mecüc rivayetlerini araştırmış ve bunlarla ilgili âyetleri mantıki açıdan tefsir etmiştir. 

Tefsiru'-Cinni ve'l-Canni alâ mâ fîl-Kurâni: 48 sayfadan oluşan bu risale 1891'de Âgra'da yayınlanmıştır. Ahmed Hân bu risalede cin ve can kelimelerinden bahsederek cinlerin zatlarıyla müstakil bir varlıkları olmadıklarını, dünyada yaşayan insanlar gibi bir varlık olmadıkları gibi, ne de bazı yaratılıştan gelen özellikleri sebebiyle insanlara görünmedikleri hususunu kabul etmezken, aksine bunların cahiliye dönemindeki Arapların batıl inançlarında bulunan bir insan grubunun adı olduğunu ispatlamaya çalışmıştır. Ahmed Hân'a göre cin veya can ıstılahı Kur'ân-ı Kerim'de muhtelif manalarda kullanılmıştır. 
Mesela; bazen şeytan için, bazen cahiliye döneminin Arap serkeş ve yabani insanları için. Dolayısıyla ona göre cinlerin ayrı bir varlık oldukları ispatlanamaz. 

Halku'l-Însâni alâ mâ fi'l-Kur'âni: 13 sayfadan oluşan bu kısa risale 1891'de Âgra'da yayınlanmıştır. Ahmed Hân bu risalede insanın yaratılışı ile ilgili Kur'ân-ı Kerim'in bazı âyetlerini tefsir etmiş ve cumhur ulemanın metodundan ayrı olarak akli ve bilimsel tarzda delil getirmiştir. Ahmed Hân Müslümanların genel inançlarını sebep ölçütüne vurup makul bir dereceye getirdikten sonra o dönemde oldukça meşhur olan Darwin nazariyesine değinmiştir. Nitekim bu nazariyeyi tahlil eden Ahmed Hân irtika (evrim) nazariyesini reddetmiştir. Ahmed Hân Kur'ân âyetleri ve fizyoloji esasları arasında uyum meydana getirerek Darwin'in irtika nazariyesine karşı insanın 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yaratılışı hakkındaki İslâmi nazariyeyi teyit etmiş ve bunun akla yatkın olduğunu söylemiştir. 

Ed-Duâ vel-isticâbetu: 11 sayfadan oluşan bu risale 1892'de Âgra'da yayınlanmıştır. Ahmed Hân bu kısa risalede dua ve duanın kabulü meselesine değinmiştir. Kur'ân-ı Kerim'den duanın anlamının tayin edilebileceği bütün âyetleri toplayan Ahmed Hân bu âyetleri tefsir etmiştir. Ahmed Hân ibarenin özüne dikkat ettikten sonra duanın Müslümanlar arasında yaygın olan manaya gelmediği sonucuna ulaşmıştır. Ahmed Hân bu hususta kendi inancını şu şekilde ortaya koymuştur: Duanın kabüliyeti Allah'ın kişinin duasını isteğine uygun şekilde kabul etmesi anlamına gelmemektedir. Ahmed Hân duayı ikinci ibadet saymakta ve duanın kabülünü de hâlisâne ibadetlerin neticesi olan zihni veya kalbi keyfiyet olarak görmektedir. 

Ezvâcun Mutahharâtun: Ahmed Hân bu son makaleyi ölümünden 
9 gün önce yazmıştır. Onun ölümünden sonra 1898'de bu makale 
Aligarh Institute Gazette'de yayınlanmıştır. Bu makale bir Hıristiyan'ın Ummehâtu'l-Mu'minîn adlı makalesine cevaben Hz. Peygamber'in eşlerini himaye üzerine yazılmıştır.”* 

5. Ahmed Hân'a Reddiye Yazan Âlimler 

Ahmed Hân dünyadaki diğer reformistler gibi hayatında sürekli muhalefet ile karşılaşmıştır. Bu muhalefetler onun zatıyla alâkalı olmayıp, aksine cumhurun itikadından farklı ve zıt olan dini inançlarından dolayı idi. Ahmed Hân kendi zamanında İslâm'ın genel olarak yapılan tefsirini kabul etmiyordu. Ahmed Hân Müslümanların inanç ve amellerinin saflığını kaybettiğini ve ona yabancı şeylerin girdiğini, İslâm'a bilinçli ya da bilinçsizce sokulan bu şeylerin İslâm ile alâkası olmadığını düşünüyordu. İslâm'ın öğretilerini arındırma hususunda Ahmed Hân'ın ısrarı ona karşı bir muhalefetin oluşmasına sebep olmuş ve kendisi dinsiz, kâfir ve İslâm düşmanı sayılmıştır. Bu muhalefetten onun eğitim misyonu da nasibini almıştı. Bu hususta düzenli olarak konuşma ve yazılarıyla Ahmed Hân'a muhalefet edenler arasında el-Hâc Seyyid Ali Bahş Bedâyüni, Mevlevi İmdâd Ali, Seyyid Nâsıruddin el-Mansür, Cemâluddin Afgâni ve Mirzâ Gulâm Ahmed Kâdıyâni ön saftadır. Bu kişiler Ahmed Hân'ın görüşlerine karşı risâleler yazmışlardır: 


°° Hüseyin, 1993: 170-181 
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Te'id-i İslâm: El-Hâc Seyyid Ali Bahş Bedâyüni bu kitabında Ahmed Hân'a karşı 30 suçlamada bulunmuştur. Mesela Ahmed Hân mülhiddir (kafir, dinsiz). Çünki Allah'ın varlığını ve onun bütün sıfatlarını Müslümanların kabul ettiği gibi kabul etmemektedir. Yine hayır ve şer, hatm-i nübüvvet (peygamberliğin sona erişi), cebir (zorlama) ve kader, zühd ve riyazet, içki ve kumar gibi meselelerde Ahmed Hân'ın cumhur ulemadan farklı düşündüğü yolunda suçlamada bulunmuştur. Ahmed Hân bu itirazlara cevaplar vermiş, bazı yerlerde kendi görüşünde ısrar etmiştir. Ahmed Hân'ın Défiu'l-Buhtân (İtirazları Uzaklaştıran) adıyla yazdığı cevâbi makale Tehzibu’l-Ahlâk'ta”“ yayınlanmıştır.” 

imdâdu'l-ihtisâb alâ Mudâhini fi Ahkâmi Taâmi Ehli'l-Kitâbi: 91 
sayfadan oluşan bu kitabı Mevlevi Imdadu’l-Ali Ekberâbâdi Kânpur'da 1868'de yayınlamıştır. Mevlânâ İmdâd Ali daha ziyade Ahmed Hân'ın dini inanç ve düşüncelerine karşı çıkmıştır. Kendisi de Ahmed Hân gibi İngiliz Hükümeti'nin bir memuru idi. Ancak dini meselelerde her ikisinin mizacı farklıydı. Mevlânâ İmdâd Ali Hıristiyanlara birlikte yemek yemek, masada oturup çatal-bıçak kullanmak gibi hususlarda Ahmed Hân'a muhalefet etmiştir. Kendi görüşünü ispatlamak için muteber hadislerden örnekler sunmuş ve Ahmed Hân'ın ehli kitap ile hemhal olmanın caiz olduğuna dair öne sürdüğü bütün delilleri reddetmiştir. Ahmed Hân kitap ehli ve kâfirlerle birlikte yemek yenemeyeceğine dair emrin İslâm'ın ilk dönemlerinde uygulandığını, ancak daha sonra bunun neshedildiğini söylemiştir. İmdâd Ali bu kitabında Ahmed Hân'ın Müslümanlarla İngilizlerin birlikte yemek yiyebileceklerine dair Aligarh Institute Gazette'de yayınlanan yazısını: "Kendisinin diğer insanlar gibi İslâm'ı anne babadan taklit ederek değil, araştırarak bütün dinlerden üstün ve gerçek olduğunu kabul ettiğini ve bu gerçek dinin kendisine doğru söylemeyi ve doğru yapmayı öğrettiğini, şeriatın emrini bilip de gelenek-görenekler ve insanların kınamasından korktuğu için uygulamayanların aşağılık olduğunu, kendisinin bu tür şeylerden korkmadığı için İngilizlerle birlikte şarap ve domuz eti türünden bir şey olmaması şartıyla yemek yemede tereddüt etmediğini” nakleder. Mevlânâ İmdâd Ali Ahmed Hân'ın Ahkâm-i 


°° Tehzibu'l-Ahlâk, h. 15 Şaban 1291, C.5, sayı, 11, s.133-157 * Hüseyin, 1993: 183-184 
°°” Institute Gazette, 14 September 1866 Aligarh, s.396-397; Hali, 1990: 145 
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Taâm-i Ehli Kitab adlı risâlesine cevaben Muzâhiru'i-Hakk (Hakkı Desteklemek) adıyla bir risale daha yazmıştır (1868). 

imdâdu'l-Âfâk bi-Recmi Ehli'n-Nifâk bi-Cevâbi Perçe-yi Tehzibi'l-Ahlâk: Mevlânâ İmdâd Ali 1873'te 88 sayfadan oluşan bu risaleyi Kânpür'da yayınlamıştır. Bu risalede yazar Ahmed Hân'ın Tehzibu’l-Ahlâk'ta zaman zaman yayınlanan dini görüşlerine muhalefet etmiştir. 
Mevlânâ İmdâd Ali'ye göre Ahmed Hân sarih Kur'ân âyetlerini ve hadisleri İslâm ehlinin icmaına aykırı bir şekilde, dinsizce tefsir etmiştir. 
Görüş ayrılıkları gitgide o kadar şiddetlenmiştir ki, inanç ve görüşleri red ve tekzib ile birlikte şahsiyet de tartışma alanına girmiştir. Kısaca İmdâd Ali, Ahmed Hân'ın Tehzibu'l-Ahlâkta -müctehid, faiz, resim, masa ve sandalyede oturarak yemek yemek, çatal-bıçak kullanmak, batı tarzında giysi giymek gibi- ortaya koyduğu görüşlerin hepsine ayrıntılı cevaplar vermiş ve yanlış olduklarını söylemiştir. Bir fetva talebi üzerine kendisi fetva verdiği gibi, değişik şehirlerdeki farklı ekollere mensup âlimlerden de içtimai ve infirâdi fetvalar alarak kendi dergisinde yayınlamıştır. Bu fetvalarda Ahmed Hân'ın mülhid, kafir, mürted ve dinsiz olduğu yazılıydı. Ayrıca Ahmed Hân'ın dünyevi çıkarı için dini yok etmeye hazır olduğu suçlaması yapılmıştır. Dahası Ahmed Hân'ın kolejini de buna alet ettiği yazılmıştır. 

Tenkihu'l-Beyan: 229 sayfa olan bu kitap Seyyid Nâsıruddin Ebu'l-Mansür tarafından 1879'da Delhi'de yayınlanmıştır. Seyyid Nâsıruddin kitapta Ahmed Hân'ın dini inançlarını reddederek onu ateist grubun kurucusu saymaktadır. Yazar kitapta ilk olarak Ahmed Hân'ın metoduna itiraz etmiş, daha sonra Kur'ân âyetleriyle ilgili olarak cumhur ulemaya aykırı bir şekilde yapmış olduğu yorumları reddetmiştir. Bundan sonra adı geçen yazar Tiryâk der Cevâb-i 
Tehzibu’l-Ahlak (Tehzibu'l-Ahlâk'a Cevaben Panzehir) adıyla 23 
sayfadan oluşan bir risale daha yazmıştır (1880). Seyyid Nâsıruddin bu risalede, 1879'da Tehzîbu'l-Ahlâkta yayınlanan mucize ve keramet konulu makaleye cevap vermiştir. Ahmed Hân insanın dünya ve ahiretini, kültür ve medeniyetini, belki de hayatını mucize ve keramete inanmaktan daha fazla bozan bir şey olmadığını söylemektedir. Buna karşılık  Nâsiwuddîn Ebu'-Mansür keramet ve mucizenin dinin terakkisine ve genişlemesine vesile olduğu hususunu ispatlamaya çalışır. 
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Ahmed Hân'ın Mezheb İnsân ka Emr-i Tabai he (Din İnsanın Tabii İşidir) başlıklı makalede ortaya koyduğu görüşlerden anlaşılmaktadır ki, kendisi dinlerin birliği ve sulh-i kul (herkesle barış) kâidesini kabul etmektedir. Ahmed Hân kendi inanç ve görüşlerinin ışığında yaratıcı ile mahlukun ilişkisini, nebiler ve vahyin hakikatini anlatmaya çalışmıştır. 
Ona göre dini değerler esas olarak aynı ve evrenseldir ve hepsinde bir mutlak varlığa ibadet edileceği anlatılmıştır. 

Risâle-yi Hakikat-i Mezheb-i Neygiri ve Beyân-i Hâl-i Neyçiriyân: 
49 sayfadan oluşan bu Farsça kitabı Cemâluddin Hüseyni yazmıştır 
(1880). Risalenin sonunda 12 sayfalık Ferheng-i Neyçiriyye başlığıyla bir ek vardır. Yazar genellikle Cemâluddin Afgâni adıyla bilinmektedir. 
Afgâni bu grubun amacının ateistlerin metodunu kullanarak dini yok etmek ve sosyalist felsefeyi yaymak olduğunu ifadeyle, bunların taraftarlarının medeniyete ve içtimai yapıya zarar vermekten başka bir işlerinin olmadığını söyler. Devamla Afgâni bu görüşü kabul ettikten sonra çöküşün mukadder olduğunu söyler. Afgâni, Ahmed Hân'ın dini görüşlerini kabul etmediği için onu dinden çıkmış biri olarak görmektedir.” 

Terdid-i Musevvede-yi Kânün-i Vakf-i Hândâni: Ahmed Hân'ın önerdiği kanun tasarısını bazı kimseler kabul etmiş, bazıları da reddetmiştir. Ona muhalefet edenler arasında Mevlânâ Muhammed Ebu Said Âzimâbâdi ön saftaydı. Adı geçen eser üç kısa risale halinde, Patna'da yayınlanmıştır. Muhammed Said, Ahmed Hân'ın önerdiği kanunla zengin Müslümanın malına miras uygulanamayacağını, İmâm Ebu Hanife'nin kavlinden kişinin kendisine, evladına ve akrabasına malını vakfetmesine cevaz çıktığını, ancak Ahmed Hân'ın vakıflarla ilgili olarak tertip ettiği külli kâidenin İmâm Ebu Hanife'nin kavliyle ispatlanmadığını söylemektedir.” 

Berekâtu'd-Duâ: 32 sayfadan oluşan bu kitap Mirzâ Gulâm Ahmed Kâdıyâni tarafından 1892'de Kâdıyân'da yayınlanmıştır. Yazar bu kitabı Ahmed Hân'ın ed-Duâ ve'l-isticâbetu ve Tahrir fi Usüli't-Tefsir isimli risâlelerine cevaben yazmıştır. Risalenin ilk sayfalarında Gulâm Ahmed Kâdıyâni dua ve kabulü ile ilgili Ahmed Hân'ın inançlarının batıl olduğunu ifadeyle, Ahmed Hân'ın takdire öncelik vermesine, 


* Hüseyin, 1993: 184-195 
* Hâli, 1990: 228; Hüseyin, 1993: 195-197 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ancak sıradan sebepleri hiçe saymasına itiraz etmiştir. Ayrıca Ahmed Hân'ın diğer dini inançlarını da tartışmıştır. 

Tasfiyetu'l-Akâid: Ahmed Hân ve Mevlânâ Muhammed Kâsım Nânotavi arasında geçen mektuplaşmalar 36 sayfa halinde Mirath'da yayınlanmıştır (1880). Ahmed Hân bu mektupların ilkinde İslâmi düşüncesinin esasları saydığı prensipleri beyan etmiştir. Daha sonra Ahmed Hân Muhammed Kasim Nânotavi'den yanlışlarına işaret etmesini ister. 

Ahmed Hân" eleştirenlerin yanında destekleyenler de vardı. İnâyet Resül Çıryâkoti Tevrat, İncil ve Zebur'un tefsirini yazmada Ahmed Hân'a yardım etmiştir. Muhsinulmülk, Mevlevi Çerâğ Ali, Hâce Gulâmussakalin ve Abdulhalim Şerer da ona yardım etmişlerdir. 

Sir Seyyid ki Dini Bereketin: 32 sayfadan oluşan bu risaleyi Abdulhalim Şerer yazmıştır. 1921'de Lâhor'da yayınlanmıştır. Bu risale yazarın Haydarâbâd/Dakan'daki konuşmasından oluşmaktadır. Kitabın ön sözünde Ahmed Hân'ın dini hizmetleri övülmüştür. Abdulhalim Şerer, Ahmed Hân'ın dini ıslahatını onun dini bereketleri olarak yorumlamaktadır. 

Şerer de Ahmed Hân gibi ictihad yanlısıydı ve çağın gereklerine göre onun müçtehitçe çalışmalarını haklı görmekteydi. Şerer pek çok yanlış ve asılsız şeyin gelenek-görenek yoluyla veya müfessirlerin tembelliği sebebiyle İslâm'a girdiği ve İslâm şeriatı olarak kabul gördüğü hususunda Ahmed Hân ile aynı görüşteydi.”” 

6. Ahmed Hân'ın Tarihle ilgili Eserleri 

Ahmed Hân ilmi çalışmalarına tarih yazarlığı ile başlamıştır. Ondaki tarih bilinci şu sözlerinden anlaşılmaktadır: "Bir kavim için kendi milli tarihini unutması ve büyüklerinin kazandıklarını kaybetmesinden daha kötü bir şey olamaz.” 

Ahmed Hân'ın tarihle ilgili eserleri şunlardır: 

İntihâbu'-Ahaveyni: Ahmed Hân 1839'da Aara'da sivil mahkemede kâtip iken 22 yaşında sivil mahkeme kanunlarının özeti olan İntihâbu'l-Ahaveyni adlı eseri yazmıştır. Bugün bu kitap bulunmamaktadır. Bunu görerek Âgra bölge hâkimi Robert Hamilton 


5 Hüseyin, 1993: 197-206 
5 Sir Seyyid Ahmed Hân ke Lekçiron ka Mecmua maa Muhtasar Savânih-i Umri, 
Derleyen: Sirâcuddin, Munşi Muhammed, Lâhor 1890, s.144 
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Ahmed Hân'ı hâkim yapmak için hükümete müracaat etmiş ve kabul edilmiştir.” 

Risâle-yi Cam-i Cem: Ahmed Hân aynı yıl (1839) Risâle-yi Cam-i Cem'i yazmıştır. Bu eserde o Gurgâniya Hanedanı ve başkent Delhi hakkındaki giriş kısmından sonra onun önemine değinmiştir. Kitapta Ahmed Hân Hâl-i Muellif-i in Risâle başlığıyla kendi atalarının biyografisini de yazmıştır. Bu eserde Timur'dan başlayarak son padişah Bahâdur Sirâcuddin Muhammed Şâh Zafer'e kadar 43 padişahın biyografisi fihrist şeklinde kronolojik olarak verilmiştir. Kitap 1398'de Timur'un Delhi tahtına oturması ile başlayıp, Bahâdur Şâh Zafer'in 1837'de tahta geçişiyle sona ermektedir.” 

Âsâru's-Senâdid: Ahmed Hân eski eserleri inceleyerek saltanatların yükseliş ve çöküşlerini araştırmıştır. Agra ve Delhi'deki harabeler Ahmed Hân'ın tarih zevkinin ortaya çıkmasına vesile olmuştur. 
Âsâru's-Senâdid Urducada Arkeoloji ve Sanat Tarihi üzerine yazılı ilk kitaptır. Kitapta o dönemin meşhur ressamlarının yapmış olduğu renkli 
130 eski eser de mevcuttur. İlk üç bölümde Delhi ve civarındaki çeşitli 
binaların ayrıntıları vardır. Dördüncü bölümde ilk olarak Dilli'nin farklı isimleri, iklimi ve Urducanın buradaki gelişiminden bahsedilmiş, şehirde yaşayanlar hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra aralarında tarikat şeyhi, devlet adamı, filozof, edebiyatçı ve şairlerin (özellikle Gâlib, Mu'min, Şeyfta ve Şâh Nesir) bulunduğu 117 meşhur kişiden bahsedilmiştir. Âsâru's-Senâdid Ahmed Hân'ın tarih nazariyesini aydınlatmaktadır. Zira Ahmed Hân meşhur âlim ve sufilere ilaveten meslek erbabı ve sanatkârların durumlarını da yazmış, tarihi sadece padişahların durumlarıyla sınırlandırmamıştır.”* 

Silsiletu'l-Mulük: Bibliyografya için yazarların defalarca tarihi kitaplara bakması gerekmekteydi. Bunun için Ahmed Hân geçmiş 
padişahların biyografisini kronolojik olarak Silsiletu'1-Mulük adıyla 59 
sayfada toplamış ve buna Câm-i Cem'in belgelerini de eklemiştir. 
1803'ten itibaren Türk padişahlarının durumunu tali olarak beyan etmiş, İngiltere kralı 3. George'u ve onun halifelerini asıl hükümdar olarak saymıştır. 1837'de Bahâdur Şâh Zafer'in yerine Kraliçe 


°” İkrâm, 1990: 82; Hüseyin, 1993: 208 
°” Hüseyin, 1993: 209-210 
374 İkrâm, 1990: 83; Hüseyin, 1993: 210-217 


ALIGARH HAREKETI 147 


Victoria'nın adını yazarak S pe (ans Sa lS olds She ha GE (Halk Allah'ın, ülke padişahın, hüküm şirketin”) hakikatini ortaya çıkarmıştır. 
Tashih-i Â'in-i Ekberi: Ahmed Hân Delhi'de bulunduğu esnada Delhili tacirlerden Hâci Kutbuddin ve Muhammed İsmâil kendisinden A’in-i Ekberi'nin düzeltilmesini isterler. Bu işi kabul eden Ahmed Hân büyük bir gayretle elde ettiği kitapları karşılaştırarak doğru bir nüsha hazırlar. Birinci cildi 1855'te yayınlanan kitabın ikinci cildinin el yazması nüshası 1857 ayaklanmasında telef olmuştur. Ahmed Hân saraya yakın olması sebebiyle Türk kültür ve medeniyetini iyi bilmekteydi. Nitekim onun Â'in-i Ekberi'de tasvirlerini verdiği mücevherat, kaplar, aletler ve çadırlar gerçeğe çok yakındır. 

Tashih-i Târih-i Firâz Şâhi: Târih-i Firâz Şâhi'nin düzeltilmesi işini Bengâl Royal Asiatic Society'nin sekreteri (1861) istemişti. Ahmed Hân bu kitabı elde etmek için çok çalışmış ve çeşitli nüshaları karşılaştırarak müstened nüshayı 62 sayfa olarak yayınlamıştır. Ahmed Hân kitaba ayrıntılı bir önsöz de yazmıştır. Bu önsözde Ahmed Hân Hindistan fatihlerinin tarih yazarlığı geleneği ve Müslüman tarihçilerinin hizmetlerini genel ve eleştirel tarzda incelemiştir. Daha sonra Ziyâuddin Barni'nin Târih-i Firüz Şâhi (h. 1284-1357) adlı eserini diğer tarihlerle karşılaştırmıştır. Padişahlar devrinin tarihi için Ziyâuddin Bami en müstened ve muteber kaynaktır. O 17 yıl boyunca Muhammed b. 
Tuğluk'un nedimi olarak kalmıştır. Ayrıca Alauddin Hılci zamanında, Hindistan'ın siyasi hayatında önemli bir rol oynayan aileye mensup idi. 
Firaz Şâh döneminde muhalif emirlerin komplolarına maruz kalan Bami pâdişahı memnun etmek için tarihini ona nisbet etmiştir. 

Tashih-i Tüzük-i Cihângiri: Tüzük-i Cihângiri'nin düzeltilmiş nüshası ilk olarak Ahmed Hân tarafından Gâzipür'da yayınlanmıştır (1863). Cihângir kitabı tahta geçişiyle başlatır ve 17. yılın ortasına kadarki durumu kendisi yazar. Daha sonra buna ekleme yapılmıştır. 
Ahmed Hân çeşitli nüshaları karşılaştırdıktan sonra kendi nüshasını hazırlamıştır. Ayrıca Cihângir döneminin âlimi olan Mirzâ Hâdi'nin önsözünü de almıştır. Mirzâ Hâdi'nin kapsamlı önsözü Tüzük'ü büyük ölçüde tamamlamaktadır. Çünki bunda padişahın atalarının biyografisi 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Ekber'in çocuğunun olmayışı, Selim Çişti'nin mezarını ziyaret, saraydaki komplolar, Nur Cihân ile evlilik, onun adına para basılması ve tahta geçişten önceki olaylar beyan edilmiştir.” 

7. Urduca Gazetecilik ve Ahmed Hân 

Urduca ilk gazete olan Câm-i Cihân Numâ Kalkatta'da 1822'de çıkmıştı. O zamanlar Hindistanlı gazetecilerde milli bir şuur olmadığı gibi, zamanın gidişatına da vakıf değillerdi. Ayrıca dünya haberlerini öğrenmeyi gerekli görmüyorlardı. Gazete alıp okumak zaman kaybı olarak değerlendiriliyordu. Böyle bir durumda, matbaa ile halk arasında irtibat kurmak hayli zorlaşmıştı. Dahası bir gazetenin hükümetin desteği olmadan yayınlanması imkânsızdı. Câm-i Cihân Numâ'dan sonra bazı gazete ve risâleler çıkmıştır. Bunlar arasında: Â'ine-yi Sikenderi, Bombay 1834; Dehli Ahbâr 1837; Hayırhâh-i Hind 1837; Seyyidu'l-Ahbâr 1841; Câmiu'l-Ahbâr, Madras 1842; Kirânu's-Saâdeyn, Delhi 1845; Fevâidu'n-Nâzirin, Delhi 1845; Muhibb-i Hind, Delhi 1847; Seyyidu’l-Ahbar, Âgra 1847; Azamu'l-Ahbâr, Madras 1848; Küh-i Nür, Lahor 1850 ve Keşfu'-Ahbâr Kâşifu'l-Esrâr, Bombay 1855 önemlileriydi.*” 

Ahmed Hân bir gazeteci olarak Seyyidu'l-Ahbârda yazmaya başlamıştı. Bu gazete Ahmed Hân'ın ağabeyinin editörlüğünde, 1841'de Delhi'de çıkmaya başlamıştı. Ahmed Hân ağabeyinin ölümü üzerine 1846'da gazetenin adını Matba-i Seyyidu'l-Ahbâr koymuş ve sürekli makaleler yazmaya başlamıştır. Ancak maddi imkânsızlıklar sebebiyle 1849'da kapanmıştır. İşte Ahmed Hân bu sırada basım-yayın işlerine vakıf olmuştur. Urduca gazetecilik 1857'den sonra bile gerçek haberciliğe ve korkusuz yazı tarzına geçiş yapamamıştır. Ancak yavaş yavaş gazeteciler arasında hakkı söyleme ve ahlaki cüret oluşmaya başlamış ve gazetelerin standardı yükselmiştir. Keza gazetelerin siyaseti belirginleşmeye başlamış ve değerlendirmeler de yapılmaya başlanmıştı. 

Ahmed Hân'ın gazetesi Aligarh Institute Gazette 1866'dan itibaren Urduca gazetecilik alanında yeni bir dönemeç idi. Bunda haberler İngilizce gazeteler London News, Quarterly Review gibi gazetelerden tercümeler yapılarak basılmaktaydı. Ayrıca Târberki ki Habrin başlığıyla dış ülkelerin haberleri de yazılmaktaydı. Gazetenin nasıl 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olması gerektiği hususunda Ahmed Hân şöyle yazar: "Gazetenin ulusal terakki, ülkenin iyiliği, halka rehberlik, havasın ilgisi, idarecilere yol gösterme ve reayaya itaatin en güzel aracı olduğu söylenmektedir. 
Ancak bunun diğer yönüne dikkat edilmemektedir. Gazete nasıl ki bu iyilikler için bir araç ise, aynı şekilde kötülükler için de bir vasıtadır. 
Üzüntü vericidir ki ülkemiz henüz birinci kısım gazetelere muhtaçtır. 
Böyle gazetelerin azlığından ve daha ziyade gazeteleri okuyan kimselerin olmamasından ülkede cehalet o kadar yayılmıştır ki, bir şehir veya kasabada % 5 bile gazete okuyabilen çıkmamaktadır. 
Çıkanlar ise gazete okumayı vakit kaybı olarak görmektedirler.”" 

Ahmed Hân'ın Ahbâr Nuvison ki Âzâdi kâ Çiz he (Gazetecilerin Özgürlüğü Ne Demek) konulu bir başka makalede yazdıkları onun gazetecilik şuurunu ortaya koymaktadır: "Bize göre özgürlük bir gazetecinin tabiatının doğrulukta hiç kimsenin kölesi olmamasıdır.” 

Ahmed Hân'ın değerlendirmelerinde İngiliz gazetecilik tarzının izleri belirgindir. Ona göre gazetecinin üç görevi vardır: Öğüt vermek, eğitmek ve toplumu ıslah etmek. 

a) Aligarh Institute Gazette 

Ahmed Hân'ın Aligarh'a tayin olmasıyla Scientific Society'nin bürosu da buraya nakledilmiş ve derneğin gazetesi Aligarh Institute Gazette 1866'da burada çıkmaya başlamıştır. Gazetede Hindistanlı ve İngiliz yazarlar yazı yazmaktaydılar. Ahmed Hân bu gazete vasıtasıyla Hindistanlıları eğitmek istiyordu. Başlangıçta bu gazete haftalık ve iki sütun olarak çıkmaktaydı. Bir sütun Urduca, diğerinde İngilizce tercüme yayınlanırdı. Bu şekilde İngilizceden Urducaya düzenli olarak kitap tercüme geleneği makbul olmuştu. Gazetede eğitim, tarih, siyaset, din, edebiyat, bilim ve diğer konularda yazı ve tercümeler yayınlanırdı. Buna ilaveten eğitim misyonunu hızlandırmak için Muhammadan Educational Conference'in raporları basılırdı. "Ahmed Hân gazetede İngiliz düşüncelerini Hindistan, Hind düşüncelerini ise İngiliz örtüsüne büründürerek her iki kavmi birleştirmek istiyordu. 
Hindistan işleriyle ilgili İngiliz basınında çıkan makaleler tercüme edilerek basılırdı. Hindistan'daki toplumsal yaşam tarzı, eğitim, ilmi 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veya tarihi araştırmalarla ilgili dernekte ne kadar konferans verilmişse bu gazete yoluyla yayınlanmıştır. *“" 

Ahmed Hân Müslümanları eğitmek için çeşitli yollar denemekteydi. 
O batılıların gelişmişliklerini Hindistanlıların genel olarak geri kalmışlıkları ile kıyaslamaktaydı. Gazetede, dini meseleleri açıklamak maksadıyla makale yazılmıyordu. Ancak eğitim ve toplumsal konularda yazarken dini bakış açısını belirtmek gerekiyordu. Ahmed Hân bireysel ve içtimai alanda toplumsal ıslah için kendisi yazdığı gibi arkadaşlarına da yazdırtmıştır. Ahmed Hân içtimai alanda kadın haklarına toplumun ıslahında önem vermiştir. Dul kadınların nikâh yapmamasının neticesi gibi konularda makaleler yazmıştır. Buna ilaveten birden fazla evliliği de ahlaki açıdan yanlış saymıştır. Ayrıca fakir ve kimsesiz çocukların yetiştirilmesi ile ilgili olarak da makaleler yazmıştır. Gazetede yazı yazanlar arasında Ahmed Hân'a ilaveten Mevlânâ Zekâullah, Muhsinulmülk, Vakârulmülk, Mevlevi Nezir Ahmed, Hâli, Siblt Nu'mâni ve Vahiduddin Selim'in adları meşhurdur. 
Aligarh Institute Gazette'in etkisiyle Ahbâr-i Institute, Patna; Ahbdru’l-Ahyâr, Muzafferpür, Mufid-i Am, Agra; Ahbâr-i Social, Râcputâna; Ahbâr-i Encümen-i Şâh Cihânpür çıkmıştır. 

Ahmed Hân'ın ölümünden sonra gazetenin bireysel konumu kalmamış ve 1898'de kolej dergisiyle birleşmiştir. Bundan sonra gazetenin tam adı M.A.O. College Magazine ve Aligarh Institute Gazette maa Progress olmuş ve bu durum 1899'a kadar devam etmiştir. 1901'e kadar gazete dergi ile birlikte çıkmıştır. Aynı yıl Institute Gazette, Tehzîbu'l-Ahlâk ile birlikte 1907'ye kadar Muhsinulmülk'ün editörlüğünde çıkmıştır. 1908'de Vahiduddin Selim müdür olmuştur. 
1909'da Tehzibu'l-Ahlâk ayrılarak sadece Institute Gazette onun editörlüğünde yayınlanmıştır. Nihayet 1921'de gazetenin adı Muslim University Gazette olmuştur. Bugün de aynı adla yayınlanmaktadır.” 
Ahmed Hân'ın ölümünden sonra 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Hâci İsmâil Hân ve Vahiduddin Selim, Urduca gazetecilikte aktif görev almışlardır. Her ikisinin de Aligarh Institute Gazette ve Tehzibu’l-Ahlak ile irtibatı vardı. Kendi çıkardıkları Madrif adlı dergide de edebi makaleler ve Türkçeden tercümeler yayınlıyorlardı. e Aligarh'ın öğrencileri Urduca gazeteciliğinin gelişmesinde aktif olarak görev * Hâli, 1990: 131-134 
* Hüseyin, 1993: 227-243 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almışlardır. Örneğin Muhammed Ali Cevher, Comrade ve Hemderd adlı gazeteleri çıkarmıştır. Hasret Mohâni Urdu-i Muallâ'yı çıkarmış, siyaset içerisinde hayatını geçirmesine rağmen edebi yeteneklerini asla göz ardı etmemiştir. Sonra Zafer Ali Hân günlük Zemindâr'ı çıkarmış, başyazı ve değerlendirmeleriyle bilinçli bir gazeteci olduğunu ispatlamıştır.” 

b) Tehzibu’l-Ahlak 

Ahmed Hân Londra'da iken Hindistanlıları zihni olarak eğitebilmek için bir dergi çıkarmak istiyordu. Ahmed Hân bu dergide Müslümanların sosyal ve kültürel gelişimlerini sağlayacakları, faydalı bilgileri içeren makaleler yazmayı ve bu yolda engel teşkil eden yanlış dini anlayışları da ortadan kaldırmayı amaçlamıştı. Ahmed Hân İngiltere'den dönüşünde Tehzibu’l-Ahlak çıkardı (1870). Başlangıçta bu dergi 15 günlük idi. Ancak daha sonra aylık olmuştur. Henüz iki üç sayı çıkmıştı ki dört bir taraftan muhalefet başladı. Dergi ile birlikte Ahmed Hân'ın önerdiği medreseye de muhalefet edildi. Pek çok gazetede karşıt yazılar yazıldı. Bunlar arasında Kânpür'daki Nüru”l-Âfâk ve Nüru'-Envâr meşhurdur. Ehli Hadis'i teyiden çıkan Risâle-yi İşâatu's-Sünne'de Tehzibu’l-Ahlak'a karşı makaleler çıkmaya başlamış ve yer yer Ahmed Hân'n tekfir edildiği fetvalar yazılmaya başlanmıştır.” Dergide Ahmed Hân'a ilaveten Muhsinulmük, Zekâullah, Çerâğ Ali, Muhammed Ahsenullah Abbasi, Hâli ve Vakârulmülk de yazmaktaydı. Ahmed Hân'ın hayatında dergi üç kez çıkmış ve kapanmıştır. İlk kez 6 yıl sonra 1877'de kapanmış, ancak okuyucuların ısrarı üzerine 1879'da tekrar yayınlanmıştır. 1881'de yayına tekrar ara vermiştir. 1894'te üçüncü kez yayına başlamış ve 1897'ye kadar çıkmıştır. Ahmed Hân'ın ölümünden sonra 1901'de Institute Gazette ile birlikte Muhsinulmülk'ün editörlüğünde 1907'ye kadar yayınlanmıştır. Sonra Vahiduddin Selim 1909'a kadar müdürü olmuştur. Bugün de bu dergi yayın hayatına devam etmektedir. 
Ahmed Hân medenileşme öğüdüyle birlikte fertlerin günlük meseleleri üzerine de makaleler yazmıştır. Ona göre ferdi gayretle bütün kavim gelişmeye meyledebilirdi. Ahmed Hân bu amacı gerçekleştirebilmek için gelenek-gérenek, yardımlaşma, fikir özgürlüğü, çocukların terbiyesi, kölelik, kadın hakları, modem ilimler, tembellik, talim ve 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terbiye, yeme-içme adabı, ahlâk, riyakârlık, dalkavukluk, medeni ulusları takip etmek gibi pek çok konuda makale yazmıştır. Ayrıca kültür üzerine diğer kalem ehlini de yazmaya teşvik etmiştir. Ahmed Hân makalelerinde dine modern hayat zaviyesinden bakmaya çalışmıştır. Onun makalelerinde normal hayatla doğrudan alâkalı olan dini meseleler tartışılmıştır. Bu hususta Ahmed Hân dini meselelerden Hindistanlıların kaçmalarının mümkün olmadığını söylemiştir. Kendisi dini meselelerde tartışmaktan kaçınmak istemişse de bunsuz medeniyet yolunda bir adım dahi atmanın mümkün olamayacağını söylemiştir. ** 

Ahmed Hân hadisler, hadis kitapları, hadislerin kısımları, hadis kıssaları ve tefsirleri gibi konularda makaleler yazmış ve günümüzde de hadislerin araştırılması gerektiğini vurgulamıştır. Hadisler gibi Kur'ân-ı Kerim ile ilgili olarak da inkılâpçı görüşler beyan etmiştir. Yabancı kavimlerin Arapçaya giren kelimelerinin Kur'ân-ı Kerim'de mevcut olduğunu, Arabistan'da yaygın olan bu konuşma tarzıyla Kur'ân'ın nazil olduğunu söylemiştir. Ahmed Hân bu bakış açısıyla Kur'ân-ı Kerim'i tefsir etmiş ve melek, cin, cennet ve cehennemi istiare ve temsil saymıştır. Ahmed Hân diğer İslâm âlimleri mesela İmâm Gazâli ve Şâh Veliyullah'ın makalelerinin tercümesini Tehzibu’l-Ahlak'ta yayınlamıştır.” 

8. Urduca Mektub Yazarlığı ve Ahmed Hân 

Urduca mektup yazarlığının tarihi oldukça eskidir. Başlangıçta Farsça mektuplarda olduğu gibi Urducada da manadan ziyade dil ve üslüba önem verilirdi. Uzun uzun hitaplar ve saygı ifadelerini kullanmak yetkinlik sayılırdı. Mirzâ Gâlib 1850'li yıllara yakın Farsça gösterişli hitap ve saygı ifadelerini terk ederek sade ve samimi yazı tarzını seçmiş ve mektuplaşmayı diyaloga çevirmişti. Gâlib'in mektup yazarlığı uzun bir süre taklit edildi. Urduca mektup yazarlığında Aligarh Hareketi ile yeni bir dönem başlamıştı. Bu hareket Urdu Edebiyatı'nın diğer sınıfları gibi mektup yazarlığının tarzını da değiştirdi. Üslüp açısından o döneme ait mektupların nesrinde süslü ibareler yerine sade, faydacı ve gerçekçi bir üslup bulunmaktadır. Ahmed Hân mektubu zarurete binaen yazmaktaydı. Kendi misyonuna zihni ve kalbi bağlılık Ahmed Hân'ı diğerlerinden farklı kılmıştı. Ahmed Hân'ın yayınlanan mektup mecmuaları şunlardır: 
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Tahrir fi Usüli't-Tefsir: (1892): Ahmed Hân bunda Muhsinulmülk ile tefsir üzerine mektuplaşmıştır. 

Mukâtebâtu'l-Hullâni fî OUsülit-Tefsiri ve Ulümi'-Kur'âni: Muhammed Osmân tarafından tertip edilen bu mektuplar Aligarh'da 1915'te yayınlanmıştır. Bunda Ahmed Hân ve Muhsinulmülk'ün tefsir usülü ve Kur'ân ilimlerine dair 11 mektubu bulunmaktadır. 

Sir Seyyid ke Hutüt: 55 mektup, 104 sayfadan oluşan bu mecmua Vahiduddin Selim tarafından tertip edilmiş ve Pânipat'ta yayınlanmıştır. Basım yılı yoktur. Zaman itibariyle bu mektuplar 1869— 
1891 yıllarını kapsamaktadır. Mektuplarda  Muhsinulmiulk, 
Zeynulâbidin, Munşi Niyâz Muhammed Hân, Mir Vâhid Ali, Şeyh Muhammed Ömer, Nevvâb İntisâr Ceng, Serdâr Muhammed Hayât Hân, Altâf Hüseyin Hâli ve Munşi Sirâcuddin'in adları vardır. 

Hutüt-i Sir Seyyid: Sir Râs Mesüd tarafından tertip edilen bu 243 
mektup Bedâyün'da yayınlanmıştır (1924, 1931). Mecmuanın başında Ahmed Hân'ın resmi bulunmaktadır. Önsözü Abdullah Hân Vekil yazmıştır. 

İntihâb-i Mekâtib: Şeyh Atâullah tarafından tertip edilen bu 
mektuplar Lâhor'da yayınlanmıştır (1958). Bunda Ahmed Hân'ın 40 
mektubu çeşitli başlıklara ayrılarak ayrıntılı bir şekilde tanıtılmış ve değerlendirilmiştir. 

Mektübât-i Sir Seyyid: Şeyh İsmâil Pânipati tarafından tertip edilen bu mektuplar Lâhor'da yayınlanmıştır (1959). Bu 342 mektup 1849— 
1898 yılları arasında yazılmıştır. Bu mektuplardan bazıları Farsça'dır. 
Şeyh İsmâil Pânipati adlarına mektup yazılan kişilerle Ahmed Hân'ın ilişkisi, onların biyografileri ve vasıflarından bahsetmiştir. 

Mekâtib-i Sir Seyyid Ahmed Hân: Müştâk Hüseyin tarafından tertip edilen bu mektuplar Delhi'de yayınlanmıştır (1950). Bunlar iki kısma ayrılmıştır. 342 sayfalık I. bölümde 58 kişiye yazılan 141 mektup vardır. 137 sayfalık II. bölümde ise 20 kişiye yazılan 34 mektup vardır. 
Bunlar çeşitli gazete, risale ve kitaplardan toplanmışlardır. 

Ahmed Hân mektuplarında abartı, kafiye ve secili üslüp yerine yararcılığı gerekli görmekteydi. Onun mektupları sade, akıcı, kapsamlı ve özdür. O maksadına ulaşmak için üslüba dayanmaksızın kendi arzusunu yazardı. Nitekim Onun nesrinde gerçekçilik ve ciddiyet vardır. O mektubu sadece mesaj ulaştırma aracı olarak görmekteydi. 
Ahmed Hân da Gâlib gibi doğal, direk ve sade mektup yazarlığını 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yaygınlaştırmıştı. Onun çağdaşları da bu tarzı benimsediler. Bu hususta Muhsinulmülk, Vakârulmülk, Nezir Ahmed ve Şibli Nu'mâni önemlidir. 
Muhammed Hüseyin Âzâd ve Ekber İlahâbâdi üzerinde de onun etkisi görülebilir. ** 

9. Ahmed Hân ve Urduca Sefername 

Urducada sefername 19. yüzyılın ilk yarısında başlamıştır. Yüsuf Hân Kambalpüş'un ilk sefernamesi Acâ'ibât-i Fireng (1847)'den sonra ikinci önemli sefername Mesihuddin Alevi'nin Sefir-i Avadh isimli eseridir. Bu hususta üçüncü önemli sefername Ahmed Hân'ın Musâfirân-i London (1870) isimli eseridir. Ahmed Hân'ın ikinci sefernamesini Seyyid İkbâl Ali 1884'te tertip ederek adını Seyyid Ahmed Hân kâ Sefernâme-yi Pencâb koymuştur. 

Musâfirân-i London: Ahmed Hân'ın Scientific Society'nin sekreteri Râca Cakşan Dâs ve Muhsinulmülk'e gönderdiği mektuplarından derlenmiştir. Ahmed Hân seyahatlerinin ayrıntılarını, burada tanıştığı devlet adamlarını, katıldığı toplantıları, C. S. I. unvanı ve madalya alışı ve müşahedelerini, Hindistanlıların da bilmesi amacıyla Aligarh Institute Gazette'de bölümler halinde yayınlatmıştır. Ahmed Hân'ın bu mektuplarda ehl-i kitap ile onların kestiklerini yemenin dini açıdan caiz olduğu yolundaki yazıları Hindistanlıların tepkisini çekmiştir. Bu sebeple Ahmed Hân Scientific Society'nin çıkarlarını göz önüne alarak yazmayı bırakmıştır. Onun sade ve bağımsız görüşleri Hindistanlıların öfkesini çekmişti. Dolayısıyla Ahmed Hân maslahat gereği Hindistanlıların hassasiyetlerini kaşımak ve Ahlâki çöküşü tenkit etmek yerine mazeret lehcesini benimsemiştir. Ozr ez Taraf-i Günahgâr Seyyid Ahmed (Günahkâr Seyyid Ahmed Hân Tarafından Özür) ve Arzdâşt behidmet-i Ehl-i Vatan (Vatandaşlarıma Arz ediyorum) gibi makaleler bunun ispatıdır. Ahmed Hân'ın İngiltere yolculuğu sadece bir seyahat değildi. O uzun bir süredir Müslümanlara modern eğitimi tanıtmak için bir kolej kurmak istiyordu. Ahmed Hân bu plânı uygulamaya koymadan önce bizzat İngiltere'nin eğitim sistemi ve yüksek eğitim kurumlarının müfredatlarına vakıf olmayı gerekli görüyordu. Buna ilaveten William Muir'in Life of Mahomet isimli kitabına cevap yazmak da amaçları arasındaydı. "Ahmed Hân İngiltere kütüphanelerinde çalışarak Hıristiyan yazarların İslâm ile ilgili 


3 Hüseyin, 1993: 256-263 
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nazariyelerini red ve tenkit eden ilk yazardır.“" Bunun için gerekli kitaplar sadece Londra'daki kütüphanelerde (o bulunmaktaydı. 
Dolayısıyla Ahmed Hân'ın bu seyahati onun ıslah ve eğitim faaliyetleri açısından önemli bir halka olmuştur. 1,5 yıl İngiltere'de kalan Ahmed Hân Hutbât-i Ahmediyye adlı eserini de burada yazmıştır. 1870'de Hindistan'a dönen Ahmed Hân amaçlarını gerçekleştirmek için çalışmaya başlamıştır. Ahmed Hân'ın bu eseri dil ve üslup güzelliğinden ziyade yazarın zihni tutumu ve düşünce sistemi açısından önemlidir. 

Sefernâme-yi Pencâb: Ahmed Hân'ın bu eseri tarihi açıdan önemlidir. 1884'te Pencâb seyahatine çıkan Ahmed Hân yolculuk esnasında ülkenin eğitim durumunu düzeltmek için heyecanlı konuşmalar yapmış ve kolej için yardım toplamıştır. Milli ve dini konularda da konuşan Ahmed Hân'ın Câlandhar'da yaptığı konuşmada İngilizlere itaatte bir kötülük olmadığı yolundaki sözüne muhalefet edilmiş ve Ahmed Hân bu konuşmasını tamamlayamamıştır. Medrese-yi İslâmiye'de (Amritsar) Müslüman, Hindu ve Sikhlerin beraber okuduklarını gören Ahmed Hân burada milli birliğe önem veren konuşmalar yapmış, kendi kolejinin amacının bu olduğunu ifadeyle özellikle Müslümanların batı ilimlerini öğrenmelerini sağlamayı amaç edindiğini söylemiştir. Gittiği her yerde milli birliğe ve eğitime önem veren konuşmalar yapan Ahmed Hân'ın bu seyahatnamesi maksadı kendi eğitim misyonunu yaymak ve kavmi modern batı eğitimine yöneltmek olan ulusal hizmetin kısa bir belgesidir. ** 

10. Aligarh Hareketi'nin Dil ve Edebiyata Katkıları 

Ahmed Hân Urdu Edebiyatı'na yeni bir şekil, yeni bir ahenk ve yeni bir sefer azmi kazandırmıştır. O Urdu Dili'ne siyasi, milli, ahlâki, tarihi ve felsefi kısaca her türlü konu ve düşüncenin sade ve etkili bir tarzda yazılabileceği bir güç kazandırmıştır. Ahmed Hân yazdığı makaleler vasıtasıyla batı düşüncelerini ve batılı şahsiyetleri çağdaşlarına tanıtmıştır. O Urducayı canlı ve etkili bir dil kılmak için sürekli çalışmıştır. Gerçekte Ahmed Hân Urducayı Hindu-Müslim birliğinin bir nişanı ve İmparatorluk dönemindeki Ganj ve Camna 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Fikr-o-Nazar, Edeb or Maşriki Târih ka Mahzen - Şibli, Aligarh 1996, s.107 
* Hüseyin, 1993: 268-278; Hâli, 1990: 148-162 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kültürünün bir alâmeti sayıyordu. Ancak Urduca karşıtı hareketler onun bu düşünce dünyasını sarsmıştı. O Urdu Edebiyat tarihinin bir plânını da yapmıştı. Ahmed Hân Urdu Dili ve Edebiyatı'nın gelişimini gösteren geniş bir tarihin yazılmasını gerekli görmekteydi. Ancak meşguliyeti ve zaman darlığı sebebiyle bu hususta etkili bir adım atamamıştır. Mükemmel bir Urduca lügat ihtiyacını dahi ilk önce Ahmed Hân hissetmişti. Ahmed Hân Urduca gramerine 1840'ta ilgi göstermiş ve bir gramer de yazmıştı. Bu dönem İngiliz idarecilerin de Urduca öğrenmeye ilgi duydukları dönemdi.” 

Genel olarak Urdu Dili ve Edebiyatı'nın özel olarak Urdu Nesri'nin Ahmed Hân'ın yazılarından etkilenmekle kalmadığı, aynı zamanda onun yardımıyla geliştiği ve nihayet 19. yüzyıldaki her edebi üründe onun düşünceleri ve nesir yazılarının etkisinin görüldüğü inkâr edilemez bir gerçektir. O dönemde, nazımda gazel üstün bir şiir sınıfı idi. Ahmed Hân'ın tenkidi düşüncelerinin etkisiyle Encümen-i Pencâb”" kurulmuş (1868), modern nazım yazarlığı başlamış, şiirlerin mübalağa ve gül ile bülbül efsanesinden kurtarılması ve yararlı hale getirilmesine çalışılmıştır. Muhammed Hüseyin Âzâd ve Altâf Hüseyin Hâli geleneksel gazeli bırakarak konulu nazımlar yazmaya ve edebiyatı ıslah etmeye çalışmışlardır.” 

Ahmed Hân Urdu şiirine yeni bir ruh kazandırmıştır. Onu ulusun ıslahı için kullanmıştır. O sanat için sanat taraftarı değildi. O şiir vasıtasıyla ulusun düşüncelerinde değişiklik meydana getirmek istiyordu. Mevlânâ Hâli'nin doğal şiir ile ilgili söyledikleri” ve Urdu şirini topluma tabi kılma düşüncesi gerçekte Ahmed Hân'ın düşüncelerinin yankısıydı. Ahmed Hân gazele karşı değildi. Ancak o milli dirilişin gereği olarak koleje gazelin girişini yasaklamıştı. Nitekim Ahmed Hân İngiliz hocalar vasıtasıyla öğrencileri doğal şiire meylettirmiş ve doğal şiir daha sonra ulusal şiir için bir basamak olmuştur. Ahmed Hân'ın ulusal şiir tasavvuru Hâli, Nezir Ahmed, Şibli Nu'mâni, Huşi Muhammed Nezir, Zafer Ali Hân, Muhammed Ali gibi 


* Nizâmi, 1994: 13-18 

* Bu derneğin tam adı Encümen-i İşâat-i Matâlib-i Müfide-yi Pencâb'dır. 1868'de kurulan demeğin asıl amacı önceden tayin edilmemiş türde şiir meclisleri düzenlemek idi. Bu türden ilk şiir meclisi 1874'te düzenlenmiş, bunda mısra tarzı yerine bir unvan verilmiş ve 
yeni şairler ilk kez şiirlerini okumuşlardır. Hüseyin, 1993: 283 

* Encam, 1996: 200 

Hâli, Mukaddime-yi Şir-o-Şâiri, Lâhor 1984, s.112 
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zatların ulusal şiirlerinin temel dinamiği olmuştur. Daha sonra işte bu ulusal şairlik vatanın bağımsızlığını kendine hedef yapmıştır. ”* 

Ancak Ahmed Hân'ın yaptığı en önemli iş Urdu Nesri'ni geliştirmek ve yaymak olmuştur. Ondan önce Urdu Nesri'nin bütün sermayesi hikâye tarzında yazılmış edebi eserlerden oluşmaktaydı. Nesir olarak ilmi ve edebi konular çok az yazılmıştı. Bu dönemin sermayesi üç zümreye ayrılabilir: 

1- Fort William Koleji'nin nesri 

2- Gâlib'in mektuplarının nesri 

3- Delhi Koleji'nin nesri 

Fort William Koleji aracılığıyla yazılan nesirlerin temel maksadı Urduca bilmeyen İngiliz idarecilere Urduca öğretmekti. Bunun için burada çeşitli ilimlerden tercümeler veya diğer dillerin manzum destanlarından alınmış kitaplar yayınlanmıştır. Kolejde gerçekleştirilen edebi reformlar dil ve üslup ile ilgili olup konularla alâkası yoktu. 
Buradaki kalem ehli zor üsluptan kaçınarak sade ve anlaşılır bir dilde hikâyeler yazdılar. Renkli ve süslü dil yerine akıcı ve doğal ibareler yazan Gâlib kalbi ilhamlarını, zihni düşüncelerini, kâinatın sırlarını, müşahede ve tecrübelerini doğru, gerçek, doğal, ancak büyüleyici şekilde beyan etmiştir. Delhi Koleji'nin yazarları eserleriyle ilmi nesri geliştirmişlerdir. Özellikle Râm Çandar'ın ülkenin ıslahı ve zamanın gereklerini göz önünde tutarak her türlü konuda yazdıkları onun kişisel gazetesi Fevâ'idu'n-Nâzirin ve Muhibb-i Vatan'da yayınlanmıştır. 

Urdu Nesri'nin bu sınırlı sermayesinden Ahmed Hân da faydalanmıştır. Bir reformcu olan Ahmed Hân kendi düşüncelerini açıklamak için Urducanın yetersiz olduğunu görünce yeni bir tarz geliştirmiştir. Bu tarzda Ahmed Hân genellikle süslü ibarelere, edebi üslüba (kompozisyon) ve geleneksel yazı güzelliğine önem vermez, aksine maksadını açık ve akıcı bir şekilde beyan etmeyi gerekli görürdü. Tehzibu'l-Ahlâk vasıtasıyla mümkün olduğunca Urdu Dili ve Edebiyatı'nı geliştirmeye çalışan Ahmed Hân kelimelerin uygun ve konuşma dilinin temiz olmasına çalışmış ve sadeliğe önem vermiştir.” 
Nitekim  Tehzibu'l-Ahlâk Urducada sadece gazeteciliğin temelini atmakla kalmamış, aynı zamanda sonraki yüzyılda görülen faaliyetler bizzat Tehzibu’l-Ahlak sayesinde gerçekleşmiştir. Ahmed Hân sade, 


3 Nizâmi, 1994: 14-16 
* Hüseyin, 1993: 283-286; Tehzibu'l-Ahlâk, 1875, C.2, sayı 1, s.3 
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akıcı ve anlaşılır bir dil kullanarak Urducayı ilmi konuların ifade edilebileceği bir dil haline getirmekle kalmamış, aynı zamanda yeni araştırma teknikleri de göstermiş, duygu ve düşünce dünyasına aydınlık getirmiştir. Sadece çağdaşları değil, sonraki nesiller de onun belirlediği prensiplerden hayatın her alanında faydalanmışlardır.”* 

Ahmed Hân kitap ve yazıları vasıtasıyla Urdu Edebiyatçılarının dikkatini yapıcı, ahlaki ve faydacı bir edebiyata çekmiştir. Onun düşüncelerinden etkilenen ilim ve sanat erbabının oluşturduğu edebi ekol Aligarh Hareketi adıyla meşhur olmuştur. Onun arkadaşları da kolay bir dilde düşüncelerini ifade ettiler. Nitekim bu hareketin etkisiyle 
19. yüzyılın son çeyreğinde Urducada Muhsinulmülk, Vakârulmülk, Çerâğ Ali, Muhammed Hüseyin Âzâd, Nezir Ahmed, Altâf Hüseyin Hâli, Şibli Nu'mâni ve Zekâullah” gibi edebiyatçılar ortaya çıkmıştır.” 

Ahmed Hân'ın düşüncelerine kendisi hayattayken muhalefet edilmeye başlanmıştı. Ahmed Hân'a muhalif olanların dayandıkları iki kaynak vardı. Mevlevi İmdâd Ali ve Mevlevi Ali Bahş. Yani Ahmed Hân'a ne kadar muhalefet edilmişse, bu muhalefetin kaynağı bu iki zat idi. Îmdâd Ali, Ahmed Hân'ın Tehzibu'l-Ahlâk" kapatmasını ve o ana kadar ortaya koyduğu görüşlerinden dönmesini ve tevbe etmesini de istemişti.” Bu ihtilaflar daha ziyade onun dini düşünceleriyle ilgiliydi. 
Ancak bazı edebiyatçılar onun edebi düşüncelerine de muhalefet etmişlerdi. Bunlar Ahmed Hân, Hâli ve Muhammed Hüseyin Âzâd'ın bakış açılarını eleştirmekteydiler. Bunlar arasında ilk sırada Ekber İlahâbâdi (1846-1927) gelmekteydi. Avadh Panç adlı gazetede (1877) Ekber İlahâbâdi ve arkadaşları Hindistan özellikle Lakhnov ve Avadh'ın her şeyinin kusursuz olduğunu ve ıslaha ihtiyaç olmadığını söylüyorlardı. Bir süre bu gazete Ahmed Hân ve arkadaşlarını alay konusu yapmıştır. 


* Nizâmi, 1994: 12-13 

37 Munşi Zekâullah (1832-1915) 1866'da Scientific Society'nin üyesi olmuştur. Batı 
ilimlerine dair kitapların Urducaya tercüme edilmesini savunmuştur. Onun kitaplarının çoğu İngilizceden tercümedir. Kolejin yönetim kurulu üyesi olarak da görev yapmıştır. 
Matematik, tarih, edebiyat, felsefe ve coğrafya konularında kitaplar yazmıştır. Târih-i Hindistan ve Târih-i Ahd-i İngilişiya önemli kitaplarındandır. Bunlara ilaveten Kraliçe 
Victoria ve Hâci Semiullah Hân'ın biyografisini de yazmıştır. Hüseyin, 1993: 292 

* Hüseyin, 1993: 286-289 

* Nedevi, 1983: 49; İkrâm, 1990: 90-93; Encam, 1996: 39 
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—Ruzgârin hareketi hava değişikliğini haber vermekte 

—Başka güller de açacak, bülbülün nağmesi azalacak 

—Din değişikliğiyle inançlarda kıyamet kopacak. 

— Yeni Kâbe yapılacak, batının putları sevgili olacaklar.“” 

İz CS Oy oth Ula a da IS Gl ps Usha yaş Fi 

—Saldırılarımızla Hâli'nin durumu perişandır. 

—Pânipat meydanı gibi tarumardır."” 

Şibli Nu'mâni de bu gazeteyi büyük bir ilgi ile okumaktaydı. Onda basılan bazı uzun nazımları ezberleyen Şibli ömrünün sonuna kadar seçkin öğrencilerine ve arkadaşlarına bunları okurdu. Şibli Nu'mâni, Ahmed Hân'ı Congress karşıtı siyasi tutumu sebebiyle eleştirmiştir: 

mi si dal Old aşa a te iş) Ch ue Use Bun nS SB pee AS castă Vİ eg Ob se SB ol İİK ala dit astă mă ful 

—Soran olursa binlerce kişinin içinde diyeceğim ki 

—Ahmed Hân'ın tutumu dalkavukluk değildi 

—Ancak şu kadar var ki, siyasi harekete karşı 

—Onun söyledikleri telkin idi. İlham değildi.” 

Ahmed Hân ve kendisinden sonra arkadaşlarının yazılarıyla insanlar zihni özgürlüğe sahip olmuşlardır. Onlar tarih, din, eğitim, bilim, cumhuriyet, fikir özgürlüğü, mülki kanunlar, uluslararası durum, dil ve edebiyat, içtimai ve iktisadi meseleler ve kadınların eğitimi gibi konularda görüş beyan etmişlerdir. Bütün bunlar geniş bir kültür tasavvurunu yaygınlaştırırken ilmi nesri de geliştirmiştir. Bu sebeple Aligarh Hareketi ilimlerin ihyası devri ile adlandırılmıştır.** 

11. Aligarh Hareketi'nin Önemli İsimleri 

Ahmed Hân'ın çağdaşları arasında aşağıda isimleri geçen kişiler bulunmaktadır. Bunlardan her biri onun eğitim hareketinin coşkulu sözcüsü olmuşlardır. Nitekim Ahmed Hân Tehzibu'-Ahlâk ve Educational Conference plâtformunu onların eğitimi için kullanmıştır. 
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a) Mevlânâ Şibli Nu'mâni 

1884'te Aligarh Koleji'nde Arap Dili ve Edebiyatı hocası olarak göreve başlayan Mevlânâ Sibli Nu'mâni (1857-1914) tarihi biyografileri Hindistanlıların gıpta edilecek mazilerine ve atalarının çalışmalarına vakıf olabilmesi amacıyla yazmıştır. Şairlerin tezkireleriyle temeli atılan biyografi yazarlığı bir sınıf olarak Ahmed Hân sayesinde gelişmiştir. Ancak Hâli ve Şibli bunu kurallı bir sınıf haline getirmişlerdir. Şibli Nu'mâni el-Fârük (1899), el-Mâmün, el-Gazâli (1902), Sevânih-i Mevlânâ Rüm (1902) ve Hz. Peygamber'in siretinin sadece bir cildini yazmıştı ki vefat eder. Geri kalan ciltleri öğrencisi Seyyid Süleymân Nedevi yazmıştır. Bunlara ilaveten Ilmu’l-Kelam (1903) gibi felsefi kitaplar da yazmıştır. Edebi tarih ve tenkit alanında Şiru'l-Acem (1906-1912) ve Muvâzene-yi Enis-o-Debir (1907) adlı eserleri önemlidir. 

Modern Urdu Edebiyatı ve tenkidinde Hâli edebiyatın toplumsal maksadı ve yararına önem vermiş, ayrıca batı düşüncelerini tanıtmış, Şibli Nu'mâni ise edebilik ve edebiyatın güzelliğine ağırlık vermiştir. “* 

b) Mevlevi Nezir Ahmed 

Delhi Koleji'nden yetişip yine aynı kolejde" Arapça hocası olan Mevlevi Nezir Ahmed (1836-1912) bütün dikkatini toplumun ıslahına vermiştir. Onun ilmi çalışmalarının merkezi noktası Kur'ân'ın öğretilmesi idi. Nitekim o Kur'ân-ı Kerim'in tercümesine ilâveten Adiyatu'l-Kur'ân, el-Hukük ve'l-Ferâ'iz, Ummehâtu'l-Umme, Metâlib-i Kur'ân ve İctihâd gibi dini çevrede kabul gören kitaplar yazmıştır. Nezir Ahmed toplumun ıslahı düşüncesiyle özellikle romanlarına kadınların eğitimini konu edinmiş ve onların karakterlerini düzeltmeye çalışmıştır. 
"Nezir Ahmed Urducada ilk romancı olma özelliğine sahiptir. Bu alanda onun önünde sadece destanlar bulunmaktaydı. Batıdan etkilenerek sefernameler ve biyografiler yazılmış olmasına rağmen onun önünde Urduca bir roman örneği yoktu." Onun ilk romanı Miratu’l-Ards 1869'da kendi kızının eğitimi için basılmıştır. Daha sonra Ruyâ-i Sâdıka ve 1873'te Benâtu'n-Na'ş yayınlanmıştır. Ayrıca kendi 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** Hüseyin, 1993: 294-295 

“ Kuzey Hindistan'daki Müslümanların yeniden dirilişinde Delhi Koleji'nin ilmi çalışmalarının büyük payı vardır. 
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oğluna okutmak için 1877'de Tevbetu'n-Nasüh'u yazmıştır. Bazı hukuk kitaplarını Urducaya tercüme etmiştir. 

1885'te Fesâne-yi Mübtelâ ve Ibnu’l-Vakt yayınlanmıştır. [bnu’l-Vakt'ta Nezir Ahmed batı eğitimi alıp da kendisini batı kültürüne kaptıran gençlerin karakterlerini ortaya koymuştur. Nezir Ahmed'in bu eseri Ahmed Hân'ı göz önünde bulundurarak yazdığı da söylenmektedir. Nitekim Nezir Ahmed bu eserde Ahmed Hân'a açıkça muhalefet etmiştir. "O Ahmed Hân'la Müslümanların batı eğitim almaları ve memurluk yapmaları noktasında müttefikti. Ahmed Hân ve Nezir Ahmed her ikisi de batı ilimlerini benimsiyorlardı. Batı onlara kendi eskimiş geleneklerini bırakmadıkça terakki etmelerinin imkânsız olduğunu göstermişti. Her ikisinin fikri gelişimi düşünce ve ifade özgürlüğünün fert ve toplumun gelişimi için gerekli olduğu noktasından başlamıştı. Ancak bu özgürlüğün en büyük zararı dine olmaktaydı. 
Gençler dinden habersiz olmaya başlamışlardı. Sonuç olarak Ahmed Hân ile Nezir Ahmed'in yolları ayrılmıştı. Nezir Ahmed dönerek dine sığınmış, ancak Ahmed Hân şartlara uyarak ilerlemeye devam etmiştir." Onun bazı makaleleri Tehzibu'l-Ahlâkta yayınlanmıştır. 
Nezir Ahmed kavmin ıslahı için bütün imkânları kullanmıştır. Kendi döneminin önde gelen Arapça, Farsça ve Urduca âlimi idi. Urdu Edebiyat tarihinde yüksek bir yere sahiptir." 

c) Mevlânâ Altaf Hüseyin Halt 

Şairliğe gazel ile başlayan Mevlânâ Altâf Hüseyin Hâli (1837— 1914) Ahmed Hân'ın ıslah idealini o kadar benimsemişti ki, gazel yazmayı terk ederek nazım yazmaya başlamıştır. Müseddes-i Hâli, (Medd-o-Cezr-i-İslâm) Ahmed Hân'ın işaretiyle yazılmıştır. Hâli'nin nazımları doğal şiire örnektir. Hâli "doğal" terimini Ahmed Hân'dan almıştır. "Hâli şiiri sadece mutluluk elde etme vasıtası olarak görmüyordu. O şiirin bir amacı olduğunu kabul etmekteydi. Hâli'ye göre şiir hayatı daha da güzelleştirmede yardımcı olabilirdi ve dünyada bundan büyük ölçüde faydalanılmıştı. Yine Hâli'ye göre ahlâkın ıslahı için şiirden daha iyi bir yol yoktur. Onun bu düşüncelerine pek çok kimse karşı çıkmıştır. Onlara göre şairlik zevk alma işidir. Ancak Hâli şiirde mesaj verilmesi taraftarıydı. Bunun için O mananın göz ardı edilip kelimenin öne çıkarılması düşüncesine muhalefet etmiştir. Hâli 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Urduca tenkidin esaslarını koyan ilk kişidir. Nitekim Urduca tenkidin klasikleri arasında yer alan Mukaddime-yi Şi'r-o-Şâiri Urduca tenkit sahasında ilk kurallı kitap olup“”" Hâli bunda sadeliği, orijinalliği ve coşkuyu şiirin özellikleri olarak saymıştır. Daha sonra ilahi tecelliyi, fıtratın ifadesini ve insan hayatının genel sembollerini anlamak için hayal gücü ve kelime seçiminin önemli olduğunu söylemiştir. 
Kadınların kötü durumu üzerine Münâcât-i Beyva (1886) ve Çub ki Dâd (1905) adlı ıslah edici nazımları yazmıştır. Nazım, tenkit ve biyografi yazarlığında öncelikli bir yere sahip olan Hâli Hayât-i Sa'di (1886) ve Yâdigâr-i Gâlib'e (1897) ilaveten Hayât-i Câvid'i (1901) yazmıştır.” 

Hâli'nin biyografi yazarlığı Urdu Edebiyatı'nda temel taş niteliğine sahiptir. Çünki Hâli Urducada ilk biyografi yazarı olarak kabul edilir. 
Şeyh Çand'a göre: Hayât-ı Sa'di'yi yazarak Hâli Urdu dilinde biyografi yazarlığının temelini atmıştır.” Hayât-ı Sa'di'den (1886) önceki biyografiler hatıra şeklinde veya tarihi idi. Hâli Hayât-ı Sa'di'yi yazarak biyografileri bu dar kalıptan kurtarmaya çalışmıştır. Şu husus dikkate değerdir ki Ahmed Hân'ın etkisiyle Hâli'nin maksadı da ıslahçı ve ahlâkidir. Bu husus onun üç biyografisinde de ortaktır.” Hali'nin biyografi yazarliginda Ahmed Hân'ın etkisi doğrudan değil dolaylıdır. 
Yani Hâli onun hazırladığı örnekleri taklit etmemiştir. Fakat kendisinin ortaya koyduğu örneklerdeki ruh Ahmed Hân'ın bütün çalışmalarında bulunmaktadır. Ayrıca Hâli'nin yazdığı biyografilerde Ahmed Hân'ın meydana getirmiş olduğu ilmi ruh şüphesiz görülmektedir.” 

d) Mevlevi Çerâğ Ali 

Arapça, Farsça, İngilizce, Latince ve Yunancayı da bilen Mevlevi Çerâğ Ali (1844- 1895) Hıristiyan misyonerlerin İslâm'a yönelttikleri 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itirazlara delilli cevaplar vermiş ve bazı İngilizce kitapları Muhammed Peygamber-i berhakk, Talikât (1872), Tahktku'l-Cihâd, İslâm ki Dünyâvi Bereketin ve Kadim Kavmon ki Muhtasar Târih adıyla Urducaya tercüme etmiştir. Mevlevi Çerâğ Ali kadar hiç kimse Ahmed Hân'ın maksadını sürekli teyit etmemiştir.” 

e) Müştâk Hüseyin Vakârulmülk 

Müştâk Hüseyin Vakârulmülk de (1839-1917) Scientific Society ve Hazinetu'l-Bizâ'at meclisinin aktif bir üyesiydi. Eğitim hareketinde Ahmed Hân ile yan yana idi. O batı eğitimi ile birlikte dini eğitimi de gerekli görmekteydi. Her ne kadar kitap tasnif işine Muhsinulmülk tarzında başlamamış ise de, onun ıslaha yönelik Institute Gazette ve Tehzibu’l-Ahlak'ta yayınlanan bazı makaleleri mesela Tevekkül ve Âp kâ Kâm Mahâ Kâm ulusu tembellikten kurtarmak için etkili makalelerdir. Siyasi meseleler üzerindeki beyanı ve makaleleri sadece etkileyici, ciddi ve delilli olmakla kalmaz, aynı zamanda Müslümanların siyasi (düşüncelerinin o gelişimini büyük ölçüde etkilemiştir. 
Vakârulmülk'ün mektupları da Sir Seyyid Academy, Aligarh tarafından yayınlanmıştır. Vakârulmülk ile Ahmed Hân arasındaki en büyük ihtilaf kolejdeki Avrupalı memurlar konusuydu. Kolejin mütevelli tasarısında Semiullah'ı desteklemiştir. O da öğrencilerin eğitiminin yabancılara verilmesini istemiyordu. Nitekim Vakârulmülk kolejin sekreteri olunca huzursuzluklar yeniden başlamıştır. 4,5 yıl sekreter olarak görev yapan Vakârulmülk kolej müdürünün yetkilerini de  sınırlandırmıştır. 
Vakârulmülk edebiyatçı bir kimliğe sahip değildi. Ancak onun sahip olduğu ahlâki güç edebi hareketlerin gelişiminde belirleyici olurdu.“ 

f) Seyyid Mehdi Ali, Muhsinulmülk 

Seyyid Mehdi Ali, Muhsinulmülk (1837-1907) Atâva'da (U.P.) da doğmuştur. Klasik medrese eğitimi almıştır. İngiliz (şirketin memurluğuna girmiştir. Ahmed Hân ona eyk cân do kâlib derdi. 
Muhsinulmülk işte bu dostluk sebebiyle Ahmed Hân'ın düşüncelerini açıklama ve yaymayı hayatının gayesi yapmıştır. O daha baştan beri (1864) Scientific Society'nin üyesi olmuştur. Genellikle kolej ve dini konularda derneğin gazetesi ve Tehzibu'l-Ahlâk'ta yazmakta ve Müslümanları düşünceye sevk eden etkili konuşmalar yapmaktaydı. 
Onun fasih, beliğ ve güzel hitabı devrin atasözü haline gelmişti. Onun 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konferansları modern çağın Müslümanlarının tarihini anlamak için çok önemlidir. Muhsinulmülk Urducaya yeni bir yön veren edebiyatçılar arasında sayılmasa da onun çalışmaları nesri geliştirmede yardımcı olmuştur. Muhsinulmülk Risâle-yi Milâd-i Şerif (1860), Âyât-i Beyyinât (1870), Kitabetu’l-Mahabbet ve'ş-Şevk (Gazâli'nin İhyâu'l-Ulümu'nun bir bölümünün Urduca tercümesi), Taklid ve Ameli bi'l-Hadis (1871) ve Mukatebâtu'l-Halân fi Usüli't-Tefsiri ve Ulami'l- Kur'ân isimli eserleri yazmıştır. 1907'de Şimle'de vefat etmiştir. Muhsinulmülk'ün bir özelliği yazılarında aşırılığa kaçmamasıydı. O batı kültürünü körü körüne taklit yerine meseleleri felsefi şekilde analiz eder, modern devrin faydalı ve muteber unsurlarını doğu zevkine göre şekillendirmeye çalışırdı. Muhsinulmülk'ün sesi Ahmed Hân'ın sesinin yankısıydı. O Aligarh Hareketi'nin coşkulu taraftarıydı. Muhsinulmülk, Ahmed Hân'ı kendisinden daha iyi bilen ve anlayan bir başka kişinin olmadığını söylüyordu. Bir anlamda Ahmed Hân'ın siyasi halifesiydi."* 

g) Muhammed Hüseyin Âzâd 

Muhammed Hüseyin Âzâd Urduca tenkit nazariyesi ve temel meseleleri üzerine yazan ilk kişidir. Hâli'nin Mukaddime'sinden çok önce yani 1867'de Muhammed Hüseyin Âzâd şairlik üzerine bir konuşma (nazım ve vezinli söz üzerine düşünceler) yapmış ve bazı önemli noktaları aydinlatmistir. Nitekim Âzâd'ın Âb-ı Hayât, Suhendân-ı Fâris adlı eserleri incelendiğinde onun eleştirel düşünceleri ortaya çıkmaktadır. Bu düşüncelerde doğu ve batının izleri görünmektedir. Doğu edebiyatını doğrudan inceleyen Âzâd batı edebiyatından dolaylı olarak faydalanmıştır. Dilli kolejinde eğitim alan Âzâd'ın şairlik hakkında ortaya koyduğu görüşlerde bir birlik yoktur. 
Âzâd'a göre şairlik bilinçli bir amel değildir. Bunun arkasında gaybi, sırlı bir güç rol oynamaktadır. Âzâd'a göre şiir milletlerin talihlerini değiştiren bir kuvvettir. Âzâd bunu söylerken batı düşüncelerinden ve Ahmed Hân'ın düşüncelerinden etkilenmiştir. Âzâd Urdu şiirinin güzelliklerine işaret ederken eksikliklerine değindiği yerlerde de Ahmed Hân'dan etkilenmiştir. Âzâd, Urdu şiirini ıslah etmek için sadece görüşler serdetmekle kalmamış, aynı zamanda Lâhor'da muşaare meclisini kurarak fiili adım da atmıştır. Bu muşaare meclisi kısa zamanda doğal şairliğe ait örnekler ortaya koymuştur. Hâli de bazı 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toplantılara katılmış ve nazımlar okumuştur. Ahmed Hân onun bu çabasını çok övmüş ve cesaretlendirmistir.“” 

12. Meclis-i Hvâstgâr-i Terakki-yi Talim-i Muselmânân 

18. ve 19. yüzyılın başlarında, Hindistan'da pek çok medrese bulunmaktaydı. Ancak modern İngilizce eğitimi ve batı bilimlerine karşı Müslümanlar ilgisizlerdi. Bunun bir sebebi de onların bu tür bir eğitimi din için tehlikeli görmeleriydi. Hatta bu hususta Müslüman âlimler 
1835'te Müslümanların İngilizce eğitimini istemediklerine dair 8000 
âlimin imzasının bulunduğu bir dilekçeyi de hükümete sunmuşlardı. 
Ahmed Hân Hindistanlıların iktisadi durumlarını düzelterek rahat bir hayat sürebilmeleri ve hatta zamana uygun birer insan olarak yetişebilmelerinin yolunun O İngilizceyi öğrenmekten geçtiğini söylüyordu. Bireysel eğitim yerine kavmin eğitimine önem veren Ahmed Hân medrese ve kolejlerin yürürlükteki eğitim metotlarını faydalı görmüyordu. Çünki onlar kitabi ve geleneksel olmaktaydılar. 
Ahmed Hân milli bilinci geliştirecek bir medresenin gerekliliğini savunuyordu. Bu da ehil ve karakter sahibi hocaların denetiminde olabilirdi. Ahmed Hân İngiltere seyahati esnasında buradaki kültürel yapıyı inceledikten sonra her iki ülkenin eğitim durumunu karşılaştırmıştır. O İngilizceden nefret eden Müslümanlar ile İngilizceyi sadece bir memurluk aracı olarak gören Hinduların gönüllerine İngilizce eğitimini nakşetmeyi istiyordu. Bunun icin İngilizceden bazı ilmi ve tarihi kitapların Urducaya tercüme edilmesi gerekmekteydi. Ta ki her iki kesim de batı ilim ve edebiyatının önemini kavrayabilsinler. 
Londra'da bulunduğu sırada İltimâs behidmet-i Ehl-i İslâm ve Hukkâm-i Hind der Bâb-i Terakki-yi Talim-i Muselmânân-i Hind'i (Hind Müslümanlarının Eğitimini Geliştirmek Hususunda Hindistan'ın İdarecilerine ve Müslümanlara Rica) yazarak Hindistan'a göndermiştir. 
Bunda Ahmed Hân İngiliz Hükümeti'nin sağlamış olduğu eğitim imkânlarından Müslümanların o yararlanamayışlarının o sebeplerini araştırmış, Hindistan'da ilmi yaymak ve geliştirmek için bir dernek kurmanın ve yararlı kitapları Urducaya tercüme etmenin önemine değinmiş, Müslümanlara modern ilimleri öğrenmelerini öğütlemiştir.”* 
1870'te İngiltere'den döndükten sonra Meclis-i Huâstgâr-i Terakki-yi Talim-i o Muselmânân'ı (o (Müslümanların Eğitiminin (o Gelişmesini 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İsteyenler Derneği) kurdu. Bu derneğin amacı Müslümanların resmi eğitim Oo sisteminden Oo faydalanamayışlarının sebebini (İngiliz Hükümeti'nden sormaktı. Ayrıca geleneksel ilimlerin Müslümanlar arasında azalmasının, modem ilimlerin revaç bulmayışının sebeplerini de araştırmaktı. Derneğin bütün üyeleri resmi okullar ve bunların eğitim sistemlerinin Müslümanların ihtiyaçlarına uygun olmadığı görüşündeydiler. Dahası hükümet Müslümanlar için eğitim sisteminde değişiklik yapsa bile Müslümanların bütün ihtiyaçları karşılanamayacaktı. Dolayısıyla Müslümanların geleneksel ilimlerini korumaları ve modem ilimlerden yararlanmaları için eğitimlerini kendilerinin düşünmesi gerekmekteydi. Aynı şekilde hükümet yetkilileri de yürürlükteki eğitim sisteminin Müslümanlara uygun olmadığını ve bunun için onların ihtiyaçlarına uygun değişiklikler yapmaya hazır olduğunu söylüyordu. Yetkililerin bu kararına rağmen dernek resmi eğitimden faydalanmaya hazır olmadığını ifadeyle Müslümanların eğitiminin yine Müslümanlarca yapılmasını kararlaştırmıştı.** 

Ahmed Hân eğitim misyonu için bir kolejin kurulmasını gerekli görmekteydi. Seyyid  Mahmâdun o yardımıyla İngiltere'deki üniversiteleri inceletmiş ve Müslümanların eğitimi için bir proje hazırlamıştır. Bunu uygulamak için de, 1872'de Hazinetu'l-Bizâ'at li't-Tesisi'l-Medreseti'l-Muslimin'i kurmuş ve bu yolla fon oluşturmaya başlamıştı. Ancak Müslümanlar Ahmed Hân'ın dini hareketine kızgınlıkları sebebiyle fona katılmamışlardı. Yine de dönemin idarecilerinin yardımlarıyla fon oluşmaya başlamıştı. İlk olarak Birleşik Eyalet vali muavini Sir William Muir 1000 rupi kendisi vermiştir. 
Bundan sonra Râmpür valisi Nevvâb Kelb Ali Hân ve diğer reisler fona katılmışlardır. Ayrıca Kral-Kraliçe vekili Lord North Brook 1872'de yani kolejin kurulmasından üç yıl önce 10 bin rupi vermişti.” 

13. Medresetu’l-UlGm Aligarh'ın Kuruluşu 

Bu esnada, gazetelerde Ahmed Hân'ın önerdiği koleje muhalefet de başlamıştı. Muhalefetin sebebi Ahmed Hân'ın Tehzibu'l-Ahlâk'ta Arapça medreseler aleyhinde yazılar yazmasıydı. Halk Ahmed Hân'ın medresesinde kendi inançlarına dair kitapları okutacağı ve öğrencilere kot pantolon giydireceğinden endişeleniyordu. Bazıları medreseye Ahmed Hân'ın heykelinin dikileceğini, bazıları ise Şiiliğe dair kitapların 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okutulacağını, bazıları da inançları Ahmed Hân'ınki gibi olan birinin kuracağı medreseye yardım etme ve burada çocukları okutmanın caiz olmadığını söylüyordu.” Bu muhalefete rağmen Ahmed Hân'ın çeşitli bölgelerde yaptığı geziler neticesinde kolej için fon gelmeye başlamıştı. 
Koleje karşı muhalefetin artması sebebiyle Aligarh'da hâkimlik görevini yapmakta olan Ahmed Hân'ın çalışma arkadaşı Mevlânâ Semiullah ve Seyyid Mahmüd'un 1873'te adı geçen medreseye bağlı olmak üzere numune bir medresenin kurularak İslâmi öğretilere aykırı olmadığının gösterilmesi teklifi uygun görülmüştür.” 

Mevlânâ Muhammed Kâsım Nânotavi'den adı geçen medresede dini eğitim ile ilgili düzenlemeyi isteğine göre yapması istendiğinde Ahmed Hân'ın medrese işlerinden elini çekmesi halinde bunun yapılabileceğini söylemiştir. Bunun üzerine Ahmed Hân din dersleriyle ilgili olarak derneğin üyesi olmaktan vazgeçmiştir. Daha sonra 1875'te Kraliçe Victoria'nın doğum yıl dönümünde derneğin sekreteri Mevlânâ Semiullah Han”, bir tören düzenlemiş, törene Benâres'te hâkimlik görevini yürütmekte olan Ahmed Hân da katılmış ve tahsildar vekili Mevlevi Muhammed Kerim'in başkanlığında medrese açılmıştır.” 
1877'de Lord Lytton tarafından kolejin temeli atılmıştır. Kolejde iki bölüm vardı. İngilizce bölümünde bütün ilimler İngilizce olarak okutulmaktaydı. İkinci bir dil olarak öğrencilere Arapça veya Farsça seçmeli olarak verilmekteydi. Şarkiyat Bölümünde ise Arapça ve Farsça eğitimi verilmekteydi. Ancak Şarkiyat Bölümü öğrenci sayısı az olduğu için 1885'te kapatılmıştır.” "Kolejin idari işlerini yürütmek için Aligarh'da kalmak zorunda olan Ahmed Hân 1876'da emekli olarak Aligarh'a yerleşmiştir. 1877'de Muhammedan Anglo Oriental College'i kurmuştur. Daha sonra bu kolej 1881'de genel vali meclisi tarafından lisans programı için Kalkatta Üniversitesi'ne ilhak edilmiştir. 1920'de üniversiteye dönüştürülen M. A. O. Koleji'nin ilk onursal rektörü Bhopâl Hükümdarı Nevvâb Sultân Cihân Begum olmuştur. İlk rektörü 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oğlu idi. Mevlânâ Memluk Ali'den ders almıştır. 1858'de hâkim olmuştur. Avrupalı memurların koleje getirilmesi hususunda Ahmed Hân ile ihtilafa düşmüştür. 
Muhammedan Educational Conference'nin ilk başkanıydı. Ikram, 1990: 88-89 

“ Manglori, 1945: 235-236 

“5 Kolejin müfredatı ile ilgili olarak bk. Hüseyin, 1993: 320-326; Hâli, 1990: 213 
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ise Mahmüdâbâd Racası Ali Muhammed Hân olmuştur. Ahmed Hân sadece Hindistan'da Müslümanların eğitim durumlarını iyileştirmek için çalışmamış, aynı zamanda yurt dışında yani İngiltere'de eğitim görmeleri için de zemin hazırlamıştır. 1883'te sivil servis imtihanlarına katılmak isteyenlerin eğitim masraflarını karşılamak için Muhammedan Sivil Service Fund Association'i kurmuştur. Ancak bir süre sonra faaliyetsizlikten dolayı kapatılmıştır.” 

Ahmed Hân'a göre Oxford ve Cambridge'e ilaveten eğer Orta Asya ülkelerinden biri eğitim alanında taklit edilecek ise bu Türkiye olmalıydı. Çünki Türkiye doğu ve batı geleneğinin güzel bir karışımını sunmaktaydı. İşte bu sebepledir ki Ahmed Hân kolejin öğrencilerine üniforma olarak Türk pantolonu ve fesini önermiştir.” 

Mevlânâ Semiullah Hân ve arkadaşları yüksek ücret vererek koleje Avrupa'dan profesör getirilmesi yerine Hindistanlı profesörlerden faydalanılmasını istiyorlardı. Bu yüzden Mevlânâ Semiullah ve kolej müdürü Mr. Back'ın arası açılır. Mr. Beck bu çekişmeden galip çıkar ve Ahmed Hân eski yönetim kurulunu iptal ettirerek yeni yönetim kurulunu oluşturur. Bütün idari işler bu kurula devredilir. Ayrıca 1889'da Mütevelliler Kanunu adıyla çıkarılan bir kanun ile Mevlânâ Semiullah Hân iyice köşeye sıkıştırılmıştır. İngilizler Ahmed Hân'a Seyyid Mahmüd'u” sekreter ortağı yapmasını söylerler. Böylece anlaşma yapılarak Avrupa'dan getirilen memurlar Ahmed Hân'ın gelecekteki halifesinden yana güven içerisinde olacaklardı. Ahmed Hân Seyyid Mahmüd'u sekreter ortağı yapmakla insanların kalplerinde şüphe meydana geleceğini bilmesine rağmen İngiliz memurların şiddetli ısrarlarına dayanamayıp mütevelli defterine özel bir madde ekleterek Seyyid Mahmüd'u sekreter ortağı yapar. "Şibli Nu'mâni de bu hususta Ahmed Hân'ı destekler." Kısaca bu kanun bir grup mütevellinin şiddetle karşı çıkmasına rağmen 1889'da kabul edilmiştir. 
Bu andan itibaren Mevlânâ Semiullah Hân ile birlikte kolejin ilk 


** Hüseyin, 1993: 40-42;329-330,338 Hâli, 1990: 242-243; Nedevi, 1983: 50-51; Ikram, 1990: 82;88-90 

“7 Hüseyin, 1993: 327 

“5 Hüseyin, 1993: 44 

“ Ancak Şibli daha sonra bizzat Seyyid Mahmüd'un yüzünden koleji terk etmek zorunda 
kalır. Fikr-o-Nazar, 1996: 7 
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yardımcılarından bir grup kolej işlerinden el çekmişlerdir. Bu durum kolejin maliyesini oldukça etkilemiştir. 

Ahmed Hân'ın vefatından sonra Aligarh Koleji'nin merkeziliği devam etmekle birlikte Nevvâb Muhsinulmülk Bahâdur'un siyasetiyle önceki zararları telafi dönemi başlamıştır. Durumun kötüye gittiğini gören kolejin mütevelli heyeti Ahmed Hân'ın vefatından sonra yerine Seyyid Mahmüd'u Aligarh Koleji'nin fahri sekreterliğine getirirler. Onun sağlığının bozuk olması sebebiyle 1899'da Nevvâb Muhsinulmülk fahri sekreter seçilmiştir. Onun gayretleriyle sadece kolejin önceki borçları ödenmekle kalmamış, yüz binlerce rupi birikmiş ve yıllardır tamamlanamayan binalar tamamlanmıştır. Nevvâb Muhsinulmülk'ün yaptığı en önemli işlerden biri de, toplantılarda ve milli günlerde âlimleri bir araya getirerek modem ve klasik eğitim almış kimseler arasındaki mevcut olan muhalefet engelini ortadan kaldırmak olmuştur. Bu şekilde bütün Müslümanları az çok bir merkezde toplamada başarılı olmuştur. Bunun açık neticesi olarak üç yıl içinde öğrenci sayısı iki katına yaklaşmıştır. Nevvâb Muhsinulmülk'ün ölümünden sonra 1907'de Nevvâb Vakârulmülk fahri sekreter seçilir. 
Onun döneminde kolejin müdürü ve İngiliz hocalar ile program ve öğrenci sayıları ve ders saati hususunda anlaşmazlık çıkmış, ancak yönetim kurulunun muhalefeti neticesinde vali muavini kolejde durumun önceki haliyle devam etmesine karar vermiştir." 

14. Ahmed Hân'ın Siyasi Mesleği 

19. yüzyıl Hindistan'ında siyasi, dini, içtimai ve eğitim meseleleri birbiriyle o kadar iç içeydi ki, bunlar arasında irtibat ve denge sağlanmaksızın hiçbir hareket başarılı olamazdı. İşte Ahmed Hân içtimai hayatın her alanına ilgi gösteren bir kişi olarak ortaya çıkmıştı. 
1857 ayaklanmasından sonra Müslümanların içine düştükleri kötü 
durumu gören Ahmed Hân İngilizlerin Hind Müslümanları aleyhindeki ön yargılarını ortadan kaldırmak için birincisi Serkeşi-yi Zila-i Becnor*, Esbâb-i Bagâvet-i Hind“ ve Loyal Muhammedans of India 


“° Mevlânâ Semiullah kolejden ayrıldıktan sonra İlahâbâd'a giderek 1892'de University 
Muslim Hostel'i kurmuştur. Şibli buraya Mescid-i Dırar derdi. İkrâm, 1990: 96 

#1 Manglori, 1945: 237-242; İkrâm, 1990: 111-112 

“ İlk kez 1858'de Âgra'da basılan bu eserde Ahmed Hân Gucer, Codhri ve Müslümanları kargaşa ve isyanın sorumlusu olarak gösterirken, bunun yanında Müslüman ve Hinduların sadakatinden de bahsetmiştir. 
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adında kitaplar yazmış, ikincisi Hindistanlılar arasında batı eğitimi ve Avrupa kültürünü yaymaya çalışmıştır. Ahmed Hân Müslümanların modern batı eğitimini almaları halinde bu kötü durumdan ve geri kalmışlıktan kurtulacaklarını düşünüyordu. Bu inançla Ahmed Hân Murâdâbâd'da modern eğitimi yaygınlaştırmak için 1859'da bir medrese açmıştır.“ Bundan önce burada Müslümanlar için herhangi bir eğitim kurumu yoktu. Eski tarz bir medrese olan bu okulda İngilizceye ilâveten daha ziyade eğitim Farsça idi. Gâzipür'daki okul da bu zincirin bir halkası idi. Ahmed Hân'a göre modern eğitim İngilizlerle barış, siyasi hakların alınması ve Müslümanların şahsiyetlerinin onarılmasında yardımcı olabilirdi. 

Serkeşi-yi Zila-i Becnor (Becnor Bölgesinin İsyanı): Bu eserde Ahmed Hân isyanın perde arkasındaki Müslümanların meselelerine bakmış ve onların kurtuluşuna vesile olabilecek bir program sunmuştur. Ahmed Hân 1857'de Becnor'da memur olarak görev yapmaktaydı. Becnor halkının reaksiyonu ve İngilizlerin başlarına gelenleri ayrıntılı bir şekilde kitabında yazmıştır. Bu kitap Ahmed Hân'ın siyasi tutumu ile birlikte İngiliz Hükümeti'nin tarafını tutmasının sebeplerini de ortaya çıkarmaktadır. Kitapta Ahmed Hân İngilizlerin Hindistan'ı bırakıp gideceklerinin sanılmamasını, dolayısıyla sadâkat örneği gösterip önceki yanlışları telafi etmek gerektiğini vurgulamıştır. 
Bununla birlikte İngiliz idarecilere de Müslümanların ehli kitaba muhalif olamayacaklarını ve isyancılar arasında bütün Hindistanlıların bulunduğunu anlatmaya çalışmıştır. Ahmed Hân kitabın sonunda Hindistanlılara akıllı olmalarını, zamanla birlikte yürümelerini ve gelecekteki hayatları için talep etme tarzında düşünmeyi salık verir.“ 


* İngilizler 1857 ayaklanmasından sonra isyanın bütün suçunu Hindistanlılara yükleyip onları yok etmeye başladıklarında, Ahmed Hân 1859'da Esbâb-ı Bagâvet-i Hind ismindeki bu kitapçığı yazarak sorumluluğu İngilizlere yüklemiştir. Ayrıca Müslümanların suçsuz olduklarını ispatlamak için Vefâdar Müselmânân-ı Hind adıyla makaleler yayınlamıştır. Esbâb-i Bagâvet-i Hind şirketin yüz yıllık iktidarını bir bütün olarak ortaya koymaktadır. Bu kitap sadece Müslümanların değil, aynı zamanda bütün Hindistanlıların siyasetinin temel taşıdır. Manglori, 1945: 216-217 

© Ahmed Hân ilmi çalışmalara ilaveten eğitim meselesine de ilgi duyuyordu. O ilk olarak 1859'da, Murâdâbâd'da hâkim iken Farsça bir medrese kurmuştu. Daha sonra 1864'te, Gâzipür'da İngilizce, Urduca, Farsça ve Arapça eğitimin verildiği Hindu ve Müslümanlar için ortak bir okul kurdu. Bu okul şu anda Victoria School adıyla mevcuttur. Manglori, 
1945: 219 

“ Hüseyin, 1993: 298-302; İkrâm, 1990: 84 

©“ İkrâm, 1990: 83; Hüseyin, 1993: 302-303 
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Esbâb-i Bagâvet-i Hind (Hind İsyanının Sebepleri): Ahmed Hân bu kitabı Murâdâbâd'a tayin olduğu zaman tamamlamıştır. Bunun için bu kitap 1859'da yayınlanmıştır. Ahmed Hân İngilizlerin isyanın sebebini anlamada yanıldıklarına inanıyordu. Dolayısıyla olayın hakikatini bilmeleri İngilizlerin şüphelerini büyük ölçüde giderebilirdi. 
Ahmed Hân 1859'da kitap 500 adet basılıp ortaya çıkınca birkaç nüshayı yanında tutup geri kalanları İngiltere parlâmentosuna ve bir cildini de genel valiye göndermiştir. Meclisteki bazı üyeler kitaba şiddetle karşı çıkarken, genel vali onu hükümetin iyiliği için yazılmış bir kitap olarak algılar. Ahmed Hân Hindistanlıların önemli görevlere getirilmemesi, onların gelenek-göreneklerine ve anlayışlarına aykırı kanunların oluşturulması ve İngiltere'nin onların durumları ve duygularına vakıf olamaması gibi hususları isyanın sebepleri olarak gösterir. "Ayrıca Becnor'da Müslümanların yok oluşlarını gören Ahmed Hân Murâdâbâd'da da aynı durumla karşılaşınca ayaklanmanın ne bir mülki isyan, ne de bir komplo olduğunu, aksine cehaletleri ve dini taassupları sebebiyle askerlerin emre itaatsizliği olduğunu yazmıştır.” 
Ahmed Hân'ın kitapta önerdiği pek çok hususlar uygulamaya konulmuştur. Ornegin Ahmed Hân'ın önerisiyle 1861'de Hindistanlılar yasama meclisine üye olarak secilmislerdir.“* 

Loyal Muhammedans of India (Hindistan'ın Sadık Müslümanları): Ahmed Hân İngilizlere (Müslümanlar arasındaki nefreti ve Müslümanlara yöneltilen suçlamaları ortadan kaldırmak için bu 6 aylık dergiyi Risâle-yi Hayrhvâhân-i Muselmânân-i Hind çıkarmıştır (1860). 
"1857 ayaklanması üzerine yazılan İngilizce makalelerde genellikle Müslümanların aleyhinde yazılar yazılmaktaydı. Bunlar arasında Müslümanların dinlerinin gereği Hıristiyanlara düşman oldukları ve İslâmiyete göre İngilizlere karşı cihat etmenin farz olduğu yolunda yazılar vardı. Buna karşılık Ahmed Hân Hindistan'daki hiç bir kavmin isyanda Müslümanlar kadar sadakat örneği göstermediğini ispata çalışmış ve yukarıdaki ithamları İngilizlerin yanlış anlamalarına bağlamıştır.“ Bu dergi üçüncü sayıdan sonra 1861'de kapanmıştır. Bu 
dergide Ahmed Hân 1857 ayaklanmasında İngilizlere sadık kalan 22 
hayırseverin biyografisini vermiştir. Bunlar arasında ilk önce kendisi 


#7 Hâli, 1990: 93-95 
“5 Hüseyin, 1993: 303-304 
* Hali, 1990: 101-107 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hakkında ayrıntılı bilgi vermiştir. Ahmed Hân ayaklanmanın dini bir mahiyetinin olmadığını, dolayısıyla bu olaya cihat denilemeyeceğini ispatlamaya çalışmıştır. Bu düşünceyi teyit için ikinci sayıda İslâm'daki cihat tasavvurunu açıklayan Ahmed Hân Hıristiyanları ehli kitap olmaları sebebiyle kardeşçe davranılmaya layık sayar. Ahmed Hân derginin her üç sayısında da Kur'ân ve hadislere dayanarak Hıristiyan ve Müslümanlar arasında, dini düzeyde kardeşlik bağını oluşturmaya çalışmıştır. Yukarıda adı geçen her üç eserde Ahmed Hân'ın yazıları savunma tarzında olmuştur ve Hindistanlıların isyanının sebebi olarak o dönemin şartları gösterilmiştir.“ 

Bazı İngilizler 1857 ayaklanmasından sonra Hindistan'ın çıkarları için İngiltere'de British Indian Association adında bir dernek kurmuşlardı. Bunun şubeleri Hindistan'daki büyük şehirlerde de açılmıştı. Bu dernek vasıtasıyla Hindistanlıların özellikle toprak sahiplerinin sıkıntıları doğrudan parlâmentoya ulaştırılıyordu. Bu dernekte devletin memurları da bulunduğundan British Indian Association bir anlamda yarı siyasi bir gruptu. Ahmed Hân Aligarh'da hâkim iken 1866'da bunun bir şubesini açar. Aligarh'daki açılış konuşmasında Ahmed Hân İngilizlerle Hindistanlilarm eşitliğini vurgulamıştır. Ahmed Hân bundan önce Hindistanlılar ve İngilizler arasındaki ihtilafı kaldırmak ve onlar arasında eşitliği sağlamak için 1863'te Aligarh Scientific Society'yi kurmuştu. Bu derneğe Hindu, Müslüman ve İngilizler katılmaktaydılar ve ilmi konular okunmaktaydı. 
Ayrıca Ahmed Hân her bölgeden bir kişinin meclise girmesini ve ülkenin idaresinde pay sahibi olmasını da istiyordu. Burada Ahmed Hân Hindistan'da yaşayan Hindu ve Müslümanların tek bir kavim olduğunu da vurgulamıştır. Ahmed Hân'ın bu düşünceleri Hindu gruplar tarafından da desteklenmiştir.” 

15. Indian National Congress'in Kuruluşu 

1880'de Lord Rippon genel vali olmuştur. Onun yaptığı en önemli iş İlbert Bill adıyla bir tasarıyı hükümete sunmasıydı. Buna göne Avrupalı ve Amerikalı suçluların davalarına Hindistanlı yargıçlar bakabilecekti. Ancak bazı İngilizler buna şiddetle karşı çıkarak Anglo-Indian Defence Association'ı kurmuşlar ve bu yolla Hindistanlılara saldırmaya başlamışlardı. O dönemde Hindistanlıların siyasi bir grubu 


“® Hüseyin, 1993: 305-306 
“ Manglori, 1945: 281-285 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olmadığı için amaçlarında başarılı da olmuşlardır. Lord Rippon'un döneminde Ilbert Bill tasarısının başarısızlığa uğratılması Hindistanlılar arasında bir hareketliliğe sebep olmuştu. Her tarafta siyasi konuşmalar yapılmaktaydı. Artan huzursuzluk İngilizleri endiselendirmeye başlamıştı. Bunun için Allan Octavian Hume adında birisi Hindistanlılara siyasî rehberlik için öne çıkmış ve yaptığı görüşmelerden sonra 1884 sonlarında Indian National Union kurulmuştur. Allan Octavian Hume o dönemdeki bütün gruplarla yazışmalar yapmıştır. 1885'te ilk kongre yapılmış ve İngilizlerin adaya hâkim olması ile ortaya çıkmış olan siyasi uyanış tedricen gelişerek 1885'te Indian National Congress şeklini almıştır. Bu oluşum bir anlamda milli bir parlâmento niteliğindeydi. Ancak İngiliz hükümetiyle yakın ilişki içerisindeydi. Indian National Congress kurulduktan sonra bir şubesi Londra'da kurulmuştur.” 

16. Indian National Congress'in Amaçları 

1) Çeşitli unsurlardan oluşan Hindistan nüfusunu bir araya getirerek tek bir ulus oluşturmak. 

2) Bu şekilde ortaya çıkan Hind ulusunun zihni, ahlaki, içtimai ve siyasi salahiyetlerini tekrar canlandırmak. 

3) Hindistan için zararlı ve adil olmayan şartları ıslah etmek ve bu yolla Hindistan ve İngiltere arasında birlik oluşturmak. 

Ahmed Hân politik meseleleri tartışmakla ulusal gelişimin sağlanamayacağını, bunun aksine eğitimin geliştirilmesini savunuyor ve bunu ulusal gelişim vasıtası olarak görüyordu.“ Diğer taraftan idarecilerden bazıları Congress'i bir inkılâp hareketi olarak sayıyorlardı. 
Bunun için Ahmed Hân Müslümanların taleplerini bir inkılâp hareketiyle elde etmelerini engellemek için Congress'e katılmalarına karşı çıkmıştı. Çünki Ahmed Hân 1857 ayaklanmasını gözleriyle görmüştü ve İngilizlerin Müslümanlara tekrar şüphe ile bakmasını istemiyordu. 1887'de, Congress'in Madrâs'ta yıllık toplantısının yapıldığı dönemlerde Muhammedan Education Congress'in ikinci yıllık oturumu Lakhnov'da yapılmaktaydı. Bu toplantının sonunda Ahmed Hân Congress'in aleyhinde konuşmuştu.“ 
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Manglori, 1945: 269-273 

“ Takrir-i Seyyid Ahmed Hân, Celse-yi Muhammedan Educational Conference, 1886, Düzenleyen: Mârharvi, Enver Ahmed, Aligarh 1935, s.43 

* Hali, 1990: 258; Encam, 1996: 184 
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Ahmed Hân'ın bu muhalif konuşmaları neticesinde Müslümanlar Congress'in safında yer almamışlar ve bu şekilde Hindular ve Müslümanlar arasına ayrılık tohumları ekilmişti. Elbette bu durum İngilizlerin ve onların taraftarlarının işine yarıyordu. Lakhnov'daki bu konuşmasından hemen sonra Ahmed Hân'a hükümet tarafından Sir unvanı verilmiştir. Bengâl'de Seyyid Emir Ali Congress gibi Muhammedan National Conference adında bir dernek kurmak istiyordu. Ta ki Müslümanlar ihtiyaçlarını hükümete sunabilsinler. Aynı şekilde Pencâblı Müslümanlar da bir dernek kurmak istiyorlardı. Ancak Ahmed Hân bunların kurulmasına karşı çıkmıştır. Nihayet 1888'de Aligarh'da United Patriatic Association” (Cemaat-i Muhibbân-i Vatan) kurulmuştur. Buna Hindu ve Müslümanların katılımı sebebiyle united (birleşik) denilmişti. Bu derneğin amaçları şunlardı: 

1) Parlâmento üyelerine ve İngiliz halkına dergi ve gazeteler vasıtasıyla Hindistan'daki bütün kavimlerin, reislerin ve valilerin Congress'e katılmadıklarını ve Congress'in yanlış beyanlarını ret ettiklerini haber vermek. 

2) Müslüman ve Hindu derneklerinin görüşlerini parlâmento üyelerine ve İngilizlere anlatmak. 

3) Hindistan'da huzur, güven ortamı ve İngiliz iktidarı için çalışmak. 

Bu hususlar sebebiyle genel olarak bu dernek Congress karşıtı adıyla meşhur olmuştur.“ 

17. Muhammedan Educational Conference'nin Kuruluşu 

Ahmed Hân 1886'da Müslümanları kendi eğitim meseleleri hususunda bilgilendirmek, Müslümanlar arasında batı eğitimini üst dereceye kadar ulaştırmaya çalışmak, Müslümanlar tarafından kurulan İngilizce medreselerdeki dini eğitimin durumunu öğrenmek, mahalli medreselerde verilen eski tarz eğitimin durumunu teftiş etmek, bunlarda meydana gelen çöküşü durdurmak ve ülkenin diğer bölgelerindeki eğitim durumundan haberdar olmak” amacıyla All India Muslim Educational Conference'i“ kurar. Çünki Ahmed Hân 


“5 Hüseyin, 1993: 42 

“© Manglori, 1945: 296-309 

“ Hüseyin, 1993: 42, 349-350; Hâli, 1990: 244-245 

“8 All India Muslim Educational Conference'nin ilk adı Muhammedan Educational Congress idi. Congress 1890'daki 5. oturumunda Conference olmuştur. 1896'da Seyyid Mahmüd'un önerisiyle Anglo Oriental eklenmiştir. 1923'te yapılan bir değişiklikle 
Muhammedan, Muslim ile değiştirilmiştir. Hüseyin, 1993: 349; Ikram, 1990: 95 
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sadece bir kolej ile ülkenin eğitim meselesinin hallolmayacağını biliyordu.“ Derneğin ilk mutemedi Ahmed Hân olmuş, başkanlığına ise Serdâr Muhammed Hayât Hân getirilmiştir. 1895'te Seyyid Mahmüd yardımcı sekreter olarak atanmıştır. Ancak bu konferansın çalışmaları fiili olarak Aligarh Koleji'nin geliştirilmesine yönelik olur. 
Dolayısıyla Hind Hükümetinin o 1871'de çeşitli (o eyaletlere, Müslümanların eğitimi ile ilgili gönderdiği talimatlar ve akabinde merkezi hükümetin 1885'te bu yolda aldığı resmi kararlardan” faydalanmak için bu eğitim derneği hiçbir şey yapamamıştır. Çünki Ahmed Hân milli terakki için İngilizce eğitimini gerekli görmekteydi. Bu eğitimin de İngiliz hocaların denetiminde olmasını istiyordu. Ahmed Hân önce bütün milletin birleşerek Aligarh Koleji'ni en üst seviyeye çıkarmasını, bundan sonra diğer kolej ve yüksek okulların kurulmasını istiyordu. Bunun için onun hayatında Educational Conference'nin amacı fiilen Aligarh Koleji'ni tekmil etmek olmuştur. 

Ahmed Hân'ın vefatından sonra 1898'de Nevvâb Muhsinulmülk Conference'in sekreteri olmuştur. O da bütün dikkatini merkezi kolejin sağlamlaştırılmasına sarf etmiştir. Bununla birlikte o Hindistan Müslümanlarının eğitimine de önem vermiştir. Nitekim All India Muslim Educational Conference'in gayretiyle çeşitli yerlerde İslâmi okullar açılmaya başladı. "Örneğin İslâmiye College, Peşâver, Modern Arabic School, Patna, İslâmiye College, Atâva, Bireli, Bedâyün ve Mirath İslamiye College. Conference eğitim ve öğretime ilaveten kitap tasnif ve tercüme işine de önem vermiştir." Nevvab Muhsinulmülk'ün zamanında yine kendisinin gayretleriyle Hindistan'daki bütün büyük eyaletlerde toplantılar yapılmış ve bu toplantılarda halk eyaletlerinin eğitim ihtiyaçları ve hükümetten istekleri hususunda önerilerini sunmuştur. Bunlar Müslüman müfettişlerin tayini, devlet okullarında Arapça, Farsça ve Urducanın yürürlüğe konulması, öğrenciler için devlet bursu, öğrencilerin harçlardan muaf tutulması, devlet okullarında dini eğitime izin verilmesi gibi. Sâhibzâde Âftâb Ahmed Hân'ın döneminde Conference bu hususlara fazla önem vermiş ve 1914'te Müslümanların ilk eğitimi ile ilgili olarak Birleşik Eyalet 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Hükümeti'nin kararı yürürlüğe girmiştir. Buna göre hükümet İslâmi okullar için yıllık 400 bin rupiyi yerel meclise vermeyi kabul etmiştir. 
Ayrıca her eyalete bir Müslüman müfettiş ve her bölgeye Müslümanların eğitimini denetlemek için bir müfettiş tayin edilmiştir. 
Aynı şekilde Conference'in sürekli ilgisiyle Bengâl'de Müslümanların eğitimi için bir İngiliz memur müdür yardımcısı olarak tayin edilmiştir. 
Keza Bombay Eyaletinde hükümetin yardımıyla Müslümanlara has okullar kurulmuştur. Ancak bu zamana kadar ülkenin atmosferi tamamen değişmişti. Sadece eğitim değil, bütün önemli görevleri ellerine geçiren Hindular her adımda engel olmaya başlamışlardı. 
1920'den itibaren modem reformların yürürlüğe girmesiyle hükümetin eğitime dair yetkileri eyalet meclislerine geçmişti. Bütün eyalet meclislerinde, hatta Müslümanların çoğunlukta olduğu Pencâb ve Bengâl Eyaleti'nde bile Müslümanlar azınlıkta kalmıştı. Bu sebeple Müslümanların durumu oldukça kötüleşmişti. İlk eğitimden alarak üniversiteye kadar hayatın her alanında Müslümanlar engellemelerle karşılaşıyorlardı. Bunun karşısında devrin idarecileri Müslümanlar hakkında tatmin edici müstakil bir siyaset izleyememişlerdir.* 

18. Encümen-i Terakki-yi Urdu 

Ahmed Hân Delhiliydi. Burada Gâlib, Mu'min, Şâh Nesir, İbrâhim Zevk ve Âzurda Urducaya yeni bir şekil ve ahenk kazandırmışlar ve bu dil Delhi kültürünün önemli bur parçası olmuştu. Ahmed Hân Urdu Dili ile ilgili şöyle yazar: "Gerçi bu dilde çoğunlukla Farsça, Arapça ve Sanskritçe kelimeler (o kullanılmaktadır ve bunların bazılarında değişiklikler yapılmıştır. Ancak bu zamanda şehir halkı Urducaya çokça ya Farsça kelime katmaktadır veyahut da Farsça terkipleri kullanmaktadır. Bu her ikisi de iyi değildir. Bunlar Urducanın özelliğini yitirmesine sebep olmaktadır. ©“ 

Ahmed Hân İngiltere'ye gitmeden önce Birleşik Eyaletlerde Urducaya karşı muhalefet başlamış, Muhsinulmülk zamanında bu muhalefet daha da artmıştı. Benâresli Hindu liderler olabildiğince resmi dairelerden Urduca ve Arap alfabesinin kaldırılıp yerine Devanâgari alfabesiyle yazılan Hintçenin geçirilmesine çalışırlar (1867). "Ahmed Hân, Bâbü Şiv Perşâd tarafından başlatılan bu hareketin Hindu-Müslüman ittifakına darbe vuran bir tedbir olacağını 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ve bunda ısrar edilirse Hindu ve Müslümanların parçalanacaklarını söyler." Ahmed Hân'a göre Urduca yüzyıllar boyu süren ortak gayretin neticesiydi. Eğer bu ortadan kaldırılırsa bu tarihi geriye döndürmekle eş anlamlı olacak ve Hindu-Müslüman birliğinin en büyük göstergesi yok olacaktı. Bizzat hükümet Hindistan'ın milli dilinin Urduca olduğunu kabul etmişti ve buna dayanarak 1835'te resmi dairelerin ve mahkemelerin dilinin Urduca olduğu kabul edilmisti.“° 1895'te Sir Anthony Mc Donald eyalet valisi olduğunda Hintçe taraftarlarının cesareti daha da artmıştı. 1898'de Hinduların ısrarı üzerine resmi, hukuki ve ticari dil olarak Hintçe yürürlüğe kondu. Bu durum Müslümanları manevi yönden etkilemekle kalmadı, aynı zamanda onların iktisadi ve kültürel çıkarlarını da etkiledi. Urducaya karşı Hinduların faaliyetleri sadece Hindu kültürünün ihyası anlamına gelmiyordu. Aynı zamanda Müslüman kavmin birliğine vurulmuş bir darbe niteliği de taşıyordu.”” Bunun üzerine Müslümanlar Urducanın korunması için harekete geçtiler. Nitekim bu hususta All India Muslim Educational Conference'in 1903'te Delhi'deki özel oturumunda Encümen-i Terakki-yi Urdu adıyla bir bölüm kurulmuştur. Bunun başkanı Prof. Arnold, sekreteri Mevlânâ Şibli Nu'mâni, mutemedi ise Mevlânâ Abdulhakk olmuştur. Derneğin çalışmaları Urducayı konuşma dilinden ilmi bir dil seviyesine çıkarmıştır.” Sibli iki yıl zarfında birçok kitap ve tercüme hazırlatmıştır. 1905'te Mevlânâ Şibli'nin hastalığı sebebiyle Mevlânâ Habiburrahman Hân Şirvâni sekreter olmuştur. Bu dönemde, yıllık belli sayıda kitap İngilizceden tercüme ve müstakil tasnif edilerek yayınlanmıştır. Kurumun idaresini 1910'da Mevlevi Aziz Mirzâ, 1912'de Mevlânâ Abdulhakk almıştır. 1920'de Mevlânâ Abdulhakk'ın gayretleriyle bu bölüm Encümen-i Terakki-yi Urdu şeklini almış ve sermaye açısından da Conference'den ayrılmıştır. Hindistan'ın çeşitli yerlerinde şubeleri açılmıştır.” 

19. Muslim Üniversitenin Kuruluşu 

Aslında üniversitenin kurulma plânı Ahmed Hân'ın eğitim hareketini başlattığı dönemden beri vardı. Ancak bunun için fon 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oluşturulması işi Ahmed Hân'ın ölümünden sonra başlamıştır. 1910'da Sir Ağâ Hân, Nevvâb Vakârulmülk'ün sekreterliği döneminde İngiltere Kraliçesi'nin Hindistan'a gelişi münasebetiyle (1911) para toplanıp Kraliçe'den ferman alınmasını teklif eder. Sir Ağa Hân bunun için bütün ülkeyi dolaşır, pek çok delege gönderilir ve gerekli para toplanır. 
Ancak üniversitenin kuruluşu ile ilgili olarak öne sürülen şartlarda, Müslümanlar ile hükümet arasında ihtilaf ortaya çıkar. Bu ihtilaf günbegün artar. O kadar ki kendilerinde üniversite kurma düşüncesi daha sonra oluşan Hindular bu şartları kabul ederek Benâres'te Hindu Üniversitesi'ni kurarlar. Bu dönemde Hilafet meselesi sebebiyle hükümet ile Müslümanlar arasındaki ilişkiler de bozulmuştu. 
Müslümanlar hükümetin denetiminde olan bir eğitimin kendilerinin dertlerine deva olmayacağına inanıyorlardı. 1920'de resmi okullarla ilişkilerin okoparıldığı Terk-i Mevâlât Hareketi başladığında hür düşünceli Müslümanlar Aligarh Koleji'ne saldırmışlar, ancak burayı elde edemeyince Aligarh'da Câmia Milliye adıyla ayrı bir okul kurarak eğitime başlamışlardır. İşte bu dönemde Aligarh Koleji'nin idarecileri hükümetin öne sürdüğü önceki şartları kabul etmek kaydıyla 1921'de eski Aligarh Koleji'ni Müslim University'ye dönüştürürler. Mahâ Râca Sir Muhammed Ali Hân üniversitenin ilk rektörü olur. 

20. Toplumun Islahı Çalışması 

Ahmed Hân Avrupalıların Müslümanlara hakâret nazarıyla baktıklarını görmekteydi. Bunun için o Müslümanların da medeni olmalarını ve dünyadaki medeni milletlerden sayılmalarını istiyordu. 
Ahmed Hân Müslümanları zilletten kurtarmak için iki yol seçmişti. İlk olarak toplumun ıslahı için 1857'den sonra İngiliz kültürünü benimsemişti ve onlarla birlikte oturup kalkmaya başlamıştı. Bu durum dindar kesimi kızdırmıştı. Ahmed Hân Türklerin de aynı yolu seçtiklerini belirterek Tehzibu’l-Ahlak'ta şöyle yazar: "Türklerin bütün giysileri şapka hariç Avrupalılar gibidir. Hepsi yerde oturmayı tamamen bırakmıştır. Sandalyede oturmakta, masada çatal bıçakla yemek yemektedirler. Onların evlerinin süslemesi ve şekli tamamen Avrupalılarınki gibidir. Türkler komşu milletler Fransız ve İngilizler ile bir arada oturdukları zaman birbirlerine denk görünmektedirler ve ümit ediyoruz ki gün geçtikçe daha fazla medenileşeceklerdir. Şu halde 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Hindistan  Muslumanlarindan  taassuplarini terk etmelerini ve medeniyete adım atmalarını istiyoruz.“ 

Ahmed Hân toplumun ıslahı hususunda yiyecek-içecek ve giyimkuşamla ilgili eski uygulamaların yerildiği pek çok makale yazmıştır. 
Buna cevaben İngiliz kültürüne karşı bütün gazetelerde alaycı ve yergi dolu makaleler yayınlanmaktaydı. Hindular daha baştan İngiliz kültürünü tedricen benimsemişlerdi. Bunun aksine Ahmed Hân bunu süratli bir şekilde bir misyon olarak yapmıştı. Dolayısıyla şiddetli tepki ve zorluklarla karşılaşmıştı. Bu tepkiler sadece Müslümanlardan değil, aynı zamanda Hindistanlıları adab-ı muaşerette kendilerine denk görmek istemeyen İngiliz yöneticiler tarafından da gelmekteydi.“ 

21. Ahmed Hân'ın Halifelik ile ilgili tutumu 

Halife ve hilafete itaat binlerce yıldan beri Müslümanların inançlarının bir parçası olmuştur. O kadar ki Hind sultanları dönemlerinin halifelerine itaat yemini ederler, devlet için ondan senet alırlar ve onun emrini uygularlardı. Hindistan'da Müslüman padişahlar iktidarlarını  kaybettiklerinde bile Türk o sultanlarının etkisi Müslümanların gönüllerinden silinmemiş, Cuma namazlarında onların adına hutbe okunmuştur. İngilizler Müslümanların bu inançlarından faydalanarak dönemin halifesinden 1799'da Tipu Sultan'ın adına İngilizlere karşı Fransızlara yardım etmemesi için mektup istemişlerdi. 
Tipu Sultan da bu emre uymuştur. Aynı şekilde 1857 ayaklanmasında İngilizler Sultan Abdulmecid'den Hind Müslümanlarının adına: "İngilizler bizim dostumuzdur. Sizler onlarla barış yapın" şeklinde bir emir istetmiş ve bu emrin etkisi de olmuştur.” 

Hindistan'daki Müslümanların aktif kesimi 1840'larda Osmanlıların hilafet iddialarıyla ilgilenmeye başlamışlardı. Veliyullah'ın torunu Şâh Muhammed İshâk 1841'de Hicaz'a göç etmiş ve Osmanlıların siyasi tavırlarını o desteklemişti. Şâh Muhammed İshâk ile Veliyullah mektebinin uleması ve daha sonra Devband ve Nedvetu'l-Ulemâ gibi mekteplerin hemen hemen zımni bir biçimde Osmanlıların evrensel hilafeti temsil ettikleri iddiasına Hindistan'da dini bir tanıma desteği verdikleri dönem başladı. Türkiye ile ilgili İngiliz politikasındaki 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değişiklik Hindistan'daki Müslümanlarda İngilizlere bağlı olanlarla Pan-İslamist olanlar arasında bir gerilimin ortaya çıkmasına sebep oldu. Bir İngiliz politikası olduğu müddetçe Ahmed Hân Türk yanlısı idi. 1870'te Sultân Abdulaziz'e halifenin saltanatını savunan ve İnâyet dileyen birisi olarak komplimanlar yaptı. Tehzîbu'l-Ahlâk'taki makalelerde Tanzimat dönemi ve sonrasındaki reformlar sebebiyle Osmanlı sultanlarını kutladı. Ancak İngiltere'nin değişen siyaseti Rosebury ve Salisbury tarafından alınan tedbirlerle büyüyen Türkiye karşıtı eğilim ara vermeksizin Ahmed Hân'ın yazılarına yansıdı. 1880-1890'larda Türkiye ile ilgili tutumu şu tür ifadelerle netliğe kavuşmaktadır: "Bizler İngiliz Hükümetine bağlı ve adanmışızdır. Bizler Sultan Abdulhamid'in tebası değiliz. Sultan Abdulhamid halife olarak bizim ülkemizde ne ruhsal bir etkiye sahipti, ne de olabilirdi. Onun halife sıfatı yalnız kendi ülkesinde ve egemenliği altında bulunan Müslümanlar üzerinde geçerlidir." 

İngiltere ile Osmanlı ilişkileri iyi olduğu dönemlerde Ahmed Hân Osmanlı giysisi giymekteydi. Ancak İngiltere ile Osmanlı arasında 1882'de Mısır üzerinde anlaşmazlık ortaya çıkınca Ahmed Hân İngilizlerin tarafını tutmuştur. Bu hususta Mevlânâ Semiullah hükümet tarafından Mısıra gönderilerek Mısırlı gençlere İngiliz siyasetinin haklılığını anlatmaya çalışmıştır. Bundan sonra 1897'deki Türk-Yunan savaşında İngilizler Yunanlıların safını tuttuğunda Hind Müslümanları genel olarak İngilizlere karşı kızgınlıklarını dile getirmişlerdir. O zamanlar Ahmed Hân ve Hâci Muhammed İsmâil Hân (Reis-i Aligarh) İngilizlerin lehinde makaleler yazmışlardır. Müslümanlar genel olarak: "Allah'a itaat edin, resüle itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de" âyetine göre devrin halifesine itaatin vacib olduğunu söylüyorlardı. Buna karşılık Ahmed Hân İngilizlerin de ulu'l-emr'e (emir sahipleri) dâhil olduğunu söylüyordu." 

Ahmed Hân'ın Türk halifesiyle Hind Müslümanlarının ilişkisini kesmek için gösterdiği gayretler nefretle karşılanmış, vatandaşları tarafından teslimiyetçi bir tavır olarak algılanmıştır. Onun siyasi düşünceleri bir İngiliz dostuna yazdığı mektuptan anlaşılmaktadır. 
Ahmed Hân şöyle yazar: "Ben Hindistan'da yaşayan bir Müslümanım. 
Irken Sami'yim. Damarlarımda hâlâ Arap kanı dolaşıyor. Tüm 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benliğimle inandığım İslâm dini radikal ilkeler vaz eder. İster hanedanlık ister meşruti olsun, İslâm bütün monarşik düzenlerin karşısında olup, ancak halkın seçtiği bir başkanın meşruluğunu kabul eder. Mülkiyetin belli ellerde toplanmasına karşı çıkar. Mal ve mülkün ölüm halinde hukuki varislerine dağıtılmasını ister... Fakat bana bu ilkeleri öğreten din diğer muayyen prensipleri de öğretir. Birincisi: Allah İngiltere'nin yaptığı gibi bize dini özgürlük veren, adaletle hükmeden, barışı koruyan, hayatımızı ve malımızı güvence altına alan başka bir ırka itaat etmemizi dilerse bunu kabul eder ve onlara tabi oluruz.” 

Bu mektuptan da anlaşıldığı gibi Ahmed Hân arzuladığı dini düşünce ortamının teşekkülü için mi çalışmıştır, yoksa dini düşüncesini siyasete hizmet edecek şekilde mi yapılandırmıştır. Bu hususta kesin hüküm okuyucuya kalmıştır. Ancak onun burada ifade ettiği yeni bir hükümdarlık teorisi geliştirmekten ziyade siyasi ortamın kendisinden beklediği tavrın sözlü yansımasıydı. İşte bunlardan dolayı Afgâni, Ahmed Hân'a karşı idi ve dergisinde onun için pek çok şeyler yazmıştı. 
O kadar ki Cemâluddin Afgâni ve Vahhâbiler Ahmed Hân'ı sapıklıkla bile itham etmişlerdir. "Afgâni Hindistanlıları gelecek tehlikelere karşı uyarmaya çalışmış ve Haydarâbâd'da ikamet ettiği dönemde yüksek eğitime önem vererek Urduca Üniversitesi'nin kurulması fikrini ortaya atmıştır. Ayrıca Mısırlıların muhalefeti sebebiyle Ahmed Hân ve Mevlânâ Semiullah Hân aleyhinde makaleler yazmıştır." Nitekim cihat meselesine ilaveten Hutbât-i Ahmediyye'yi yazarak bazı dini inançların akli tevilini yapan Ahmed Hân'ı Daru’l-Ulam Devband'ın kurucusu Mevlânâ Muhammed Kasim ve Mevlânâ Azizurrahman Ludhiyanevi küfürle itham etmislerdir.“” 

Ancak Hind Müslümanlarının gözünde İngiliz Hükümeti'nin itibarı sarsılmıştı. İngilizlerin Hindistan ve diğer ülkelerdeki Müslümanlara direkt veya dolaylı yoldan verdikleri zarar neticesinde İslâm kardeşliği duygusu Hindistan'da gelişmeye başlamıştır. Osmanlı Devleti'ni parçalamak için İtalya ve Balkan devletlerinin saldırıları neticesinde ki bunun arkasında İngiltere'nin de parmağı vardı, Türklere karşı Hind 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Müslümanlarının yakınlığını o kadar arttırmıştır ki İngiliz ve İtalyan mallarına karşı boykotun yanı sıra Türklere maddi yardım için para da toplanmaya başlanmıştı.” Bu hususta Bağdad nakibu'l-eşraf'ı Seyyid Süleyman Efendi'nin Hindistan Müslümanlarını Türklere maddi yardım etmeye teşvik için kardeşi Hacı Mustafa Saheb'i Hindistan'a gönderdiğini ve olumlu netice aldığını görüyoruz.” 

1857 Bağımsızlık Savaşı'ndan sonra İngilizlerin Müslüman Bâbur 
Devletini fiilen ve hukuken ortadan kaldırması Hindistan Müslümanlarının yegâne bağımsız İslâm Devleti ve onun halifesine olan desteklerinin kıymetli bir bağlılığa dönüşmesine büyük ölçüde katkısı olmuştu.” 

Devbandlı Seyhu’l-Islam Mevlânâ Mahmâdu'l-Hasan 1909'da Cemiyetu'l-Ensâr ismiyle çeşitli İslâmi gruplarla ilişkili olan kişileri bir araya getirmek için bir dernek kurmuş ve diğer İslâm ülkeleriyle irtibat kurarak Osmanlı Hilafeti'ne yardım plânları yapmıştı. Nitekim bu harekete Şibli Nu'mâni, Mevlânâ Zafer Ali Hân, Mevlânâ Ebulkelâm Âzâd, Mevlânâ Muhammed Ali Cevher, Muhammed İkbâl, Hasret Mohâni gibi edebiyatçı şahsiyetler de katılmıştı. İngilizler bu hareketi ne kadar şiddetle bastırdı iseler o kadar şiddetli bir şekilde yeniden çıkmış ve ileride hilafet hareketi şeklini almıştı.” 

Hindistan Müslümanlarının Osmanlı Devleti'ne ve halifeye olan yaklaşımlarını daha kesin bir ifadeyle belirtmek için önde gelen Hindistan Müslümanlarından birisinin Londra gazetelerinde çıkan ifadeleri gösterilebilir. Sâlâr-ı Ceng Hindistan Müslümanlarının Sultan-ı Rum'u Halife-yi İslâm olarak bildiklerini söyledikten sonra İngiliz Hükümeti'ne Osmanlılara çok kıymet veren Hindistan Müslümanlarını göz önüne alması, bu hususu unutmaması ve Osmanlı Devleti ile iyi geçinmesi gerektiğini ihtar etmekteydi. II. Abdulhamid'in şahsında: “Osmanlı padişahlarını Mekke ve Medine'nin koruyucusu ve hizmetçisi oldukları için zamanın halifesi biliriz. Uğrunda can feda ederiz.” 
demekle meseleye bakış tarzlarını ortaya koyan Sâlâr- Ceng, İngiltere'nin 1857 isyanında görüp anladığı, halifenin nüfuzunu 


* Birelvi, 1972: 20 

an Eraslan, Cezmi, II. Abdu’l-Hamid ve İslâm Birliği, İstanbul 1992, s.115 

Güngör, Erol, İslâm'ın Bugünkü Meseleleri, İstanbul 1989, s.173; Keza; İnayet, Hamid, Çağdaş İslâmi Siyâst Düşünce (ter: Yusuf Ziya) Yöneliş Yay. İstanbul 1988, s.109-110; 
Eraslan, 1992: 113 

** Birelvi, 1972: 21 
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unutmaması gerektiğine işaret etmekteydi. Sâlâr-ı Ceng 1881'den itibaren Hindistanlıların kongrelerinde ön planda rol almıştır. 1877'deki kongre Müslümanların idaresinde toplanmış ve etkili basın-yayın organı The Voice of India Sâlâr-ı Ceng'in Osmanlı halifeleri hakkındaki yazısını aynen kabul ettiğini bildirerek yayınlamıştır.“ 

Hindistan'daki Müslümanların halifelik makamına bağlılıkları II. 
Abdulhamid'den sonra da devam etti. Osmanlı Devleti'nin İslâmcı siyasetini uygulamaya koyduğu sırada göze çarpan bir takım eksiklikler ilerleyen yıllarda halledilememiş, aksaklıklar süre gelmiştir. Bunların başında mali problemler gelmektedir. Diğer taraftan Güney Hindistan başta olmak üzere Osmanlı Hanedanı'na mensup olduğunu beyan ile yardım toplayıp geçimlerini temin eden insanlar her zaman olagelmiştir. Osmanlı idaresinin Hindistan politikası ileriki yıllarda fazlaca etkili olmamıştı. Bunun sebeplerinin başında Abdulhamid'in hallinden sonra iş başına gelen İttihad ve Terakki idaresinin meseleye gereken önemi vermemesini sayabiliriz." 
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Eraslan, Cezmi, 1992: 318-19 
“ Eraslan, Cezmi, 1992: 329-30 


D. DÂRU'L-ULUM NEDVETU’L-ULEMA 

1. Dint Medreselerin Durumu 

Şartların gereği, peyderpey çalan tehlike çanları eski medreselerde bir uyanış ve hareketlilik meydana getirememişti. Arapça eğitim yapan eski medreseler Kur'ân ve sünnet doğrultusunda eğitime ağırlık vermekle birlikte, Batı kültürü ile gelen yeni meselelere ilgi gösterme ve Hind toplumundaki çatışmadan kaynaklanan yeni sorulara cevap verme kaygısını gütmemişlerdi. Onlar atak olmak yerine savunma konumunda olmayı yeterli görmüşlerdi. Nedvetu'l-Ulemâ'dan önce Arapça eğitim yapan eski medreselerde yaygın olan müfredatta felsefi kitaplara fazla yer verilmekteydi. Bunun aksine dini ilimlere özellikle Kur'ân, hadis ve fıkha çok fazla önem verilmezdi. Bu dönemde yaygın olan müfredat Nizamiye Medresesi'nin müfredatının bozulmuş şekliydi. Bu müfredatta okumaya önem verilirken, mesleki eğitime daha az önem verilirdi. Mantık ilmine dair kitaplar gereğinden fazlaydı. 
Bu ilme dair 15 kitap müfredatta mevcut iken tefsir alanında Beyzâvi ve Celâleyn'den başka kitap yoktu. Müfredatta, edebiyatın payı çok azdı. Dahası tarih ve coğrafya ilmine dair dersler hiç yoktu. XIX. 
yüzyıla gelindiğinde bu müfredat her türlü değişiklik ve eklemeyi reddetmişti. Konular, kitaplar ve eğitim tarzında, Hindistan'da Nizamiye Medresesi ve XVIII. yüzyılda Ezher uleması zamanında kurulan tarzda ısrar edilmişti. İslâm Hukukunu genişletme ve bu meselelerde içtihaddan faydalanma terk edilmişti. Bu müfredatta değişiklik yapıldığında ise müfredata eklenen kitaplar daha ziyade şerh ve haşiyelerden oluşmaktaydı. Tasnif ve tahkik alanında hiç çalışma yapılmamaktaydı. Böyle bir müfredat ile öğrencilerde şüpheci eğilimlerin ortaya çıkması kaçınılmazdı. Hindistan ve diğer İslâm ülkelerindeki (Türkiye, Mısır) dini medreseleri, eğitim sistemlerini ve 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Molla Nizâmuddin Lakhnavi (6.h. 1161/1748) Şibli'nin Müslümanların eğitim sistemi ile ilgili yazdıkları ve Ders-i Nizâmiye ile eski ve yeni eğitim sistemini karşılaştırması kendisinin zihni keyfiyetini ortaya koymaktadır. Şibli 1883'te Ulemâ-yi İslâm or Unhin se Hitâb adlı makalesinde, Ders-i Nizâmiye'de Yunan Felsefesine dair kitapların fazla olduğunu, buna mukabil dini kitapların sayıca buna denk olmadığını yazmış ve âlimlerin insafa gelmelerini istemişti. Fikr-o-Nazar, 1996: 113; İkrâm, 1994: 112; Mevlânâ Muhammed Kasim Nânotavi de Daru’l-Ulim Devband için önerdiği müfredattan Meybezi'nin dışındaki felsefi kitapları çıkarmıştır. Ancak Hindistan'ın genel eğitim atmosferinin etkisiyle, keza Devband'ın diğer hocalarının isteği ve baskısıyla onun vefatından sonra tedrici olarak felsefe ve mantık kitapları, müfredata dâhil edilmiştir. 
Muhammedu’l-Hasani, 1980: 70-86 


DÂRU'L-ULÜM NEDVETU’L-ULEMA 185 


müfredatlarını inceleyen Nedvetu'l-Ulemâ'nin kurucuları 1895'te örnek bir üniversitenin kurulmasını, Islami medreselerin birbirine bağlanmasını ve iki üç büyük medresenin (mesela Medrese-yi İslâmiyye Devband, Medrese-yi Feyz-i Âm Kânpûr, Medrese-yi Ahmediyye, Ârah) üniversite sayılarak bütün küçük medreselerin bunlara bağlanmasını kararlaştırırlar. Ancak son iki öneri Hindistan'da daha önce uygulanmadığı için kabul görmemiştir.” 

Müfredat ve eğitim metodunda değişiklik yapmak o dönemde oldukça zordu. Nedvetu'l-Ulemâ yine de müfredatın ıslahı ve bunun gerekliliğini hissettirmek için çok çalışmıştır. Ancak Nedvetu’l-Ulema'ya bağlı bir üniversite kurulmadıkça bunun gerçekleşmesi kolay değildi. 
Mevlânâ Muhammed Ali Mongiri 1895'de bir üniversitenin kurulmasını teklif eder ve onun bu teklifi kabul edilir. 1898'de üniversitenin ilk sınıfları açılır. 1899'da Şâh Cihânpür reisleri Nedve'ye toprak vakfederler.*” 

2. Gruplar Arasındaki İhtilafların Kaldırılması 

Grup taassubu ve furui meselelerdeki görüş ayrılıkları Müslümanların tarihini lekelemişti. Hindistanlı âlimler ve meşhur şahsiyetlere küfür damgası vurmak yaygındı. Bütün ümmet mukallidgayri mukallid, ehl-i hadis-ehi-i fıkıh şeklinde gruplara ayrılmıştı. Bütün gruplar sanki farklı bir dindenmiş gibi birbirleriyle çatışmaktaydılar. 
Gruplar bütün güçlerini namazda açıktan âmin, elleri kaldırma ve imamın arkasında kıraatin ispat ve reddine sarf etmekteydiler. Fıkhın cüzleri ve ihtilaflı meseleler üzerine kalın kitaplar yazılmaktaydı. 
Tartışma, yergi ve küfürden de öte şiddet her tarafa yayılmıştı. Bu dönemde yayınlanan kitaplarda karşılıklı nefret duygusu rol oynamaktaydı. Aşağı yukarı aynı durum XVIII. ve XIX. yüzyılda bütün Islam âlemi için geçerliydi. İnsanlar camileri dahi arena haline getirmişlerdi. Camiler üzerine "bu Hanefilerin, şu Şafilerin, öteki Hanbelilerin camisi" şeklinde yazılar yazılmaktaydı. Ümmet iki gruba ayrılmıştı. Birinci grup eski filozofların anlamsız ve saptırıcı faraziyelerini sadece onlar üzerinde eskinin izleri olduğu için kabul edip üzerlerinde yenilik suçlaması olduğu için de pek çok yararlı ilmi reddetmekte; ikinci grup Kur'ân, hadis, fıkıh, tefsir ve İslâm tarihini de, mantık, felsefe, astronomi ve matematik gibi eski hikâye saymaktaydı. 
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Nedevi, 1983: 63-79, 122 
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Bu eski ve yeni çatışması ülkenin her tarafına yayılmıştı. Tartışmalar küfürden de öte çıkıp mahkemelik hâdiseler zuhur etmeye başlamıştı. 
Müslümanların davaları gayri Müslim mahkemelere sunulmaya başlanmıştı. Bu durum gayri Müslimlere alay etme fırsatı vermekteydi. 
İşte karşılıklı öfke ve küfrün var olduğu böyle bir ortamda, Nedvetu’l-Ulema'nin Müslümanlar arasında birlik çağrısı ittifak ve sevgi ortamı yaratmıştır.” 

Nedvetu'l-Ulemâ hareketi Devband ve Aligarh Hareketi'nden sonra başlamıştı. 1857'den sonra İngilizlerin tam hâkimiyeti neticesinde Müslümanların kötü durumlarını ıslaha yönelik başlatılan hareketler içerisinde birbirine zıt iki eğilim vardı. Aligarh Hareketi batının rengiyle renklenmeye bir çağrı iken; Devband batının izini taşıyan her şeyden kaçınmayı o öğütlüyordu. Bunların aksine  Nedvetu'l-Ulemânin kurucuları İslâm'ın batıya karşı nefreti öngörmediğini ve doğunun her şeyine kucak açmanın da imânın gereği olmadığını söylüyorlardı. 
Eskinin iyisini modernin yararlı olanını almak Nedve'nin çağrısıydı. 
Dâru'l-Ulüm Devband ve Nedvetu’l-Ulema'nin o kurucularının beslendiği fikri kaynak aynı idi. Yani Nedve'nin ilmi ve manevi bağı da Şâh Veliyullah âilesine dayanmaktaydı.* 

Hindistan'da esen değişiklik rüzgârından özellikle Müslümanlar rahatsız idiler. Eski medrese sistemi yok olmaktaydı. Müslüman çocuklar İngiliz okul ve kolejlerine çekilmekteydiler. Hükümetin etkisiyle (o Hıristiyanlık yaygın olarak konuşulup tartışılmaktaydı. 
Misyonerler her tarafa yayılmışlardı. Her tarafta misyoner yetimhaneler açılmıştı. Müslümanlar ve Hıristiyanlar arasında sık sık tartışmalar olmakta ve risaleler yazılmaktaydı. Batının yeni düşünceleri sel gibi yarımadaya akmaktaydı. Sıradan âlimler bir yandan okuma ve okutma ile meşgul iken, diğer yandan basit meselelere sıkışmışlardı. 
Medreselerde eski eğitim sistemi yürürlükteydi. Böyle bir ortamda Kânpür'da Mevlânâ Lütfullah Aligarhi'nin hocası Mufti İnâyet Ahmed Kâkorevi'in h. 1277/1860'ta kurduğu Feyz-i Âm Medresesi'nde toplanan bazı âlimler bir dernek kurulmasını kararlaştırırlar. Bu derneğin adı Nedvetu'l-Ulemâ konmuştur (1892-93). Derneğin ilk 


479 


Nedevi, 1983: 87-89;130; Muhammedu’l-Hasani, 1980: 86-105 
© Nedevi, 1983: 55-56, 215 


DÂRU'L-ULÜM NEDVETU’L-ULEMA 187 


müdürü Mevlânâ Seyyid Muhammed Ali Mongiri” olmuştur. Derneğin kurulması fikrini ilk olarak Mevlevi Abdulgafür ortaya atmıştı. Ancak bunu tamamlama işi Mevlânâ Seyyid Muhammed Ali'ye nasip olmuştur. Mevlânâ Şibli Nu'mâni ve Mevlânâ Abdulhakk Dehlevi bunun yönetmeliklerini hazırlamışlardır. Kuruluşunun ikinci yılında sadece Hindistan'da değil, Mısır ve Şam'da da meşhur olan Nedve'nin amaçları buralardaki âlimler tarafından da teyit edilmekteydi." 

3. Nedvetu’l-Ulema'nin Amaçları 

1) İslâmi ilimler müfredatında uzun vadeli ve temel değişiklikler yapmak, yeni müfredat hazırlamak. 
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Mevlânâ Muhammed Ali Mongiri'nin soyu Şeyh Abdulkâdir Geylâni'ye dayanmakta olup ulema sınıfındandır. İlk ataları Buhara'dan Multân'a, buradan da Muzaffernagar'a gelip yerleşmişlerdir. Mevlânâ Muhammed Ali h. 1262/1846'da Kânpür'da doğmuştur. 
Medrese eğitimi almıştır. Mevlânâ Lütfullah Aligarhi ve Mufti İnâyet Ahmed Kâkorevi'nin öğrencisi olmuştur. Medrese-yi Feyz-i Âm'ın ilk öğrencilerindendir (h. 1277/1860). 
Kafiye, Şerh-i Misbah, Şerh-i Molla Cami ve bazı mantık kitaplarını Mevlânâ Seyyid Hüseyin Şâh'tan okumuştur. Mevlânâ Lütfullah Aligarhi'den mantık ve felsefeye dair kitaplar okumasına rağmen bu konulardan nefret etmiş, Hadis'e ilgi duymuştur. Kısa bir süre Medrese-yi Feyz-i Âm'da ders verdikten sonra rahatsızlığı sebebiyle bırakmak zorunda kalmıştır. O dönemde kültürel demeklerin kurulması âlimler halkasında yeni bir durum idi. Nitekim Mevlânâ Muhammed Ali, maksadı âlimler ve modem eğitim almış tabaka arasında gerçek İslâm düşüncesinin yayılması ve karşılıklı birlik ve kardeşliği tesis etmek olan Encümen-i Tehzib adıyla Kânpür'da bir dernek kurmuştur. Ancak kendisinin meşguliyeti sebebiyle bu demek bir süre sonra kapanmıştır. Mevlânâ Rahmetullah Kirânvi'den sonra Hıristiyan misyonerlere karşı delillerle en etkili şekilde karşı koyan âlimler arasında yer alır. Hıristiyan misyonerlerin itirazlarına karşı yazdığı kitaplara onlar tarafından cevap verilememiştir. Hıristiyanlığı red için Kânpür'da Menşur-i Muhammedi (h. 1289/1872) adıyla bir gazete çıkarmış ve onların inançlarını reddeden makaleler yayınlamıştır. Yine bu amaca yönelik olarak ilk eseri Mirdtu’l-Yakin’i yazmıştır. Bu kitap papaz İmâduddin'in Hidâyetu”/-Muslimin adlı kitabına cevap olarak yazılmıştır. İkinci olarak A’ine-yi İslâm (h. 1297) ve Peygâm-i Muhammedi adlı kitabı Haydarâbâd'da bulunduğu sırada yazmıştır. Bu eser de Munşi Safdar Ali'nin Niyâznâme adlı kitabına cevaben yazılmıştır. Adı geçen papazın iddialarına cevaben Terâne-yi Hicâzi (h. 
1295/1878) ve Defu't-Telbisât (h. 1302/1884) adında bir kitap daha yazmıştır. Bundan sonra Sâtiu'l-Burhân ve Berâhin-i Kâtia adlı kitapları yazarak Kur'ân-ı Kerim'in ilâhi kelâm oluşunu ispat ederken, Hıristiyanların inançlarını da reddetmiştir. Ders halkasından dışarı çıkarak Hıristiyanlara karşı koyan Mevlânâ Muhammed Ali âlimler asındaki tefrikayı, geriliği ve bilgisizliği de görmüş olur. Nedve üyeleri özellikle Şibli ve diğer üyeler arasındaki ihtilaf ve çekişmeyi gören Mevlânâ Muhammed Ali istifa etmek istemiş, ancak üyelerin şiddetli ısrarı üzerine bundan vazgeçmiştir. Fakat üst üste gelen sıkıntılı hadiseler nihayet h. 1321/1903'te onu tekrar istifaya zorlamış ve bu sefer istifası kabul edilmiştir. Şibli ile diğer üyeler arasındaki şiddetli ihtilafa rağmen Mevlânâ Muhammed Ali Şibli'yi üstün kabiliyetine binaen Nedve'de tutmuş ve onun kişisel zaaflarını görmezlikten gelmiştir. 1927'de vefat etmiştir. Muhammedu’l-Hasani, 1980: 1— 69, 110, 272-290 
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2) Gruplar arasındaki ihtilafı ortadan kaldırmak, milli birlik ve İslâmi kardeşlik duygularını geliştirmek. 

3) Kurân ve sünnet ilmine derinlemesine vakıf, modem düşünceleri iyi bilen ve zamanın nabzını tutan âlimler yetiştirmek. 

4) İslâmi ilimleri geliştirmek. 

5) Siyasetten ayrı kalarak Müslüman halkın durumunu iyileştirmek. 

6) İlim ve sanata ilaveten mesleki eğitimin de verildiği büyük bir üniversite kurmak.“ 

Bu amaçlarıyla Nedve Müslüman Hind halkının karşılaştığı yeni bir tecrübeydi. 

4. Nedvetu'l-Ulemâ Hareketi'nin Fikri Esasları 

Eğitim sisteminde meydana getirilen eski-yeni, dini-dünyevi çatışmasından en çok Müslümanlar zarar görmüşlerdi. Aligarh Hareketi'nin aksine Nedve Hareketi'nin esası halis dini olmasıydı. Yani bu harekette Müslümanların çöküşünün asıl sebebi dinden yüz çevirme ve doğru dini eğitimden mahrumiyet olarak tespit edilmişti. Âlimlere bu harekette merkezi bir yer verilerek onlar ümmetin ilerleyişi ve çöküşü, ıslahı ve bozuluşunun asıl sorumluları sayılmışlardır. Âlimlerin öncülük etmediği bir ıslah hareketinin hakiki manada başarılı olamayacağı vurgulanmıştır. Nedve Hareketi'nin geliştiği ortam halkın İngilizce eğitimine aşina olduğu ve Ahmed Hân'ın eğitim hareketinin her şehir ve kasabada yankılandığı bir ortamdı. Zamanın yeni yönü ve tarihin yeni akışı onların gözlerinin önündeydi. Her iki ekolün mensupları düşüncelerinde, hislerinde, dillerinde ve ıstılahlarında ne kadar büyük farklılık ve uçurum meydana geldiğini görmekteydiler. 
Bunun da yegâne çözümü âlimlerin zamanın ihtiyaçlarına vakıf olmalarını temin etmekten geçmekteydi. Nitekim bu amaçla Nedve geleneksel ilimleri okuyanları zamanın ihtiyaçlarına vakıf kılmak, İngiliz kolejlerinde batı ilim ve sanatına dair eğitim alanlara dini eğitim vermek, İngilizce ve gerektiği kadar modem ilimleri müfredata dâhil etmek, onları geleneksel ilimlerle birlikte okutmak, modern eğitim almış tabaka ile bu hareketin taraftarlarını yakınlaştırmak için önemli kişilerle irtibat kurmayı hedeflemiştir.“ Muhammedan Educational Conference 1894'te Nevvâb Muhsinulmülk'ün sunduğu Nedve'yi destekleyen bir 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tasarıyı kabul eder. Ahmed Hân tasarıyı yayınlayarak Müslümanlara dağıtır. Bu hareket modern tabaka tarafından Nedve'nin ilk olarak sistemli ve etkili bir şekilde desteklenmesi idi.** 

5. Nedvetu'l-Ulemâ ve İngiliz İdareciler 

İngilizler Müslümanların her türlü faaliyetine şüphe ile bakmaktaydılar. Özellikle öncülüğünü âlimlerin yaptığı böyle bir cemaati iktidarları için tehlikeli görüyorlardı. Çünki İngilizler Müslümanlardaki cihat ve dini özgürlük için can verme duygusunun bu tabaka sayesinde canlı olduğunu ve bu duygunun âlimler tarafından aşılandığını biliyorlardı.“ Bihar Eyaleti'nde Urduca yerine Hintçeyi resmi dil olarak yürürlüğe koyan ve dönemin Birleşik Eyalet valisi olan Sir Anthony Mc Donald Nedve'ye katı muhalefet etmiş, Nedve'yi siyasi komplo aracı sayarak şüphe ile bakmaya başlamıştı. "Neticede Nedve'nin önemli üyeleri sadece bulundukları eyaleti değil, Hindistan'ı dahi terk etmişlerdir. Munşi Athar Ali Haydarâbâd'a gitmiş ve Sir Anthony Mc Donald'ın tayininden önce de geri dönmemişlerdir. 
Nedve'nin müdürü Seyyid Muhammed Ali 1901'de Hicaz'a gitmiştir. 
Onun yerine ise Mevlânâ Abdulhakk Hakkâni müdür olmuştur. Daha sonra bir yıl içerisinde o da istifa etmiştir. Bu dönemde Şibli Nu'mâni de Nedve'nin üyesi olarak görülüyordu. Nitekim Şibli de Hindistan'ı terk etmeyi düşünmüş, Azamgarh'tan Gâzipür'a, buradan Aligarh'a geçmiş, ancak Nevvâb Muhsinulmülk'ün telkiniyle Haydarâbâd'a gitmiştir. “" Bu öncülüğü yapan âlimler 1857 başarısızlığı ve Şâmli yenilgisinden sonra yeni bir platform hazırlığına başlamışlardı. Daru’l-Ulüm Devband'ın kuruluşu bu stratejinin bir halkasıydı. Bu bir yenilmislik ve ezilmişlik değildi. Aksine plânlı bir toparlanıştı. Nedvetu’l-Ulemâ'nın kurucuları da bu maslahatı gütmüşlerdi. Çünki sağlam ve silahlı bir hükümet ile savaşmak meselenin çözümü değildi. Dahası bu hususta başarısızlığın acısı henüz tazeydi. Şartlar zaman gerektiren ve uzak neticeleri kapsayan plânları gerekli kılıyordu. Nitekim Nedve âlimleri milletin gücünü boş yere sarf etmek yerine onu arttırmayı, birlik ve beraberliği, hedeflemişlerdi. Mevlânâ Şibli Haydarâbâd'daki 


> Muhammedu’l-Hasani, 1980: 142 

© İstanbul seyahati esnasında (1892) Osman Gazi Paşa'nın tavassutuyla Sultan Abdulhamid, Şibli'ye Mecidiye nişanı takmış ve padişah fermanı vermiştir. Bu nişan ile övünen Şibli İngiliz Hükümeti nazarında şüpheli konuma düşmüştü. Çünki o dönemde 
Osmanlı Devleti'nin eğilimi Almanya'dan yana idi. Encam, 1996: 27 
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memurluğu bırakıp 1904'de Lakhnov'a gelince Nedvetu’l-Ulema'da yeni bir dönem başlar. İlmi çalışmalara ilaveten Colonel Abdulmecid Hân idarecilerin Nedve hakkındaki yanlış anlayışlarını izale etmiştir. 
Ayrıca Şibli Nu'mâni'nin intisabı ile Nedve halkın itimadını kazanmıştır.” 

6. Mevlânâ Muhammed Şibli Nu'mâni 

Şibli Nu'mâni 1857'de Utar Pardeş Eyaleti'nin Azamgarh bölgesine bağlı Bandol köyünde doğmuştur. Racput neslinden olan Şibli'nin ataları sonradan Müslüman olmuşlardır. Şibli'nin ilk atası Şiv Râc Singh Hind-Türk İmparatorluğu döneminden önce (Conpür Sultanları döneminde) Müslüman olmuş ve Sirâcuddin adını almıştır. Şiv Râc Singh ve çocukları Müslüman olmalarına rağmen ailenin diğer kolu Hindu kalmıştır. Bugün de bu nesil Bandol yakınlarındaki Dharsan adlı bir köyde yaşamaktadır. Şibli'nin ailesi dünyevi şeref ve güce sahip bir aileydi. Conpür civarındaki bazı seçkin aileler (mesela Mevlânâ Muhammed Fârük Giryâkotinin”” ataları) gibi ulema neslinden 
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4 Mevlânâ Şibli ilim tahsili için özellikle edebiyat, mantık ve hadis ilimlerinde bütün 
Hindistan'da meşhur olan âlimlerden ders almıştır. Bununla birlikte Şibli üzerinde Devband ve Sahârenpür'un etkisi çok azdır. İlk hocaları arasında Arap Edebiyatı zevkini geliştiren Mevlânâ Feyzulhasan hariç Şibli'nin gönlü ve zihninde şahsiyetinin derin izlerini bırakan ve kendi rengi ile renklendiren kişi Mevlânâ Muhammed Fârük Çıryâkoti'dir. 
Ulema hanedanından olan Mevlânâ Fârük'un atalarına Müslüman padişahlar dini hizmet karşılığında doğu ülkelerinde cagirler vermişlerdi. Ayrıca kadılık makamı da bu hanedan içerisinde yüzyıllardır süre gelmekteydi. İngiliz döneminde de onların bu itibarı devam etti, belki bir ölçüde arttı. Çünki 1857 ayaklanmasında Mevlânâ Fârük'un babası Kâzi Ali Ekber Çıryâkoti İngilizlerin safında yer almıştı. Mevlânâ Fârük'un kardeşi Mevlânâ İnâyet Resül Çıryâkoti de mantık, matematik, astronomi ve hadis ilimlerinde döneminin meşhur âlimlerinden idi. İbranice de bilen Mevlânâ İnâyet Tevrat ve İncil'in kutsal metinlerine vakıf idi. İşte Ahmed Hân Tevrat, İncil ve Zebur'da Müslümanlar ile Yahudiler arasında ortak olan meselelerin hallinde kendisinden yardım almış ve bazı meselelerde kendisine makaleler yazdırtmıştır. Bunlardan bazıları Ahmed Hân'ın tefsirinde bulunmaktadır. Bir anlamda Mevlânâ İnâyet dini araştırmalarda Ahmed Hân'ın hocası konumundaydı. 
Mevlânâ Fârük abisi Mevlânâ İnâyet'ten de ders almıştı. Ancak onun gibi inzivaya çekilmemişti. Vekâlet senedini de alan Mevlânâ Fârük asıl ilgisini eğitim öğretime vermiştir. Çeşitli zamanlarda Çeşme-yi Rahmet, Gâzipür, Şibli'nin babasının kurmuş olduğu  Medrese-yi Arabiyye Azamgarh, Sahsarâm'daki  Medrese-yi Hankah, İlahâbâd'daki Medrese-yi Înyâu'l-Ulâm ve Dâru'l-Ulâm Nedve'de görev yapmıştır. O klasik medreselerin bakış açılarını, hukuku ve zemindarlığı iyi bilmekteydi. Vekillik de yapmıştı. Musiki sanatına da vakıf idi. Ancak onun asıl ilgi odağı edebiyat ve makülât idi ve kendisi bu ilimlerde döneminin büyük âlimiydi. Bütün bunlara rağmen Mevlânâ Fârük modem ilimlere şiddetle karşı idi. Şibli'nin zihni gelişimi onun etkisi altında olmuştur. Düşüncelerinde mantıki bir tertip meydana gelmiş, münazaralarda rakibini alt etme kabiliyeti kazanmış ve mizacına öyle münâzırâne bir tarz yerleşmiştir ki bütün ömrü boyunca yazı ve konuşmalarının belirgin özelliği olmuştur. Şibli'nin şiir söyleme zevki 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değillerdi. İngilizler döneminde Şibli'nin ataları resmi memurlukta imtiyaz sahibiydiler. 

Geleneksel tarzda eğitim alan Şibli Nu'mâni Kur'ân-ı Kerim ve Farsça kitapları Bandol'da okumuştur. Daha sonra Azamgarh'taki Arapça medresede eğitim görmüştür. Bir süre Conpür'daki Hanefiyye Medresesi'nde de okumuştur. İşte bu münasebet ve muhabbet sebebiyle Şibli isminin sonuna Nu'mâni lafzını eklemiştir. Bundan sonra babası onu Mevlânâ Muhammed Fârük Çıryâkoti'den ders alması için Gâzipür'a göndermiştir. Bir süre sonra öğrenci hocasını Azamgarh'a çekmiş ve Mevlânâ Muhammed Fârük Çıryâkoti Şibli Nu'mâni'nin babası ve diğer akrabalarının kurduğu medresede müderris olarak 1873'e kadar görev yapmıştır. Şibli'nin asıl eğitimi onun rehberliğinde gerçekleşmiş ve Mevlânâ Muhammed Fârük Çıryâkoti'nin ilmi şahsiyeti Şibli üzerinde de etkili olmuştur. 

Şibli Nu'mâni Azamgarh'taki medreseden mezun olduktan sonra o zamanın geleneklerine göre meşhur sanatkârlardan ders almak için değişik yerlere seyahatler yapmıştır. İlk olarak Lakhnov'a gitmiştir (1874-1875). Burada dönemin meşhur Hanefi âlimlerinden Mevlânâ Abdulhayy Firengi Mahali bulunmaktaydı. Ancak Şibli bazı fıkhi meselelerdeki ihtilaf sebebiyle onun yanından ayrılmış ve Râmpür'a yönelmiştir. Burada meşhur Hayrâbâdi âilesine ilâveten Mevlânâ İrşâd Hüseyin Müceddidi de bulunmaktaydı. Hayrâbâdi âlimleri akli ilimlerde imtiyaz sahibiydiler. Nitekim Şibli Nu'mâni Mevlânâ İrşâd Hüseyin Müceddidi'nin ders halkasına girmiş ve ondan fıkıh ve usül bilgilerini tahsil etmiştir. Daha sonra Azamgarh'a dönen Şibli'yi ilim aşkı Lâhor'a çekmiştir. O dönemde Lâhor Oriental College'de Hindistan'ın en meşhur edebiyat hocası ve Arapça şiir zevkine sahip Mevlânâ Feyzulhasan  Sehârenpâri o bulunmaktaydı. Babasının muhalefetine rağmen” Lâhor'a giden Şibli kısa süre de olsa Mevlânâ Feyzulhasan Sehârenpüri'den Arapça Edebiyat ilmine dair ders görmüştür. Şibli'nin bu Lâhor seferi çok faydalı olmuş ve ondaki 


Mevlânâ Fârük'un ders halkasında ıslah olmuştur. İkrâm, 1994: 42-61; Nedevi, Seyyid Süleymân, Yâd-i Reftegân, Karâçi 1983, s.271 

* Şibli'nin babası Ahmed Hân'ın modern eğitim hareketine vakıf ve taraftar idi. Çünki Ahmed Hân Benâres'te hâkim iken bölgesel yakınlık sebebiyle Azamgarh ve Gâzipür'da bir kaç konuşma yapmıştı. O dönemde sadece Şibli'nin babası değil, Azamgarh'ın bütün ileri gelenleri Ahmed Hân'ın modem eğitim hareketinden etkilenmislerdi. Şibli'nin babası da Arapça eğitimini sadece vakit ve mal kaybı olarak görmüyor, aynı zamanda zararlı 
kabul ediyordu. Bunun için Şibli'nin Arapça okumasına karşı çıkmıştır. Ikram, 1994: 63 
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Arapça Edebiyat ilmine olan temayülü had safhaya çıkarmıştır. Bu kısa sürede Şibli'nin kavrayış gücüne ve yeteneğine şahit olan Mevlânâ Feyzulhasan Sehârenpüri daha sonra Aligarh'a memurluk için müracaat eden Şibli'ye aracılık da etmiştir.” 

Lâhor'daki kısa süreli eğitim dönüşünde Sehârenpür'a yönelen Şibli Nu'mâni burada Mevlânâ Ahmed Ali Muhaddis Sehârenpüri'nin ders halkasına girmiştir. Ondan Tirmizi'yi okumaya başlamıştı ki babasının hacca gideceğini öğrenen Şibli onunla birlikte hacca gitmiştir. Şibli Nu'mâni bu yolculuğu esnasında kitapları taramayı da ihmal etmemiştir. Azamgarh şehrinin en büyük reisi, iyi bir avukat, toprak ağası ve fabrika sahibi olan Şibli'nin babası Şeyh Habibullah hacc dönüşünde oğlunun da avukat olmasını istiyordu. Ancak Şibli Nu'mâni avukatlık imtihanında başarılı olmasına rağmen bu işi yürütememiş ve babası Şeyh Habibullah onu bölge mahkemesinde müstensih olarak göreve başlatmıştır. Ancak Şibli bu görevi de devam ettirememiştir. 1882'de Mevlevi Muhammed Kâmil Velidpüri'nin yardımıyla birkaç ay Basti bölgesinde vekillik yapan Şibli 1883'te Lakhnov yoluyla Aligarh'a gelir. Eğitimini tamamladıktan sonra Şibli'nin karşılaştığı durum oldukça ümit kırıcıydı. Çünki yedi yılını işsiz bir şekilde geçirmişti. Hacc dönüşünden sonra iki yıl boyunca bazı akrabalarına ders veren Şibli o dönemi münazara ve gayri mukallidlere muhalefet ile geçirmiştir. O dönmede Ehl-i Hadis grubu yeni ortaya çıkmıştı. Şibli Nu'mâni'nin hocası Mevlânâ Fârük katı bir Hanefi olduğundan onun etkisiyle Şibli de bu gruba karşı aşırı muhalefet etmiştir. "Şibli Nu'mâni insanın Hıristiyan olabileceğini, ancak gayri mukallit olamayacağını söylüyordu.” 

1882'de Aligarh Koleji'nde asistan profesörlük kadrosu boşalmıştı. 
Şibli Nu'mâni de bu kadro için müracaat etmiş ve Mevlânâ Feyzulhasan Sehârenpüri de Şibli'ye aracılık yapmıştır. Çünki Ahmed Hân Arap Edebiyatı'na dair bazı kitapları ondan okumuştu. Nitekim Şibli Nu'mâni 1883'te Aligarh Koleji'nde göreve başlar. Aligarh'a gelmeden önce Şibli'nin bütün yetenekleri yanlış yolda sarf olmaktaydı. Şairliğini aşk gazellerinde kullanmaktaydı. Dini ve ilmi coşkusunu gayri mukallidlerle münazarada göstermekteydi. Aligarh'a gelmesiyle bütün bunlar değişmiştir. Aşk gazellerinin yerini milli şairlik 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almıştır. Ehl-i Hadis grubunu ret ve yergiye sarf olan mizacındaki coşku ve dini his artık gayri Müslimlere ve İslâm düşmanlarına hasrolmuştu. 
Aligarh o zamanlar doğu ve batının en büyük ilim merkeziydi. Batıda İslâm ya da doğu ülkeleri hakkında basılan faydalı kitaplar Hindistan'da ilk olarak buraya gelmekteydi. Şibli Nu'mâni Aligarh'ta bu kitapların tamamına ulaşarak batı düşüncelerine ve ilmi araştırmalara vakıf olma fırsatı bulmuştur. Ayrıca bütün İslâm âleminde ilim merkezi olarak kabul edilen Mısır'daki yeni Arapça eserlere de vakıf olmuştur. Bu konumuyla Şibli bu eserlere ulaşabilen ilk kişi idi. 
Aligarh'ta sadece Arapça gazete ve kitapları mutalaa etmekle yetinmeyen Şibli burada Prof. Arnold ve Ahmed Hân'dan da yararlanmıştır.” 

7. Şibli ve Aligarh Koleji 

Şibli Nu'mâni henüz 25 yaşında iken Ahmed Hân'ın hareketine vakıf olmuştu. O kadar ki bu vakıfiyet onu Ahmed Hân'a övgü dolu Arapça bir kaside yazacak kadar etkilemişti. "Ahmed Hân bu kasideyi Aligarh Institute Gazette'de (15 Ekim 1881) yayınlayarak Şibli'yi cesaretlendirmişti.”" Şibli Nu'mâni Aligarh'ta kaldığı 16 yıl boyunca Hindistan'ın en muktedir şahsiyetleri ile sohbet etme fırsatı bulmuştur. 
Ahmed Hân'ın kitapları ve sohbeti Şibli'nin zihni eğitiminde etkili olurken, onun şöhretini arttıran ilimlere yani tarih ve siyer yazarlığına yönelmesinde rehberlik de etmiştir. "Ahmed Hân'ın etkisi sonucudur ki Şibli'de târih yazarlığı bilinci gelişmiştir." Çünki Ahmed Hân baştan beri tarih ve İslâmi eserlere büyük bir ilgi duymaktaydı.”* Aligarh'ta İngilizce ve İngilizce tercümeler yardımıyla yeni düşüncelere vakıf olan Şibli Nu'mâni, Ahmed Hân'ın etkisiyle İngilizce eğitimini yeni neslin kurtuluşu için gerekli görmeye başlamıştı. "Şibli Nu'mâni Aligarh Hareketi'nin bazı faydalı yönlerini de kabul etmiştir. Bunlar arasında en önemlisi ulusun yok oluş hissi ve acısıdır. Ayrıca o ana kadar güzellik ve aşk hikâyeleri ile dolu olan nağmeleri artık millet aşkıyla kan ağlamaya başlamıştır. Müslümanlar ne idi, ne oldular. Bu his artık onun milli nazımlarının konusu olmuştu. Çünki Şibli Aligarh'a gelmeden önce taklidi şiir söylerdi. Subh-i Ümmid adlı mesnevisi 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(1884-1885) bu dönemin yadigârıdır. Şibli bu kitapta Müslümanların yükseliş ve çöküşlerinin acıklı hikâyelerini anlattıktan sonra Ahmed Hân'ın yeni hareketinin başarısı üzerine ümit dolu yeni bir sabahın doğuşunu müjdelemektedir." Aynı zamanda Aligarh'ta Profesör Amold'un maiyetine de giren Şibli ondan İngilizce ve Fransızca okumuş, Arnold'a Arapça öğretmiştir. Böylece her ikisi arasında kültür alışverişi gerçekleşmiş ve bu ilişki Arnold'un eşsiz eseri Preaching of Islam'ın yazılması ile neticelenmiştir. Prof. Arnold Şibli'ye modem usulleri de öğretmiştir. Şibli Nu'mâni bu karşılıklı alışverişe rağmen modem usullerin ihtişamından etkilenmemiş, aksine onlar üzerinde derinlemesine düşünmüştür. Güzel olan usulleri almış, gösterişli olan şeyleri reddetmiştir.” Şibli Nu'mâni, Ahmed Hân'ın Hutbât-i Ahmediyye adlı eserinden etkilenerek Siretu'n-Nebi'yi yazmayı düşünmüş, ancak bu eseri ömrünün son günlerinde yazmaya başlamıştır. Kitabı tamamlamak ise Seyyid Süleymân Nedevi'ye nasip olmuştur. Şibli Nu'mâni, Ahmed Hân ile sürekli birliktelik neticesinde ve bizzat onun isteği üzerine Muselmânon ki Guzeşte Talim** adlı ilk makalesini yazmış (1887) ve bunu Muhammedan Educational Conference'nin Lakhnov'daki oturumunda okumuştur.” 

Ahmed Hân 1891'de Şibli Nu'mâni'yi Haydarâbâd'a götürerek burada Nevvâb İmâdulmülk ve kardeşi Seyyid Ali Bilgrâmi ile tanıştırır. 
Şibli bu sayede Seyyid Ali Bilgrâmi'den ilmi çalışmalarda kullanmak için 100 rupi burs elde eder. Ayrıca 1898'de Ahmed Hân'ın vefatı üzerine Aligarh'tan ayrıldıktan sonra Seyyid Ali Bilgrâmi'nin gayretiyle Haydarâbâd'da Eğitim Bakanlığına müdür olarak atanır. Burada 4 yıl kalan Şibli mersiye yazarlığı üzerine temel tenkit kitabı olan Muvâzene- yi Enis-o-Debir'i yazmıştır. Buna ilâveten Ahmed Hân hükümete özel bir mektup yazarak Şibli'ye Şemsu'l-Ulemâ hitabı verilmesi için aracılık yapar. Nitekim bu mektup üzerine hükümet Şibli'ye bu hitabı verir. O zaman Şibli 37 yaşındadır.” 


“7 Encam, 1996: 77-78; Fikr-o-Nazar, 1996: 8; İkrâm, 1994: 90 

Gi Fikr-o-Nazar, 1996: 108 

Kitap üç ayrı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde: Müslümanların ilmi gelişimlerinin tarihi vardır. İkinci bölümde Islâm âlemindeki meşhur medreselerden bahsedilmiştir. Medrese-yi Nizâmiyye (Bağdad) ile ilgili olarak ayrıntılı bilgi verilmiştir. 
Son bölümde ise klasik eğitim ile ilgili olarak farklı bilgiler ve onun bazı önemli yönleri üzerine değerlendirme vardır. 

* İlkrâm, 1994: 159-160; Encam, 1996: 24-26 

© Encam, 1996: 75-76; Fikr-o-Nazar, 1996: 55; İkrâm, 1994: 98 
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Şibli Nu'mâni Arapça ve Farsça hocası olmasına rağmen Ahmed Hân kendisine Kur'ân-ı Kerim derslerini de vermiştir. Böylece Şibli kolejde dini bir atmosfer kurmaya da çalışmıştır. Şibli Nu'mâni'nin Aligarh Koleji'ne olan sevgisi ve Ahmed Hân'a olan bağlılığının en etkili göstergesi Subh-i Ümmid adlı mesnevidir. Bu nazımda Şibli Nu'mâni, Ahmed Hân'ın son derece etkileyici tasvirini ortaya koymuştur. 

Şibli Nu'mâni Aligarh'a geldikten bir süre sonra burada okutulmakta olan ilimler arasında klasik ilimler ve kültürün olması gerektiği konumda olmadığını fark etmiş, ayrıca buradan mezun olanların yüzeysel bir bakış açısına ve köle zihniyetine sahip olduklarını görmüştü. Şibli kolej erbabı hakkında şunları söyler: "İngilizce bilen tabakanın işe yaramaz bir gruptur, din bir yana geniş görüşlülük, gerçek bağımsızlık ve yüksek cesaretin adı dahi yoktur, sadece kot pantolon gösterisi..." Şibli'nin bu düşüncesini Avadh Panç'taki makaleler ve Ekber İlahâbâdi'nin nazımları daha da güçlendirmiştir. 
Ayrıca hocası Mevlânâ Fârük'un modem eğitime olan karşı tutumunun etkisi de rol oynamaktadır. Buna ilaveten Şibli Nu'mâni, Ahmed Hân ve Seyyid Mahmüd ile eğitim metodu üzerine müzakere yaptığında klasik eğitim ile ilgili olarak onun düşünceleri daha da güçlenmekteydi. 
Hatta Ahmed Hân dahi zaman zaman İngilizce eğitiminin neticelerinden şikâyet etmekteydi. Ahmed Hân bunu: "İlginçtir ki eğitim alanlar ve kendilerinden ulusal hizmet beklenenler bizzat şeytan ve en kötü kavim olup gitmekteler.*”" sözüyle ifade etmiştir. Hâli de, ömrünün sonlarında kolejin öğrencilerini görerek ümitsizliğe düşmüştür.” 

Ancak tahsilini tamamladıktan sonra özellikle memurluk konusunda İngilizce bilmemesi sebebiyle Şibli Nu'mâni'nin çektiği sıkıntı onu İngilizce eğitiminin gerekliliğine ikna etmiştir. O bu meselenin modem ve klasik eğitimin birleştirilmesiyle hallolabileceğini düşünüyordu. Bu esnada Türkiye, Şam ve Mısır seyahatine çıkan Şibli buralardaki kütüphaneleri görmek ve kitabı el-Fârük için kaynak toplamanın yanında bu ülkelerin eğitim sistemini incelemeyi de ihmal etmemiştir. Islam ülkelerindeki durumun vahametini gören Şibli'nin klasik eğitimin ıslahı hususunda zihninde geliştirdiği plân alt üst 


52 Encam, 1996: 45; İkrâm, 1994: 111; Nedevi, 1983: 52-54 
5 Nedevi, 1983: 53 
5% Nedevi, 1983: 52-54; Encam, 1996: 45; İkrâm, 1994: 116-117 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olmuştur. Nitekim Şibli Aligarh'a geldikten sonra doğduğu yer olan Azamgarh'ta İngilizce eğitim veren bir okul açar ve ilk sekreteri de kendisi olur (1883). Bu medrese bugün de Azamgarh Şibli National College adıyla mevcuttur. Şibli Aligarh'a geldikten sonra eski medreselerin müfredatına fıkıh, mantık, sarf ve nahiv ile birlikte İngilizcenin de dâhil edilmesini görüşünü savunur. Ancak bundan maksat eskiyi yeni yapmak değil, aksine eskiyi daha da sağlamlaştırmaktı. Çünki Şibli eskiye karşı gönülden bir sevgi duymaktaydı. 

8. Nedvetu'l-Ulemâ Hareketi'nin ilk Dönemleri ve Şibli 

Şibli Nu'mâni İslâm ülkeleri seyahatinden henüz dönmüştü ki Nedvetu’l-Ulema Hareketi başlar. Bu hareket öylesine güçlü bir şekilde başlamıştı ki Hindistan'da hocaların hükümetinin kurulacağı sanılıyordu. Şibli de bu hareket için mescid neşinon ki riyâset (camide oturanların devleti) kelimelerini kullanmıştır. Âlimlerden Mevlânâ Reşid Ahmed Gangohi bu hareketin içinde değildi. Ancak pek çok âlim ve Aligarh erbabı bu yeni hareketi olumlu karşılamışlardı. Bununla birlikte Nedve'nin çağrısına ses verenlerin en önünde Şibli vardı. Şibli bu harekette kendi eski arzusu yani klasik eğitimin ıslahı ve tanziminin tekmil olacağını görmüştü. Şibli Nedve'nin ilk toplantısına Mevlevi Muhammed Abdullah Ensâri ile birlikte Aligarh Koleji adına katılmıştı. 
Şibli bundan sonraki toplantılara da katılmaya devam etmiştir. Çünki Şibli Conference'nin idari işlerinde ve toplantılarında Aligarh'ta tecrübe kazanmıştı. Şibli Nedve'de özel bir konuma sahip olmaksızın onun idâri işlerinde öylesine etkin olmuştu ki kendi düşüncelerini fiilivata geçirmek için bu kurum Aligarh'tan daha uygun gelmeye başlamıştı. 
1894'ten itibaren Nedve'nin toplantılarına düzenli olarak katılan Şibli âlimlerin Ahmed Hân'ın düşüncelerinden ne kadar uzak olduklarını görme fırsatı bulmuştu. Bizzat Nedve'nin müdürü Mevlânâ Muhammed Ali Mongiri, Ahmed Hân'ın tefsirine reddiye yazmıştı. Yeni durumda âlimlerin tanzimi ve terakkisi için kurulan Nedve yine de klasik eğitim sistemini az bir değişiklikle devam ettirmek isteyenlerin oluşturduğu bir demek idi ve onun bazı üyeleri sadece Ahmed Hân'ın dini inançlarına değil, aynı zamanda onun eğitim siyasetine de muhalif idiler. 
Nedve'nin bir üyesi olan Mevlânâ Abdulhakk Hakkâni de Tefsir-i Hakkâni'nin birinci cildinin mukaddimesinde Ahmed Hân'ın sözlerine reddiye yazmıştı. Ayrıca 1885'te maksadı Ahmed Hân ve Hıristiyan 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misyonerlere reddiye yazmak olan Hâmiu'l-islâm adıyla bir de gazete çıkarmıştır. Böyle bir ortamda Şibli'nin Ahmed Hân aleyhine Nedve'deki çalışma arkadaşlarından etkilenmemesi imkansız bir durumdu. 

Bu sebeplerden dolayı Şibli Nu'mâni kolejin memurluğundan daimi olarak ayrılmak istiyordu. Ancak memurluk hususunda önceki acı tecrübeler onu hayli ihtiyatlı davranmaya de mecbur kılmıştı. 
Nitekim Şibli kolej dışında da bir şeyler yapabilme ümidiyle 1896'da kolejden bir yıllık izin alır. Nevvâb İmâdulmülk ve kardeşi Seyyid Ali Bilgrâmi ile tanıştıktan sonra Haydarâbâd'dan gelen tasnif bursu sayesinde Şibli'nin geçim meselesi hallolmuştu. Ancak kolejden ayrılış ve Azamgarh'a geliş maksadını gerçekleştirememişti. Nitekim bir yıl sonra 1897'de koleje tekrar döner. Bir yıllık tecrübe neticesinde Şibli Aligarh Koleji'nden irtibatı koparmanın kendisi için faydalı olmayacağını anlamıştı. O günlerde Ahmed Hân Türk-Yunan savaşı ve bununla ilgili olarak Hindistan Müslümanlarının şiddetli duygusal etkileşimlerinden korkmaktaydı. Çünki İngiliz Hükümeti Yunanlılar safını tutmaktaydı. Ahmed Hân yıllarca çalışarak İngilizler ve Müslümanlar arasında kurduğu bağın bir anda kopmasını istemiyordu. 
İşte bu düşünceyle Ahmed Hân Türklere karşı Hindistan Müslümanlarının sevgisini konu eden bazı makaleler yazar. Mr. 
Gladstone ve diğer İngilizlerin tutumlarını eleştirir. Ancak Ahmed Hân makalesinde Hindistan Müslümanlarının Türkiye'ye sadece o anda dünyanın en büyük İslâm Devleti olması hasebiyle sevgi duyduklarını, ancak Türk sultanını Halife-yi Müslimin olarak görmediklerini ve dini uygulamalarda onun hükmüne bağlı olmadıklarını yazar. Şibli de bu tartışmaya katılır ve Ahmed Hân'ın teyit eden bir makalede tarihi kaynaklara dayanarak Hind Müslümanlarının Osmanlı Türklerinin hilafetini kabul etmediklerini söyler.” 

Şibli Nu'mâni Aligarh Koleji'nde Ahmed Hân ile ihtilafa düşmesine rağmen ilişkisi onun ölümüne kadar devam etmiştir. Çünki Şibli, Ahmed Hân ile kültürel, edebi ve toplumsal ıslah hareketinde büyük ölçüde müttefikti. Ancak onun siyasi görüşlerine muhalefet etmişti. 
Nitekim Ahmed Hân kendisine görüşleri hususunda bir kısıtlama getirmemiştir. "Çünki Ahmed Hân Şibli'yi hiç bir şekilde bırakmak istemiyordu. Ahmed Hân ve Mr. Beck onun 6 ay Aligarh'ta kalmasına, 


505 ikram, 1994: 112-123 
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geri kalan 6 ayda kendisine izin verilmesi isteğine Seyyid Mahmüd'un karşı çıkmasına rağmen razı olmuşlardır. Seyyid Mahmüd o dönemde kolejde müşterek sekreterlik görevini yürütmekteydi ve Şibli'ye muhalif idi. Ahmed Hân'ın vefatından sonra Seyyid Mahmüd kolejin sekreteri olmuştu. Ancak bundan önce o kötü mizacı sebebiyle Ahmed Hân ve kolejin diğer mensupları için büyük zorluklar çıkarmıştı. Bazı hocalar kolejden ayrılmaya başlamışlardı. Buna rağmen Şibli kolejden 
ayrılmak istemiyordu. Nitekim şartların değişmesi üzerine Şibli ilk 6 
aylık izni almış ve daha sonra istifasını göndermiştir." Şibli Aligarh Koleji'ndeki görevinden ayrıldıktan sonra dahi kolej ile olan irtibatını kesmemistir. Şibli istifa ettiğinde Seyyid Mahmüd kolejin derneğinin sekreteri idi. Ancak Muhammedan Educational Conference'nin sekreteri Muhsinulmülk idi ve Şibli bu derneğin çalışmalarına sürekli katılmıştır. O kadar ki Şibli Nedve'ye katıldıktan sonra dahi bir yandan Conference'nin oturumlarına katılmaya devam ederken, diğer yandan koleje gelerek Muhsinulmülk ile görüşmekte ve din işleri ile ilgili komitenin idarecilerine yardım etmekteydi. Hatta Ağa Hân'ın Aligarh Koleji'ni üniversiteye dönüştürme çabasına dahi Şibli büyük bir coşku ile katılmış, Nedve'de bunu teyiden bazı notlar yazmış ve üniversitenin tüzüğünü hazırlamak için kurulan komitenin üyesi de olmuştur. Ancak Muhsinulmülk'ün vefatı üzerine bu irtibat da büyük ölçüde azalmıştır. 
Kısacası Şibli Aligarh Hareketi'ne yazı ve konuşmalarıyla kuvvet kazandırmaya çalıştığı gibi bu hareketin zaaflarını gidermeye de çalışmıştır. "Şibli bu dönemde yazdığı eserlerin çoğunu yayın hakkı ile birlikte koleje bağışlamıştır.” Hepsinden de öte Aligarh Hareketi için siyaset yasak bir alandı. Ancak Şibli bu alanda da millete önderlik ederek Aligarh Hareketi'ni yeni imkânlar ile tanıştırmıştır.”* 

Şibli Nu'mâni Aligarh Koleji'nden ayrıldıktan sonra kişisel ve âilevi meseleler sebebiyle bir kaç yılı sıkıntılı bir şekilde geçirmiş, bu esnada sağlığı da bozulmuştur. Kolejden 6 ay izin alan Şibli 1898'de Keşmir'e gitmiş, daha sonra Azamgarh'a dönerek National School'un işlerini devralmıştır. Şibli Aligarh'tan ayrıldığında Nedve'de kalmayı istemişti. 
Nitekim hastalığı esnasında bir süre Nedve'de kalan Şibli bu sürede Nedve erbabı ile kendisinin görüşleri arasında büyük farklılık olduğunu 


5% Fikr-o-Nazar, 1996: 95; İkrâm, 1994: 124 
507 İkrâm, 1994: 100 
508 Fikr-o-Nazar, 1996: 7; Encam, 1996: 81; İkrâm, 1994: 152-155 
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görür. Şibli 1899'da medresede İngilizce okutulmasını teklif etmiş, ancak kabul edilmemiştir. Neticede Nedve'nin müdürü ve diğer bazı üyeler ile Şibli'nin ilişkisi bozulur. Dahası bu dönemde Nedve hükümet nezdinde öyle bir konuma oturmuştu ki, Şibli böyle hassas bir zamanda Nedve'ye katılmayı maslahata aykırı saymıştır. 

9. Şibli'nin Hayatında Yeni Bir Dönem (Haydarâbâd) 

Şibli Nu'mâni'nin Haydarâbâd ile olan ilişkisi eski idi. 1896'da Seyyid Ali Bilgrâmi tasnif çalışmaları için kendisine 100 rupi aylık bağlamıştı. Nitekim Seyyid Ali 1901'de sorumlusu olduğu bakanlığın ilim ve sanat dairesine Şibli'nin müdür olarak atanmasını sağlar. 3,5 yıl burada görev yapan Şibli kitap yazma işine de devam etmiştir. Onun Haydarâbâd'da yazdığı kitaplar daha ziyade kelam tarzındadır. Bunlar arasında kelam ilminin tarihi İlmu’l-Kelâm™ ve modem kelam ilmini içeren el-Kelâm”™ adlı kitapları önemlidir. Bu dönemde Şibli üzerinde kelam tarzı öylesine baskın idi ki İmâm Gazâli ve Mevlânâ Rümi'nin biyografilerini dahi kelam ilminin kitapları yapmıştır. Gazâli'nin biyografisini Ahmed Hân'ın işareti ile yazmaya başlamıştı. Ahmed Hân Hz. Ömer'in biyografisinin yazılmasına karşı idi. Çünki Ahmed Hân 18. 
yüzyıl Avadh padişahları dönemindeki Sünni-Şii çatışmasının milletin içtimai yapısını nasıl yaraladığını biliyordu. Bu sebeple Ahmed Hân Şibli'ye Hz. Ömer'in yerine İmâm Gazâli'nin biyografisini yazmasını söyler. Ancak Şibli onun bu teklifini kabul etmez. Şibli e/-Fârük'u bitirdikten sonra el-Gazdli'yi de kendi kelâmi düşüncelerini açıklama vasıtası yapmıştır. Şibli Nu'mâni Haydarâbâd'da kaldığı süre içerisinde kelâmi tarzda eserler yazmanın yanında eskiden olduğu gibi gazel söyleme şevki yeniden canlanmıştır. O zamanlar Haydarâbâd'da Dağ, Şerer, Mevlânâ Aziz Mirzâ, Mevlânâ Zafer Ali Hân, Mevlânâ 


509 Sibl bu eseri 1903 yılında tamamlamış ve yayınlamıştır. Bu kitap klasik kelâm ilminin 


başka bir deyişle 12 asırlık İslâmi düşüncenin kısa bir tarihidir. Başlangıçta akaid ile ilgili tartışmalara yer verilmiştir. Daha sonra Abbasiler döneminde akli kelam ilminin tedvini, yayılması ve buna muhalefetin tarihi ile birlikte yükselişi ve çöküşü anlatılmıştır. İlk dönem 5. yüzyıla kadardır. İkinci dönemde daha ziyade Eşari kelam ilmi ile ilgili ayrıntılar vardır. Üçüncü dönemin seçkin isimleri İbni Rüşd, İbni Teymiye ve Şâh Veliyullah'tır. Sonunda ise kelam ilminin farklı yönleri beyan edilmiş ve bunlar üzerinde genel bir değerlendirme yapılmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. İkrâm, 1994: 259-265 

510 Sibli kelâm ilminin tarihine paralel olarak modem kelâm ilmi üzerine de yazmaya 
başlamıştı. Bu hususta onun el-Kelâm adlı eseri 1904'te yayınlanmıştır. Şibli ortaya çıkan yeni fikri meseleleri eski usullerin ışığında çözmek istiyordu. Ancak bu usullerin yetersiz olduğunu da görmekteydi. Nitekim bu amaçla Şibli modem kelâm ilmini akaid, ibadet ve ahlâk olmak üzere üçe ayırmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. İkrâm, 1994: 265-273 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Abdulhakk gibi şahsiyetler bulunmaktaydı. Şibli burada bazı Urduca gazeller yazmış olmasına rağmen bunlar bugün mevcut değildir. 
Urduca gazel söyleme zevkinin yeniden canlanmasına ilaveten yeni ortamda Şibli'nin Urduca nesrinde de bir berraklık meydana gelmiştir. 
Muvâzene-yi Enis-o-Debir yine bu edebi toplantılarda şekillenmiştir. 
Ayrıca Şibli'nin şairliğinde yeni bir dönemin açılmasına vesile olan Bombay ile irtibat da Haydarâbâd'da bulunduğu dönemde başlamıştır. 
Bu esnada Urdu Edebiyatı'na karşı Şibli'nin ilgisini arttıran bir diğer husus Encümen-i Terakki-yi Urdu'nun sekreterliğidir. Şibli Nu'mâni Haydarâbâd'daki memurluğu Mevlânâ Seyyid Ali Bilgrâmi'nin yardımı ve Nevvab Vakâru'l-Umerâ'nın aracılığıyla elde etmişti. Hükümetin onları görevden uzaklaştırması neticesinde Şibli'nin memuriyeti de tehlikeye düşmüştür. Ancak Nevvâb Vakâru'l-Umerâ'nin yerine geçen Mahârâcâ Kaşan Parşâd Şibli'nin kadrini bilen birisi olduğundan onun memurluğunu devam ettirmiştir. Bu kargaşa ortamı Şibli'yi olumsuz etkilemiş ve onda Nedve'ye yerleşme fikri iyice güçlenmiştir. Nitekim Şibli'nin görev yaptığı dairenin feshedilmesi hususu tartışılırken Şibli 1905'te Haydarâbâd" terk edip Nedve'ye yerleşmiştir.” 

10. Şibli'nin Nedve'ye İştiraki 

Şibli Nu'mâni 1894 yılında Nedvetu’l-Ulema'nin Kânpür'daki ilk düzenli toplantısına katılanların ön safındaydı. Bu toplantıya Şibli Aligarh tarafından Mevlânâ Abdullah ile birlikte iştirak etmiştir. Şibli eğitim meselesi ve âlimlerin tanzimine büyük ilgi duymaktaydı. Ayrıca Şibli Nedve'nin tüzüğünü de kendisi sunmuştur. Bu toplantıda kabul edilen öneriler arasında en önemlisi müfredatın yazılması hususu idi. 
Bunun için 12 âlimden oluşan bir meclis kurulmuştur. Bu mecliste ve Nedve'nin idari meclisinde Şibli'ye yer verilmiştir. Nedvetu’l-Ulema'nin 1895'te Lakhnov'daki ikinci toplantısında Şibli'nin önemi birinciden daha da fazlaydı. Bu toplantıda da Şibli belli bir görev almamış olmasına rağmen müzakerelerde önemli bir rol üstlenmiştir. O kadar ki Mevlânâ Muhammed Ali'nin adıyla yayınlanan raporlar dahi Şibli'nin zihninin ürünü olmaktaydı. Ancak Şibli'nin Nedve'ye gelişiyle bazı zorluklar da beraberinde gelmişti. Nedve'nin kurucularının hedefinde olmayan hususlar gündeme gelmişti. Bunlardan birisi de üniversitenin kurulması idi. Onların büyük çoğunluğu karşılıklı diyalog yoluyla ve mevcut kurumlarda düzenleme yaparak müfredatın ıslah edilmesini 


9" İkrâm, 1994: 228-235 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istiyorlardı. Ancak Modem ilimlerin müfredata konulması düşüncesine de muhalefet edilmişti. Nedve'ye bağlı olarak büyük bir üniversitenin kurulması önerisi ilk olarak Şibli tarafından sunulmuştu. Nitekim Şibli'nin 1895'teki idari toplantıda üniversitenin kurulması ile ilgili sunduğu proje kabul edilmiştir. 

Bununla birlikte Nedve kendi üniversitesini kurmakla meşhur medreselerin rakibi haline gelmiştir. Bunlar içerisinde Medrese-yi Ahmediyye, Arah ve Medrese-yi Feyz-i Am, Kânpür en meşhurlarıdır. 
Nedve'nin ilk kararları arasında, içinde önemli medreselerin yer alacağı bir federasyonun kurulması fikri de bulunmaktaydı. Şibli Nu'mâni dini eğitimde ikinci bir Aligarh görmek istiyordu. Ancak şahsi görüş ve metot ayrılıkları meydana gelmişti.” "Şibli müfredatta gerekli olan değişikliklerin hepsinin kabul edilmesini, eski eğitim plânının bir kalemde kaldırılmasını, mantık, felsefe ve münazara eğitiminin kaldırılıp İngilizcenin müfredata konulmasını istiyordu. Ancak Mevlânâ Muhammed Ali bu _ aceleyi faydalı görmediği gibi imkânsız bulmaktaydı. O uzun bir süredir bu ilimlerin âlimlerin kalplerinde yer ettiğini, dolayısıyla bunların bir kalemde silinmesinin bazı zorluklar oluşturacağını söylüyordu. ””" 

İlk dönemleri bu şekilde geçen Nedve'de mutemetlik (1905- 1913)“ görevini yürüten Şibli Nu'mâni ile diğer üyeler arasında şiddetli görüş ayrılıkları olmuş, geçici anlaşmaya rağmen ihtilaf artmıştır. Şibli'ye ilk muhalefet edenler arasında Mevlânâ Muhammed Hüseyin İlahâbâdi ve Mevlânâ Abdulhakk Hakkâni bulunmaktaydı. Bu her iki şahıs Şibli'ye muhalefetin neticesinde Nedve'den ayrılmışlardır. 
Bundan sonra Sir Anthony Mc Donald'ın Nedve ve onun üyelerine karşı olumsuz tavrı sebebiyle Şibli Haydarâbâd'a gitmiş, ancak buradan Mevlânâ Habiburrahman Hân Şirvâni'ye tavsiyelerde bulunmaya devam etmiş ve Nedve'nin idari kalıbında uygun değişiklikler için çalışmıştır. 1903'te Mevlânâ Gulâm Muhammed Hoşiyârpüri Şibli'nin adını üniversite derneğinin mutemetliği için önermiş ve kabul edilmiştir. Sir Anthony Mc Donald meselesini Nevvâb Muhsinulmülk halletmiş ve onun İngiltere'ye dönüşünden sonra Şibli tekrar Nedve'ye dönmüştür (1905). Ancak tam bu esnada 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Mevlânâ Muhammed Ali de istifa etmiştir. Onun çalışma arkadaşı Mevlânâ Abdulhayy ile Şibli'nin arası daha sonra açılmış ve bu ihtilaf neticesinde Şibli de on yıl sonra Nedve'den ayrılmak zorunda kalmıştır. 
Şibli Nu'mâni'nin bağlantısı sebebiyle Nedve'nin eğitimi metodunda bazı olumlu değişiklikler olmuştur. Ancak Şibli üniversiteye bir muallim olarak değil, daha çok bir yazar olarak hizmet etmiştir. Şibli Nedve için kıymetli bir kütüphane vücuda getirmiştir. Ayrıca kıymetli kitaplarını da Nedve'ye bağışlamıştır. Şibli kalemi ile Nedve'ye ve millete hizmet etme fırsatına 1904'ten 1912'ye kadar müdürlüğünü yaptığı en-Nevde dergisi vasıtasıyla sahip olmuştur. Nitekim en-Nedve dergisi âlimlerin düşüncelerinde inkılâp meydana getirmiştir. Dahası bu dergi âlimlere yeni konuların kapısını aralamış, İslâm ve İslâmi ilimlere hizmette yeni metotlar ortaya koymuştur. Ebulkelâm Âzâd'ı ilmi ve dini açıdan meşhur eden makaleler de bu dergide yayınlanmıştır. 1908'e kadar aylık geliri 275 rupi olan Nedve Devband ve diğer İslâmi medreseler karşısında bir varlık gösteremiyordu. Şibli Nu'mâni Nedve'nin mali durumunu iyileştirmek için çalışmış, ancak Müslümanlardan hatırı sayılır bir yardım görememiştir. Bunun üzerine Şibli en-Nedve'de Müslümanların İngiliz Hükümetine sadece siyasi açıdan değil, dini açıdan da sadık kalmalarının farz olduğunu belirten bir makale yazar. 
Bundan sonra hükümet Nedve'ye İngilizce eğitimi için aylık 500 rupi vermeyi kararlaştırır.”* 

Nedve'nin mali durumunu düzeltmenin yanında Şibli Nu'mâni onu meşhur kılmak için de çalışmıştır. Nitekim Şibli eğitim çalışmalarına ilaveten diğer bazı işlere de el atmıştır. Şibli bu işlerde Nedve'yi milletin sesi yapmak istiyordu. Bu çalışmalar arasında Kânün-i Vakf-i ale'l-Evlâd ilk sırada gelmektedir. Bu hususta ilk çalışmayı Ahmed Hân ve ondan sonra Seyyid Emir Ali yapmış olmasına rağmen İngilizler buna muhalefet etmiş ve bu tasarı meclisten geçememiştir. Şibli Ahmed Hân'ın bu çalışmasını bilmekteydi. Nitekim o Seyyid Emir Ali'nin kararına benzer bir kanun hazırlamıştır. Buna ilaveten Muhammed Ali Cinnah 1906'daki Congress'in toplantısında bu konuya ağırlıklı olarak değinmiştir. Kânün-i Vakf-i ale'l-Evlâd'm yürürlüğe konmasında pek çok Müslüman gayret göstermiştir. Ancak bu konuda Müslümanları harekete geçirmede en çok pay Şibli'ye aitti. Bu çalışmalara ilaveten Şibli bizzat Nedve vasıtasıyla İslâm'ın yayılması hareketini de yürütmek 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istiyordu. Çünki 1908'de Arya Semâc'n çalışmalarıyla Râcputâna, Âgra ve Delhi civarındaki bazı Müslüman âileler tekrar Hindu olmaya başlamışlardı. Şibli Racput Müslüman olan Colonel Abdulmecid Hân'ın Patyâla'da düzenlediği bir konferansa katılmış ve bu konferans İslâm'ın yayılması meselesine olan ilgisini arttırmıştır. Şibli bu konferansın hemen akabinde Nev Muslim Râcput or İslâm başlığıyla bir makale yazmış ve bunda İslâm'ın yayılmasının gerekliliğine ilaveten dini eğitimin verildiği geniş bir okulun önemine de (Nedve) işaret etmiştir. 
Bundan sonra Nedve İslâm'ın yayılma merkezi kabul edilmiştir. Ancak bu çalışmalardan bir sonuç çıkmamıştır. Bunun ilk sebebi de Nedve üyeleri arasındaki görüş ayyrılıklarıydı. 

Bu çalışmalara ilaveten Şibli Nu'mâni tasnif işine devam etmiştir. 
Farklı konular ve gazellere ilaveten Şibli'nin o dönemdeki ilginç bir eseri el-İntikâd adlı çalışmasıdır. Arapça yazılmış bu eserde Şibli o dönemin meşhur edip ve tarihçisi Corci Zeydân'ın Temeddün-i İslâm ki Târih isimli eserine reddiye yazmıştır. Bundan sonra Şibli hayatının en büyük eseri olan Siret'i yazmaya yönelir. Bu eseri 1903'te yazmaya başlamış, ancak bazı sebeplerden dolayı bırakmak zorunda kalmıştır. 
1912'de tekrar yazmaya başlamıştır. Tam bu esnada, 1911'de İtalya'nın o Trablusgarb'a, Balkan Devletlerinin ise Türkiye'ye saldırmaları bütün Müslüman Hindistanlıları olduğu gibi Şibli'yi de huzursuz etmişti. O dönemde İngiliz Hükümeti'nin ilişkileri dostça idi. 
Çünki İngiltere Rusya'nın Asya'da güçlenmesini istemiyordu. Ancak Almanlar İngilizler için bir tehlike teşkil etmeye başlayınca İngiltere'nin diğer Asya ülkeleri ve Fransa ile yaptığı anlaşma neticesinde Türkiye ile olan ilişkileri de bozulmuştur. Bu olaylar Hindistan'da büyük bir heyecan meydana getirmiştir. 

Hindistan'da İslâmi hükümet döneminde Osmanlı Türklerinin hilafeti kabul edilmemişti. Buna rağmen İngiliz Hükümeti döneminde Türkiye ile Hind Müslümanlarının irtibatı artmıştır. 1857 Bağımsızlık Savaşı başladığında İngiliz Hükümeti'nin isteği üzerine Sultan Abdulhamid Hind Müslümanlarına İngilizlere yardım mesajı göndermiştir. Sultan Abdulhamid'in İslâm birliği hareketi Türkiye ile Hindistan'ın ilişkilerini daha da sağlamlaştırmıştır. Buna ilaveten Türkiye o dönemde en büyük İslâm Devleti idi. Türkiye'nin zorlukları Hind Müslümanlarını çok etkilemiştir. Şibli Nu'mâni Türkiye'ye büyük bir sevgi duymaktaydı. O Türkiye'nin içine düştüğü durumu görerek 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1912'de Urducanın siyasi edebiyatında tarihi öneme sahip acıklı bir nazım yazarak bu savaşların siyasi olmadığını, Haçlı savaşları gibi dini bir mahiyet taşıdığı görüşünü ortaya koymuştur. 

"Şibli Nu'mâni kendisini Muhammed Hüseyin Âzâd (1837-1910), Nezir Ahmed (1836-1912) ve Hâli (1837-1914) ile birlikte Urducanın 
4 unsuru (anâsır-ı erba) arasında sayardı. Bu dördü arasında yaş 
itibariyle en küçük olanı Şibli idi (1857-1914). Ancak Şibli'nin ilmi çalışmaları hepsinden fazla ve çeşitli idi. Mehdi İfâdi bu dört kişi arasına Ahmed Hân'ı da katarak 5 unsura (anâsır-ı hamse) çıkarmıştır.”“" Bu dönemde Nedve yeni nesil arasında pek tanınmıyordu. Urdu Nesri'nin 5 unsurundan 3'ü yok olmuş, biri ise sessiz idi. Sadece Şibli'nin kalemi hareket halindeydi ve bu kalem Nedve'nin şöhretini ve önemini arttırmaktaydı. Artık Devband'ı bilmeyen ve Aligarh'a şüphe ile bakan yeni nesil Nedve'ye yönelmekteydi. Şibli halka açık toplantılarda Nedve'nin merkez olduğunu söylemekteydi. Şibli ile Nedve üyeleri arasındaki ihtilaf Mevlânâ Habiburrahman Hân Şirvâni'nin yardımlarıyla büyük ölçüde ortadan kalkmıştı. Şibli'nin eğitim reformu 5 yıldır Nedve'de uygulanmaktaydı. Ancak o dönemde Şibli'nin en büyük muhalifi bizzat müfredatın ıslahında onunla aynı görüşte olanlar idi. Bu dönemde Şibli sadece ders kitapları bölümünün mutemedi idi. Ancak Nedve geliştikçe bu gelişmede onun payı da artmış, bazı müdürlük görevlerini ve haklarını eline almaya başlamıştı. Bu ise diğer üyelerin hoşuna gitmemişti. Bundan da öte dini inanç ve ameli hayat meselesi vardı. 
Şibli'nin inanç ve amellerinde âlimlerin hoşuna gitmeyen bazı yönler vardı. Ancak sadece Şibli'nin zayıf yönleri ihtilaf sebebi olmakla kalmamış, aynı zamanda bazı iyi yönleri de namüsait bir ortamda muhalefet sebebi olmuştu. Eski eğitim metodunu koruma ve ulusal muhabbet Şibli'yi âlimler dairesine çekmişti. Ancak yaşam tarzında kendisiyle eski tarz âlimler arasında çok az şey ortaktı. Bu keşmekeş neticesinde Nedve'nin üyeleri Sibli'yi Nedve'den çıkarmak isterler.” 

Şibli Nu'mâni 1912'de en-Nedve dergisinin müdürlüğünden istifa etmiş ve onun yerine Mevlevi Abdulkerim getirilmişti. Mevlânâ Şibli 1913'te Nedvetu’l-Ulema'nin hocası ve en-Nedve'nin yeni müdürü Mevlânâ Abdulkerim'i maslahata aykırı olarak cihat üzerine bir makale 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yazdığı gerekçesiyle Nedve üyelerine baskı yaparak açığa aldırtmıştır. 
"Çünki en-Nedve'de yazılan bu makale ile Nedve hükümet nazarında şüpheli duruma düşmüştü. Nitekim bu makale yüzünden Nedve üyeleri arasında görüş ayrılıkları meydana gelmiş ve karşılıklı ihtilaf daha da derinleşmiştir.”*" Bu olay halk arasında yayılınca Nedve muhaliflerinin eline fırsat geçmiştir. Şibli'yi şiddetle eleştiren muhalifler onun Nedve'den zorla uzaklaştırılması için harekete geçmişlerdir. 
Bundan çok etkilenen Şibli 1913'te önce Lakhnov, daha sonra da Bombay'a gider ve buradan istifasını gönderir. Bunun üzerine Şibli taraftarı bazı öğrenciler boykot başlatırlar. Ancak bundan bir sonuç elde edemezler. Çünki boykot esnasında Devband ve Aligarh erbabı Şibli'nin karşısında yer almışlardır. Bundan sonra Mevlânâ Şibli dışarıdan çalışmaya başlamıştır. e/-Hilâl'de onun iması üzerine etkili makaleler çıkmış ve Encümen-i Islâh-ı Nedve** kurulmuştur (1914). Bu derneğin kurulması muhalif grubu daha da öfkelendirmiş, Şibli'nin Ilmu’l-Kelam ve el-Kelâm adlı eserlerindeki bazı görüşleri bahane edilerek hakkında küfür fetvası dahi verilmiştir. Nihayet uzun çalışmalardan sonra Mevlânâ Ebulkelâm Âzâd ve Hekim Ecmel Hân'ın gayretleriyle Encümen-i Islah ve Nedve'nin idarecileri arasında anlaşmaya varılmış, ancak yapılan müzakereler Şibli'nin Nedve'ye geri dönüşünü sağlayamamış ve Mevlânâ Abdulhayy müdürlük görevine getirilmiştir. Ondan sonra Nevvâb Sıddik Hasan Kannüci'nin oğlu Nevvâb Ali Hasan Hân fahri olarak bu görevi üstlenmiştir. Daha sonra Mevlânâ Abdulhayy'ın oğlu Seyyid Abdu’l-Ali bu görevi yürütmüştür. 
Bu dönemde Nedve Şibli dönemindeki kadar şöhrete sahip değildir. 
Şibli Nedve'den ayrıldıktan sonra kurumun mali durumu iyice bozulmuştu. Nedve üyeleri bu durumu Aligarh Koleji'nden düzmece bir heyet tertip ederek hazırlattıkları raporu hükümete vermek suretiyle telafi etme yoluna gitmişlerdi. Bunun üzerine Şibli Aligarh heyetini yeren şu şiiri yazar: 

Ale So el as Ga dl jel £ ce chs yeli Uh San Un iş 

İSA Gb ya dll Sala Solos ol 

—Gerçi henüz hakkı itiraf etmeseler de, rakipler de onun izinden yürümekteler. 
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—Islah yolunun rehberini ilme aşina olmayanlar teftişe geliyorlar.” 

Şibli Nu'mâni 1883'ten Ahmed Hân'ın ölümüne kadar (1898) hayatının 16 yılını Aligarh'ta geçirmişti.” Dolayısıyla onun Aligarh Hareketi'yle olan bağlantısı herkesçe biliniyordu. Bu irtibata rağmen Şibli Aligarh Hareketi'nin bazı yönlerine muhalefet de etmişti. Şibli işte bu sebepten Nedve'ye katılmıştı. Ancak bu muhalefet noktalarını bilmeyen kimseler onun Aligarh Hareketi'nin adamı olduğunu ve Nedve Hareketi'ni bozmak için Nedve'ye katıldığını sanıyorlardı.” 

Şibli Nu'mâni uzun ve zararlı bir çekişmeden sonra Nedve'den yüzünü çevirmek zorunda kalmıştı. Ulusun önderliğinde de Aligarh mensupları onun önüne geçmişlerdi. Şibli ömrü boyunca arzuladığı şeylerin sonuçsuz kaldığını görmüştü. Nitekim Şibli bu esnada Dâru/|- Müsennifin'i kurmaya karar verir. Şibli yaptığı hizmetlere rağmen Nedve âlimleri ile geçinmesinin imkânsız olduğunu görmüştü. 
Delhi'deki Encümen-i Islâh-i Nedve'nin toplantılarından eli boş dönen Şibli Bombay'da Siretu'n-Nebi'nin telifi ile meşgul oluyordu. Diğer taraftan onun muhalifleri de eleştiri oklarını kendisine yöneltmeye devam etmekteydiler. Şibli tarafndan el-Hilâlde yayınlanan Siret'in mukaddimesine şiddetli eleştiriler yöneltilir. İçerisinde Devband'dan bazı kimselerin de bulunduğu muhalifler Mevlânâ Abduşşekür'un tenkidini belge haline getirip basarak her yere dağıtmışlardır. Bu esnada kardeşinin ölümü Şibli'nin sağlığını kötü yönde etkilemiş ve bu durum kendisini Azamgarh'a çekmiştir. 

Büyük zihni kapasite, din ve millet için fedakârlığa ilaveten Şibli Nu'mâni'nin son günleri ümitsizlikler ve acıklı kişisel sıkıntılar ile geçmişti. Kardeşinin ölümü sağlığının bozulması, siyasi arzularının gerçekleşmemesi, hakkında verilen küfür fetvası, hocaların sistemli muhalefeti ve hepsinden de öte Nedve'den ayrılışı onun cesaretini kırmıştı. Buna rağmen ömrünün son anma kadar arzularını gerçekleştirmek için gayret gösteren Şibli ölmeden kısa bir süre önce uzun zamandan beri kurmayı plânladığı Dâru'/-Müsennifin'in kurulması için gerekli ortamı da hazırlamıştı. Şibli bu isteğini 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Azamgarh'ta en azından teorik olarak gerçekleştirmiş ve 18 Kâsım 1914'te vefat etmiştir.” 

Mevlânâ Şibli Nu'mâni'den başka halkın gözünde Nedve'nin itibarını arttıran ikinci bir kişi daha olmamıştır. Ancak Şibli'nin Nedve'ye katılışı sürekli bir fayda sağlamamıştır. Onun mutemetliği zamanında Nedve meşhur olmuşsa da iç bozukluklar sürekli devam etmiştir. Onun başarısızlığı halkın büyük bir kesiminde Nedve'ye karşı şüphe uyandırmıştır.” 

11. Nedve'ye Muhalefet 

Nedvetu’l-Ulema'ya muhalefet edenler arasında Mevlânâ Ahmed Rızâ Hân, Mevlânâ Abdulkâdir Bedâyüni ve Mevlânâ Nezir Ahmed Hân Râmpüri ön saftaydılar. Muhalifler Nedve'yi içerisinde Şii, ateist, Vahhâbi gibi çeşitli inançlara mensup grupların bir karışımı olmakla suçluyorlardı. Nedve'nin bütün gruplar arasındaki ihtilafı kaldırmaya yönelik bu çalışması muhaliflere göre yanlış bir şeydi. Onlar kişinin kendi mezhep ve mesleğini terk etmeden bunun mümkün olmayacağını söylüyorlardı. Nitekim muhalifler işi daha da ileri götürerek fetva yoluyla Nedve âlimlerini tekfir de etmişlerdir. Nedve âlimleri bu yanlış anlayışları ortadan kaldırmak için bazı risaleler yazmışlardır. Bunlar arasında Mevlânâ Hafizullah'ın İrşâdu'l-Kumelâ, Hekim Muhammed Eyyüb Phulvârevi'nin el-Kavlu'l-Fâsilu Beyne'l-Hakki ve'l-Bâtili, Mevlânâ Seyyid Ahmed Hüseyin Rae Birelvi'nin İtmâmu'l-Hücceti alâ Muhâlifi'n-Nedveti, Mevlânâ Muhammed Ali'nin Hidâyetu'l-Alibbâ ve Mirzâ Hayret Dehlevi'nin Makâsid-i Nedvetu’l-Ulemâ or Us ki Muhâlefet adlı eserleri meşhurdur.” 

12. Nedve ve Aligarh 

Nedve birincisi Şibli Nu'mâni vasıtasıyla Aligarh'tan, ikincisi Mısır'dan olmak üzere iki kaynaktan yararlanmıştır. Şibli Aligarh'ın kuruluşuyla batı eğitimine ve modem ilmi prensiplere ve müsteşriklerin kitaplarına olan vakıfiyetini Nedve öğrencilerine kadar ulaştırmıştır. 
Buna ilaveten o Ahmed Hân'ın batılı müsteşriklerin İslâm Dini'ne yönelttikleri itirazlara karşı Hutbât-i Ahmediyye'de geliştirdiği metodu benimsemiştir. Aligarh'ın etkisine ilaveten Nedve üzerinde Mısır'ın da etkisi olmuştur. Şibli Aligarh'taki memurluğu esnasında Mısır'a gidip 


523 İkrâm, 1994: 439-456 
92 İkrâm, 1990: 189 
5 Nedevi, 1983: 172-175; İkrâm, 1990: 188; Muhammedu’l-Hasani, 1980: 170-177 
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oradaki ilim ehli ile irtibat kurma fırsatı bulmuştur. İşte bu sebepledir ki Şibli'nin etkisiyle Hindistan'ın diğer ilmi merkezlerine oranla Nedve Mısır'dan daha fazla faydalanmıştır. Nedvetu'l-Ulemâ sadece ilmin yayılma, ilerleme ve ıslah merkezi olmakla kalmamış, aynı zamanda Aligarh ve batı ilim ve sanatına karşı muhalefet merkezi de olmuştur. 
Nedve eski ve yeni bir başka ifadeyle Devband ve Aligarh'ın toplamı bir kurum olma iddiasındaydı. Ancak bunu başaramamış, çok geçmeden kendisini diğer kurumlara karşı rakip olarak görmüştür. 
Nedve erbabı her iki eğitim kurumu yani Devband ve Aligarh ile ortak çalışma yapacağını iddia etmişse de bu iki kuruma karşı muhalefet ede gelmiştir.” 

13. En-Nedve Dergisi 

Nedve Hareketi'nin tercümanı aylık en-Nedve dergisi ilk olarak 1904'te çıktı. Derginin iki müdürü vardı. Mevlânâ Habiburrahman Hân Şirvâni ve Mevlânâ Şibli Nu'mâni. Bu dergide İslâmi ilimleri yenilemek, makul ve menkul ile eski ve yeni ilimleri dengelemek ve Arapça müfredatın ıslahı gibi konularda makaleler yayınlanmaktaydı. 
Bu dergi âlimler tabakasındaki durgunluğu harekete geçirmiş, onların düşüncelerinde inkılâp meydana getirmiş, onları yeni konulara vakıf kılmış, İslâm ve İslâmi ilimlere hizmette yeni metotlar ile dil ve üslüpta yeni bir tarz ile tanıştırmıştır. En-Nedve ilim, sanat, edebiyat, gazetecilik ile toplumsal ve siyasi alanda seçkin bir yere sahip kişiler yetiştirmiştir. 
Bunlar arasında Mevlânâ Ebulkelâm Âzâd en meşhur olanıdır. 
1905'den 1906'ya kadar derginin müdürlüğünü yapan Âzâd, Şibli ile ilk kez 1905'te Bombay'da kayşılaşır. O zamanlar Âzâd ilmi çevrede tanınmıyordu. Nedve'de kalışı, Şibli'den eğitim görmesi ve kabiliyeti sayesinde sürekli ilerlemiş ve meşhur olmuştur. Nedve'deki makaleleri Âzâd'a bütün Hindistan çapında şöhret kazandırmıştır. 1906'de Amritsar'da çıkan Vekil adlı gazeteye geçen Âzâd 1912'de meşhur haftalık el-Hilâ”i” çıkarmıştır. İslâm birliği ve siyasi görüşlerinde Şibli'nin sohbetinin etkisi ömrünün sonlarına kadar belirgin olmuştur. 
En-Nedve ilk olarak 1912'de kapanmıştır. Bu dönemde derginin müdürlüğünü Şibli Nu'mâni ve Şirvâni yapmaktaydılar. Bundan sonra derginin müdürlüğünü Nedvetu'l-Ulemâ'nın bir hocası Mevlânâ Abdulkerim devralır. Bir kaç ay sonra Mevlânâ Îkrâmullah Nedevi 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sorumluluğu alır. Nihayet 1916'da bu aylık dergi kapanır. 22 yıl sonra 1940'da Mevlânâ Seyyid Süleymân Nedevi'nin” gözetimi ve önderliğinde ve Mevlânâ Seyyid Ebu'l-Hasan Ali Nedevi ve Mevlânâ Abdusselâm Kıdvâi Nedevi'nin müdürlüğünde tekrar çıkmıştır. 1942'de bu dönem de sona ermiş ve bundan sonra bir daha çıkmamıştır. En- nedve Urduca ilmi konulardan oluşan bir kaynak oluşturmuş, modem eğitim alanları İslâm dinine ait ilmi çalışmalara âşina kılmış, âlimleri modem meselelerle tanıştırmış, İslâm ve İslâm tarihine yönelik itirazları ortadan kaldırmış, Hindistan'da Nedve'nin amaçlarını yaymış, müfredatın ıslahının gerekliliğini anlatmış ve Arapça eğitiminin önemini zihinlere yerleştirmiştir.” 

Şibli Nedve'den ayrılınca Dâru'i-Müsennifin'i kurmak istemiş, ancak muhalefet sebebiyle Nedve içerisinde kuramamıştır. Mevlânâ Habiburrahman Hân Şirvâni D4ru’l-Mtisennifin'in  Habibganc'da kurulmasını istiyordu. Ancak Şibli muhalefete rağmen Dâru!l-Müsennifin'i Azamgarh'ta kurmuştur. Bu idare yazarların özellikle siyasi, iktisadi ve toplumsal dalgalanmalardan uzak kalarak tarihi şuur ile birlikte kendi salahiyetlerini gösterebilecekleri ilk örnekti. Nitekim D4ru’l-Miisennifin yavaş yavaş İslâmi ilimlerin merkezi olmuştur. 
Ancak Şibli ve Süleyman Nedevi'den sonra idare yetkisiz kişilerin eline geçmiş ve eski önemini koruyamamıştır.”* 

14. Şibli'nin Siyasi Düşünceleri 

Şibli Nu'mâni çok yönlü bir şahsiyetti. O kendi döneminin âlimleri arasında siyasi meselelere ilgi duyan ilk kişiydi. Bu anlamda Şibli'nin milli ve uluslararası siyasete derin vukufiyeti vardı. Onun ilmi 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1884'te Patna'ya bağlı bir kasabada doğmuştur. 1901'de Nedve'ye girmiştir. Mevlânâ 

Şibli ve Mevlânâ Fârük Çıryâkoti'den ders almıştır. 1907'de mezun olmuştur. Daha öğrencilik yıllarında en-Nedve dergisinin müdür yardımcısı ve müdürü olmuştur. Dergide İştirâkiyyet or İslâm, İlm-i Hey'et or Muselmân, İslâmi Rasadhâne, Mes'ele-yi İrtikâ üzerine ilmi makaleleri yayınlanmıştır. Şibli ondan cole etkilendiğinden her ilmi çalışmada onu öne sürerdi. Şibli İngilizce tarihlerdeki yanlışları ortaya çıkarması için onu önermişti. 
Şibli'nin işareti Ebulkelâm Âzâd'n isteği ile e/-Hilâl'in müdürlüğünü de üstlenmiştir. 1914 
yılında Dâru'l-Miusennifin'in müdürü olmuştur. Ülke siyasetinde de aktif rol alan Seyyid Süleymân Nedevi 1919'daki Hilafet Hareketi'nin aktif taraftarıydı. Mevlânâ Ebulkelâm Âzâd ve Mevlânâ Muhammed Ali Cevher'in yazıları ile birlikte onun ilmi ve tarihi risâleleri Dünyâ-yi İslâm or Hilâfet ve Hilâfet-i Osmâniyye or Dünyâ-yi İslâm Hilafet Hareketi'ne güç kazandırmıştır. Dâru”/-Müsennifin'in aylık yayın organı olan Maarif adlı dergide de Hilafet Hareketi lehinde makaleler yazmıştır. Cemiyet-i Ulemâ-yi Hind'in kurucu üyeliğini de yapmıştır. Hân, 1984: 462-487 

* Nedevi, 1983: 309-313 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meşguliyeti aktif siyasete katılmasına fırsat vermemişse de, iç ve dış ülkelerde meydana gelen olaylara ilgisiz kalmamıştır. Şibli bu olaylardan etkilenerek makale ve manzum eserleri vasıtasıyla görüşlerini açıklamıştır. Şibli Aligarh Koleji'ne bağlı olmasına rağmen Ahmed Hân'ın siyasi tutumuna muhalefet etmiş, onun arzusu hilafına siyasete ilgi duymuş ve görüşlerini açıkça ortaya koymuştur. "Şibli'nin Ahmed Hân karşıtı bu tutumunda Cemâluddin Afgâni ve Muhammed Abduh'un etkisi de rol oynamaktaydı. Muhammed Abduh Şibli'ye öyle bir yol göstermişti ki, Şibli bunu dinin ihyası ve eğitimin ıslahı hususunda tek yol olarak görmeye başlamıştı." Ahmed Hân'ın Congress'e karşı çıkmasına rağmen Şibli Congress taraftarıydı”” ve siyasi düşünceleri büyük ölçüde Congress ile uyuşmaktaydı. Bunun için o ülkenin kurtuluşu hatrına Hindistanlıların özellikle Müslümanların Congress'e yardım etmelerini istiyordu. Bu hususta Hindu-Müslüman birliği üzerine makaleler de yazmıştı. Ayrıca İslâmi vakıflar, cuma tatili ve pek çok İslâmi mesele üzerine tartışma başlatmış ve bunları Hind Hükümeti'nin önüne koyma cesaretini göstermiştir. 
Şibli Hindistan siyasetinde bağımsızlık taraftarı olan ilk âlim idi. 
Hâlbuki Şibli zamanın şartlarına göre o anki iktidara sadakati ve şehrin idarecilerine itaati görev bilen bir ailede doğmuştu. Ondaki siyasi bağımsızlık duygusu kendisinin fıtri salahiyetinden başka bir şey değildi. Nitekim onun gayretleri boşa gitmemiş ve günden güne özgürlük taraftarlarının sayısı artmaya başlamıştı. Ebulkelam Âzâd, Muhammed Ali, Şevket Ali, Zafer Ali Hân, Hasret Mohâni, Dr. 
Mahmüd ve Dr. Ensâri gibi pek çok genç öne çıkmıştı. Muhammed Ali Cinnah ve Mr. Mazharulhakk bu özgürlük taraftarlarına rehberlik etmişti. Bunu gören Şibli aşağıdaki beyti okur: 
= al Ya İS lala SA ia CSI yaş ze hl a dhl işe Malik ul a tT Qe l a 
—Zafere neredeyse bir yıl kaldı. Congress’in League (Lig) ile bağı devam etmekte, 
—Halâ kolejden dalkavukça sedalar gelmekte, kafile gitmiştir. Artık sadece çanın sesi bakidir. ** 


51 İkrâm, 1994: 386 
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Şibli Nu'mâni'nin söylediği doğru çıkmış, hükümetin Balkan ve Trablusgarb savaşlarında izlediği siyaseti gören Müslim League'in (League) bazı üyeleri arasında muhalif duygular belirmiş ve Lig ile Congress'in irtibatı artmaya başlamıştır. 1915'te Bombay'da ve 1916'da Lakhnov'da Müslim Lig ve Congress'in ortak bir konferansı olmuştur. Şibli Müslümanlarda hakiki siyasi bilinç oluşturmak amacıyla Zemindar, el-Hilâl ve Hemderd gibi kendi önderliğinde 1912'de Lakhnov'da Muslim Gazette'yi çıkarmış ve makaleler zinciriyle Müslim Lig'i ıslah etmeye çalışmıştır.” Şibli Hindu-Müslüman birliği meselesine sürekli önem vermiştir. Ona göre Hind-Türk İmparatorluğu dönemindeki bu barışçıl birlik karşılıklı sevgi ve hoşgörü nasıl gerçekleşti ise bugün de mümkündü. Ancak 1914'te onun ölümü ile bu birlik çabası devam etmediği gibi, Şibli'nin korktuğu şey gerçekleşmiştir. Yani Müslim Lig'in ortaya attığı iki kavim nazariyesi yayılmaya başlamıştır. Mevlânâ Şibli Nu'mâni'nin siyasi görüşleri kendisinden sonra öyle bir şahısta şekilleniyordu ki, bu zat Şibli gibi din âlimi, edebiyatçı ve Hindu-Müslüman birliğinin en büyük sütünu idi. Bu kişi Mevlânâ Ebulkelâm Âzâd idi. "Başlangıçta Ahmed Hân'a yakın olan Âzâd'ın görüşleri 1906'dan sonra hızla değişmeye başlamıştı. Dahası Şibli el-Hilâl'deki yazılarıyla Âzâd ile birlikte ulusun siyasi önderliğini eline almış görünüyordu. “" Bundan sonra Âzâd da Şibli gibi Ahmed Hân'a şiddetli karşı çıkmıştır. Ancak işin en ilginç olan yanı Ahmed Hân'ın İngiliz dostluğu, batı kültürüne yakınlığı, cumhuri sisteme muhalefeti ve Congress düşmanlığı Mevlânâ Âzâd gibi uzun süreden beri Hindistan siyasetinde rol alan ancak Aligarh'tan uzak bir şahısta yani Muhammed Ali Cinnah'ta şekillenmekteydi.** 

Diğerleri gibi Şibli Nu'mâni de Ahmed Hân'ın kolejin müdürü Mr. 
Beck'in etkisiyle Congress'e muhalefet ettiğini düşünüyordu. Nitekim kolej ve onun idari işlerinde Mr. Beck'in etkisi arttıkça Ahmed Hân'ın Congress karşıtı tutumu da şiddetlenmişti. "1887'de Congress'in Madrâs'ta yıllık toplantısının yapıldığı dönemlerde Muhammedan Education Congress'in ikinci yıllık oturumu Lakhnov'da yapılmaktaydı. 
Bu toplantının sonunda Ahmed Hân Congressin aleyhinde 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konuşmuştu.” ", Şibli ise buna Müselmânon ki Political Karvat adlı makalesinde cevap vererek Ahmed Hân'ın İngilizlerin etkisiyle Congress'e muhalefet ettiğini ve her şeyi Mr. Beck'in işaretiyle yaptığını belirtmişti. Buna ilâveten Şibli Nu'mâni bazı yerlerde Ahmed Hân'ın siyasi düşüncelerini şiddetle eleştirirken Mr. Beck'in artan etkisine olan hoşnutsuzluğunu da dile getirmiştir. Şibli İngiliz Hükümeti'ne karşı şiddetli duygular besliyordu. Bunun için doğal olarak hükümran tabakaya dalkavukluğu, kendisine şiar edinmiş veya açıktan ona sadık olduğunu dile getiren kişi ya da topluluklara kızmaktaydı. Bu sebeple Şibli amacı Hind Müslümanlarının gönlünde İngiliz Hükümeti'ne karşı sadakat duygularını geliştirmek, uygulamalarla ilgili olarak Müslümanlarda meydana gelecek olan yanlış anlayışları ortadan kaldırmak, Müslümanların politik haklarını gözetmek, onların ihtiyaçlarını ve isteklerini hükümete sunmak olan Müslim League'in hükümet yanlısı politikasına muhalefet etmiştir. Öte yandan Müslim League'in ilk dönemlerde halk ile bağlantısı yoktu. Daha ziyade havasın grubuydu. Yani Müslim League'i temel olarak zenginler sınıfı oluşturmaktaydı. Bunlar hükümetten unvan alan kişilerdi ve açıkça ona sadakatlerini bildiriyorlardı. Şibli ise bundan hiç hoşlanmıyordu. 
Müslim League'in siyaseti halkın şikâyetlerini ortadan kaldırmak ve yasal isteklerini etkili bir şekilde hükümet erbabına iletmek yerine hükümetin tutumunu açıklamak ve halkın gönlünde hükümet için sadakat duyguları geliştirmekti. Şibli zengin ve hükümetten hitap almış kişilerden temizlenmedikçe Müslim League'in ıslah edilemeyeceğini ve gerçek manada halkın tercümanı olamayacağını söylüyordu. Şibli Nu'mâni sadece Hindistan'ın siyasi durumu ile değil, aynı zamanda evrensel siyasetle de yakından ilgilenmekteydi. Özellikle İslâm ülkelerinin siyasi durumu onu huzursuz ederdi. O dönemde Müslümanlar milli ve uluslararası düzeyde yenilgi üzerine yenilgi almaktaydılar. Şibli coşku dolu bir insan olduğundan ister Hindistan'da Bengâl'in bölünmesinin iptali meselesi olsun, isterse uluslararası düzeyde Ermeni Meselesi, Trablusgarb Savaşı veya Balkan Savaşı gibi her olaydan etkilenmiştir. O bütün bu olaylarla ilgili olarak kendi düşüncesini açıkça ortaya koymuş, şiir ve makaleler yazmış, bazı yerlerde toplantılara katılarak ateşli konuşmalar da yapmıştır. O zamanlar Şibli Aligarh Koleji'nde görevliydi ve burada siyasi 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konuşmalar yapmak, özellikle İngiliz Hükümeti'nin aleyhinde beyanat Şibli onun kızmasına aldırmadığı gibi, hükümetin öfkesine de aldırmamıştır. Uluslararası düzeyde o zamanlar Müslümanların en önemli meselesi Türk Hükümeti'nin bekası idi. Hintli Müslümanlar Türk kardeşlerine yakınlık duymaktaydılar. Onlara göre Avrupalıların Türklere düşmanlığı İslâm'a düşmanlıkla eş anlamlı idi ve o dönemde sadece Osmanlı Devleti kendi bünyesinde İslâm'ın şan ve şevketini taşımaktaydı. Eğer Avrupa Devletleri plânlarında başarılı olurlarsa bütün İslâm dünyası onların eline geçecekti. Şibli de bu düşünceyi taşımaktaydı. "Şibli'nin yazdığı nazımların çoğu o dönemin siyasi 


olayları, Müslim University hareketi veya Nedvetu'l-Ulemâ ile ilgilidir: 

A ola il a Jame ALES Ela SHS GLEE geli pga Si LI Ils pasa Si 

OS man câ U5) Ure las) iki 2 jy in S$ 3 SES Ss cable us Si 


vax IS Sia 2 ta S ag Ges I LS Ua td dala USI a 


K usi GS oase BS 5) ul oo as şa mm Că da Oe na 
Si OS Ul aa 


SES Ul sl a E ile SS 2 tle Som A Se sles i unea 

—Devlet zeval bulursa izleri hiç kalır mı? Meclisin sönmüş çırası daha ne kadar tüter? 

—Felek saltanatın postunu paramparça ettiyse parçalar gökyüzünde daha ne kadar uçacak? 

—Fas gitti, İran gitti. Bakalım şimdi Türkiye'nin acımasız düşmanı daha ne kadar yaşayacak? 

—Balkanlardan ilerleyerek gelen şu felaket selini mazlumların ahlarının dumanı ne zamana kadar durduracak? 

—Bunlar mazlumların feryat sesidir. Hoşuna gidenlere bu nağmeyi güçsüz yetimler daha ne kadar dinletecek?"** 


Şibli Nu'mâni bundan sonra zalim kavimlere seslenerek şöyle der: GS law (5 papa Kin (ues É 855 cots! gel ns a Sisi OLS 
Si 
—Eyyübi'nin fethinin intikamını bizden nereye kadar alacaksınız? 
—Bu haçlı savaşlarının benzerini bize ne zamana kadar göstereceksiniz? 
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Bundan sonra Şibli Nu'mâni dindaşlarına seslenerek onlara gayrete getirmeye çalışır: 

OE 3 le sia SĂ Is ja je a Sale 3 E i diy oaie Gg ds) 
SAS Ul 3 

—Osmanlı Devleti'nin zevali dinin zevalidir. 

—Dostlar! Çoluk-çocuk, mal-mülk tasası nereye kadar? 

Nitekim 1876'da Osmanlı-Rus savaşı çıktığında Hindistanlı Müslümanlar Türklere yardım için fon oluşturmuşlar Mevlânâ Muhammed Kâsım ve Şibli Nu'mâni de buna katılmıştır. O dönemde İngiltere Rusya'yı kendine rakip gördüğünden resmi çevrelerde bu çalışmalara iyi gözle bakılmıştır. Şibli kendi şehri Azamgarh'ta kurulan dernek vasıtasıyla topladığı paraları” Bombay'da mukim Türk sefiri aracılığı ile İstanbul'a göndermiştir. 

Şibli Nu'mâni en iyi yönetim şeklinin cumhuriyet olduğunu düşünüyordu. Kolejde kaldığı süre zarfnda müteaddid defalar bu husustaki görüşlerini ortaya koymuştur. O dönemde cumhuriyet hakkında konuşmak cesaret işiydi. Nitekim bir kez cumhuri yönetim tarzı üzerine kolejde yaptığı konuşma Ahmed Hân'ın hoşuna gitmemiş ve buna uzun bir reddiye yazarak Aligarh Institute Gazette'de yayınlamıştır. Türkiye'de cumhuriyetin ilan edilişi üzerine Hindistan'da olumlu karşılanmış ve haftalarca kutlamalar yapılmıştır. Şibli de bu değişiklikten memnun olmuştur. Şibli kendi özel meclislerinde Türklerin faziletlerini beyan eder ve onların kahramanlık destanlarını anlatırdı.” 

1911'de İtalyanların o Trablusgarb'a saldırmaları Hindistan'da galeyana sebep olmuş, İtalyanlar ve yardımcıları ağır bir dille yerilmiştir. Şibli Nu'mâni de bu esnada büyük bir coşku örneği göstererek Enver Paşa ve arkadaşlarından yana tavır koymuştur. Yine Hindistanlı o Müslümanlar Balkan Savaşları esnasında İngiliz Hükümeti'nden Balkan Devletlerine yardım etmemesi hususunda talepte bulunmuşlardır. Buna ilâveten toplantılar yaparak yardım toplamış ve zulüm görenlere yardım etmişlerdir. Şibli de bu çalışmalara katılmıştır. Hindistanlı Müslümanlar yardım toplayarak Dr. Muhtâr Ensâri'nin önderliğinde doktorlardan oluşan bir heyeti Türkiye'ye göndermişlerdir. 


5° Nedevi, 1983: 95; İkrâm, 1994: 76-77 
50 Encam, 1996: 157-173 
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—Allah’a şükrediyoruz ki Dr. Muhtâr Ensâri'nin heyeti sağ salim döndü. 

—Binlerce km. öteye giderek sen kardeşlerine hizmet ettin. İşte buydu Müslümanın şiarı, işte buydu dert ortaklığının geleneği. 

—Yurttaşların nazna ne kadar katlansalar azdır. Zira sen din gazilerinin nazına katlandın. 

—Senin önünde inci kolyeler taneden azdır. Zira sen Türk yetimlerin inci damlalarını görüp geldin.” 

Balkan Savaşlarından etkilenen Şibli Nu'mâni bazı nazımlar da yazmıştır. Bunlar arasında Türkon se Hitâb (Türklere Hitap), Hesti Müslim Rehâi (Bağımsız İslâm Dünyası) ve Bombay ki Vefâdâr Encümen (Bombay'ın Sadık Derneği) özellikle zikre değerdir. Sir Ağa Hân'ın Balkan Türklerine yurtlarını terk edip Orta Asya'da başka bir yere yerleşmeleri teklifi Hindistan'da öfkeyle karşılanmış ve Şibli de bunu tenkit eden Farsça bir şir yazmıştır. Sibli Osmanlı İmparatorluğu'nun yenilgisini bütün İslâm ümmetinin başarısızlığı ve çöküşünün başlangıç noktası olarak görüyordu. Bunun için Türklere yardımı farz-ı ayn sayıyordu. Bu hususta o yılki Kurban Bayramı esnasında Müslümanlara Kurban için ayırdıkları parayı Türklere göndermeleri yolunda fetva dahi vermiştir.” 

15. Bir Eleştirmen Olarak Şibli 

İster Urduca ister Farsça olsun, Urduca tenkidin ilk dönemi tezkirelerle başlar. Urdu Edebiyatı'nda Şibli Nu'mâni ve Hâli'den önce kurallı tenkit diye bir şey yoktu.” Bu döneme ait tenkitler Urducanin asli geleneksel ve edebi değerleri ile ilgilidir. Dolayısıyla bunlar sadece tarihi açıdan değil, aynı zamanda ilmi, edebi, kültürel ve eleştirel açılardan da önemlidir. Bunlar olmaksızın Urducada edebi tenkidin 


8 Encam, 1996: 174-176 
52 Encam, 1996: 177-181 
58 Fikr-o-Nazar, 1996: 67 
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geliştiği düşünülemez. Çünki bunlardan sonraki en iyi eleştirel çalışmalar devam niteliğinde olup bunları geliştirmişlerdir. Urduca tenkidin bu doğal gelişiminin en güzel ömeği Şibli'nin eleştirel çalışmalarıdır. Onun çalışmaları aynı anda teorik ve fiili tenkidi kapsar. 
Hâfız Mahmüd Şirâni'nin tenkidine ragmen™ konusunda eşsiz bir kitap olan Şi'ru'-Acem'in (1906) konusu Farsça şiirinin hem tarihi, hem de tenkididir. Şibli bunun çeşitli bölümlerinde tenkit usullerine değinerek kendi edebi fikirlerini ortaya koymuştur. "Beş ciltten oluşan Şibli'nin bu eseri klasik dönem, orta dönem ve modern dönem olarak üçe ayrılmıştır. İlk dönem Hanzala'dan başlayarak Nizâmi'ye kadar gitmektedir. İkinci dönem Kemâl İsmâil'den Câmi'ye kadar, üçüncü dönem ise Afgâni'den Ebu Tâlib Kelim'e kadar. Bundan sonraki şairlerden bahsedilmemiştir. Çünki Şibli'ye göre bundan sonra Farsça şiiri hakikatten uzaklaşmış ve bir muamma halini almıştır. Si’ru’l-Acem'in ilk üç cildinde Farsça şairlerinin şiirleri üzerine tenkit ve değerlendirmeler yapılmıştır. Dördüncü ve beşinci ciltte şairliğin ölçüsü, Farsça şiirinin başlangıcı ve tedrici gelişimi, belirgin özellikleri, Arapça ve Farsça şiirinin birbiri üzerindeki etkileri, görgü kuralları, medeniyet, siyaset ve iklimin şairliğe etkileri ve muhtelif şiir türlerinin güzellikleri ve kusurlarına ayrıntılı bir şekilde değinilmiştir. Si’ru’l-Acem Hindistan'da Farsçanın tarihi ve zevkini devam ettirmede önemli bir rol oynamıştır. 
Şibli'nin bu eseri İran Edebiyatı'nı Hindistan'ın edebi sermayesinin parçası haline getirmiştir. İşte bu hakikate binaen Ebulkelâm Âzâd: "Farsça şairlik Gâlib ile değil, Şibli ile bitti." demiştir. Muvâzene-yi Enis- o-Debir'de** Mir Enis'in şiirlerinden yola çıkarak Urdu şiirinin gelişimini ve edebi mertebesini ölçerek ilmi tenkidin eşsiz örneğini ortaya koymuştur.”“" Bu eser Şibli'nin eleştirel düşüncelerinin fiili numunesi olup doğunun tenkit yazarlığının yükseliş noktasıdır. Şibli bu çalışmada olabildiğince tarafsız kalarak her iki şairin kusurlu ve kusursuz yönlerini 


544 


Makâlât-ı Hâfız Mahmüd Şirâni, Düzenleyen: Şirâni, Mazhar Mahmüd, C.5, “Tenkid-i 

Si’ru’l-Acem”, Lâhor 1970 

8“ Şibli'nin bu eseri eğitim halkasında önemli bir yere sahiptir. Bu eseri Sibli Haydarâbâd'da iken yazmıştır. Ancak kendisi Nedve'ye yerleştikten sonra yayınlanmıştır (1906). Kitapta kısa bir girişten sonra şairlik ve şiirin ölçüsü beyan edilmiş, mersiyelerde adı geçen kişilerin açıklamalı fihristi verilmiştir. Bundan sonra Farsça ve Urduca mersiyenin tarihi anlatılmıştır. Daha sonra asıl konu gelmektedir. Yani Mir Enis'in âilesinin şiirinin özellikleri ve onların şiirleri ile ilgili bazı tali sorular sorulduktan sonra Mir Enis'in kendi şiiri üzerine ayrıntılı değerlendirme yapılmıştır. İkrâm, 1994: 277-281 

** Fikr-o-Nazar, 1996: 71-72, 78, 110; İkrâm, 1994: 366-375 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ortaya koyup onların edebi makamlarını tayin etmeye çalışmıştır. 
Böylesi mükemmel ve kapsamlı bir tenkit diğer eleştirmenlerin çalışmalarında yoktur. Si’ru’l-Acem ile birlikte Muvâzene-yi Enis-o-Debir Urduca tenkidin yol işaretleridir ve Şibli'nin edebi mütalaasının üstünlüğünü fiilen ispatlamaktadır. Dahası Şibli konusu Urduca mersiye olan Muvâzene-yi Enis-o-Debir'i yazarak karşılaştırmalı tenkit usullerini ortaya koyan ilk kişi olmuştur. Şibli Arapça ve Farsçayı iyi derecede bilmesine rağmen Urducada ağır kelime ve terkipler kullanmadığı gibi Hintçe basit kelimeler de kullanmamıştır. *” 

Şibli  Nu'mânînin çağdaşı eleştirmenler arasında Mevlevi Muhammed Hüseyin Âzâd ve Mevlânâ Altaf Hüseyin Hâli zikre değerdir. Bizzat Şibli Âzâd'ın edebiyattaki maharetini kabul etmekteydi. 
Ancak Âzâd bir eleştirmen olarak önemli bir konuma sahip değildir. 
Âb-ı Hayât'taki tenkit tarzı eski tezkirelerle büyük ölçüde benzeşmektedir. Onun belirgin vasfı olay yazarlığıdır. Suhendân-i Fâris'de Farsçanın tarihi ile ilgili faydalı bilgiler mevcuttur. Ancak tenkit ilminin ölçüleri açısından aşağı derecededir. Hâli'ye gelince durum bunun tersidir. O sadece modem tenkidin kurucusu değildir. Aynı zamanda Urdu şiir ve Edebiyatı'nın gelişiminde büyük payı olan bir kişidir. Mukaddime-yi Şi'r-o-Şâiri ile Urdu Edebiyatı'nda hakiki tenkidin temelleri atılmıştır. Yâdigâr-i Gâlib ve Hayât-i Sa'di onun edebi ve tenkidi bilgisinin delili ve doğuya has tenkit tarzının güzel bir numünesidir. Şibli, Hâli'nin tenkit tarzını oldukça ilerletmiştir. Nitekim Şibli'nin tenkidi Hâli'den daha geniş ve derindir. Tahkik ve tetkik unsuru onun güzelliğini daha da arttırmıştır.” 

16. Araştırmacı ve Biyografi Yazarı Olarak Şibli 

Şibli Nu'mâni kadınların çağdaş eğitiminden yana idi. Onların sadece ev işleri ile sınırlı tutulmasına karşı idi. Ancak bu yolda bazı engeller yok değildi. Din adamlarının oluşturdukları ortam onun etrafına duvar örmüştü. Açıkça konuşamıyordu. Şibli Aligarh'a geldikten sonra burada İngiliz hocalar ve onların eşleri ile tanışma fırsatı bulmuştur. Onların eğitim seviyeleri Şibli'de Müslüman kadınların eğitim seviyelerinin yükseltilmesi düşüncesini daha da kuvvetlendirmiştir. Şibli batının yaşam tarzına muhalefet etmesine rağmen doğunun metodundan da mutmain değildi. Şibli ilk eseri el-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Mâmün'da kadınların eğitimi ve özgürlüğüne değinmiş ve eski İslâm toplumunda bir şekilde bu meselenin halledildiğini yazmıştır. 
Kadınların eğitimi ile ilgili olarak sahabe dönemi ve yakın tarihten bazı örnekler verdikten sonra doğu ve batı arasında sadece Türk kadınlarının durumlarının övgüye ve taklide şayan olduğunu sefernamesinde yazmıştır.” Şibli İslâmi tarz eğitim almış olmasına rağmen sıradan âlimler gibi dünya olaylarından habersiz değildi. 
Bunun yanında modem eğitim almış tabaka da dünyevi ilim ve sanatlar ile siyasette her şeyin sadece batının payına düştüğünü sanıyordu. Şibli bu köle zihniyetin ve aşağılık duygusunun milleti hangi tehlikeli mecralara götüreceğini iyi biliyordu. Şibli bu anlamda 1857'den sonra Müslümanların üzerine çöken ümitsizlik bulutunu kaldırarak onları zayıflık ve aşağılanmışlık hissinden kurtarmayı düşünüyordu. "Şibli'nin ilmi çalışmalarını tayin eden en önemli husus İslâm tarihi ve medeniyeti ile ilgili yanlış anlayışları izale etmek ve İslâmi ilimler üzerine temel eserler yazmak hissiydi. Türkiye'de Meşâhir-i Ricâl adıyla bir yazı dizisi başlamıştı. Bunda Nizâmulmülk Tüsi, Mevlânâ Fahruddin Râzi, Mevlânâ Rümi ve diğer pek çok kişinin hayatı üzerine müstakil risâleler yayınlanmıştı. Nitekim bunu gören Şibli Hindistan'da da böyle bir dizinin başlatılmasını düşünür. İşte Şibli'nin Heros of İslam adlı eseri Meşâhir-i Ricâl'den esinlenerek ortaya çıkmıştır. Şibli İmâm Ebu Hanife, İmâm Gazâli, Rümi ve Mâmün er-Reşid'i seçerken çok düşünmüştür. Çünki Şibli kendi modern kelam ilmini tertip ve tedvin için bu müfekkir ve âlimlerden fikri ve itikâdi malzeme toplamak istiyordu. Bu hususta İmâm İbni Teymiye üzerine de kitap yazmak isteyen Şibli buna fırsat bulamamış ve sadece bir makale yazabilmiştir.”" 

Diğer taraftan Müslümanların aleyhine batılı yazar ve müsteşriklerin siyasi ve dini anlamda başlatmış oldukları karalama 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Encam, 1996: 18; İkrâm, 1994: 319-325 

55 Sibli bu eseri Haydarâbâd'da iken yazmıştır (1904). Ancak 1906 yılında yayınlanmıştır. 
Mevlânâ Rümi'nin biyografisi de kelâm ilminin bir halkasıdır ve kelâmi konulara değinilmiştir. Ayrıca tasavvuftan da kısa olarak, ancak, kelâmi bakış açısıyla bahsedilmiştir. Eserin büyük bir kısmı divan ve mesnevi üzerine değerlendirme ve bunlardan uzun alıntılara dayanmaktadır. Şibli'ye göre Mevlânâ Rümi'nin mesnevisi sadece tasavvuf değil, aynı zamanda akâid ve kelâm ilminin güzel bir kitabıdır. Bu özelliğiyle Mevlânâ Rümi de kelâmcılar sınıfında yer almalıdır. Ayrıntılı bilgi için bkz. 
İkrâm, 1994: 273-277 

°°! Fikr-o-Nazar, 1996: 108-109 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çalışmalarına Şibli Nu'mâni yazılarıyla cevaplar vermiştir. Bu anlamda Şibli ilk olarak öncekilerin çalışmalarını ortaya koyan biyografiler yazmış, ikinci olarak itirazlara cevaplar vermiştir. Şibli'nin seçtiği karakterler Hindistan'da İslâm'ın ihyası yolunda ameli ve psikolojik bir çaba idi. O kendi inanç ve fiiline doğru yön verebilecek ideal karakterleri kavmin önüne koymak istiyordu. Gençlerin kalbinde milli benlik hissini uyandırmak ve içtimai bilinci İslâmi yola kanalize etmek Şibli'nin Pan-İslamizm olarak adlandırılan düşüncesinin başlangıcıydı. 
Bunun için el-Mâmün”, Siretu’n-Nu’maén™, el-Farak™, ve el-Gazâli” gibi şahsiyetleri seçmiştir. Siretu'n-Nu'mân ve el-Gazâli fıkıh ve tasavvufun tarihi analizine dayanmaktadır.”“" Şibli bunları yaparken araştırma usullerinden ve kütüphanelerden yararlanmıştır. "Ahmed Hân'ın kütüphanesinde pek çok tarihi eseri ilk defa görme fırsatı bulan Şibli bunu kendi tasnif hayatının başlangıç noktası sayar." Yakın kaynaklardan istifade edebilmek için yolculuklar yapmış, şahsi görüşmelerde o bulunmuştur. Neticeler çıkarmada akli delilleri kullanmıştır. Siretu'n-Numân'ın ikinci cildinde ve e/-Fârük'ta olduğu üzere yer yer araştırma usullerini de beyan etmiştir.“ Diğer bir deyişle Şibli doğu ve batının ilmi ölçülerini bir kalıpta toplamıştır. Geleneksel tarzda doğu ilimlerini tahsil eden Şibli ondaki eksiklikleri de hissetmekteydi. Nitekim bu his onu batı ilimlerine yöneltmişti. Şibli bu hususta batıdan araştırma usullerini ve tenkit tarzını öğrenmiştir. 
Bununla birlikte Şibli bunların iyi ve zayıf yönlerine de vakıf idi. 
Ahmed Hân'ın Urducaya tercüme ettirdiği Gibbon'un Decline and the 


52 Şibli'nin ilk müstakil kitabıdır. 1887'de yazılmıştır. Hayat-i Sa'di'den sonra Urducada 
modem tarzda yazılan ikinci biyografidir. Ayrıntılı bilgi için bkz. İkrâm, 1994: 176-181 

8 Şibli'nin üçüncü önemli eseri, ikinci biyografik çalışmasıdır. 1889-1890 yılları arası 
yazılmıştır. Şibli'nin İmâm-ı Azam'a olan sevgisi ismindeki Nu'mâni kelimesinden de anlaşılmaktadır. İşte bu sevgi Siretu'n-Nu'mân'ın yazılmasına vesile olmuştur. Kitabın birinci bölümünde İmâm-ı Azam'ın biyografisi, ikinci bölümde onun dini çalışmaları üzerine ayrıntılı değerlendirme vardır. İkrâm, 1994: 181-193 

51 Sibli bu eserinde ikinci halife Hz. Ömer ve dönemi hakkında ayrıntılı bilgi vermiştir. 
Kitap 1898'de yazılmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. İkrâm, 1994: 204-216 

°° Şibli İmâm Gazâli ve Mevlânâ Rümi'nin biyografilerini kelâmi meseleleri açıklama vasıtası yapmıştır. Şibli'nin el-Gazâli adlı eseri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. İkrâm, 1994: 247-259 

5 Fikr-o-Nazar, 1996: 112 

“7 İkrâm, 1994: 168 
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Fall of the Roman Empire adlı meşhur kitabını da okuma fırsatı bulan Şibli'nin tarihi bilgi ve görüşünde çok artış olmuştur.” 

Şibli Nu'mâni aynı anda edebi ve ilmi konularda yazan öncü edebiyatçılardandır. Onun bazı eserleri Urdu Literatüründe kilometre taşı niteliğine sahiptir. Bu eserler sayesinde yeni araştırma eğilimleri ortaya çıkmış ve İslâm Tarih ve Medeniyetini yeni tarzda sunma geleneği yerleşmiştir. "Şüphesiz Şibli'nin Müslüman Hindistan'da ortaya koyduğu yeni tarih düşüncesinde Ahmed Hân'ın rehberliğinin payı büyüktür. Ancak Şibli bu ilim dalna Ahmed Hân'ın tarihi çalışmalarında olmayan şeyi yani edebi sami kazandırmıştır." Edebi nesirle karşılaştırıldığında Şibli çok sayıda ilmi nesir bırakmıştır. 19. 
yüzyıl Urdu Nesri'nin ikinci dirilişi döneminde Şibli öncü birlik konumundadır. Çünki bu dönemde Gâlib'in mektuplarından başka zikre değer müstened ve standart mensur eser yoktu. Şibli gayretleriyle ve sürekli yazılarıyla gerçek manada nesrin tarihini yazmıştır. Nitekim Şibli'nin mensur eserlerinin hacmi, önemi ve maneviyatı göz önüne alındığında kendisi bir fertten ziyade bir ekol olarak belirmektedir.” 

17. Şair Olarak Şibli 

O dönemde, nazımda gazel üstün bir şiir sınıfı idi. Ahmed Hân'ın tenkidi düşüncelerinin etkisiyle Encümen-i Pencâb'ın kurulmasıyla (1868) modern nazım yazarlığı başlamış, şiirlerin mübalağa ve gül ile bülbül efsanesinden kurtarılması ve yararlı hale getirilmesine çalışılmıştır. Muhammed Hüseyin Âzâd ve Altâf Hüseyin Hâli geleneksel gazeli bırakarak konulu nazımlar yazmaya ve edebiyatı ıslah etmeye çalışmışlardır. Şibli Nu'mâni işte bu günlerde şiir yazmaya başlamıştır. Şibli'nin eğitim aldığı hocalar aynı zamanda Farsça ve Arapça şâiri oldukları için Şibli de önce Farsça ve Arapça şiirler yazmıştır. Farsçada Şibli ve bazen da vezin gereği Nu'mâni mahlasını kullanırdı. Urducada önceleri Tesnim mahlasını kullanırken daha sonra Şibli mahlasını kullanmıştır. Şibli'nin şiir zevki hocası Mevlânâ Muhammed Fârük Çıryâkoti (6. 1909) ve Mevlânâ Feyzulhasan Sehârenpüri'nin (6. 1887) edebi zevkleriyle gelişmiş ve ıslah olmuştur. 
Ancak o zamanının geleneklerine göre bir hocanın önünde düzenli olarak şiir dersleri almamıştır. Şibli, Mevlânâ Fârük'un etkisiyle cahiliye 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döneminin meşhur Arap şâiri Mütenebbi'nin etkileyici, sade, gerçekçi şiirlerine ve dilinin saflığına hayran olmuştur. Firdevsi, Hâfız, Mevlânâ Rümi ve Sahabi Şibli'nin beğendiği şâirlerdi. Yukarıdaki her iki hocadan Farsça edebiyat ve şiir konusunda yararlanan Şibli Urducada hiç kimseden yardım almamıştır. "Şibli'nin Urduca şairliği üzerinde en çok Avadh Panç gazetesi (1877) ve Peyâm-i Yâr (Lakhnov) adlı risale etkili olmuştur. Peyâm-i Yâr'da daha ziyade gazel tarzında şiirler yayınlanmaktaydı. Şibli'nin iki eseri Subh-i Ümmid ve Muselmânon ki Guzeşte Talim bu dergide yayınlanmıştır." 

Urduca ilk şiiri bulunamamıştır. 1883'te Aligarh Koleji'ne geldiğinde Urduca şiirlerin sayısında artış olmuştur. Ancak Farsça şiirler Urducaya oranla yine çoğunluktadır. Buradaki ilk günlerinde bir şair olarak öne çıkmıştır. Gâlib gibi kendisi de Farsça şiirlerini severdi. Ahmed Hân ve arkadaşlarının milli hisleri, Azad ve Hâli'nin konulu şiirleri Sibli Nu'mâni'yi etkilemeye başlamıştı. Nitekim onun şiirlerindeki konularda da değişiklik meydana gelmiştir. Farsçada ilk olarak Kaside-yi Ahdiyye (1883), Urducada ise Subh-i Ümmid (1885) adlı mesnevisi buna örnektir. Subh-i Ummid'den sonra Urduca şiirler arasında Temâşâ-i İbret yani kavmi müseddes, Kaside-yi Urdu, Tehniyat-i Şâdi ve Justice Mahmüd gibi nazımlar vardır. O dönemde Şibli genellikle M. A. O. 
Koleji'nin önemli toplantılarında nazımlar okumaktaydı. Temâşâ-i İbret, Ahmed Hân'ın kavmi tiyatrosunda okunmuştu. Kaside-yi Urdu Muhammedan Educational Conference'de (1893) okunmuştu. Modern nazımlar başlığıyla yazdığı dini ve ahlaki nazımlar arasında Hicret-i Nebevi, Tamir-i Mescid-i Nebevi ve Eyk Hâtün ki Âzâdâne Gustâhi vardır. Ancak bu nazımlar arasında keyfiyet ve etki açısından en önemlileri Ehl-i Beyt-i Resül ki Zindigi ve Musâvât-i İslâm'dır." Bu her iki nazımda şairlik ile birlikte drama da vardır. Bir anlamda Aligarh Koleji'nin meşhur olmasında Şibli'nin şiirlerinin payı büyüktür. Şibli'nin adı milli şair olarak Hâli ile birlikte anılmaya başlanmıştır. 1885'ten 1914'e kadar gazelden uzak bu tarzda nazımlar yazmıştır. 

Arapça, Farsça ve Urduca şiirler yazan Şibli Nu'mâni'nin Arapça şiirleri nispeten azdır. Bunlar arasında en meşhuru 1881'de Ahmed Hân ile görüşme anında okuduğu kasidedir. Farsçada takriben 38 yıl kaside, mesnevi, muhammes, müseddes, gazel ve mersiye tarzında 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şiirler yazmıştır. Divân-ı Şibli, Deste-yi Gül“, Bü-yi Gul”, Berg-i Gül ve Külliyât-ı Şibli Farsça olarak yayınlanmıştır. 

Urduca şiirleri 1918'de Zaferulmülk Alvi tarafından Mecmua-yi Kelâm-i Şibli adıyla Lakhnov'da yayınlanmıştır. Dâru'l-Misennifîn bazı şiirler ekleyerek konu tertibiyle birlikte Şibli'nin Urduca külliyatını yayınlamıştır. Bunda bazı nazımların yazılış sebeplerini içeren çeşitli notlar da bulunmaktadır. Şibli'nin Urduca şiirlerinin tamamı nazımlardan oluşmaktadır. Bunlar dönemindeki hareketleri, siyasi olayları ve bazı milli meseleleri içeren nazımlardır. Bazıları dini ve ahlaki şiirler kapsamına alınabilir. Şibli milli ve siyasi şâirliğe yöneldiği zaman Hindistan'ın içinde ve dışında Müslümanlar zor bir dönemden geçmekteydi. 1906'dan 1914'e kadarki bu dönemde Bengâl'in taksiminin iptali, Aligarh Üniversitesi'nin kurulması, Müslim League'in yeni siyasi çıkışı gibi meseleler gündemdeydi. Şibli kendisini bu konulardan beri tutamazdı. Şibli bir yazar ve şair olarak bu konulara ilgi duymuştur. Onun şiirleri bu meselelerin öneminde hatırı sayılır bir artış sağlamıştır. Bu dönemdeki siyasi uyanışta Şibli'nin de payı vardır. 
Şibli İngilizlerin zulümleri karşısında duygularını şiir kalıbında ortaya koymaya başlamıştır. Şibli İngilizlerin zulmünün evrensel yönünü gören ilk şairdir.” 

18. Sefernâme-yi Rüm-o-Mısr-o-Şâm 

1883'te Aligarh Koleji'nde göreve başlayan Şibli Nu'mâni buradaki atmosfere alışamamış ve birkaç yıl sonra hava değişikliği isteği ile Keşmir'e gitmek istemiştir. Bu esnada Prof. Arnold'un İngiltere'ye gideceği haberini alan Şibli aniden onunla birlikte seyahate çıkmaya karar verir ve "1902'de Türkiye'ye ulaşır. 6 aylık Türkiye seyahati Şibli'nin hayatında önemli bir yer tutmaktadır.” 

Şibli Nu'mâni, Kostantiniyye, Beyrut, Kahire ve diğer bazı şehirlerin özellikleri, ilmi durumları, medreselerin ve kolejlerin durumları, insanların ahlâkı ve yaşam tarzları hakkında ayrıntılı bilgi vermiştir. Gezdiği şehirlerin kısa tarihine ilaveten şehirlerin çarşıları, otelleri, önemli binaları, eski eserleri, mescidleri, görülmeye değer yerleri ve müzelerinden de bahsetmiştir. Şibli Nu'mâni en çok 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Avrupalıların üstünlüklerinden şikâyet etmekteydi. Çünki Avrupa Müslümanların çalışmalarını mahvetmek ve onların tarihlerini değiştirerek kötü bir şekilde sunmada ellerinden geleni yapmışlardı. 
Avrupalı yazarlar İslâm, İslâm Tarihi, padişahlar ve Müslümanların ilim ve sanatlarını her açıdan kötülemişler ve Müslüman yeni nesil kendi tarihi ile gururlanmasın diye bunları insanlar arasında yaymışlardı. İşte Şibli'nin yazdığı kitaplar Avrupalıların bu hezeyanlarına cevap teşkil etmektedir ve İslâm ve Müslümanların tarihine Avrupalılar tarafından sürülen lekeleri kaldırmaktadır. Bu hususta Şibli Avrupalıların Türkler hakkında yazdıklarını batı literatürünü okuyarak öğrenmişti. Bu çalışmalarda batılılar genel olarak İslâm âleminin kötü yönlerini ortaya koymuşlardı. Şibli de bunlardan oldukça rahatsız olmaktaydı. Nitekim Şibli sefernamesinde Avrupalıların ortaya koyduklarının Türklerin hakiki tasviri olmadığını ve gerçeği yansıtmadığını göstermeye çalışmıştır. Şibli Araplar ve Türkler hakkında Avrupalıların kasten gizlemeye çalıştıkları güzellikleri ortaya koymuş, ancak mevcut olan kötülükleri de gizlememiştir. 

Şibli Nu'mâni İslâm'ın yüceliği ve Müslümanların terakkisiyle özel olarak ilgilenmekteydi. Bunun için o öncekilerin şanlı çalışmaları ve büyüklükleriyle dolu hikâyeleri kendi dönemindeki Müslümanların da ibret almaları ve geleceklerini ona göre tayin etmeleri için defalarca anlatırdı. Şibli Hıristiyanlara oranla Müslümanların ve özellikle Türklerin kötü durumunu görerek üzülmekte ve bunları acıklı bir şeklide dile getirmektedir. Kostantiniyye seyahati esnasında buralardaki matbaaların genellikle Hıristiyanların elinde olmasına, Müslümanların yüksek tahsile onlar kadar önem vermemelerine ve ticarî olarak da kötü hallerine acıklı bir şekilde değinir. Genel olarak dolaştığı ülkelerdeki klasik eğitim sisteminin bozukluğunu ve derneklerin tamamının Hıristiyanlar tarafından kurulduğunu dile getirir. İngiliz iktidarındaki Hindistan'da mevcut olan medreselerin hükümetin yardımı olmaksızın hiç bir şey yapamayışlarının anlaşılacağını, ancak Türkiye, Mısır ve Şam gibi bağımsız olan ülkeler için bunun anlaşılacak bir şey olmadığını yazar. Modern eğitim ile birlikte Müslümanların milli benliklerinin korunabilmesi için klasik eğitimi de savunan Şibli bunun mevcut metotla olamayacağını söyler. 

Türkiye'deki bütün kolej ve üniversitelerin devlete muhtaç olduğunu ve Türklerin tembellikleri sebebiyle eğitim meselesini kendi 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ellerine almadıklarını, halkın bir kolej kurmaya çalışmadığını, nihayet, ihtiyaçları devlet tarafından karşılanan kavimlerin zihni ve manevi kuvvetlerinin öleceğini yazar. Saltanat bir yana Müslümanların hallerinin burada da sevindirici ve tatmin edici olmadığını, belki pek çok durumda Hind Müslümanları ile durumlarının aynı olduğunu belirtir. Bununla birlikte Şibli Nu'mâni Türklerin kültürünü ve görgü kurallarını överek temizliklerini ve nezaketlerini taklide değer saymaktadır. Türk kadınlarının eğitimli olduklarını ve eve kapanmadıklarını söyler. Türklerin en alt tabakadan en üst tabakaya kadar cömert ve misafirperverliklerinin genel bir vasıf olduğunu, Abbasi, Fâtımi, Endülüs Emevileri ve Timurluların birkaç yüz yıl içinde eğlenceye düştüklerini, ancak Türklerin sade ve askeri yaşam tarzlarını kaybetmediklerini, İslâmiyetle birlikte Arapçayı benimsediklerini, ancak kendi dillerini ilmi hazineden mahrum etmediklerini yazar. Türklerin ilmi çalışmaları arasında en övgüye değer şeyin kütüphaneler olduğunu ifadeyle bütün İslâm âleminde Kostantiniyye'nin Arapça eserlerde en büyük merkez olduğunu söyler. Bununla birlikte Şibli Türkiye'de çıkan gazetelerin özgür olmadıklarını üzülerek ifade eder. 
Gazetelerde resmi hükümler ve sıradan şeylerin dışında bir şey olmadığını, netice olarak Türkçenin politik yazı tarzı ve istidlal gücünden mahrum kaldığını yazar. Şibli'ye göre dilde özgürlük düşüncede yüceliğin, ifadede kuvvetin, sözdeki gücün, coşkunun ve tesirin adıdır. Şibli gazetelerin özgürlüğünü savunmasına rağmen Türkiye'deki bu durumu reayanın dini farklılığı, yabancı devletlere yakınlığı, muhaliflerin koğuculuğu, Avrupalı devletlerle komşuluğa bağlamaktadır.”* 

19. Siretu'n-Nebi 

Şibli Nu'mâni'nin bu eserinin temel özelliği sadece Hz. 
Peygamber'in biyografisini içermesi değil, aynı zamanda İslâmi öğretilerin ve hakikatlerin kelâm ilmi ışığında sunulmuş olmasıdır. Şibli biyografi ve siret ilmini sadece şahsi olaylar mecmuası olarak kabul etmemektedir. Aksine bu ilmi şahsiyetle birlikte ortaya çıkan olayların ayrıntılı hali ve onların sebep ve sonuçlarını ortaya koyan kapsamlı bir felsefe saymaktadır. İşte bu husus Şibli ile diğer siret yazarları arasındaki en önemli farktır. Çünki Siretu'n-Nebi'den önceki diğer siretler olayları içermektedir. Şibli ilk kez bu eski tarzı terk edip ilmi 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tarzda siret yazmıştır. Siretu'n-Nebi Şibli'nin nazarında sadece bir kitap değildi. Aksine peygamberin siretine itiraz edip eleştirenlere cevap için zamanın kelâm ilminin bir gereği ve bunun vasıtasıyla kelime-yi şehadetin Muhammed Resülullah kısmının mükemmel bir tefsiriydi. 
Nitekim Şibli dini ve dünyevi ihtiyaçların bir sonucu olarak siretin yazıldığını söyler. 

Siretu'n-Nebi'nin bir diğer özelliği kitapta siret ilminin temel kitapları ve onların rivayetlerinin tenkihi (ayıklanması) ve râvilerinin cerh ve ta'diline özel bir önem verilmiş olmasıdır. Muhaddislerin ıstılahında siret ve mağâzi ilmi hadisten ayrı düşünülürdü. Bunun için genellikle onun rivayetlerinde hadis ilmine dair kitaplarda olduğu gibi ihtiyatlı davranılmazdı. Bu yüzden siret ilmine her türlü rivayet girmiştir. Şibli Nu'mâni bunun sebebini tahkik ve tenkidin sadece şer'i hükümlerin sabit olduğu hadisleri içeren rivayetlere has kılınmış olmasıyla açıklar. Şibli'ye göre geri kalan siret ve faziletlere dair rivayetlerde ihtiyatlı davranılmamıştır. İşte bu sebeple menâkıb ve amellerin faziletlerine çoklukla zayıf rivayetler girmiştir. Şibli batılı yazarların Hz. Peygamber'in hayatına dair kötü ve kasıtlı olarak yazdıkları şeyleri işte bu müstened olmayan (Siret-i İbni Hişâm, Siret-i İbni Seyyidu'n-Nâs, Siret-i Dimyâti, Halebi) kitaplara dayanarak yazdıklarını söyler. Şibli bu rivayetleri tahkik için Siretu'n-Nebi'de hadis ilminde olduğu üzere siret kitaplarındaki rivayetleri ve onların ravilerini tenkit ve tahkik ölçüsü koyar. "Çünki Şibli kaynakların araştırılması, tahkiki ve tenkidini bilimsel çalışmaların temeli saymaktaydı.'*" Ayrıca siret ile ilgili rivayetleri kabul için aşağıdaki usulleri tayin eder: 

1) Siret kitapları tenkihe muhtaçtır. Onların rivayetleri ve senedlerinin tenkit edilmesi gerekmektedir. 

2) Siret ile ilgili olaylarda sebep-sonuç zincirini aramak son derece zaruridir. 

3) Siret ile ilgili riayetlerin mervi olduğu kişiler (mesela: Seyf, Sari, İbn Seleme, İbni Nacih) genellikle zayıf ravilerdir. Bunun için sıradan olaylarda onların şahadetleri kâfidir. Ancak önemli meselelerin dayandığı olaylar için bunlar yetersizdir. 

Şibli Nu'mâni Kur'ân-ı Kerim ve sahih hadisleri siretin temeli ve ilk kaynağı saymaktadır. Nitekim Buhâri ve Müslim'deki olaylarla 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karşılaştırıldığında siret ve tarih rivayetlerinin gereği olmadığını söyler. 
Şibli'ye göre siyer erbabının en büyük hatası olayları hadis kitaplarında başlık ve konu itibariyle yazılı olan yerlerde aramış olmalarıdır. 
Siretu'n-Nebi'de ise Şibli hadis kitaplarından arayarak ayrıntılarını verdiği olayların siyer ehlinin gözünden kaçtığını yazar. Şibli rivayetin yanında dirâyeti de göz önünde tutmuş, rivayetleri araştırmaksızın almayı rivayetperestlik ile yorumlamıştır. "Siretu'n-Nebi'de Şibli ilk olarak rivayet ve dirâyet usullerini tayin etmeye çalışmıştır. Şibli'nin bu eseri İmâm Rabbâni'nin Mektubat'ından sonra Türkçeye tercüme edilen ikinci önemli eserdir." 

Şibli Nu'mâni Siretu'n-Nebi'nin iki cildini hazırlamış, ancak kendisi hayatta iken yayınlayamamıştır. Onun yerine öğrencisi Seyyid Süleymân Nedevi kendisinin bu isteğini yerine getirmiştir. Geri kalan diğer ciltleri Seyyid Süleymân Nedevi bizzat yazarak hocasının önerdiği projeyi tamamlamıştır.” 

20. Evrengzeyb Âlemgir per Eyk Nazar 

Şibli Nu'mâni'nin bu kitabı 120 sayfadan oluşmaktadır. Kitapta çağdaşı Avrupalı tarihçilerin Evrengzeyb aleyhindeki varsayıma dayalı ve uydurma suçlamaları delillerle reddedilmiştir. Avrupalı tarihçiler Evrengzeyb'in babasını hapsettirdiğini, kardeşlerini öldürttüğünü, Dakan'daki İslâm Devletlerini ortadan kaldırdığını, Hinduları ve Marhataları rahatsız ettiğini, puthaneleri yıktırdığını ve Timur Saltanatı'nın temellerini sarstığını söylüyorlardı. Şibli Evrengzeyb'e yapılan suçlamalara güçlü cevaplar vermeyi tarihi görev saymaktaydı. 
Şibli'ye göre böyle suçlamalar ile kavmi ayırım ortaya çıkmaktadır. 

Kitabın ilk cümlesi Şibli Nu'mâni'nin tarih düşüncesini ortaya koymaktadır. Şöyle yazar: "Tarih felsefesinin bir sırrı da olaylar meşhur oldukça doğruluğunun şüpheli olmasıdır.”" Şibli'nin önünde Firişte Hafi Hân (Âlemgirnâme'nin yazarı), Lain Pool, Ferair, Bamier, Elfinston, Kâzım Şirâzi (Âlemgirnâme'nin yazarı), Mevlevi Gulâm Ali Âzâd (Hazâne-yi Âmira'nın yazarı), Abdulhamid Lâhori (Şâh Cihânnâme'nin yazarı), Sir Han Lodhi (Miratu’l-Hayal'in yazarı) ve Âkil Hân gibi sayısız çağdaş tarihçi ve seyyah vardı. Şibli bu tarihçilerden sayısız alıntılar yaparak onların dini ve siyasi asabiyetlerini 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ve tarihi gerçeklerden yüz çevirerek taraflı tutumlarını ortaya koymuştur. 

Şibli Nu'mâni Evrengzeyb'in put kırması ile ilgili suçlamayı da diğer suçlamalar gibi reddetmiştir. Bununla birlikte Hulefa-yi Raşidin döneminden kaynak göstererek onların elleriyle herhangi bir mabedin yıkıldığına dair bir olayın menkul olmadığını söylemiştir. Şibli kitabında Evrengzeyb devrini veya bizzat onun şahsi tarihini yazmadığını, aksine onun hakkındaki suçlamaları eleştirel olarak incelediğini yazmaktadır. 
Ayrıca bu suçlamaların arkasında etken olan amilleri okuyucunun önüne koymayı amaçlamaktadır. Şibli tarihçilerin yazılarına ilaveten Evrengzeyb'in pek çok mektubundan da istifade etmiştir. Şibli Nu'mâni Evrengzeyb aleyhinde söylenen sözleri tek tek ele alarak mükemmel bir bölüm yazmıştır. Şibli suçlamalara cevaplar verdikten sonra Evrengzeybi'in iyi yönlerine ve yaptığı hizmetlere de değinmiştir.” 

21. Resâil-i Şibli 

Şibli Nu'mâni 1898'de Aligarh'tan 6 aylık izin alarak gitmiş, daha sonra istifasını göndererek kolejden ayrılmıştır. Şibli'nin kolejde iken yayınlanan son kitabı Resâil-i Şibli idi. Kitaptaki konular şunlardır: 

1) Şibli Nu'mâni İslâm Devleti'nde zimmilerin konumu ve cizyenin türü üzerindeki yanlış anlayışları ortadan kaldırmak için el-Cizye (1889) ve Huküku'z-Zimneyn adıyla iki risale yazmıştır.” Şibli İslâm Fıkhı ışığında bu meseleler üzerindeki yanlış anlayışları ortadan kaldırmıştır. 

2) Şibli Nu'mâni'nin Kur'ân ilimleri ile ilgili makaleleri Târih-i Tertib-i Kur'ân, Ulămu'l-Kurân ve icâzu'l-Kurân araştırma ve tercümenin en güzel örnekleridir. 

3) Arap Dili ile ilgili makaleleri Arabi or Fârsi Şâiri kâ Muvâzene ve Si’ru’l-Arab Şibli Nu'mâni'nin ilimdeki derinliğinin göstergesidir. 

4) Şibli Nu'mâni'nin Hindistan'ın tarihi ve medeni kaynakları ile ilgili makaleleri Humâyünnâme, Maâsir-i Rahimi, Tüzük-i Cihângiri, Tuhfetu'l-Hind ve Zeybu'n-Nisâ aydınlatıcı eserlerdir. 

1894'te Institute Gazette'nin eki olarak çıkan Aligarh College Magazine müstakil ilmi bir risale haline getirilmiş ve bunun denetimi de 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Şibli Nu'mâni'ye verilmişti. Bu dergide kolejin durumu, toplantıların belgeleri ve kolej hocalarının makaleleri yayınlanırdı. Dergide Şibli'ye ilaveten Hâli ve Mevlânâ Zekâullah da makale yazmaktaydı. Şibli dergide İslâmi hükümetler ve önemli medeni ve idari kurumları üzerine makaleler yazmaya başlamıştır. Bu hususta ilk makalesi İslâmi Hükümetin or Şifâhâne'dir (1895). Ayrıca Şibli Nu'mâni Taassub or İslâm, Hindustân min İslâmi Hükümet ke Temeddün kâ Eser, Kütübhâne-yi İskenderiye (1892), Mechanic or Muselmân, İslâmi Medâris or Dâru'i-Ulüm, Terâcim ve Kadim Talim gibi makaleleri değişik zamanlarda yazmıştır. Bunlar içerisinde en eski makale Terâcim'dir. Şibli Nu'mâni'nin Urdu Edebiyatı'na olan ilgisi İmlâ ve Sihhat-i Elfâz, Urdu Hindi, Bhâşâ Zebân ve Sir Seyyid or Urdu Literature (1898) adlı makalelerinden de anlaşılmaktadır. Şibli'nin bu makaleleri Aligarh Magazine'de yayınlanmıştır.” 

22. Şibli ve Encümen-i Terakki-yi Urdu 

Ahmed Hân'ın önerisiyle Aligarh'ta All India Educational Conference kurulmuştu. Bu derneğin ilk oturumu 1886'da Mevlânâ Semiullah'n başkanlığında Aligarh'ta olmuştu. Bu konferansta Şibli Nu'mâni bir konuşma yapmış ve Müslümanların batı ilimlerini ve İngilizceyi üst seviyede öğrenmelerinin önemi üzerinde durmuştu. 
Conference'in yükü arttığı zaman 1903'te Delhi'de düzenlenen bir toplantıda Âftâb Ahmed Hân'ın teklifiyle Conference üç şubeye ayrılmıştır. Bunlardan bir şubenin adı Encümen-i Terakki-yi Urdu konulmuştur. Bu şubenin başkanı Prof. Thomas Arnold, başkan vekilleri Mevlânâ Nezir Ahmed ve Mevlânâ Zekâullah, sekreterleri ise Hâli ve Şibli seçilmişlerdir. Derneğin kuruluş amaçları Urducayı geliştirmek ve yaygınlaştırmak için çalışmak ve Urducayı herkesin öğrenebileceği şekilde kolaylaştırmak idi. Şibli aktif bir biçimde derneğin çalışmalarına katılmıştır. O dönemde Şibli Haydarâbâd'da ikamet etmekteydi. Onun önerisiyle gazetelerin müdürleri derneğin üyesi olmuşlardır. Yine Şibli'nin etkisiyle pek çok yazar derneğe kitaplar göndermiştir. Şibli kendi döneminde iki önemli çalışma yapmıştır. Bunlardan birisi iyi bir kitabın yayınlanmasına ödül verilmesi, diğeri İngilizce, Arapça ve Farsçadan Urducaya kitaplar tercüme ettirmek. Şibli'nin seçtiği 14 kitaptan sadece ikisi yayınlanabilmiştir. Yani Felsefe-yi Talim ve Rehnumâyân-i Hind. 
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O dönemde derneğin çalışma raporları Ahmed Hân'ın Institute Gazette'sinde yayinlanmaktaydi. Bu çalışmaların yayınlanmasıyla insanlarda Urducaya hizmet etme duygusu gelişmişti. Ancak Urducanın bu kadar hızlı geliştiğini gören bazı tutucu kimseler Hind gazetelerinde derneğin Hindu kavmini ayrı tuttuğu yolunda propaganda yaparlar. Bu haberi alan Şibli Nu'mâni 1903'te Institute Gazette'de yayınladığı bir makalede derneğin yayınladığı kitapları örmek göstererek bu iddiayı reddetmiştir. Bu O haberin yayınlanmasından sonra Mirath reisi Râe Nihâl Çandar derneğin üyesi olmuş, ona ilaveten diğer bazı Hindular da derneğin üyeliğini kabul etmişlerdir. Meşguliyeti günden güne artan Şibli Nu'mâni 1905'te derneğin sekreterliğinden istifa eder. Onun yerine Mevlevi Habiburrahman Hân Şirvâni sekreter olur. Dört yıl bu hizmeti yürüten Şirvâni 1909'da mali sıkıntılar sebebiyle istifa etmiştir. Ondan sonra Mevlevi Aziz Mirzâ derneğin işlerine bakmış, ancak o da başarılı olamamıştır. Nihayet 1912'de Mevlânâ Abdulhakk derneğin sekreteri olmuştur. Mevlânâ Abdulhakk derneğe büyük hizmetlerde bulunmuş, ilk olarak dernek kütüphanesi kurmuş ve bunun için matbu ve gayri matbu kitaplar toplamıştır. Demek 1912'de Conference'den ayrılarak ayrı bir kurum haline getirilmiştir. Mevlânâ Abdulhakk 1947'den sonra Pakistan'a gitmiş ve burada demeği canlandırmıştır. Taksimden sonra Hindistan'da Kazi Abdulgaffar, Al Ahmed Surür ve Halik Encam bu idârenin sekreteri olmuşlardır. Bugün Hindistan'da bu demek Urducanın en eski kurumudur.” 
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Delhi, Türk Sultanlarının başkenti olmasının yanı sıra, büyük bir dini ve manevi merkez idi. Kargaşa ve dağınıklığın hâkim olduğu 18. 
yüzyılda Şâh Veliyullah ve âilesi Kur'ân ve Hadis eğitimini devam ettirmekteydiler. Ancak bu durum Lakhnov'da yoktu. Lakhnov'daki Firengi Mahal ve Ders-i Nizâmiyye'de de pek çok saygın âlim olmakla birlikte bunların o kadar manevi etkileri yoktu. Çünki Ders-i Nizâmiyye'de Kur'ân ve Hadis ilimlerine çok az yer verilmişti. Bunun aksine Şâh Veliyullah ve oğulları batıni ilimlere, Kur'ân, Hadis ve Ricâl'e öncelik vermekteydiler. Lakhnov'da Fıkıh, usul-i fıkıh, kelâm, sarf, nahiv, mantık, felsefe, ilâhiyat ve astronomi eğitimine önem verilmekteydi. Bu özelliğiyle Lakhnov bütün Hindistan'da bu ilimlerde en büyük merkez sayılmaktaydı. Böylece Hadis ilmini Hindistan'da yayma çalışması 18. yüzyılda Şâh Veliyullah zamanında başlamıştır. 
Bu tabaka Ehl-i Hadis veya gayri mukallid adıyla meşhur olmuştur. 
Şâh Veliyullah ve ailesinin yapmış olduğu çalışmalar ve açmış oldukları yol kendilerinden sonra gelenlerin başlatmış oldukları ıslah ve bağımsızlık çabaları için hareket noktası olmuştur. 

Ehl-i Hadis grubunun faaliyetlerine bir reaksiyon olarak amaçları birbirine zıt olan iki grup ortaya çıkmıştır. Birinci grubun önderi Birelvi Cemaati'nin kurucusu Mevlânâ Ahmed Rıza Hân idi. Ehl-i Kur'ân adıyla meşhur olan ikinci grubun lideri ise Mevlânâ Abdullah Çakrâlvi idi. Birelvi Cemaati katı bir şekilde Hanefi Mezhebini savunmuş ve ihtilaflı meseleler üzerine yüzlerce kitap yazmıştır. Bunun aksine Ehl-i Kur'ân ekolünün taraftarları sadece fakihleri taklit etmemeyi yeterli görmeyerek Hadislerden de kurtulmayı istemiş ve hidayet için sadece Kur'ân'ın yeterli olduğunu söylemişlerdir. 

Kısaca bu dönemde, hayatın her alanında henüz eskinin derin izleri görülmekte ise de taklitten kurtulma çalışmaları da başlamıştır. Öte yandan batı yavaş yavaş hayatın içine nüfuz etmekteydi. Çünki Doğu Hindistan Şirketi ticari sahada olduğu kadar siyasi ve içtimai sahada da etkisini arttırmaya başlamıştı. Ticaret maksadı ile Hindistan'a gelen Doğu Hindistan şirketi başlangıçta yarımadada herhangi bir dini propaganda yani Hıristiyanlığı tebliğ etme siyaseti gütmemiş ise de şirketin etki ve tasallutu arttıkça siyasetinde değişiklikler olmuş ve misyonerlik faaliyetleri teşvik edilmiştir. Hıristiyan hayat görüşü ve inançlarını öğretmek ve bu şekilde öğrencileri zihni olarak din 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değiştirmeye hazırlamak maksadıyla misyon okulları açılmıştır. Dahası kimsesiz çocukları Hıristiyanlaştırmak için yetimhaneler de açılmıştır. 
Bu tedbirler oldukça başarılı olmuş ve 1851 nüfus sayımına göre İngiliz 
Hindistan'ında yaklaşık olarak yüz bin kişi Hıristiyan olmuştur. 1860 
yılındaki kuraklıktan faydalanan Hıristiyan misyonerler yetim ve muhtaç çocukları da Hıristiyanlaştırmışlardır. Bundan sonra tebliğ faaliyetleri hızlanmış ve din değiştirenlere her türlü maddi, manevi ve eğitim yardımı yapılmıştır. Kızlar için misyon okullarına ilaveten hastalara Hıristiyanlık eğitiminin verildiği hastaneler de kurulmuştur. 

Hıristiyan misyonerlerin bu faaliyetlerine karşı Hindistanlı Müslüman âlimler münazara meydanlarında cevaplar vererek onların çalışma alanlarını hayli daraltmışlardır. Münazaralardan kaçınarak İslâm ve Hıristiyanlığı karşılaştırmalı olarak inceleyen ve özellikle İslâm ve İslâm büyükleri hakkında Hıristiyanların itirazlarına cevap veren kişiler arasında Ahmed Hân, Mevlânâ Çerâğ Ali, Seyyid Emir Ali, Salahuddin Hudâ Bahş, Şibli Nu'mâni gibi âlimler de bulunmaktaydı. 
Ahmed Hân'ın eserleri Tebyinu’l-Kelam, Hutbât-i Ahmediyye, Tefsiru'l-Kur'ân, İbtâl-i Gulâmi, Ahkâm-i Ta'âm-i Ehl-i Kitab bu zincirin halkalarıdır. Bunlar arasında Tefsîru'l-Kurân modern kelâm ilminin temelini atan bir eserdir. Çünki bu eserde Ahmed Hân Kur'ân'ın bütün âyetlerini akıl ve bilime göre ispatlamaya çalışmıştır. Dini meselelerde Ahmed Hân'ın sağ kolu konumundaki Mevlânâ Çerâğ Ali Urduca risale ve makalelere ilaveten İngilizce iki kitap yazmıştır. Bunlar Tahkiki Cihâd ve A'zamu'l-Kelâm fi İrtikâi'l-İslâm adıyla Urducaya tercüme edilerek yayınlanmıştır. Seyyid Emir Ali siyasi, hukuki ve fikhî çalışmalarına ilaveten Târih-i Müselmânân ve Rüh-i İslâm isimli eserleri ile İslâm ve Hz. Peygamber hakkında Hıristiyanların düştükleri yanlış anlayışları ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Şibli'nin eserlerinde de bu ilmi üslup görülmektedir. 

Veliyullahi ekolden yetişmesine rağmen Ahmed Hân'ın İngiliz eğitim sisteminden etkilenmesi ve bu sistemi olduğu gibi kendi kurduğu okul ve kolejlerde uygulamaya çalışması Hindistanlılar tarafından şüpheyle karşılanmış, dahası onun ıslah hareketini şüpheli hale getirmiştir. Özellikle siyasi anlamda tamamen İngiliz yanlısı izlediği politika Hindistan'daki diğer gruplar tarafından eleştirilmiştir. 

Batı etkisine rağmen klasik eğitim sistemi ve dini ilimlere karşı Müslümanların ilgisi yok olmamıştı. Müslümanlar arasında yeni eğitim, 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yeni düşünce ve uygulama tarzını yayma hareketi henüz başlamamıştı ki, Doâb'ın kuzeyinde klasik tarzda eğitim veren iki medrese kurulmuştur. Birincisi Mevlânâ Muhammed Mazhar tarafından Sehârenpür'da 1867'de kurulan Medrese-yi Mazahiru'l-Ulâm, diğeri bu bölgenin bir kasabası olan Devband'da bazı âlimlerin katılımı ile aynı yıl kurulan Déru’l-Ulim Devband'dır. Medrese-yi Mazahiru’l-Ulüm Mevlânâ Ahmed Gangohi, Mevlânâ Halil Ahmed Sehârenpüri ve Mevlânâ Eşref Ali Thânevi'nin önderliğinde eğitim vermekteydi. 
Buradan hadis ilminde büyük hizmetler veren çok sayıda âlim yetişmiştir. Devband küçük bir medrese olarak eğitime başlamış, ancak daha sonra bütün Hindistan'da dini eğitim veren en büyük kurum olmuştur. Başlangıçta amaçları sıradan bir okuldan daha büyük olmayan Devband Mevlânâ Kâsım Nânotavi'nin buraya katılmasıyla önemli bir fakülte derecesine yükselmiştir. Mevlânâ Muhammed Kâsım'ın asıl maksadı Şâh Veliyullah'ın misyonunu devam ettirmekti. 
Devband'ın hocaları arasında Mevlânâ Muhammed Kâsım'a ilaveten Mevlânâ Muhammed Yaküb Nânotavi, Mevlânâ Mahmtdu’l-Hasan, Mufti Azizurrahman, Mevlânâ Gulâm Resül, Mevlânâ Enver Şâh, Mevlânâ Hüseyin Ahmed Medeni, Mevlânâ Seyyid Asgar Hüseyin gibi önemli isimler vardı. Dâru'l-Ulâm Devband'ın müfredatı Delhi'deki Medrese-yi Rahimiyye'nin müfredatının aynısı idi. Bu müfredatta makulat yani felsefe, mantık, fıkıh ve usul-i fıkıhtan ziyade menkulat yani Kur'ân ve Hadis'e önem verilmekteydi. Modern ilimlerle bir bağlantısı yoktu. Bu anlamda Devband Medresesi Aligarh Koleji'nden tamamen farklıydı. Devband eğitim politikasında olduğu gibi siyasette de Aligarh'a zıt bir tavır içerisinde olmuştur. Siyasi olarak Devband âlimleri İngiliz Hükümeti'ne karşı olup Osmanlı Hilafeti ile yakın ilişkiyi ve İslâm Birliği Hareketi'ni savunmaktaydılar. Bağımsızlık Hareketine önderlik edenlerden pek çoğu Devband âlimlerinin içinden çıkmıştır. 
Nitekim 1857 inkılâbının başarısızlığa uğramasından sonra ülkede bağımsızlık düşüncesini canlı tutan tek topluluk bu âlimler grubu olmuştur. Hanefi Mezhebine sıkı sıkıya bağlılık, selefin rivayetlerini koruma ve sünneti müdafaa Devband'ın şiarı idi. Hıristiyan misyoner ve Âryâ Semâcilerin İslâm ve İslâm önderlerine karşı itiraz ve saldırılarına cevap vermede Devband âlimleri ön safta yer almışlardır. 
Kısaca Devband klasik tarz İslâmi okullar arasında ayrıcalıklı bir yere sahipti ve bu makama bugün de sahiptir. 
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Nedvetu'l-Ulemâ Daru’l-Ulim Devband'ın kuruluşundan 25 yıl sonra kurulmuştur. Nedve'nin özelliği sadece halkı ıslah etmek değil, aynı zamanda âlimleri de ıslah etme temeline dayanmasıydı. Nedve âlimler arasındaki anlaşmazlıkları kaldırarak onları birleştirmek istiyordu. Aligarh Hareketi'nin etkisiyle bazı âlimler dini medreselere yeni bir ışık getirerek zamanın gereklerine cevap verebilmesi için müfredatı ıslah etmeyi amaçlamışlardı. Nitekim bu amaçla 1894'te Lakhnov'da Nedvetu’l-Ulema'nin temeli atılmıştır. Nedvetu’l-Ulema'nin kurulması fikrini veren Mevlânâ Abdulgafür ise de onu tamamlamak Seyyid Muhammed Ali'ye nasip olmuştur. Şibli Nu'mâni ve Mevlânâ Abdulhakk Dehlevi Nedve'nin tüzüğünü yazmışlardır. 1898'de Nedve'ye bağlı olarak bir medrese kurulmuş ve İngilizcenin de dâhil edildiği yeni müfredat hazırlanmıştır. Edebiyat ve Arapçaya ilaveten müfredatta Kur'ân-ı Kerim'e daha fazla önem verilmiştir. İlim ve sanata paralel olarak öğrencilere çeşitli meslek dalları da öğretiliyordu. Ancak bu reformlara bazı âlimler muhalefet etmişlerdir. Başlangıçta İngiliz idareciler de Nedve'ye karşı şüphe ile bakıyorlardı. Ancak 1904'te Şibli Nu'mâni Nedve'nin mutemedi olunca Nedve'nin mali durumunu düzeltmiş, idarecilerle iyi ilişkiler tesis etmiş ve Nedve'nin Müslümanlar nazarındaki değerini arttırmıştır. Şibli iç görüş ayrılıkları sebebiyle 1913'te Nedve'den istifa etmiştir. Bu durum Nedve'nin şöhretine büyük bir darbe vurmuştur. Nedvetu’l-Ulema'nin kurucusu eski ve yeninin ifrat ve tefriti, âlimlerin ayrılıkçı tutumları ve fıkhi görüş ayrılıklarını Müslümanlar için zararlı görmekteydi. O eski ve yeninin karışımıyla modern çağın gereklerine vakıf olan, İslâm Dini'ni modern dünyanın önüne etkili ve yeni bir üslupta sunabilecek mezunların yetiştiği bir idare kurmak istiyordu. Ancak Nedve dini ilimlerde Dâru'l-Ulüm Devband'ın derecesine gelemediği gibi, İngilizce ve Arapçada da büyük bir kolej seviyesine ulaşamamıştır. Kısacası Devband ve Aligarh'ın güzelliklerinin toplamı olma çabası başarısız olmuştur. 
Bununla birlikte Nedve âlimleri İslâmi edebiyat, kelâm ilmi, tarih ve siret alanında çok değerli eserler vermişlerdir. 

Egemen ulusun yönetilen ulusu hayatın her alanında etkilediği gerçeğinden hareketle, Hindistan'daki İngiliz hâkimiyeti de sadece edebiyat, ilim, din, eğitim, fikir ve siyaset alanında değil, aynı zamanda medeni hayatta da etkili olmuştur. İngilizlerin üstünlüğünden etkilenen bazı kimseler o kadar ileri gitmişlerdir ki, din hariç her hususta İngilizler 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gibi olunması gerektiğini söylemeye başlamışlardır. Kısacası İngilizlerin Hindistan'a getirdikleri ile devlet sisteminden alarak en küçük birime kadar hayatın her alanı batının rengi ile renklenmeye başlamıştır. Hind halkının duygu, düşünce ve uygulama tarzında değişiklik meydana gelmiştir. Milliyetçilik hissi, cumhuriyet tasavvuru, düşünce özgürlüğü, insan hakları bilinci, bilim ve teknolojiye ilgi ve hukukun üstünlüğü düşüncesi gibi hususlar İngilizlerin 1857'deki hâkimiyetinden sonra yaygınlaşmaya başlamıştır. Halk sathında Müslümanlar ve Hindular arasında üç ekol ortaya çıkmıştır. Birincisi her yeni şeyi reddeden eski kültür, gelenek ve görenek taraftarları, ikincisi her eski şeyi reddeden yenilikçiler, üçüncüsü geleneğe yenilik katarak zamanla birlikte yürümek isteyen uzlaşma taraftarları. Ancak bu uzlaşmacı tutumu sebebiyle son tabaka her iki ekol tarafından da reddedilmiştir. 


SUMMARY 

This thesis aims to study the different Schools of Thought that had existed in the sub-continent of Indo-Pakistan between 1850 and 1900. 
Each of the School is separately evaluated and the main reasons behind the emergence of these Schools and their contribution to the socio-cultural life are dealt with in detail. 

In the beginning, political relations between Arabia and Indian sub-continent with the arrival of Muslim Arabs to the sub-continent have been explained and the states which had been established later on by Turks in the region have been dealt with elaborately. 18th and19th centuries have been discussed at length since it is a period of religious, social, and political upheaval. The ideas and activities of the scholars and intellectuals who tried to establish their schools of thought in both centuries are presented chronologically. This era is also significant, because the schools of thought we have analyzed in this thesis had been established and developed in this particular period. 

In the 18th century first of all, we find Shah Waliallah among the reformers who wanted to settle the religious and social disputes within the Muslim society in undivided India. Shah Waliallah and his family made a great contribution by imparting regular education of Kor'an and Hadith to the people. This school was named as "Ahl-i Hadith" or "Gayri Mukallid". 

Another school of thought which emerged in the 19th century was the "Devband Medrese". Starting as a small school of education, Devband emerged as one of the biggest institution of religious education in the sub-continent. The main aim of Dâru'l-Ulüm Devband was to promote and continue the mission of Shah Waliallah. 

The British domination in the sub-continent influenced not only the socio-cultural life of the people, but also persuaded them to a new interpretation of the religion and to adopt a modern way of life. So a vast group of intellectuals and educated people began to deny the basic norms of the local culture and started following new civilization brought by the British. The Aligarh movement under Sir Syed Ahmad Khan played a great role in moulding the minds of its followers and giving them new trends of modern life. 

Another school of thought emerged in the 19th century by the name of Dâru'l-Ulăm Nadvatu'l-Ulama. The ulema attached to this 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school, aimed at to end the conflicts among the different ulama by improving the curriculum. But unfortunately these reforms themselves proved to be a bone of contention within Nedve. 

In short this thesis presents a detailed study of the different schools of thought and movements in a specified period in the sub-continent. 
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